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——ı geliştirme araçları, a dev oyun demoları, 
 İ faydalı yazılımlar ve 
——— gralik şowları içeren 
İn HÜ oyun videoları 
WE, Pünet DVD'sinde. 
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Çağımızın yükselen trendi bilişim sektörüne girmek ve sağlam bir yer edinmek için yapmanız gereken, yazımızdaki ipuçlarına dikkat ederek hedeflerinize uyan, doğru sertifikaları edinmek. 


T 


» ee Teknolojik hediye 


| 0 almak isteyenlere fiyat 
— bazında gruplandırılmış 

j ürün rehberi 

N | 


KETE FİYATI: 7.25 


WMHR SAĞLIK RAPORU 


Mr MANMAMAMEDUMAN MANA NS KANUNEN SANMA Kablosuz intemetin insan sağlığına etkilerini > w Ses ve görüntü sistemi kurarken dikkat etmeniz gerekenler. im raporlardan a Pzsledik 


Hayal ettim: Donanımlar 


halihazırda desteklediği için, aynı anda, tek donanımda bağımsız çalışan işletim sistemlerini kullanabilmeyi. 

Andım: 1944 yılında, Twenty 
Century Fox'un o zamanki başkanı Daryik F. Zanuck'un “Televizyon en geç altı ay içinde piyasadan silinecektir. İnsanlar her akşam böyle bir kutuya bakmak istemez” dediğini. 

Sevindim: Leopard'ın PC'ye önceki sürümlerden daha zahmetsizce kurulabilmesine. 

Beğendim: Ubuntu 7.10'u. 
Bekliyorum: Gerçekten kullanılabilecekleri kadar uzun pil ömrü sunan UTPC'leri. 

Şaşırdım: Vista'nın her güzel özelliğinin nereden esinlenerek yapıldığını keşfettikçe. 

Aldım: Bebekler için eğitim CD'leri. 


bu ay 


KEDİLERİN YÜKSELİŞİ 
BİR YANIM ANADOLU PARSI, BIR YANIM LEOPAR... 


K endi köşelerinde yavaş yavaş büyüyen iki kedinin kalkıp gelerek yıllardır 


masaüstümüze açılan pencereyi kapı dışarı edeceğine inanmak zordu. Uzun 

zamandır kendi dünyasında yaşayan Mac OS'u geliştiren Apple, önce Intel tabanlı Mac'ler üretip iki dünyayı birbirine yakınlaştırdı. Bu yeni nesil Mac'ler için hazırlanan işletim sisteminin genleriyle oynanmış sürümlerini Intel ve AMD işlemcili sıradan PC'lerimize kurup pek mutlu olduk. Şimdilik PC için herhangi bir işletim sistemi satışı olmasa da görünen o ki Apple, gelecekte tamamen yasal olarak PClerimizde Mac OS'un eşsiz, her zaman taklit edilen arabirimini kullanabilmemizi sağlayacak, Mac donanımlarıyla işletim sistemi dahili olarak gelirken, Windows'u satın alır gibi Mac OS'u satın alıp PC'lerimize yükleyebileceğiz. Bu deneyime erken sahip olmak isteyenler için internette oldukça bol kaynak var. Hızlı ve hesaplı PC'lerde Mac OS kullanmak oldukça güzel bir deneyim ve kendi adıma Mac'lerle tanıştığımdan bu yana tam 11 yıldır özel bir beklentiydi. 
Tabii Leopard ev ve büyük beklentileri olmayan ofis kullanıcıları için ne kadar başarılı bir işletim sistemi olursa olsun, iş dünyasında özel yazılımlar kullanması gereken kitlenin tercihi olamayacak gibi görünüyor. Her ne kadar web tabanlı uygulamalar işletim sistemini önemsiz hale getirdiyse de sunucu ve lokalde çalışabilen uygulamalar açısından Mac OS'un hala çok fazla yazılım desteğine ihtiyacı var. 


Anadolu Parsı'nın ayak sesleri 

Bundan birkaç yıl öncesine kadar çeşitli Linux dağıtımlarını kullanmak biraz hobi, biraz alternatif duruş, biraz aykırılıktı. Dağıtımlar arasında büyük uyum yoktu, çok fazla iş yazılımı bulunamıyordu, oyun oynamak pek mümkün değildi, çünkü önceleri donanım desteği çok zayıftı, sonra donanım desteği sağlansa da ortalıkta oyun bulmak kolay iş değildi. Windows oyunlarının Linux'ta sorunsuzca çalıştırılması ancak çok yakın zamanlarda sağlandı. Türkiye için durum biraz daha farklı. Yerelleştirilmiş dağıtım çalışmaları olsa da ülkemize uygun yazılımların sayısı Linux'u birinci işletim sistemi olarak kullanmak için yeterli değildi. Bir süredir TÜBİTAK bünyesinde geliştirilen, çok hızlı bir şekilde olgunlaşan Pardus, yüksek kalitesi ve sıfır maliyetiyle ev ve ofis kullanıcılarının tercihi olmaya başlamıştı. Tek eksiği yerel ve sektörel yazılımlar olan Pardus, hızla bu açığını kapatarak şahısların olduğu kadar küçük-büyük tüm yerli kurum ve kuruluşların da tek tercihi olmaya aday. Bu sayımızla birlikte edinmiş olduğunuz Pardus'un son sürümü 2007.3'teki yenilik ve gelişmeler hakkında bilgi almak için Daron'un Linux bölümüne göz atabilirsiniz. Ayrıca DVD'mizde de bir başka popüler Linux dağıtımı olan Ubuntu'nun da 


son sürümünün kurulabilir imajı bulunuyor. 


Bilişimde kariyer fırsatları 

Her ne kadar ülkemizde bazı işler diplomasız yürümese de bazen diplomaların bile yeterli gelmediği kapıların önünde kalırsınız. Bu noktada devreye yeterlilik sertifikaları girer. 
Bilişim de artık böyle bir sektör halini aldı. Şimdi her işveren, “konusunda” uzman bilişimciler arıyor. Böyle bir zamanda diplomanızın yanına ne kadar sertifika koyarsanız değeriniz ve dolayısıyla da maaşınız o kadar artıyor. Daron'un bu ayki kapak konusu araştırması da bu yönde. Ülkemizde hangi kurumların sertifika eğitimleri verdiği, hangi sertifikaların öne çıktığı, yakın gelecekte hangi alanların sertifikalarının değerleneceği, daha da önemlisi bu eğitimlerin katılım şartları, süreçleri ve fiyatları bu ayki kapak 


konumuzda. 


Kendinize ve PC'nize iyi bakın. 
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FIRSATLARI! 
Tin 74 vi 


Çağımızın yükselen trendi bilişim sektörüne girmek ve sağlam bir yer edinmek için yapmanız gereken, yazımızdaki ipuçlarına dikkat ederek hedeflerinize uyan, doğru sertifikaları edinmek. 


DONANIM 


DVD ve CD içeriği 
Aralık DVD'si ve Pardus Lynx Lynx CD'si. 


Güncel 


74 Geleceğin süper işlemcileriyle tanışın 
Yarı iletken üretimindeki gelişmeler işlemcilere nesil atlatmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda hangi 


Bilgisayar dünyasından yenilik ve etkinlikler. işlemcileri kullanacağınızı merak ediyor musunuz? 


84 AMD Spider Platformu 
İlk kez bir platform tanıtımı yapan AMD, yeni yongalarıyla bambaşka bir devri başlatmış oluyor ve Oyuncaklar kullanıcı dostu ürünler sunmaya devam ediyor. 


Teknoloji harikası ürünler. 92 Dönem incelemeleri 


En gözde ürünleri sizin için derleyip inceledik. 


112 TEST 1: Akıllı cep telefonları 


İşinizde verimli olmak için artık ofisinizde durmak zorunda değilsiniz. 


126 TEST 2: Soğutucular 
Bu ay GPU, Mosfet ve yongaseti z soğutucularını Test Merkezi'mizin sıcak masasına yatırdık. 


136 TEST 3: Web kameraları 
Hangisini seçmeli? Megapikseli en yüksek olanı mı, yoksa hırsızdan koruyanı mı? 


Ev sineması kurmak için yol haritası Seçim yapmak bazen çok zor olabiliyor. 


Bilgisayarınızın efendisi olun Bilgisayarınız sadece sizi tanısın. 


Yılbaşı hediyeleri 


Birçok farklı seçeneği sizler için bir araya getirdik. 


48 Dijital fotoğraf 


Fotoğraf makinesi almadan uğramanız gereken sayfa. 
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YAZILIM ii 


158 Ayın yazılımları 


Az yer kaplayan, çok işe yarayan yazılımlar. 


162 Yeni nesil MashUP uygulamaları 
MashUp uygulamaları hazırlamanın zevki Microsoft Popfliy ile kat kat arttı. 


İNTERNET 


172 Flock: sosyal web tarayıcısı 


Sosyal kullanıcıların artık yeni bir tarayıcısı var! 


176 Windows Live yazılımları 


Windows Live yazılım paketi internette etkileşimi kolaylaştırıyor. 


180 Wi-Fi sağlığa zararlı mı? 


Kablosuz ağlar baz istasyonlarıyla kıyaslanabilir mi? 


184 İlişkilerimiz sanallaşıyor 


Eski ilişkilerinizi canlandırmamız mümkün ama sanal alemde. 


188 Ayın web siteleri 


Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerli web siteleri. 


92 Pardus 2007.3: Lynx Lynx 
Ulusal işletim sistemimiz Pardus'un “Lynx Iynx" kod adlı son sürümü kurulabilir CD olarak dergimizle hediye. 


En yeni oyunlar 


Call of Duty: Modern Warfare, Hellgate: London 
Painkiller: Overdose 


NASVEYYARPTEIR 2 
208 HD kalitesinde DivX'ler 
210 Notlarınız birbirine karışmasın 
212 Web siteniz için CSS makyajı 


214 Kendi kartlarınızı kendiniz yapın 
| 216 VCD'lerinize menüler ekleyin 


» Uzmana sorun 
Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan sorular ve cevapları. 


22 Photoshop'un 30 gizli kısayolu 
Artık Photoshop'ta çok daha hızlı olacaksınız... 


OKUL 


224 AJAX: UpdatePanel uzmanlığı 
226 ASP.NET 3.5 geliyor! 

228 Kolay Silverlight animasyonları 
230 MediaElement ile video sihirleri 
232 Yolculuğa devam 

234 İlk Windows programımızı tasarlayalım 
236 Expression Media ile dosya yönetimi 


içindekiler 


2007 aralık 


MashUp uygulamaları hazırlamanın zevki Microsoft Popfiy ile kat kat arttı. 


Popfiy 


Ga 


icrosoftun sunduğu beş bedava uygulamadan oluşan Windows Live yazılım paketi internette etkileşimi kolaylaştırıyor. 


Ulusal işletim sistemimiz son sürümü kurulabilir; 
4 


aş | 
| 


Modern Warfare 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dvd / cd 


içerik 


Aralık 2007 DVD'si 


Microsoft'un yeni geliştirme araçları, dev oyun demoları, faydalı yazılımlar ve grafik şovları 


içeren HD oyun videoları PCnet DVD'sinde. | 


Microsoftun yeni nesil web ve 
Windows uygulamaları tasarım araçlarını içeren Expression Studio ürün ailesinden HTML editörü Expression Web, vektörel tasarım aracı Expression Design, animasyon tasarım aracı Expression Blend, çokluortam dosya yönetim aracı Expression Media 


ve video işleme aracı Expression 


UEPEEN 


SERİSİ 


Encoder ile zengin 


kullanıcı arayüzleri 


gi hazırlamak artık çok A daha kolay. mir 
Expression Web ile 

ASP.NET 


kontrollerini kullanabileceğiniz bir web tasarım aracına, Expression Blend ile WPF Windows uygulamalarında zengin animasyonlar oluşturabileceğiniz bir çalışma ortamına kavuşabilirsiniz. Tüm Expression ürün ailesi ürünlerinin deneme sürümlerini bu ayki 
DVD'mizde bulabilirsiniz. Sadece Expression Web için geçerli olmak üzere 180 günlük deneme sürümü ürün anahtarını aşağıdaki adresten edinebilirsiniz: 

www.microsoft.com /expression 


/Expression-Web-Product-Key.aspx 


III) 


İÇERİĞİ 


* Ubuntu 710 
PCnet DVD'sinde > 
Açık kaynak 


dünyasının popüler işletim sistemi Ubuntu'nun merakla beklenen yeni sürümünü DVD'mize ekledik. ISO dosyasını bir CD'ye yazdırdıktan sonra sisteminize kurabilir ve bu ücretsiz işletim sisteminin tadını çıkartabilirsiniz. 


Ayın yazılımları 
Vista Start Menu SE 
Windows'un başlat menüsünü 


düzenleyebileceğiniz ve görünümünü değiştirebileceğiniz hoş bir yazılım. 
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Shock Sticker 
Masaüstünüzde notlar alabileceğiniz sticker yazılımı. 
ReminderCube 


Kişisel takvim ve planlama aracı. 


nFLVPlayer 

HIV uzantılı dosyaları izleyebileceğiniz bir oynatıcı. 
Flock 

Hicker ve blog hizmetleri için özelleştirilmiş bir tarayıcı. 
FastStone Image Viewer 
Başarılı bir imaj gösterici. 
Evil Player 

Küçük boyutlu ve hemen her formatı destekleyen hoş bir oynatıcı. 


RGS-CardMaster 
Arkadaşlarınızın iletişim bilgilerini kaydedebileceğiniz ya da kartvizitlerini saklayabileceğiniz hoş bir yazılım. 

EMDB 

Elinizdeki CD ve DVD'ler için kataloglar oluşturabileceğiniz ücretsiz bir yazılım. 
EasyCapture 

Masaüstünüzde yaptıklarınızı kaydedebileceğiniz hoş bir ekran kaydedici. 

anyTV 

İnternet tabanlı TV ve radyo yayınlarını izleyebileceğiniz 

hoş bir yazılım. 


Türkçe Facebook 
Facebook'un sayfasını 
Türkçeleştiren Firefox eklentisi. 


Dev oyun demoları 
Need for Speed: ProStreet 
Crysis Single Player 

Call of Duty - Modern Warfare 
Unreal Tournament 3 

Battlestar Galactica 

Hellgate: London 


editör 


Erdal KAPLANSEREN erdal ©PCnet.com.tr 


NE OLDU 


Söz uçar yazı kalır sözü her zaman olumlu bir yankı vermiyor ne yazık ki. Örneğin, sık sık kapatılıp tekrar yayımlanmasıyla ünlü bir bilgisayar dergisinin editörü, kasım sayısındaki köşesinde “En çok satan 2'nci bilgisayar dergisi olduk, teşekkürler Türkiye” gibi talihsiz bir mesaj içeren yazı kaleme aldı. 
Böyle heyecanlı çıkışlar ne yazık ki büyük hüsranlar doğuruyor. Satış raporlarına bakıldığında durumun hiç öyle olmadığını, söz konusu derginin Eylül satışlarında “3'üncülükte” kaldığını görüyorduk. 
Fakat gelin görün ki, söz uçuyor, yazı kalıyor. Ekim sayısındaki satış raporlarında, söz konusu derginin, 
“8 bin adet civarında bir satış kaybı” yaşadığı bilgisi raporlara yansıdı. Bu düşüş, o dergi için yüzde 60'lık bir iade anlamına geliyordu. 

Türkiye'nin tek yerli bilgisayar dergisi markası PCnet olarak, uzun zamandan bu yana dergide satışlarla ilgili konuşmaktan uzak durduk. Ama bu düpedüz yalan iddialar karşısında açıklamak zorunluluğu hissediyorum. 
Rahmetli Turgut Özal'ın elinde dolma kalemiyle İcraatın İçinden programında söylediği gibi, “şunu açık ve seçik ifade etmeliyim ki”, Türkiye'nin en çok satan ilk iki bilgisayar dergisi PCnet ve Chip'tir. 
Yıllardır bu iki dergi arasında değişiyor birincilik ve ikincilik. İlk iki sıraya girmek bir başka dergiye nasip olmadı. Dağıtım şirketlerinden alınan satış raporları bunu söylüyor, ben değil. İkinci olduğunu iddia eden derginin, Ekim sayısı raporuna göre satışı, 2'inci sıradaki derginin 10 bin altındadır. 
Kısacası, söz konusu 3'üncülükte bile sallantılı duran derginin iddiası hayal mahsülüdür, alegoridir, sanal dünya zannetmesidir. İkincilik hayalleriyle yanıp yanıp tutuşan bu editör arkadaş bakalım Aralık sayısındaki yazısında teşekkürünü geri alacak mı. 
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İnternette ekmek aslanın ağzında 


Sanal alemde sıfırdan başlayıp milyoner olanların başarı hikayeleri gazetelerin sayfalarını süsledikçe bu yoldan köşeyi dönmeyi hayal edenlerin sayısı da artıyor. 


e yazık ki sadece iyi bir fikre sahip olmak 

yetmiyor. Bunu doğru biçimde uygulamak 

için yapmanız gerekenler var. Dahiyane fikirler güzel başlangıçlarla başarıyı elde edebiliyor ancak. Öncelikle, kendi kendinize sorup cevaplamanız gereken sorular listesi hazırlayın. Örneğin, tüketicilere ve sektörlere, başka kimsenin sağlayamayacağı neler sunabileceksiniz? İyi bir ürün bulmak yolun sadece yarısı. O noktadan sonra artık tüm kaynaklarınızı kullanmanız ve devasa koltuklarına yaslanıp purolarını zevkle tüttüren para babalarını, fikrinizi finanse etmesi için ikna etmeniz gerekecek. Beyninizin kıvrımlarında dolanan bu dahiyane fikir (ne olacağını bana sormayın, bilsem kendim yaparım) satılmak için fazla bekleyemeyecektir. Zira aynı ampul bir başkasının kafasının üstünde de pın diye yanabilir. 
Süper fikrinizi satmak için ilk yapmanız gereken şey bir “iş planı”. İş planı, büyük emek isteyen bir iş. Özellikle de çok az ya da hiç iş uzmanlığı olmayanlar için... 
En iyi iş planları şirketinizin ne sağlamayı umduğuna dair kısa ama belirli bir hedef saptamasıyla başlar, bunu bu ürünü nasıl ve kime sunmayı düşündüğünüze dair detaylı bir açıklama takip eder. Ayrıca işi yürütmeyi hedeflediğiniz iş yerinin derinlemesi- ne bir analizi ve gelecek bir kaç sene için rakip analizi ve finansal hedefler de buna dahil edilmeli. İnternet girişimlerinde, fikrinizin hangi açılardan tek ve biricik olduğunu belirtmek, altını üstünü çizmek özellikle önemli. Web olmadan var olamayacak bir iş planınız olup olmadığını düşünmeniz şart! 
Konu e-ticaret olduğunda işler her hafta yön değiştirebilir. Bu yüzden pazar, teknoloji ve fiyat değişimlerine kolayca ve hızla adapte olabilecek esnek bir iş planı yaptığınızdan emin olmanız gerekiyor. Gelecek üç sene için finansal hedefleri ve öngörüleri içeren bir iş planı görmek hiç de sıra dışı bir şey sayılmaz. Aynı zamanda potansiyel yatırımcılara da uzun vadeli işler ve çözümler üzerinde düşünmüş olduğunuzu gösterecektir. Sermaye aramaya başlamadan 


önce uzmanlaşmanız gereken bir başka hassas nok- 


ta da prezentasyon; yani sunum. İşte size bir bölüm sonu canavarı daha... Kapsamlı mı, yoksa küçük ama öz bir iş planı mı üretmelisiniz? Bu cevap vermesi zor bir soru. Bankalar ve kararlı yatırımcılar muhtemelen büyük, detaylı raporlar görmek isteyeceklerdir. 
Bunun yanında melek yatırımcılar ve “kısa kes Aydın havası olsuncular” daha kısa ama özlü bir doküman isteyebilirler. Fakat bence siz yine de iyi bağlantılandırılmış kısa ve öz bir rapor hazırlayın. İmla hataları taşıyanlar da anında diskalifiye edilebilir. O halde kısa ve öz olsun, aynı zamanda doğru da olsun. Genelde, planınız her türlü olasılığa karşı ne kadar hazırlıklıysa, o kadar iyi. Bir pazarı ne kadar derinlemesi- ne araştırmış olduğunuzu göstermeye hazırlıklı olun ve planınızın olası her soruya cevap verebileceğine dair teminatlar ileri sürün. Hem fikir hem de plan su ve kurşun geçirmez olmalı. Bazı üst düzey yatırımcıların, girişimcilere fikirlerini anlatmaları için, asansörle ofise çıkarlarken 30 saniye verdiğini duymuştum. Sanırım benim gibi bir geyikseverin hiç şansı yok bu durumda. “Bu asansörlerin gittikleri hiç belli olmuyor değil mi” diye başlayan bir sohbetle sanırım o otuz saniyeyi harcardım. 

Bu söylediklerim size çok zahmetli geliyorsa, daha kolay zengin olma yolları da var: Öncelikle ansiklopedileri hatmedin, sözlükleri ezberden geçirin, Kim Beş Yüz Zilyar İster'e katılın, dört kişiyle evlenip dört ayrı aileyle Aileler Yarışıyor'da şansınızı deneyin. Bütün dünyayı paspas edebilecek beceriye sahip olana kadar Counter Strike üzerine ihtisas yapın, gecenizi gündüzünüze katın ve büyük ödülü kapıp cebe indirin. Şöyle bol resimli bir magazin dergisi çıkarmaya başlayın, adı da Zimarazzi gibi bir şey olabilir mesela. İnsanlar engel olamadıkları bir içgüdüyle derginizi kapışmaya başladıklarında paranın kasanıza akışını kameraya çekin. 

Bu yazıda sizi zengin edecek dahice fikri veremezdim (çünkü ben yapıcam) veya bütün o zahmetlere sizin adınıza giremezdim ama en azından fikrinizi olgunlaştırmak için bazı kilit noktalardan bahsetmeye 


çalıştım. Gerisi size kalmış durumda. Rast gele... 


İşlemci artık 


Bilgisayar teknolojisinin yönünü belirleyen birkaç devden biri olan Intel'in ABD'deki Intel Geliştiriciler Forumu'nda (IDF) tanıttığı ve büyük bir ilgiyle karşılanan yeni platformu Penryn'i ülkemizde de tanıttı. Intel'in ilk kez Hafnium tabanlı High-k metal geçit formülünü kullanarak, 45 nm işlemci teknolojisinde ürettiği çevre dostu Penryn'in detaylı tanıtımı ve testine PCnet'in Kasım 2007 yer vermiştik. “Intel Geleceği Sunar” temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Penryn başta olmak üzere geleceği bugüne taşıyan teknolojiler tanıtıldı. 
Kurultay için üç günlük zengin bir 


program hazırlayan Intel, 2007 yılının 


en çok merak edilen bilgisayar oyunu Crysis'in dünya lansmanını da Ankara'da gerçekleştirdi. Bilişim Kurultayı'nın açılış konuşmasını Intel Türkiye Genel Müdürü Ege Ertem yaptı. 
Intel'in Kurultay gündemini değerlendiren Ertem, şunları söyledi: “Hayallerin bilişimle gerçeğe dönüşeceğine inanan Intel olarak, hem ürünlerimiz hem de yaklaşımımızla hizmet verdiğimiz topluma katkı sağlamaya önem veriyoruz. Bu yılki Bilişim Kurultayı etkinliklerimiz geleceği bugüne taşıma vizyonumuzun da apaçık bir ifadesidir. Kurultay'da performans ve enerji verimliliğinde bir devrim niteliği taşıyan ve 45 nm'lik silikon işleme teknolojisine dayanan Penryn işlemci ailemizi tanıtıyoruz. Penryn ailesi, Intel'in 65 nm'den 45 nm'ye geçerek işlemci teknolojisinde liderlik bayrağını taşımaya devam ettiğinin de göstergesidir. Aynı zamanda 45 nm teknolojisi ile hayat bulan Crysis oyununun da dünya lansmanını burada 


gerçekleştiriyoruz.” 


KISA HABERLER 


Norton'dan iki yeni ürün 
Symantec, kullanıcıların bilgisi dışında gerçekleştirilen yüklemeler ya da 


bilinmeyen saldırılar sonucunda oluşabilecek yeni ve sıkça karşılaşılan online tehditlere karşı, bilgisayar kullanıcılarına kapsamlı bir koruma sunmak amacıyla geliştirdiği, güvenlik çözümleri “Norton Internet Security (Norton Internet Güvenliği) 2008" ve “Norton Antivirüs 2008"in pazara 
sundu. Norton Internet Security 2008 
online alışveriş ve bankacılık işlemleri ile online taramalar sırasında kullanıcıların kimlik bilgilerinin korunmasına yönelik işlev gösteren Norton Identity Safe (Norton Kimlik Güvenliği)'in özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Bunlara ilaveten Symantec, kullanıcı müdahalesini de en aza indirgeyen tek tuş özelliğiyle 2008 yılında ürünlerini zirveye taşımayı planlıyor. 

Norton 2008'de öne çıkan özelliklerin başında önceki sürümlere oranla daha az sistem kaynağı tüketmesi ve çok daha hızlı çalışması geliyor. Bunların dışında Web Tarayıcı Koruması ve Norton Identity Safe özellikleriyle daha güvenli bir internet keyfi sunmayı amaçlıyor. Ebeveyn kontrolüne de odaklanan Norton, 
2008 sürümünün 1 yıllık kullanımını 37 
dolarlık fiyat etiketiyle satışa sundu. 3 
bilgisayara kadar kurulum olanağı 
sunan Norton Internet Security 2008 
de yine 1 yıllık kullanım için 49 
dolarlık fiyat etiketiyle raflardaki yerini almış durumda. 


Brother'dan yeni bir alternatif 


DCP-135C ile kendi fotoğraflarını basmayı seven kullanıcılara daha iyi sonuç vaat eden Brother, daha 
modern görünümünün yanında 20 ppm renkli, 25 
ppm SB baskılama yeteneği ile yüksek hızı bir araya getiriyor. Ürün 1200x6000 dpi yüksek kaliteli çözünürlüğü ile çok daha kaliteli baskılar sunabiliyor. Ayrıca 600x1200 dpi çözünürlüğünde renkli fotokopi, 600x2400 dpi standart renkli tarama yeteneğine de sahip Brother DCP-135C ister evinizde, isterseniz ofisinizde sizin en yakın 
yardımcınız olmaya aday. Brother DCP-135C, 89 
dolarsKDV tavsiye edilen fiyatı ile mağazalarda. 


ADLARI 


Alan adı tescili ve 

hosting çözümleriyle i 

adından söz ettiren m. (Is LEleKOmMn IHS Telekom, ICANN 

tarafından akredite 

edildi. ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) Akreditasyonu; com, net, org, info, biz uzantılı alan adlarının tescil yetki ve operasyon haklarının hukuken bir kuruma devredilmesi anlamına geliyor. Şu anda dünya üzerinde ICANN tarafından akredite edilmiş 1200 teknoloji şirketi var. ICANN tarafından akredite edilmiş kuruluşarın içinde Verisign, AOL, Deutsche Telekom gibi uluslararası internet devleri de bulunuyor. 
Türkiye alan adı ve barındırma servis sağlayıcılığı pazarının öncü kuruluşlarından biri olan IHS Telekom, 29 Eylül 2007 tarihinde resmen ICANN Akredite Alan Adı Yazman Servis Sağlayıcısı statüsü kazandı. 

IHS Telekom, Ekim ayı sonuna kadar Verisign (.com , .net), PIR(.org), Afilias(.info), Neustar (.biz, .us) ve mTLD (.mobi) tescil operatörleri ile hukuki ve teknik altyapı entegrasyonunu tamamlayarak Kasım ayından itibaren, yeni altyapısı ile servis vermeye başladı. 

Şirket 2008 yılının ilk çeyreğinden sonra uluslararası marketlere açılarak Alan adı Yazman Servislerini ihraç etmeyi hedefliyor. IHS Telekom icra kurulunun beyanına göre 2010 yılı sonu itibarı ile yıllık alan adı yazman servisleri ihracat cirosunun 2 milyon dolara ulaşması bekleniyor. 
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Adidas'la hem teknoloji hem de şıklık 


Spor giyimin köklü markası kullandığı teknolojilerle sporcuların hayatını kolaylaştırırken şıklığı da ihmal etmiyor. 
Sahip olduğu Formotion teknolojisi ile antrenman esnasında vücudun en rahat hareket edebileceği şekilde tasarlanan Adidas Supernova tişört, bayanların performansını üst seviyeye taşırken, şıklıklarından da ödün vermeden spor yapmalarına imkan tanıyor. 

Spor tutkunları, Adidas TechFit Seamless ClimaCool erkek tişörtü sayesinde daha iyi bir performansa sahip olabiliyorlar. Adidas TechFit kasların hareketini kontrol eden yapısıyla kaslardaki gerilimi azaltıyor. 


Futbolcular artık daha güçlü 

Adidas *Predator Power Swerve, yeni 
tasarım ve özellikleriyle her vuruşa yüzde 3 
daha fazla güç uygulanabilmesini sağlıyor. 
Bununla birlikte, kramponun vuruş ve paslara yüzde 8 daha fazla oranda falso verme özelliği bulunuyor. 

Kramponun içindeki Dynamic PowerPulse teknolojisiyle, kramponun ağırlık merkezi darbe noktasına daha da yakınlaşmış, böylelikle daha güçlü şutlar atılmasını mümkün hale getirmiştir. Yeni *Predator'a eklenen adiPrene taban, ayakkabıyı daha esnek, daha güçlü ve konforlu hale getiriyor. 


14 Pcnet ARALIK 2007 


Zarafetle teknolojinin bulusma noktası Kendi tarzına sahip kullanıcıların kalbini çalan Nokia 6500 Classic, tarzından ödün vermeyen teknoloji meraklıları için kusursuz bir hediye! 
Nokia 6500 Classic, 3G teknolojisi, geniş tuşları, ergonomik boyutları ve yüzeyleriyle kusursuz kullanım sağlıyor. 360 derece yekpare anodize alüminyum plakalardan çıkarılarak, hiçbir ek yeri olmaksızın üretilen gövdesiyle Nokia 6500 Classic, ayrıntılara gösterilen eşsiz özenin, sadece 9.5 mm kalınlığındaki bir 


kanıtını oluşturuyor. 


Her zaman is basında 


İş dünyasının mobil iletişim 


ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılayan 


BlackBerry gücünü 'Kamu'ya verecek 


Research In Motion (RIM), BlackBerry'nin kamuya sağlayacağı faydaları 


bir dizi konferansla GSM operatörleri, devlet kuruluşları ve yerel 


Nokia'dan hediyelikler 


Nokia Eseries ürünleri, profesyoneller için en mükemmel hediye seçeneği! 
Nokia Eseries'in ikinci nesil ürünleri, özellikler ve tasarım yönünden zenginleştirilmiş 3 yeni cep telefonundan oluşuyor: E90 


Communicator, E65 ve F6li. 


Oyun çılgınlığı seviye atlıyor 

Nokia N81 8GB özel müzik ve oyun tuşları, 3.55 mm kulaklık bağlantı parçası, 3G ve kablosuz bağlantı seçeneğiyle bir mobil eğlence merkezi haline geliyor. N8I 8GB'nin zarif, parlak yüzeyi ve kullanıldığında aydınlanan tuşlarıyla, üç boyutlu multimedya menüdeki içeriklere erişmek son derece kolay ve zevkli 


oluyor. 


yönetimlere aktardı. Ankara'da düzenlenen toplantıda, giderek mobil hale 


gelen işgücüne ve çalışma şekillerindeki değişikliklere başta, Başbakanlık, 


Bakanlıklar, Emniyet Teşkilatı gibi devlet 


kademeleri ile Ordu ve Belediyelerin nasıl 


uyum sağlayacağı çeşitli konu başlıklarıyla 


ele alındı. E-dönüşüm sürecinde kamunun 


da ayak uydurmasına olanak sağlayacak 


çözümlere duyulan ihtiyacı BlackBerry'nin 


karşılayacağı anlatıldı. 


MSI'dan sıra dışı yardımcılar (oi 


Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI Profesyonel serisine iki yeni modeli daha 


ei 14.1 inç PR400 e 15.4 inç PR620. 


Önde gelen dizüstü bilgisayar üreticilerinden MSI Profesyonel serisine iki yeni modeli daha ekliyor: 14.1” PR400 ve 15.4” PR620. 

PR400 /PR620 benzerlerinden farklı olarak yeni Intel Centrino Pro işlemci teknolojisi içeriyor. Bu yeni nesil Intel teknolojisi sayesinde dizüstünde yaşanabilecek problemlerin hızla çözümü gerçekleştirebilerek zaman tasarrufu ve kurumların TT harcamalarında gözle görülür düşüşler hedefleniyor. Uzaktan yönetim, bakım 


ve proaktif güvenlik gibi teknolojilerin 


web sayfaları, e-posta dosya indirme, dosya yükleme işlemlerini hızlandırın 


GMSI 


IF Simi 21) “iyi 


TÜRKİYE'DE 


sorun olmaktan çıkıyor. 


BT yöneticileri, Intel Centrino Pro işlemci teknolojisi sayesinde kablosuz bağlantı sayesinde dizüstü bilgisayarları yönetebilecek ve koruyabilecekler. 
Ayrıca, ağa bağlı dizüstü ve masa üstü bilgisayarları, arızalı ya da kapalı durumda olsalar bile koruyup yönetilebilecek. MSL'ın yeni PR400/PR620 serisinde bulunan Intel Centrino Pro işlemci teknolojisinin net getirisi ise, daha iyi korunan bilgisayarlar, iş akışında daha az 


kesinti, masa başlarına yapılan daha az 


direkt donanıma entegrasyonuyla ziyaret, TI bölüm başarımında artış, 


beraber taşınabilir bilgisayarların bilgisayar kaynaklarının daha doğru güvenliği ve uzaktan erişerek problem dağılımı ve daha efektif kullanımı 


çözümü gibi önemli sorunlar artık olacak. 


Boris Becker ve Varta artık bir ikili 


Elektronik cihazlar için geliştirdiği pillerle 


haklı bir üne sahip olan Varta; dayanıklılık, dinamizm, hareketlilik, güvenilirlik ve eğlence konsepti çerçevesinde büyük tenis efsanesi Alman Boris Becker ile çalışmaya başladı. 
İşbirliğinin temelinde Boris Becker'in profili ve popülaritesi ile VARTA marka değerlerini en iyi şekilde destekleyecek olması yatıyor. Popüler 


spor yıldızı, şöhreti ve gücü ile Varta markasının 


gelişimine destek olacak. Varta bilindiği gibi teknolojik yenilikler ve sunduğu kalite sayesinde sektördeki en başarılı pil üreticilerinden biri. Şirket geçtiğimiz günlerde yapılan lansmanla yeni ürünleriyle birlikte Boris Becker ile olan işbirliğini de tanıttı. Boris Becker, tercihi olan VARTA için tanıtım çalışmalarında “En iyiye 


güvenin. Ben de VARTA'nın en iyisine güveniyorum!” sloganını kullanıyor. 


Z 
© 


WAKE UP YOUR INTERNET 


internetini 


Çevirmeli bağlantılarda 10, 
GPRSte 8, ADSL ve KABLO'da 
5 kata kadar daha hızlı ! 
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MODERN DÜNYANIN TEKNOLOJİK OYUNCAKLARI 


yer takip sensörü 


mına Miksler için tek iPod 


İngiltere'de hizmet ie a veren bir üniforma i üreticisi, okul 


üniformalarına uydudan takip edilebilen rofesyonel görünümlü bu iPod vericiler P kontrol birimini profesyonel ses yenleğiirmeyi sistemleri üreten Numark firması planlıyor. Bu ğe a Sr â sayede aileler çocuklarının geliştirdi. iDJ2 adlı ürün, tek bir iPod nerede olduğunu takip eklendiğinde cihaz içindeki farklı şarkıları birbirine 


edebilecek. İngiltere'de yapılan bir anketin sonucuna göre anne ve babaların yüzde 
44'ü çocuklarının okuldaki kontrolü, scratch desteği sunan cihazın üzerindeki iPod yuvası dışında USB girişi güvenliğinden endişe duyuyor. de var. Bu girişe içinde MP3 dosyaları olan parmak bellekleri ve harici diskleri 

Bu anket sonucundan ilham 


alan firmanın çözümü en üst seviyeyi teşkil ediyor. Şu anda formatları WAV ve AAC. Hız kontrolü yüzde 25 değişiklik imkanı sunuyor. USB 


miksleyebiliyor. Mavi renk aydınlatmalı LCD ekranın boyutu oldukça büyük. Kullanıcı arabirimine alışmak çok kolay. Tekrarlama, hız 


bağlayabilir ve bu şekilde de miks yapabilirsiniz. MP3 dışında destek verilen ses 


zaten pek çok ebeveyn bağlantı üzerinden klavye eklemek bile mümkün. Fiyatı tahminen 600 dolar çocuklarına SMS göndererek ya da cep telefonunu arayarak kontrol ediyor. GPS vericisi olan bir üniformayı bilerek giymek isteyenler olur mu bilemiyoruz ama takip edilmek istemeyenler ceketi vb değiştirmek ya da okulda bırakmak gibi çözümler bulacaktır! 


olacak. 
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Evinizin kontrolünü 


elişmiş Philips teknolojisi ile tasarlanmış Philips 

Pronto ev kontrol paneli, eğlence, aydınlatma ve 

müziği tek tuşla kontrol etme imkanı sunuyor. 
Genişletilmiş kapsama alanı sayesinde farklı odalardaki sistemleri tek başına kontrol edebilen şık tasarımlı Philips Pronto, evlerdeki kumanda kirliliğine son veriyor. Philips Pronto ev kontrol panelinin 3.7 inç genişlikli renkli ve dokunmatik LCD ekranı kullanıcının zevkine göre kişiselleştirilebiliyor. Kullanımı kolay tek dokunuş kontrol özelliği sayesinde tek bir düğmeye basarak birkaç fonksiyon birden çalıştırılabiliyor. Televizyondan müzik 


setine, aydınlatmadan güvenlik sistemine kadar her türlü 


cihazı dokunmatik panelle kontrol edebilen Philips Pronto'nun fiyatı 3099 YTL olarak belirlenmiş. 


www.philips.com.tr 


Kenwood DPX-U7/ eni 50 GB veri yedekliyor. 


enelde otomobil 

teybi denince akla 

Pioneer markası geliyor olsa da diğer üreticiler de başarılı ürünlere imza atmıyor 


değil. Kenwood, kaliteli 


ürünlerine bir yenisini 

ekledi. Konsolda iki misli yer kaplayan ve bu nedenle sadece bazı otomobillerle uyumlu olan DPX-U77, kapladığı yerin karşılığını veriyor. AM/FM radyosu ve CD çaları olan cihaz, MP3, WMA, AAC ve WMV DRM ses dosyalarını çalabiliyor. 
USB girişe parmak bellekler, MP3 çalarlar ve iPod takılabiliyor. Bu sayede bilgisayarda dinlediğiniz şarkıları otomobilde dinlemek için CD yazmanız gerekmiyor. 
Görünüşe bakılırsa USB bağlantısı her alanda karşımıza e çıkmaya devam edecek. 
DPX-U77'nin ses çıkışı 4 
x 50 Watt gücünde. 
Japonya'da 330 dolar 


fiyatla satışa sunuldu. 
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Elektrik hattıyla iletişim Panasonic'ten HD-PLC ağ adaptörü. 


ablolu ağ bağlantısının modası geçti, ne varsa kablosuz ağda var diye düşünüyorsanız bir de bu yeni cihaza göz atın. Elektrik kabloları üzerinden bağlantı kurabilen özel adaptörler sayesinde hiç kablo çekmek zorunda kalmadan hızlı biçimde ağ kurmak mümkün olabiliyor. 
Kablosuz ağa göre avantajı kapsama alanı. Örneğin bir okulun geneline kablosuz ağ kurmak için çok verici lazım ama Panasonic HD-PLC cihazlarından iki tanesini kullanarak bir uçtan diğer uca ağ kurabilirsiniz. Tam adı BL-PA100 olan yeni modelin veri aktarım hızı önceki nesil ürünlerden daha yüksek. Aktarım hızı 190 Mbps 


seviyesine, mesafesi ise 150 metreye kadar 


Parmeersiz çıkabiliyor. Aynı ortamda toplam 16 tane BRA adaptör kullanılabiliyor. Aktarım sırasında AES 128-bit şifreleme kullanıldığından istenmeyen kişiler ağa sızamıyor. LAN tüm çıkışı cihazların bu adaptöre bağlanmasını 


sağlıyor. www.panasonic.com.tr 


VP-MX10 ile kayıt çok kolay 


Ufak olsa da 34x yakınlaştırma yapıyor. 


uick Start özelliğiyle tek tuşla anında kayıt yapmaya başlayan 

Samsung VP-MX10 sahip olduğu boyutlar sayesinde çok kolay 

taşınıyor. Çünkü kullanılan depolama ortamı olarak kaset yerine dahili flash bellek seçilmiş. 4 GB dahili belleği olan kameranın CCD alıcısı 0.8 
MP hassasiyetinde. Esas güçlü olduğu nokta 34X optik yakınlaştırma yapabilen Schneider Kreuznach lens. 1200X dijital yakınlaştırma epey yüksek olsa da bu seviyede kalite kaybı kaçınılmaz. 2.7 inç genişlikli LCD ekranda 112 bin piksel bulunuyor. Kayıt için kullanılan sıkıştırma formatı MPEGA4 ASP ve desteklenen en yüksek çözünürlük 720x576 piksel. Buna göre 4 GB dahili belleğe 2 saat video kaydı saklanabiliyor. Görüntü sabitleme teknolojisi EIS olarak adlandırılıyor. Bilgisayara veri aktarmak için USB girişine yer verilmiş. 


www.samsung.com.tr 
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Boyundan büyük işler başarıyor 


USB bağlantısının nimetlerinden faydalanın. 


Leadtek'in geliştirdiği WinFast 
VG100 U video editörü çok küçük boyutlarda olduğu için parmak bellek gibi algılanabilir. 
Görüntü yakalama devresinin ve diğer bileşenlerin bu hacme nasıl sığdırıldığı merak konusu. 
Dünyanın en küçük görüntü yakalama cihazı unvanını elinde bulunduran VC100 U, bağlantı için USB 2.0 arabirimini kullanıyor. Yüksek verim için 
USB 1L.I fişlerden kaçınmaz lazım. Otomatik sahne algılama özelliği de olan cihaz TV, 
VCD/DVD çalar, kamera ve video gibi pekçok cihazdan gelen görüntüyü gerçek zamanlı olarak yakalayabiliyor. 
Arşivleme için MPEG-4/2/1 formatlarından biri seçilebiliyor. Cihazla birlikte ArcSoft ShowBiz DVD 2, 3D 
Album, iPod/PSP Video 
Converter yazılımları hediye ediliyor. Üstteki yeşil buton görüntüden kare almak için kullanılıyor. 


www.leadtek.com.twW 


© teknoloji 
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Microsoft'tan 


ağdan açılan gizli bir çekmecesi ve buraya yerleştirilebilen küçük 

ağırlıkları olan yeni Microsoft SideWinder farenin altındaki 

kaygan pedler bile değiştirilebiliyor. Üç farklı kayganlık seviyesine göre üretilmiş olan pedler (teflon, teflon olmayan ve teflon karışımlı) kullanıma etki yapıyor. Üç ağırlık haznesine 10 gramlık ağırlıklar yerleştirilerek en fazla 30 gram ekleme yapılabiliyor. Solda yer alan LCD ekran ise seçilmiş olan çözünürlüğü gösteriyor! Desteklenen en yüksek çözünürlük 2000 dpi. Bu hassasiyet gerçekten belirgin biçimde yüksek. 
Diğer değerlerse 400 ve 800 dpi. Kaydırma tuşunun kullanımı rahat ve beş ana tuş istenildiği gibi programlanabiliyor. USB bağlantılı fareyle 


birlikte gelişmiş bir yazılım geliyor. 


Yeni LCD 


harp'ın sergilediği bu prototip LCD ekran inanılmaz 

derecede ince. Sharp'ın detaylarını net olarak 

açıklamadığı yeni üretim tekniği kullanıldığında LCD ekranların kalınlığı 20 mm seviyesine düşecek. Panel kısmında kalınlık böyle iken gövdenin en kalın yerinin 29 mm olacağı belirtiliyor. Paralelinde kontrast oranı 100.000:1 gibi hayli yüksek bir değere çıkıyor ve enerji tüketimi belirgin biçimde düşüyor. Bu teknolojiyi kullanan TV'ler ne zaman satışa sunulacak şu anda bilinmiyor ama diğer firmalar da benzer çalışmalar yürütüyor. 
Örneğin Sony'nin 3 mm kalınlığındaki LCD TV'si XEL-I da epey ses getirdi. Sony'nin modelinde OLED teknolojisi kullanılıyor 


ama genişlik 11 inç ile sınırlı. Zamanla birlikte daha iyi 


sonuçların elde edileceğine şüphe yok. 


© HP'nin yeni kara kuşu 


www.hp.com.tr 


RR am ağ 
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Görkem YILDIRIM in sayesinde CRT ekran ve TV üretimi gorkem©PCnet.com.ir 


hâlâ sona ermek bilmiyor ama LCD”lerin büyük yaygınlık kazandığını kabul etmek lazım. Bilgisayarlar açısından CRT ekranların kullanımının sona erdiğini söyleyebiliriz. 
LCD'ler ucuzladı ve piyasayı ele geçirdi. Fiyat farkı çok düşük olduğundan CRT ekran almak pek de mantıklı değil. Ancak ekran boyutlarının çok daha büyük olduğu TV'ler için CRT hâlâ ayakta duruyor. 14, 15, 21 inç GRT TV'ler uygun fiyatları nedeniyle bir süre daha satılmaya devam edecek. LCD TV ve Plazma TV kapışması birkaç sene sürdüyse de kazanan LCD TV oldu. Bu daha önceden net biçimde görünen bir sonuçtu. LCD TV'lerin eksiklerinden biri büyük 


boyutlarda üretilememeleriydi. Bu sorun zaman- 


(o yn deformasyon oluşmamalı ) 
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kurmak için yol haritası 


Elektronik marketlerinde televizyondan uydu alı cıya, DVD kaydediciden projektöre Ve SES 


la aşıldı. Plazma TV'lerin görüntü kalitesinin düşük olması ve küçük boyutlarda üretilememesi, yüksek güç tüketimi derken LCD TV'ler piyasayı sardı. Büyük marketlerin broşürlerinde hâlâ Plazma TV'leri görmek mümkün, fakat fiyatları önceki yıllara göre kat kat gerileme gösterdi. Bu bir anlamda stokları bitirme çabası olarak da algılanabilir. Bir diğer tür ise projeksiyonlu TV'ler. 
Bunları küçük bir sinema salonu gibi düşünebilirsiniz. Arkada yer alan yansıtıcı, perde misali öndeki ekrana görüntüyü düşürüyor. Bu tip TV'ler genelde oldukça fazla yer kaplıyor ve net görüntü sunamıyor. Başta görüntü net olsa bile bir süre sonra odaklama sorunları başlayabiliyor ve servis yolu görünüyor. 

LCD TV'ler içinde en çok öne çıkan modellerden biri 32 inç genişlikli olanlar. Çünkü genelde bir alt model olarak 26 inç (66 ekran) üretüliyor ve bu boyut biraz büyük odalarda yetersiz kalıyor. Çünkü LCD TV almışken büyüğünü alıp da zevkini tam olarak tatma eğilimi hakim. 
32 inç üstü grupta ise 37 ve daha sonra 42 inç 
modeller üretiliyor. Elbette fiyat performans dengesini yakalamak önemli. En çok üretilen ve en çok rağbet gören modellerde bu denge çok daha başarılı. Genel olarak markadan bağımsız biçimde ortalama fiyatlara bakarsak 32 inç LCD TV'ler 1400 YTL'ye satın alınabiliyor. 26 inç modeller 1100 YTL ve 37 inç modeller 2000 YIL 


olunca seçimin 32 inç tarafına yönelmesi şaşır- 


teknoloji ev sineması 


tıcı değil. LCD TV ve Plazma TV'lerde CRT TV'lerdeki 4:3 genişlik //yükseklik oranmalası yerine 16:9 oranlaması tercih ediliyor. Normal TV yayınları (SDsStandard Definiton) için uygun olan değer 4:3 olmakla birlikte HDTV yayınları, DVD filmleri ve DivX dosyalarında geniş format yaygın. Aslında geniş format deyince her zaman 16:9 anlaşılmamalı. LCD ekranlarda 16:10 kul lanıldığı da oluyor. Bazı filmlerde 221:100, 5:4, 21:10 gibi geniş formatlar da kullanılabiliyor. 


Görünebilir alan hızlı sekilde artıyor Önceki paragrafta örnek verdiğimiz popüler genişlikler 26, 32 ve 37 inç LCD'lerde fark sadece 5-6 inçmiş gibi görünüyor olsa da bunlar köşegen değerleri olduğu için görünebilir alan yüksek oranda değişiyor. Ek olarak | inç-2.54 cm değişimini de hesaba katmalısınız. Küçük bir hesap yaparak bu üç örnek değerin alanlarını birbirlerine oranlayalım. 26 inç köşegen 66 ekran demektir. 16:9 oranlamasını uygularsak köşegen katsayısı 18.35 eder. Buna göre köşegeni 66 cm olan 26 inçlik LCD TV'nin genişliği 57.5 cm ve yüksekliği 32.4 cm ve görüntü alanı 1863 cm? 
olur. Bir üst model olan 32 inç için köşegen 81 
cm, genişlik 70 cm, yükseklik 40 cm ve alan 2800 
cm2 olur. 37 inç LCD TV'deyse alan 3770 cm? 
çıkıyor. O zaman 26 inç yerine 32 inç seçilirse 
görüntü alanı yüzde 50 artıyor. 32 inç yerine 37 
inç seçilirse bu kez artış yüzde 34.6 oluyor. Başta da dediğimiz gibi 32 inç çok ideal bir ölçü. 


HD yayınlar için belirlenmiş iki farklı çözünürlük değeri var. HD 720 için 
çözünürlük 1280x720 piksel, HD 1080 
içinse 1920x1080 piksel. “Almışken iyisini alayım, ileride HD yayınları tam verimle izlerim” diyorsanız, çözünürlüğün 1920x1080 piksel olmasına dikkat edin. 
Üreticiler uzun zamandır bu çözünürlüğe sahip LCD TV'ler üretiyor, ancak fiyat 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rekabeti nedeniyle 1366x768 piksellik modeller daha çok satılıyor. 1920x1080 piksel değerinde üretilen modeller genellikle 32, 37, 42 veya 47 inç ekran boyutunda. 0 zaman seçim imkanınız pek de fazla değil. 32 inç LCD TV'lerde 1920x1080 piksel olanın fiyatı 1366x768 olanın iki katı. 


Ancak yine de kullanıcının ne seçeceği zevke ve oda boyutlarına göre değişim gösterebilir. Asıl vurgulamak istediğimiz, görüntü alanının büyümesinin çok daha net görüntü elde edileceği anlamını taşımadığı. Bugün piyasadaki LCD TV'lerin büyük bölümünde 1366x768 piksel çözünürlüklü paneller kullanılıyor. Bu değer o derece kabul gördü ki, 23 inç LCD TV'de de, 46 inç LCD TV'de de kullanılıyor. Az önce yaptığımız hesaba göre sadece 26 inçten 32 inçe geçişte alan yüzde 50 artıyordu. Hele hele 46 inç gibi değerlerde alan fevkalade yüksek ama çözünürlük hâlâ aynı. Durum böyle olunca paneli oluşturan piksellerin boyutu rahatsız edici derecede büyüyor, görüntü netliği azalıyor ve zevk vermeyen bir tablo ortaya çıkıyor. 

Karşılaştırma açısından bilgisayar ekranlarından örnekler verelim. 19 inç geniş format LCD ekranda çözünürlük 1440x1050 piksel, 20 inç LCD ekranda ise 1680x1050 piksel. 19 inçlik model bile 46 inç LCD TV'den daha yüksek yoğunluk ve detaya sahip. Bu esnada kullanıcıya yeni bir öneride bulunma sırası geliyor: LCD TV seçerken sadece boyuta önem verip çözünürlüğe dikkat etmezseniz, görüntü kalitesi daha küçük modelin gerisinde kalan bir TV sahibi olabilirsiniz. O zaman hangi boyuta hangi çözünürlüğün uygun düştüğüne bakalım. 32 inç örneğinde 1366x768 yeterli olabilir, ancak bu değerin altına inmeyin. Bazı 20 inç LCD TV'lerde 640x480 gibi çok düşük çözünürlük değerleri kullanıldığı bile oluyor. Bu modellerde oranlama 4:3 şeklinde. Bu da ayrı bir sıkıntı. “Benim amacım sadece anteni takıp TV izlemek” diyorsanız 20 inç, 640x480 çözünürlüklü bir LCD TV de işinizi görür, çünkü zaten PAL TV yayınlarının kalitesi bundan yüksek değil. Aynı biçimde TV yayınını 1366x768 piksel çözünürlüklü 32 inç LCD TV'de izlerken de yayın kalitesi geride kalıyor. Hatta PAL DVD'ler de çözünürlük olarak 640x480'in (VGA) gerisinde. Bu durumda HDTV yayını, Blu-ray/HD DVD film izlerken TW'lerin yüksek çözünürlüğünden verim alabilir hale geliyoruz. “Ben sadece TV izliyorum ve 
42 inç LCD TV istyorum, zaten TV yayın çözünürlüğü 1366x768 değil” diyorsanız, kısa süre sonra hayatımıza girecek HDTV kanallarını da hesaba katmanızı tavsiye ederiz. 
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Bilgisayar ekranları çözünürlükte önde 

Bilgisayar ekranlarında HD 1080'e geçiş için en düşük değer 24 inç. Bu modellerde çözünürlük 1920x1200 piksel. Bu değer HD 1080'den de yüksek. “O zaman HD çözünürlük neden LCD TV'lerde ancak 32 inçten başlıyor” diyebilirsiniz. 
Bilgisayar ekranına çok yakın mesafeden, TV'yey- se birkaç metre mesafeden bakıyoruz. Uzakta olunca detayları daha zor seçiyoruz ve gözümüz rahatsız olmuyor. Ev sineması kurarken uzun vadeli bir yatırım yapmak istiyorsanız 1920x1080 piksel çözünürlüklü, 37 ya da 42 inç bir LCD TV seçmek mantıklı olabilir. O zaman kaliteli görüntüler elde etmek için ilk adımı atmış oldunuz. 

Elbette TV seçerken sadece boyut ve çözünürlük kararlaştırması yeterli değil. Panellerin tepki süresi 8 ms seviyesine indi ve hızlı görüntüler- de renk bozulmaları ortadan kalktı. LCD TV'lerin Plazma TV'ler karşısındaki en büyük dezavantajı siyah renkleri net verememeleri. Bu so- 


run hâlâ devam ediyor. 


Olayın bir de ses tarafı var. Televizyon acaba ses çıkışına sahip mi? Sahipse bile bu genelde stereo çıkış, yani çift 


kanaldır. En doğrusu (antenle TV izlemek hariç) sesi kaynak cihazdan alıp hoparlör setine aktarmak. Bu hoparlör seti 5.1 ya da 7. kanal olabilir. 
Arka hoparlörleri kablosuz olan setler 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uzun zamandır piyasada, bu sayede kablo karmaşası sona eriyor. Hoparlör seti ve kaynak cihaz arası bağlantı analog (3.5 mm veya RCA) ya da dijital (optik veya SPDIF) olabilir. Bu yüzden oynatıcı cihazların sahip olduğu çıkışlar ve hoparlör setlerinin sahip olduğu girişler önem kazanıyor. 


Dinamik kontrast oranı 

Son zamanlarda kontrast oranı verilirken iki değer belirtilmeye başlandı. Parantez içinde verilen ikinci değer dinamik kontrast oranıdır ve ılk değerden daha yüksektir. Bu yeni teknikte karanlık sahnelerde panel arkasındaki lamba karartılıyor ve siyah renklerin grimsi biçimde görünmesi engellenmeye veya bu sorun azaltılma- ya çalışılıyor. İşlem başarılı ama kısmen karanlık olan sahnelerde diğer renkli ve aydınlık nesnelerin de parlaklığı azalmış oluyor. Çözüm, LED aydınlatmalı ekran ve TV'ler. Henüz pahalı olan bu yeni teknolojide panel arkası aydınlatmadan birçok LED sorumlu. Böylece sahnedeki karanlık alana bakan LED'ler kapatılabiliyor ve daha keskin siyahlar elde edilebiliyor. Bu siyah sorununun yaşandığı bir diğer alan da pro-Jeksiyon cihazları. 40-50 inçi yeterli bulmayanlar evde sinema keyfi için projektör kullanıyor. ProjJektörlerde görüntü yansıtmak için sürekli aktif olan ve belirli bir ömrü olup çok da pahalı olan bir lamba var. Lamba kapanmadığı için karanlık sahnelerde simsiyah bir görüntü oluşturması mümkün olmuyor. Diğer yandan projektörün ısınması, fan gürültüsü, dikkatli kullanım zorunluluğu, lamba değişimi ve karanlık oda oluşturma gereksinimi gibi detayları var. Seçeceğiniz LCD TV'nin kontrast oranı iyiyse bir kez de parlaklık değerine göz atın. 250-500 kandela arası değişen parlaklık değerleri arasında epey görüntü farkı olabiliyor. Parlaklık yeterince iyi değil se karanlık odada net olan görüntüler perdeler 


açıldığında çok silik görünebilir. 


Duvara montaj 
LCD TV'yi aldıktan sonra odanızdaki sehpanın üzerine koymak mı yoksa paketten çıkan apa- 


teknoloji 


ev sineması 


ratla duvara asmak mı istiyorsunuz? TV'yi yatarak mı yoksa oturarak mı ve hangi mesafeden izlersiniz? Bu soruların cevaplarını kafanızda canlandırın ve TV'yi seçmeden önce markette incelerken küçük bir deneme yapın. Görüş açıları bazen çok sınırlı olabilir. Ekrana soldan ya da sağdan bakmak o kadar çok farklılık yapmıyor ama üstten ve özellikle alttan bakmak renkleri aniden değiştirebiliyor. Duvara astığınız LCD TV'ye koltuktan baktığınızda ekranın karardığına şahit olabilirsiniz. Halbuki ayağa kalkıp ayar yaparken renkler ne kadar da net oluyor değil mi? Paneller belirli sınırlamalara sahip olduğu için bu tür sorunlarla karşılaşabilirsiniz. CRT TV'lerde görüş sınırlamaları çok azdır. Projektörlerse karşıya yansıtma yaptığından görüş açısı problemi olmuyor, fakat cihazla perde arasında engelleyici bir unsura yer veremezsiniz. 

Çok önemli bir noktaya daha gelmiş bulunuyoruz; Giriş ve çıkış seçenekleri. TV'de mutlaka anten girişi bulunur. Buna bir de Scart girişini ekleyelim. Hatta bir tane Scart yetmez, iki tane olsun, çünkü çanak anten alıcısı ve DVD oynatrcının her ikisi de aynı bağlantıdan olsun diyebiliriz. Kameranız varsa / olacaksa ne yapacaksınız? 
RCA (kompozit) ya da S-Video bağlantıdan biri olmalı ki görüntü ve sesi TV'ye aktarabilesiniz. 
Kameranız yeniyse HDMI bağlantısını da içeriyor olabilir. HDMI adlı bağlantının özelliği, tek bir kabloyla dijital ses ve dijital görüntü aktarabilmesi. Bu basit, kullanışlı ama epey pahalı olan bir arabirim. Yeni DVD, HD DVD, Blu-ray oynatıcılarda HDMI çıkışı yaygınlaşıyor. Oyun konsollarında da bu bağlantı var. O zaman oyunlarda ya da PS3 ile Blu-ray film izlerken HDMI girişi lazım olacak. Hatta bilgisayarlardaki grafik kartlarına da HDMI çıkışı eklenmeye başladı. 


Kağıt üstündeki değerlerin bir kısmı tatmin edici gelebilir ama siz siz olun, büyük bir markete gidip TV'leri gözlerinizle inceleyin. Ama dikkat edin 


hepsi aynı görüntü kaynağına bağlı olsun! Yine de unutmayın ki bazı TV'ler ayarlarıyla oynadıktan sonra ideal görüntüyü verebilir ve markette beğenmediğiniz bir model aslında çok 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daha iyi sonuçlar veriyor da olabilir. 
Tabii bunun tam tersi de mümkün. 
Markette HD filmle sunumu yapılan bir LCD TV'yi alıp evde kurduğunuzda TV kanallarının çok kötü göründüğüne şahit olup üzülebilirsiniz. Marketin kocaman salonunda iyi görünen 42 inç TV, sizin oturma odanıza aşırı büyük gelip rahatsızlık verebilir. 


AMD'nin son nesil görüntü yongalarını kullanan kartlar HDMI çıkışı içermiyorsa DVI>HDMI 


dönüştürücü adaptör veriyor. Daha önceki ne- 


sil kartlarsa TV çıkışını HDTV sinyaline dönüştüren komponent adaptörünü veriyordu. Televizyona ne bağlayacağınıza bağlı olarak DVI, Scart, HDMI, S-Video, RCA, Komponent girişleri olmalı diyebilirsiniz. Ayrıca HDMI versiyo- 


nu İ.I'in altı olmamalı. 


TV'nin hakkını veren uygulamalar 
Ekran çözünürlüğünü verimli biçimde kullanmak için yapabilecekleriniz uydu üzerinden HDTV kanallarına abone olmak, PS3 ile Blu-ray film izlemek ve oyun oynamak, Xbox 360 ile HD DVD film izlemek ve oyun oynamak, bilgisayardaki oyunları TV ekranına aktarmak ve uygun optik sürücüsü varsa bilgisayardan HD DVD /Blu-ray film izlemek şeklinde sıralanabilir. Tüm bunlar sayesinde çok net görüntüler ek de edebilirsiniz. Tabi imkanlar bununla sınırlı değil. DVD yanında DivX oynatabilen cihazlar var. Ayrıca sabit disk içerip kayıt yapabilen ve diskteki filmleri gösterebilen cihazlar da hazır. 
Bunlar aynı zamanda müzik çalabiliyor, fotoğraf gösterebiliyor. Verinin diskte olması dışında USB girişinden parmak bellek okutulabiliyor. 
Bazı modeller disk içermiyor ama Wi-Fi sayesinde kablosuz ağa erişip bilgisayarın sabit diskindeki dosyayı ekrana getirebiliyor. Böylece DivX arşivini izlemek için DVD/CD yazmak zorunda kalmıyorsunuz. Parmak belleğiniz yüksek kapasiteliyse Wi-Fi bağlantılı modele de gerek kalmayabilir. Ayrı cihazlar dışında bazı TV'ler bütünleşik DVD oynatıcı, kaydedici sabit disk, DVB-T alıcı ve kart okuyucu gibi ek özelliklerle geliyor. 
DVB-T alıcı karasal dijital yayınları alabilir. Şu anda ülkemizde sadece deneme çalışmaları ya- 


pılıyor, ancak ileride getirisi olabilir. 
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Sadece sizi tanısın 


Bilgisayarınızın” 


efendisi olun! 


İnsan vücudunun belli karakteristik özelliklerine 


dayanarak kimlik tespiti yapan biyometrik tanıma 


sistemleri, düşündüğünüzün aksine her zaman 


pahalı ekipmanlara ihtiyaç duymuyorlar. 


undan on yıl kadar önce parmak iziyle B veya göz tanımayla açılan kapıları sadece bilim kurgu filmlerinde görürdük. 
Oysa şimdi bunların birçoğunu kişisel bilgisayarlarımızda, hatta cep telefonlarımızda kullanabileceğimiz donanımları çarşıdan satın almak bile mümkün. Bütün bunlar her insanı birbirinden ayıran karakterlerin tanımlanabilmesini sağlayan biyometrik sistemler sayesinde mümkün oluyor. 
Biyometri, son yıllarda bilgisayarla güvenlik dendiğinde oldukça sözü edilen bir kavram. Bu yöntemle parmak izi, göz retinası, avuç içi, yüz 


şekli, ses imzası gibi sadece kişiye özgü nitelik- 


lerden hareketle kimlik tespiti yapabiliyorlar. 
Böylece karmaşık isim ve parola bilgilerini haurlamaktan da kurtuluyorsunuz. Diğer yandan, biyometrik sistemler dendiğinde insanın aklına hep bir ek donanım ihtiyacı gelir. “Bilgisayara bağlı bir şey olmalı ki insanın gözünü okusun, parmağını tanısın” diye düşünürsünüz. Aslında bu düşünce pek de yersiz sayılmaz. 

Hiç yüzünüzün şeklinin ve ses tonunuzun da sizi diğerlerinden tamamen ayıran bir unsur olduğunu düşünmüş müydünüz? Üstelik bilgisayarınızın sesinizi duymak için bir mikrofon, yüzünüzü görmek için de bir web kameradan faz- 


lasına ihtiyacı yok. Bunlar da günümüzde artık 


Ma, m atl 


m — 
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Parmak izi okuma sistemleri, izdeki belli referans noktaların 


karşılaştırılması prensibiyle çalışıyor. 


Her insanın yüz şekli de, tıpkı parmak izinde olduğu gibi kendine özgü bir biçime sahip. 


li 


hemen her bilgisayarda hâlihazırda mevcut olan donanımlar. Biz de bu yazıda, sadece mikrofonunuzu ve web kameranızı kullanarak bilgisayarınızın sizi diğerlerinden ayırmasını sağlayan birkaç kullanışlı yöntemden bahsedeceğiz. 
Yüzünüz anahtarınız olsun: BananaScreen 

Öncelikle ilk olarak web kameranızı nasıl bir güvenlik sistemi olarak kullanabileceğinizle işe başlayalım. Bu aşamada kullanımı oldukça basit bir program olan BananaScreen'i kullanacağız. 
Bu yazılımı www.bananasecurity.com adresinden ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. 

Normalde bilgisayar başından kalktığınızda, siz yokken birilerinin gelip bilgisayarınızı kurcalamasını önlemek için en iyi yöntem bilgisayar ekranını kilitleyip gitmektir. Döndüğünüzde de daha önce belirlediğiniz parolayı tekrar yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarınız, sizin masa başından kalktığınızı veya geri döndüğünüzü otomatik olarak algılayabilir. Diğer bir deyimle, bizzat kendi yüzünüzü bilgisayarınızı kilitlemek ve açmak için bir anahtar olarak kullanabilirsiniz? BananaScreen'in yaptığı tam olarak bu. 

Öncelikle programı indirip bilgisayarınıza kurduktan sonra sistem çubuğuna yerleşiyor ve ilk aşamada sizden kamera karşısına geçip sandal yenizdeki normal oturuş pozisyonunuzu almanızı istiyor. Daha sonra Enroll tuşuna basıyorsunuz ve program yüzünüzün kameradaki görüntüsünü inceleyerek size özgü bir profil çıkarıyor. 
Ardından bu yüz profilini sizin oturumunuzla 


özdeşleştiriyor. 


Bu işlemlerden sonra ekranın köşesinde çalışmaya başlayan BananaScreen, sizin bilgisayar başında olup olmadığınızı web kamera üzerinden belli aralıklarla kontrol ediyor. Belli bir süre boyunca bilgisayarın başından ayrılırsanız, bilgisayarı kilitleyerek erişime kapatıyor. Sistemi çalışır hale getirmek içinse sadece yeniden kamera karşısına geçip yüzünüzü göstermeniz yeterli. 
Program sadece sizin yüzünüzü algıladığı için, farklı biri bilgisayar başına otursa dahi eşleşme olmayacağı için sistemin açılmasına izin vermiyor. 

Sonuç olarak bilgisayarınızda otomatik olarak devreye giren, sadece size tepki veren ve herhangi bir parolaya ihtiyaç duymayan bir güvenlik sistemi oturtmuş oluyorsunuz. Görüş açısı, ortamdaki ışık değişimleri gibi nedenlerle sistem sizi tanımakta zorlanıyorsa endişelenmeyin. Sistemin yüzünüzü tanımamakta ısrarlı olduğu durumlarda hala klavyeden parola girerek sistemi 


aktif hale getirme şansınız var. 


Açıl susam açıl: 
WinDentify 2.1 
Bilgisayarınıza kendinizi tanıtmanın bir diğer yolu da sesinizi kullanmak. Bu alanda kullanabilceğiniz uygulamaların çoğu ücretli, fakat sistemin nasıl işlediğini görmek ve böyle bir yöntemin sizin için ne kadar uygun olduğuna bakarak karar vermek istiyorsanız, WinDentify adlı yazılım sınırlı da olsa bu isteğinizi gerçekleştirebilecek türden. Programı www.research-lab.com /winsvsO0lread.htm adresinden indirebilirsiniz. 
Windentify, sesle komut programlarından fark- 


lı olarak ses izini tanıma yoluyla Windows'a ve- 


Siz farkında olsanız da olmasanız da, aslında vücudunuzun bir çok farklı özelliği kimliğinizi ele veriyor. İşte biyometride kullanılan yöntemlerden bazıları: 

Parmak izi üzerinde belli noktalara 


bakarak kontrol gerçekleştiriyor. 
El ve parmaklarınızın özgün duruşu kimliğinizle ilişkilendirilebiliyor. 
Gözdeki iris tabakasının kişiye özgü olmasından faydalanıyor. 
Nispeten eski olan bu yöntem, 


32 Pcnet ARALIK 2007 


iris kontrolünden farklı olarak göze parlak bir ışık tutmak suretiyle damarların şeklini okuyarak hareket ediyor. 
Kalp atışı sırasında ortaya çıkan 
EKG grafiği tamamen kişiye özgü bir yapı sergiliyor. 
Toplardamarların şekli kızılötesi ışıkla belirlenerek kimlik profili çıkarılıyor. 
Konuşurkenki ses tınılarınız kimliğinizle ilişkilendirmede kullanılabiliyor. 
Sistem sadece imzanın şeklini 


değil, imzayı atarken nereye ne kadar basınç uyguladığınızı da anlayabiliyor. 

Tıpkı el ve parmak geometrisinde olduğu gibi yüz şekli de özgün unsurlar içeriyor. 


ii 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ya diğer programlara erişim 


yapmanıza izin 


veriyor. 
m ri Bunun için öncelikle kendinize özgü bir profil tanımlayarak giriş bilgilerini bu profille ilişkilendirmeniz gerekiyor. Ardından 


ses tanımayla il- 


İİ winDentity programını kullanmadan önce sesinizi tanıtmak için sıkı bir eğitimden geçirmeniz gerekiyor. 


Sesle kontrol yöntemi uygu de, karizmatik söylenişi ola 


sözcükler bulma konusunda sıkıntı 


yaşıyorsanız işte size ilham birkaç öneri; 
Görev yöneticisi 
Bilgisayarı kapat 


34 Pcnet ARALIK 2007 


gili prosedürleri yerine getiriyorsunuz. Bu prosedür, sistemin sesinizdeki karakteristik özellikleri algılaması için gerekli. 

Tüm bu hazırlık aşamalarını geçtikten sonra artık sesinizi kullanarak sistem ve veri güvenliği- ne yönelik birçok prosedürü sadece sizin sesinizle işler hale getirebiliyorsunuz. 

Programın ücretsiz olan Lite sürümü, sadece tek kullanıcı için Windows'a sesli giriş izni ve diger fonksiyonlara yönelik demo olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip. Eğer programın işinize yarayacağını düşünüyorsanız, ücreti karşılığı lisanslı paketleri satın alarak ek özelliklere kavuşmak mümkün. 

Ücretli paketlere geçiş yaparsanız, oldukça ilginç özellikler sizi karşılıyor. Örneğin dosyaları sadece sesinizi doğrulayarak açabileceğiniz şekilde şifreleyebiliyorsunuz. Ayrıca yine sesiniz yardımıyla hangi dosyalara erişilebileceğini belirleyebiliyor, dilediğiniz internet sitelerine erişimi kısıtlayabiliyor, işletim sistemi üzerinde degişik özellikleri aktif hale geçirebiliyor ve gelişmiş fonksiyonların erişim yetkilerini düzenleye- 


biliyorsunuz. 


lamak isteyip n büyülü 


başlat Parlaklığı aç 
Parlaklığı kıs 
Sesi kıs 
Bir sonraki sayfa 
Bir önceki sayfa 
Beklemeye al 
Tam ekran modu 


Sesi aç 
Uygulamadan 


verecek çık 


Yeniden 


Bilgisayarınıza hükmedin: 
Voice Activated Commands 

Şimdi işin bir de eğlenceli tarafına bakalım. 
Bilgisayarınızı Harıy Potter filminde kullanılanlara benzer büyülerle yönetmeye ne dersiniz? 
Örneğin mikrofona “Silencio!” diye bağırdığınızda bilgisayar sesini kapatsın, “Evanesco!” diye bağırdınızda aktif program kapansın istemez miydiniz? Üstelik fantastik edebiyattaki favori evrenleriniz farklıysa, oradaki diyalogları da böyle bir işleyişin parçası yapabilirsiniz. 

Sesli komutları Windows altındaki görevlere atamanızı sağlayan küçük bir programla bu iş gayet mümkün. Üstelik sesinizle verdiğiniz komutları tanımaya alışkın olan sistemin bu yolla bir nevi biyometrik algılayıcı gibi çalıştığı da söylenebilir. Bunun için ihtiyacınız olan, sesleri komuta dönüştürmenize yardımcı olacak bir programdan ibaret. Bu iş için www.dwvac.com adresindeki Voice Activated Commands adlı programdan destek alabilirsiniz. 

Programı kullanabilmek için öncelikle kendinize özgü bir profil oluşturarak işe başlamanız gerekiyor. Daha sonra Action Description seçeneğine tıklayarak Add tuşuna basmanız ve atayacağınız büyünün adını girmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından sırada söyleyeceğiniz bu komutun hangi işlemi gerçekleştireceğini seçmek var. Burada Windows'a özgü işlemlerden birini seçebileceğiniz gibi, bir tuş kombinasyonunun çalıştırılmasını da sağlayabilirsiniz. Örneğin AltkF4 kombinasyonu, o anda açık olan programın kapatılmasını sağlayacaktır. Buradaki seçenekler, size tek bir sesli komutla birden fazla işlemi gerçekleştirme veya komutları parametrelerle özelleştirme imkanı da sunuyor. Dolayısıyla bu aşamada sözlerinizin hangi etkiyi göstereceği konusunda dilediğiniz ölçüde yaratıcı olabilirsiniz. 

Komutlarınızı büyülü sözlerle ilişkilendirdikten sonra yapmanız gereken programı çalıştırmak ve hazırladığınız profilin yüklenmesini sağlamak. Bunu sistem çubuğundaki VAC simgesi- nin üzerine sağ tıkladığınızda açılan menü yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. 

Artık bilgisayar sisteminiz, ağzınızdan çıkan fiyakalı emirleri yerine getirmek üzere bekliyor 


olacak. 


| yeni yıl hediyeleri 


YILBAŞI hediyeleri 


ge — “1 5 Teknoloji meraklılarını 


ğa oi Gİ mutlu edecek 
Lİ 

| V #; O hediyeler arıyorsanız 

çok sayıda farklı ürün bulabilirsiniz. İlginizi 

| | çekebilecek bazı 
| di seçenekleri sizler 
için bir araya getirdik. 


anl 


oplam altı hoparlörden oluşmasına rağmen gayet uygun 

fiyatla satışa sunulmuş bir hoparlör seti arıyorsanız SBS 

A500 ilginizi çekebilir. Creative'in ses alanındaki deneyimi 
ve kalitesi apaçık ortada. Uydu hoparlörün tümü tıpatıp aynı ve 6 
Watt (RSM) ses gücünde. Ana bas hoparlörüyse 17 Watt (RMS) çıkışa sahip. Buna göre toplam ses gücü 47 Watt ediyor. Toplam ses 
gücü aşırı yüksek olmasa da bir odayı rahatlıkla inletebiliyor. 45 


Hz—20 kHz arası frekans aralığı başarılı ve sesler net. Kablolu 


kumanda üzerinde yer alan ayarlar sayesinde kullanıcı ses seviyesini 


ayarlayabiliyor ve seti kapatabiliyor. Girişler pek çok cihazla uyumlu olduğundan PC, MP3 çalar, oyun konsolu, TV ve DVD çalar gibi 


kaynaklardan ses alınabilir. 
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HP F4180 yazıcı 
Evde ofis rahatlığı yaşatıyor. 


ir taşla birden çok kuş vurmak 

isteyenler, masasının üstü çok dolu 

olanlar ve yazıcı çıktısı dışında fotokopiye de ihtiyaç duyanlar çok fonksiyonlu modelleri tercih ediyor. Gerçekten de son zamanlarda en çok satan yazıcılar bu modeller. 
HP'nin yeni modellerinden biri olan F4180'de yazıcı, tarayıcı, fotokopi özellikleri bir arada. 
1200x4800 dpi renkli çıktı alabilen yazıcı ve 1200x2400 dpi tarama yapabilen tarayıcıdan oluşan F4180, aynı zamanda fotoğraf çıktısı da alabiliyor. USB bağlantılı yazıcının hızı dakikada 20 sayfaya kadar çıkabiliyor. Fotokopilerde boyut küçültmek veya büyütmek mümkün. F4180 hem PC hem de Apple Mac ile uyumlu olup, biri siyah diğeri renkli olmak üzere iki kartuş içeriyor. 
Kontrol tuşları sayesinde bilgisayar kapalıyken fotokopi çekmek 


mümkün. www.hp.com.tr 


SanDisk Cruzer Contour 4 GB 


Kapak kaybetme derdi sona erdi. 


armak bellekler teknik anlamda büyük değişim göstermedi ama 

tasarımları sürekli olarak değişti. Şoka, suya dayanıklılar, kolye gibi 

boyna takılanlar, Asya desenli olanlar ve çok küçükler şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. SanDisk Cruzer Contour'un en belirgin yanlarından biri şık ve sade gövdesi. Sürgülü bir tasarıma sahip olan bellek kapak içermediği için USB bağlantısı gövde içine saklanabiliyor. 
Parlak siyah gövdesiyle ilgi çeken belleğin yazma ve okuma performansları oldukça iyi. Ayrıca U3 yazılımı yüklü olarak geliyor. Bu yazılım sayesinde önemli dosya ve programlarınızı rahatça yanınızda taşıyabiliyorsunuz. 
Yüklü olarak gelen yazılımlar arasında VolP programı Skype, veri eşleştirme yazılımı CruzerSync, anti-virüs programı Avast, şifre hatırlatıcı SignupShield ve fotoğraf düzenleme programı HP Photosmart var. 


www.sandisk.com 
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Seagate FreeAgent Go 160 GB 


Taşınabilir veriler güvence altında. 
Küçük dosyalardan ziyade filmler gibi büyük 


dosyaları işten eve ya da evden işe taşıyorsanız 
parmak bellekler bir yere kadar yeterli gelecektir. 8 
GB üstü kapasitelerde parmak bellek yerine taşınabilir harici disk daha ekonomik kalıyor. 
Özellikle 2.5 inç genişlikli disk içeren modeller çok pratik, çünkü adaptör gerektirmeden çalışıyorlar. 
Seagate FreeAgent Go işte böyle bir model. Çekici renklere ve ilginç bir tasarıma sahip olan disk küçük boyutları sayesinde kolayca taşınabiliyor. 160 GB'lık depolama alanı hayli yüksek. USB 2.0 bağlantısı0 sayesinde dosya aktarmak için saatlerce beklemek zorunda kalınmıyor. FreeAgent Go yazılımı sayesinde şifreler ve diğer sık kullanılan dosyalar taşınabiliyor. 
Üstelik şifreleme yardımıyla verilerin başkalarınca ele geçirilmesi engellenebiliyor. 

Www.seagate.com 


ği teknoloji yeni yıl hediyeleri 


Asus WL-600G ADSL Modem 


Kablosuz vericiden daha ötesi. 


6 
t 137 YL 7 DSL modemler başlarda kablosuz bağlantı özelliği içermiyordu. 
g7 ( iğ j Dizüstü bilgisayarların yaygınlaşmasıyla kablosuz bağlantı bir lüks 

olmaktan çıktı. Asus'un WL-600G adlı kablosuz modemi, çok işe 

yarayan ek özellikler içeriyor. 4 port 100 Mbps ağ bağlantısı da olan cihaz 

aynı zamanda çift USB girişi de içeriyor. Böylece uyumlu bir yazıcıyı ağ 

ortamına kablosuz olarak paylaştırabilirsiniz. Diğer USB yuvasına USB 

bağlantılı harici disk bağlayarak dosya paylaşımı da yapabilirsiniz. Çift 

antenli modem WPA ve WEP şifrelemelerini destekliyor. Game Blaster adı 


verilen özellik online oyunlarda bant genişliğini düzenleyerek gecikme ve 


takılmaları önlemeye çalışıyor. www.asus.com.tr 


A-Data 2 GB microSD Trio o... 
Hem telefona hem de PC'ye uyuyor. ş 


ünümüzde cep telefonları küçük boyutlu hafıza kartlarını «e kullanıyor. Dijital kameralardaysa SD/SDHC kartlar yaygın. Bir ol 


kart alıp her ikisini de idare etmeyi düşünüyorsanız sorun yok, 


yive iy 


çünkü microSD kartlarla birlikte SD kart dönüştürücüsü veriliyor. Bunun yanında çekilen fotoğrafları bilgisayara aktarırken kart okuyucuyla uğraşmak istemiyorsanız A-Data'nın microSD modelini ya da OCZ Trifecta'yı deneyebilirsiniz. 
Daha kolay biçimde temin edilebilen A-Data microSD Trio sunduğu 2 GB kapasiteyle hem telefonlar hem de dijital fotoğraf makineleri için son derece kullanışlı. Zaten 2 GB üstüne çıkınca microSDHC/SDHC kullanımı başlıyor. Kartı cep bilgisayarlarıyla birlikte de 


kullanabilirsiniz. www.adata.com.tw 


© 200 — 500 YTL aralığı 


Creative ZEN 4 GB 


DivX dosyalarını gösterebilen PMP. 


irmanın bugüne kadar ürettiği en hoş görünümlü PMP'lerden 

biri olan ZEN, flash tabanlı bellek içeriyor ve bu sayede ince bir 

gövdeyle karşımıza çıkıyor. 2.5 inç LCD ekranı ve kolay anlaşılır bir kullanıcı arabirimi olan Creative ZEN'in 8 ve 16 GB'lık seçenekleri 


de var. 4 GB'lık modeli seçip sonradan SD kart eklemek ekonomik bir 


e p çözüm. Müzik dinlemek dışında video izlemek, FM radyo dinlemek ve 
2 2 ses kaydı yapmak için de kullanabileceğiniz , parlak siyah plastik 
Zn gövdesiyle albenisi hayli yüksek olan Creative ZEN'in sahip olduğu 


240x320 piksel çözünürlüklü ekranda MPEG-4 (SP), DivX ve XviD 


formatlı videolar izlenebiliyor. www.tr.creative.com 


40 Pcnet ARALIK 2007 


pi teknoloji yeni yıl hediyeleri 


Sony Ericsson W810i 
Klasiklerden biri olmayı başardı. 


alkman serisi Sony Ericsson cep telefonları için “dönüm noktası” tabirini kullanırsak abartmış olmayız. Başarılı Walkman yazılımı, 


kaliteli kulaklıklar, temiz ses ve beğenilen tasarım bir 


araya gelince ilgi toplayan ve satış rekorları kıran bir seri ortaya çıktı. Walkman serisinin önceki üyelerinden biri olan W810 hâlâ üretiliyor ve yoğun ilgi görüyor. Memory Stick Duo Pro bellek kartlarını kullanabilen telefon 512 MB kapasiteli bir kartla birlikte sunuluyor olmasına rağmen 


uygun fiyata sahip. FM radyo, 2 MP hassasiyetli 


W3810 son derece kullanışlı. 3G özelliği olmasa da eksikliğini hissetmeyeceksiniz. 
EDGE bağlantı destekli telefonda Bluetooth 2.0 özelliği var ve bilgisayar bağlantısı USB üzerinden yapılabiliyor. 


Www.sonyericsson.com.tr 


iPod nano 8 GB 


Ekran netliğiyle şaşırtıyor. 

Uçüncü nesil olarak adlandırılan yeni iPod nano'nun en büyük yeniliği video gösterme özelliği oldu. İnce gövdeli nano'nun kapasitesi 8 GB'a yükseldi ve ekranı iyileştirildi. 2 inç LCD ekranın 240 x 320 piksellik çözünürlüğü ve parlaklığı son derece başarılı. Sadece 49.2 gram olan cihazda flash bellek kullanıldığından şarkı atlaması ya da gecikmesi yaşanmıyor. Video dosyalarını izlemek isteyenler MP4 veya MOV formatına sadık kalmak durumunda. Desteklenen ses formatları MP3 ve AAC. Sahip olduğu USB 2.0 kabloyla PC ya da Apple Mac bilgisayarlara bağlanabilen iPod nano şarjlı batarya içeriyor ve USB üzerinden şarj edilebiliyor. 


24 saatlik müzik dinleme süresi oldukça iyi. www.apple.com.tr 
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otofokuslu kamera ve dört bant GSM desteği olan 


Samsung SCX-4500 
Lazer yazıcı 


Piyano kaplamasına sahip. 
Dünyanın en güzel görünümlü yazıcılarından biri olduğunu rahatça söyleyebileceğimiz 
SCX-4500 sadece görüntüsüyle değil teknik özellikleriyle de büyülüyor. Bu ay donanım editörlerimiz tarafından da incelenen ve detaylı tanıtımı yazılan ürün, aynı zamanda tarama da yapabiliyor ve fotokopi çekebiliyor. İlk baskı işlemi için sadece 15 saniye beklemek gerekiyor. Dakikada 
16 sayfa fotokopi çekebiliyor 
olması hızlı bir yazıcı olduğunu gözler önüne seriyor. 600x2400 dpi çözünürlüklü tarayıcı dokümanları USB kablosu üzerinden PC'ye aktarıyor. 
Gövdesi çok büyük olmasa da 
100 kağıt depolayabiliyor. 
Windows 2000 /2003/ XP /Vista işletim sistemleri dışında çeşitli Linux sürümleri ve Mac OS 
10.3 ile de uyumlu. Yazıcının 
baskı anındaki gürültüsü 45 
dBA üstüne çıkmıyor. 
Dokunmatik kontroller ve zemine gizlenmiş mavi ışıklı göstergeler göz alıyor. 


WWw.samsung.com.tr 
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Minton CA-993 oto teybi 


Tek cihazla araba içinde eğlence! 


aset kullandığımız günler geride kaldı. Artık 

CD'ler bile yerini MP3 çalarlı modellere 

bırakıyor. Minton CA-993'de araba teyplerinde görülmemiş biçimde 3.5 inç genişlikli ve 480x234 piksel çözünürlüklü LCD ekran yer alıyor. Bu ekran sayesinde VCD, DVD ya da DivX filmler ya da TV kanalları 


izlenebiliyor. Ek olarak USB girişi bulunuyor ve buraya olan cihaz arka tampona konan bir kamera sayesinde takılan içi MP3 dolu parmak bellek sayesinde şarkılar park ederken yardım edebiliyor. Uzaktan kumandası da dinlenebiliyor. İsteyenler SD yada MMC kartları da olan Minton CA-993'ün tek yapamadığı, uyduya okutabiliyor. Elbette 30 kanal hafızalı FM radyo özelliği bağlanarak yolu tarif etmek. 

ihmal edilmemiş. Her biri 60 Watt'lık 4 kanal ses çıkışı www.minton.com.tr 


Palit GeForce 8800GT Ekran kartı 


VGA dünyasının yeni gözdesi. 


VIDTA'nın son bombası GeForce 8800GT yongası 

testlerde 8800GTS'i bile geride bırakarak büyük 

sükse yaptı. Bu 65 nm tabanlı yeni nesil yongayı kullanan Palit GeForce 8800GT'nin üstünlüklerinden biri 


iki fazlı güç devresi yerine üç fazlı güç devresi kullanıyor olması. Kartın tek yuva kaplayan referans yapısı yerine çift yuva kaplayan tasarım geliştirilmiş. Bu sayede soğutucu blok ve fan boyutu büyütülerek kartın çok daha sessiz olması sağlanmış. Bir tane ek güç girişi olan kartın DirectX 
10 yanında PCle 2.0 desteği de var. 512 MB boyutlu 
GDDR3 belleğin arabirimi 256-bit olsa da iyi sonuçlara 


imza atmasını biliyor. www.palit.biz 


Nokia E65 cep telefonu Profesyonellerin tercihi olmayı başardı. 


ünyanın en büyük cep telefonu üretici Nokia kalite standartlarını sürekli yüksek 

tutmayı başarıyor. Genel itibariyle iş kullanıcıları düşünülerek tasarlanmış olan E65 

modeli beklenenden fazla ilgi görmeyi başardı. Sürgülü tasarıma sahip gövdesi altında konforlu bir klavye barındıran E65, üç bant GSM ve 3G desteğine sahip. 115 gram ağırlıklı telefonda 240x320 piksel çözünürlüklü geniş bir ekran var. 50 MB dahili bellek yanında genişleme için microSD kart yuvası tercih ediliyor. Telefonu sıradışı kılan en 


önemli özelliklerden biri Bluetooth 1.2 dışında 802.11g Wi-Fi desteği de içeriyor olması. Ön 


kamera dışında arkada 2 MP çözünürlüklü ana kamera bulunuyor. www.nokia.com.tr 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Sony DSC-1200 Fotoğraf makinesi Gülümseyerek çekim yapın! 


ümüş, siyah ve kırmızı renk seçenekleri olan Sony DSC- 

T200, diğer CyberShot modellerinde olduğu gibi ince ve 

sağlam bir kasaya sahip. En ilginç özelliği dijital fotoğrafçılıkta bir ilk olan “Smile Shutter” yeniliği. Bu özellik sayesinde gülümseme anında fotoğrafın otomatik olarak çekilmesi sağlanabiliyor. Öndeki kapak kapalıyken çok sade görünen cihaz 8 MP hassasiyetli bir alıcıya sahip. Arka taraftaysa 3.5 inç genişlikli dokunmatik LCD ekran görülüyor. Bu ekran çok büyük ve net. Dokunmatik olduğundan 1T200'deki buton sayısı en aza indirilmiş. Carl-Zeiss lens 5X optik yakınlaştırma 


yaparak önemli bir iş başarıyor. www.sony.com.tr 


©) 1000 YTL üstü 


BenO FP241VW 24 inç LCD monitör ) 


HD1080 uyumu ve zengin giriş türleği 
24 inç genişlikli ve 1920x1200 piksel çözünürlüklü bu 
dev, sahip olduğu HD 1080 desteğiyle HD filmler ve yüksek çözünürlükte oyunlar için ideal bir monitör 
olmayı başarıyor. Farklı girişler sayesinde Xbox 360 
veya PS3 gibi konsollarla kullanmak da mümkün. 
Dünyanın ilk HDMI girişli monitörü olan FP241VW'de HDMI dışında D-Sub, DVI, kompozit, komponent ve $- Video girişleri de var. Parlaklık 500 kandela, kontras oranı 1000:1 olmakla birlikte tepki süresi 6 ms. 
Hoparlörü olmayan monitörün kontrol butonlar 

dokunmatik. USB hub ile kullanıcıya 

çift bağlantı sunuluyor. 


Philips MCD 728 o 


Hoparlörleri motorlu ve dönüyor. 


www.beng.com.ir 


ç yollu iki hoparlör içeren set basit bir müzik setinden çok 

daha fazlasını sunabiliyor. Hareketli hoparlörler 5.1 kanal 

çevresel ses etkisi oluşturabiliyor. Class D amplifikatör oldukça güçlü. DVD ve DivX filmleri oynatabilen MCD 728, dijital ses ve görüntüyü HDMI çıkışı üzerinden TV'ye ya da monitöre aktarabiliyor. 
Progressive Scan özelliği dikey tarama sayısını arttırarak çözünürlüğü iki katına çıkarabiliyor. Hoparlörleri ahşap olan sette tam fonksiyonlu 


uzaktan kumanda bulunuyor. DTS ve Dolby Digital desteği olan setin 


görüntü çıkışı 1080i desteği veriyor. Motorlu çift hoparlör ve bas — hoparlörünün toplam ses gücü 400 Watt (RMS). Medyalardaki MP3 İ E £ —- dosyalarını çalabiliyor ve JPEG fotoğrafları gösterebiliyor. | $ 


a — SN www.philips.com.tr m 
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Çiğdem Özcan cigdem©pcnet.com.tr 


Nikon'd; 


eisanelerindne Nikon, beklenen iki yeni modelini satışa sundu. 


A Ijital fotoğraf makinesi portföyünü genişleten Nikon, yeni — İ) 


çıkardığı D3 ve D300 modelleri ile profesyonel ve yarı profesyonel 
sınıfa hareketlilik kattı. D300 yeni ve gelişmiş AF sensörü ile 51 
noktaya otomatik odaklama yapabiliyor. Yüksek ISO değerlerindeki gürültü seviyesi D300'ün başarısındaki en önemli etken. APS-C boyutlarında 12.3 
MP CMOS tipi sensöre sahip, standart olarak 6 kare /saniye çekim hızına sahip. Özel batarya veya adaptör yardımı ile 8 kare /saniye çekim hızına kadar ulaşabiliyor. ISO 200-3200 aralığı bulunan sensör, özel modda ISO 6400'e çıkartılabiliyor. Serisinin bir önceki modellerine göre artan açılış hızı, kısalan deklanşör gecikmesi ve çekim sonrası ekranın kararma süresi D300'ü profesyonel kullanıma daha uygun hale getirmiş. D300”de D3'de olduğu gibi full frame sensör mevcut. Bunun dışında D300 D3'e benzer 


özellikler taşıyor. 922 bin piksel çözünürlüklü LCD ekran D3 


ve D300 kullanıcılarının işini kolaylaştırıyor. Bu özellik fotoğrafın netliğini kontrol etme ve Live View (Canlı ön izleme) ile hassas otomatik odaklanma imkanı veriyor. Yeni modellerden D3 ise, Nikon'un ilk full İrame DSLR'si olması sebebiyle çok büyük bir önem taşıyor. Ayrıca Nikon tarafından 'FX Format” olarak adlandırılan sınıfın ilk üyesi. 12.1 
“MP CMOS sensöre sahip D3, standart olarak 9 kare /saniye çekim 


hızına ulaşıyor. 
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otoğraf ürünü ödülü 


Kodak EasyShare 7885, ABD'de düzenlenen POP (Photography's Outstanding Products) Ödülleri'ni alan 25 üründen biri oldu. Seçilen 25 ürün, fotoğrafçılara, 


büyük fotoğrafları çekme, düzeltme, paylaşma, düzenleme ve satma konularında 


yardımcı oluyor. Ödüllü 7885'in göze çarpan ilk özelliği, yüksek obtüratör hızlarıyla 


düşük ışık koşullarında ve hareketin hızlı olduğu durumlarda bile kullanıcıya ayrıntıları yakalama imkanı vermesi. Ayrıca ürün ışık koşullarına göre ISO 80 ile ISO 3200 arasında otomatik seçim yapma imkanı sağlıyor. Görüntü kırpma, histogram, panorama birleştirme, çoklu sahne modları, renk modları, program /manuel modları, manuel denetimler ve kullanımı kolay video modları 


ürünün diğer özellikleri arasında yer alıyor. 2885 özel yazıcı ünitesi Printer Dock 


G600 ile birlikte satılıyor. 5X optik zoom objektife sahip olan 7885 ile oldukça net 


ayrıntılar yakalamak 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mümkün. 8.1 MP sensörüyle, 
76x102 cm'ye kadar baskılar için ideal çözünürlük sunuyor. 7 farklı çözünürlük ayarıyla kullanıcıya seçme özgürlüğü tanırken, Kodak 
Renk Bilimi Çipi sayesinde doğal ayrıntıları ve gerçek canlı renk tonlarını yakalama olanağı sağlaması bu ödüllü ürünün dikkat çeken diğer özellikleri 


arasında yer alıyor. 


HABER 


Yeni annelere sürpriz 


kampanyası başlattı. 
Canon Erkayalar 10 şanslı yeni anneye Canon MDIOI dijital video kamera hediye ediyor. “İlk adımda 1 Canon” hediye kampanyasına katılmak çok kolay. Present Service Türkiye firmasının doğum öncesi ve sonrası anne adaylarına hastanelerde dağıttığı hediye paketlerinin içindeki, Canon firmasına ait dijital video kameralar ile ilgili tanıtım broşüründe bulunan kampanya katılım numarasını alarak firmanın web sitesindeki formu eksiksiz doldurmak yeterli oluyor. 
Canon Erkayalar'ın düzenlediği İlk Adımda 1 Canon kampanyasının hediye çekilişleri 10 Ocak 2008 tarihinde saat 10:00'da Erkayalar Fotoğrafçılık ve Tic. 
Ltd. Şti. Mimar Vedat Cad. No 17 Sirkeci İstanbul adresinde noter huzurunda, halka açık olarak yapılacak ve kazananlar 15 Ocak 2008 tarihinde yayınlanacak Radikal gazetesinde ilan edilecek. Çekiliş sonuçları Canon Erkayalar web sitesinden takip edilebilir. 


si megapiksel 


Albümünüzü yanınızda taşıyın 


sony Cyber-Shot 12 yüksek kalitede yüzlerce fotoğraf saklama imkanı sunuyor. 


ony, Cyber-Shot modeli T2 ile fotoğraf meraklılarına bir yenilik daha S sunuyor. T2'nin siyah, mavi, yeşil, pembe ve beyaz olmak üzere farklı renk seçenekleri var. T2, 4GB'lık dahili belleği, kullanımı kolay albüm 
| fonksiyonları ve çekilen fotoğrafları bloglara veya fotoğraf paylaşım web sitelerine 


| yüklemeyi basitleştiren özellikleri dikkat çekiyor. Son derece kompakt yapısı ile de 


çantada veya cepte rahatça taşınabilen bu fotoğraf makinesi, yüksek kaliteli Carl Zeiss 3x optik yakınlaştırması, 8,1 efektif megapiksel çözünürlüğü ve yüksek hızlı BLONZ işlemcisi Cc sayesinde fotoğraf çekmeyi eğlenceli bir hale va dönüştürüyor. Sony'nin “Bulanıklığa Karşı İkili Çözüm 


Mi dj a almanızı sağlarken, Yüz Tanıma Teknolojisi sayesinde; 


Teknolojisi” düşük aydınlatmalarda bile daha canlı sonuçlar 


pozlama, flaş ve diğer ayarlar otomatik olarak ayarlanıyor. 12 
ayrıca sahip olduğu “Gülümseme Deklanşörü” ile gülümsemeleri otomatik olarak algılıyor ve deklanşörü harekete geçirerek bu anı fotoğraflıyor. T2 yeni ve heyecan verici Scrapbook özelliği ile de dokunmatik ekran üzerinden fotoğraflara montaj yapabilme imkanı tanıyor. Fotoğraflara temalı fonlardan tercih edilen biri eklenebiliyor.Yeni Cyber-Shot T2, 
1250 adet fotoğraf saklama kapasitesine sahip. T2'de çekimler otomatik 
olarak ayrılıp albümler halinde düzenleniyor ve geniş fotoğraf koleksiyonundan doğru fotoğrafı bulmak son derece basit bir hale geliyor. 
Cyber-shot T2, yaklaşık 990 YTL fiyatla satışa sunuldu. 


© Dijital kamerada HD desteği 


Kodak, EasyShare serisi dahilinde üretilen HD çıkış destekli yeni digital fotoğraf makinesi modelini tanıttı. 


Kodak'ın yeni yakınlaştırmalı (zoom) dijital kapasite ve hız sağlayan SDHC ile uyumlu bir canlı bir biçimde görülebiliyor. 12 megapiksel fotoğraf makinesi EasyShare V1253, dijital teknoloji içeriyor. V1253'de Kodak Perfect Touch çözünürlüğe sahip V1253, 76x102 cm boyutlarına fotoğraf severlere HD (High Definition) teknolojisi sayesinde, yüz çekimlerinde koyu kadar kaliteli baskılar almak mümkün. 3X optik kalitesinde fotoğraf ve video çekme olanağı gölgeler silinebiliyor. Ayrıca Kodak Renk Bilimi yakınlaştırmalı objektife sahip ürün, Schneidersunuyor. Kullanıcılar fotoğraflarını, isteğe bağlı özelliği ile parlak ve canlı sonuçlar alınıyor. Kreuznach Variogon optik yakınlaştırmalı 

olarak sunulan EasyShare HDTV Dock cihazını Yüksek çözünürlüklü geniş renkli ekranda objektif ile kaliteden ödün vermeden hedefe kullanarak HDTV ya da başka HD cihazlarında fotoğraflar, doğrudan güneş ışığında bile net ve yaklaşmayı, 5X dijital yakınlaştırma ile de yüksek çözünürlükle fotoğrafları büyütmeyi olanaklı kılıyor. 
görüntüleyebiliyorlar. Fotoğraf p - ma — : m gm > Ürün, EasyShare yazılımıyla birlikte makinesi üzerindeki panorama i : satılıyor. Bu yazılım, İngilizce, Fransızca ve birleştirme moduyla, üç adede “ği ii : NB yk Almanca fotoğraflı kart şablonları sunuyor; kadar farklı fotoğraf, tek bir büyük a : ği 1 3 #7 fotoğrafları 10x15 cm boyutlarında fotoğraf olarak birleştirilebiliyor. 32 : vi E—ğiir. : . duyurulara, davetiyelere, tebrik kartlarına, MB dahili hafızası olan ürün ile, i Gi 2 : vb. dönüştürüyor. V1253, Photo Frame Dock 
"İnternal Memory Plus" özelliği ii İ 2, fotoğraf makinesi Dock 3 Serisi, 6610 
sayesinde hafıza kartı dolsa da Mi i i * P Printer Dock, 6600 Printer Dock ve Photo 
dahili hafızaya hemen geçiş mz ei çer ; Printer 500 ile uyumlu çalışıyor. Ürün 549 
yapılabiliyor. Kodak V1253 yüksek ren belir YTL den satışa sunuldu. 


52 Pcnet ARALIK 2007 


kapak Konusu bilişimde kariyer firsatlar * 


“ FIRSATLARI 


Çağımızın yükselen trendi bilişim sektörüne girmek ve sağlam bir yer edinmek için yapmanız gereken, yazımızdaki ipuçlarına dikkat ederek hedeflerinize uyan, doğru sertifikaları edinmek. 
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Si ni yeni oturma) 


diden birçok kurum've kuruluş, alaninda uzmân- it 


laşmış iş gücüyle Çalışmak istiyor. Zamanın parayla ölçüldüğü ve hizla yapılanmanın arttığı bilişim sektöründe açığa çıkan iş gücü eksikliği, şimdilik en'büyük handikapların başında geliyor. Bu dürum sektör iÇin büyük bir sorun gibi görünse detişsizliğin'kanayan bir yara olduğu şu günlerde iş arayanlar için büyük bir fırsat bu aslında. Durüm bu olunca gözüne bilişim sektörüne girmeyi kestiren ya da bilişim alanında kariyer yapmak.isteyenler kendilerine yatırım ya- 


rl dah a& si 


za lar sınırları olö bu sektö ahane ada 


hangi dalla anlaşmak yüksek maaş ve iyi bir kariyer geti 


? Aslını isterseniz bu soruların tek bir cevabı var; hepsi... Çünkü ülkemizdeki uzmanlaşmış iş gücü, bilişim sektörünün ihtiyaç duyduğu eleman sayısının ancak yüzde 20'lerini karşılıyor. Üstelik sektör büyüdükçe bu oran daha da aşağılara doğru inmeye devam ediyor. 
Durum bu olunca iş arayanlar sadece diplomalarıyla yetinmek yerine kendini ispatlamış, ala- 


) i 


kapak'konusu e 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nında uzman eğitim kurumlarının verdiği sertifika programlarına yazılarak CV'lerini geliştirmek durumunda kalıyor. 

Çünkü, hemen her alanda uzmanlık eğitimi almaya karşılık gelen bu sertifikaların bulundugu CV'ler, diğer CV'lerin bir adım önüne çıkıyor. 

Durum bu olunca bizler de PCnet dergisi olarak bilişim alanında iş bulmaya çalışan ya da kariyer yapmaya hevesli okurlarımız için rehber niteliği taşıyabilecek bir yazı hazırlamak istedik. 
Yazımızda ülkemizdeki bilişim sektöründe hangi alanların istihdama açık olduğu, hangi sertifikaların daha çok değer gördüğü, eğitim kurumlarının nasıl seçileceği ve sertifika programları hakkında merak ettiğiniz her tür bilgiyi bu- 


labilirsiniz. 


Hangi alanlar gelecek vaat ediyor Sertifika gerçekten bir yetkinlik belgesi olarak sektörde büyük değer görse de, iş bir sertifika 


> Maymun iştahlılar sevilmez 


İnsanın kendisini sürekli geliştirmesi, yeni yöneticisi olmanız (kendi şirketinizi teknolojileri takip etmesi ve trend olan açmayı planlamıyorsanız) pek itibar her platform/geliştirme dilini öğrenmesi görmenizi sağlamayabilir. Bu anlamda iş 


elbette ki çok güzel bir şey. Ancak gücünüzü bölmeyeceğiniz ve tek bir alan şirketler iş bölümü ve takım çalışması üzerindeki uzmanlığınızı konuşturarak iş esasıyla iş yapmayı benimsediğinden hem grubunuzun sinerjisine ortak 

programcı, hem tasarımcı hem de sistem olabileceğiniz bir yapıda durmalısınız. 
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programına yazılmak ve sonunda sertifika almakla bitmiyor. Bunun öncesinde sektörün hangi alanlarında kendinizi eğitmek istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Bu kararı vermek, lisans veya lisans üstü eğitimini hangi meslek dalı üzerine yapacağınıza karar vermek kadar önemli. 

Bir başka deyişle sertifika programlarına bir nevi üniversite gözüyle bakmalı ve hayatınızda en az okuduğunuz dal kadar önem verdiğiniz bir bilişim dalı üzerine uzmanlık almalısınız. 
Unutmayın ki, kariyerinizi seçeceğiniz bu dal üzerine kuracaksınız. 

Ülkemizdeki bilişim sektörü genel olarak internet ve yazılım tabanlı olarak büyüyor. Bu noktada devreye yazılım geliştirme ve sistem odaklı uzmanlıkların yanı sıra ağ kurulumu ve ağ yönetmi dalları da oldukça prim yapıyor. 

Yazılım geliştirme ve sistem yönetimi genel olarak iki platform üzerinde gerçekleşiyor. Bunlar arasında her ne kadar kurulabilir yazılım geliştriciliği büyük önem taşısa da asıl revaçta olan web tabanlı ve sunucu odaklı geliştiricilik. Bu durumdan da anlayabileceğiniz üzere devreye sunucu tabanlı sistem yöneticiliği de giriyor. Global anlamda web sitesi patlaması yaşadığımız şu günlerde bu iki meslek takdir edersiniz ki, en gözde olan ve iş veren tarafında da en çok talep gören meslekler arasında. Bizim görüşümüz de 


bu alanların günümüz ve yakın geleceğimiz için 


en uygun kariyer alanı olduğu yönünde. 


Network yabana atılmamalı 

Günümüzde sektörü bilişim olsun olmasın hemen her şirket için vazgeçilmezlerin başında gelen bilgisayar ve internet, temel olarak bilişimden bağımsız bir işletme için de alanında uzman ve bilgi işlem departmanında istühdam edilecek kalifiye personel talebine neden oluyor. 
Durum bu olunca yazılım geliştirme tarafında olmasa da sistem yönetimi ve yerel ağ kurulumu /bakımı tarafında 


uzman ağ yöneticilerine iş kapısı açılıyor. 


Gelişime açık olmak şart 

Genel anlamda bilişim sektörü sürekli gelişen ve teknolojinin her adımını kendisine uyarlayarak büyümeye devam eden bir yapıda olduğundan, dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve yazılım /donanım tarafını çok yakın- 


dan takip etmek gerekiyor. Zaten firmalar bunu oldukça iyi yapıyorlar ve sıkı takiplerin sonucu istihdamda sürekli yeni uzmanlıkların mercek altına girmesine sebep oluyor. Yani teknoloji sürekli gelişip ilerlerken uzmanı olduğunuz (ya da sertifikasını aldığınız) alanın gelişmelerini saniyesi saniyesine takip etmeniz ve bilgilerinizi sürekli güncellemeniz gerekiyor. Bu durumun bir kötü tarafı da bazı sertifika programlarının hızla eskimesi ve dolayısıyla sertifikaların da tıpkı yazılımlar gibi sürümleri olmasına sebebiyet vermesi diyebiliriz. Bu anlamda özellikle web tabanlı programcılık alanının sürekli yeni geliştirme platformları ve gelişen dil yapılarıyla kendini her 


yıl güncellediğini hatırlatmak isteriz. 


Hangi sertifikalara yoğunlaşılmalı 

Sertifikalar genellikle yetkinliğini gösterdikleri branşların üzerinde söz sahibi olan şirketlerin adlarıyla anılırlar. Bu noktada web geliştiriciliği üzerine bir sertifika almayı düşünüyorsanız, programlama platformu olarak .NET ve dolayısıyla da Microsoft'un adını sık sık duyarsınız. Benzer şekilde sistem yöneticiliği bazında Microsoftun NT ve Windows Server serisinin adını taşıyan sertifikalar hemen her eğitim kurumu tarafından veriliyor. Bu arada yine kurulabilir yazılımlar üzerine bir yetkinlik belgesi peşindeyseniz, eğitim kurumlarında Microsoft'un Visual Studio'suna ait sertifika programları görmeniz çok yüksek bir olasılık. 

İşin kablolama ya da ağ yöneticiliği tarafında da rahatlıkla Cisco dışında bir isim duymayacaınızı garanti edebiliriz. Çünkü Cisco bu alanda dünyanın en önde gelen ve saygın sertifika programlarından birine sahip. 

Uzun lafın kısası sertifika programları Microsoft, Cisco, Sun, RedHat ve Oracle gibi alanında dünya devi olmuş firmaların isim ve teknolo-Ji babalığında görünüyor. Buna neden olan en temel sebep için de sektörde devleşmiş olan firmalar tarafından üretilen ürünlerin, ister istemez sektörün kendisine de yön veriyor olması diyebiliriz. Bu noktada sizler de sertifika seçimlerinde sektörde yaygın olan veya yaygınlaşma sinyali veren branşların sertifikalarına yönelebi- 


lirsiniz. 


$ ÜLKEMİZDE VERİLEN SERTİFİKA EĞİTİMLERİ 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ürkiye'de, dünyanın önde gelen sertifikasyonların eğitimini veren birçok res- 


1 


kezler genel olarak alanında yetkin ve bilgi sevi- 


mi eğitim merkezi bulunuyor. Bu mer- 


yesi yüksek eğitimciler aracılığıyla merkezlerindeki sınıflarda farklı metotlarla eğitim veriyorlar. Benzer şekilde her eğitim kurumunun kendine özel bir fiyatlama propagandası ve belli başlı kabul şartları bulunuyor. Bunun en yaygını da eğitimlere katılabilmek için en az lise mezunu olmak şartının aranması diyebiliriz. 

Şimdi gelelim ülkemizde eğitimi verilen serti- 


fikalara ve açıklamalarına. Bakalım hangi serti- 


fika hangi titri kazandırıyor? 

MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician / Microsoft Sertifikalı Sistem Destek Uzmanı): MCDST, IT sektörüne yeni giriş yapanlar (ya da yapacak olanlar) için bir tür başlangıç noktası durumunda diyebiliriz. Bu programı tamamlayanlar, MS Windows işletim sistemi kullanan masaüstü ortamlarında karşılaşılan sorunları çözebilir, bilgisayarlara temel donanım ve yazılım desteği sağlayabilir, orta ölçekli ağ yönetimi yapabilir ve büyük ölçekli ağ yapılarında destek verebilirler. 


MCDST programını başarıyla tamamlayanlar 


KO 


ALTEC LANSING 


BXR 1121 - Şık ve estetik dizayn 

16 watt ses çıkışı e 

Mp3 ve Mpeg4 çalarlara özel ses girişi ve stand e Kulaklık girişi e 

Ürünün üzerinden bass ve ses ayarı e 

sistem destek uzmanı, sistem altyapı uzmanı, bilgi işlem Manyetik koruma * 


elemanı unvanlarını alıyorlar. MCDST eğitimi toplamda 120 saat sürüyor. 

MCSE (Microsoft Certified Systems Expert / Microsoft Sertifikalı Sistem Eksperi): MCSE sertifikası sahipleri sistem planlamasında, ağ yönetiminde, danışmanlıkta, yazılım ve donanımın kuruluş, destek aşamalarında proje mimarı konumunda oluyorlar. MCSE sertifikası, IT profesyonellerinin endüstrinin taleplerini karşılayabilecek uzmanlar olduklarını kanıtlayan ve tüm dünyada yöneüciler tarafından uzmanlık ve kalite göstergesi olarak kabul ediliyor. 

MCSE sertifikası, Türkiye'de on binleri bulan sistem eksperi açığını kapatmak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştirmek için geliştirilmiş bir program olarak eğitim kurumlarının bünyesinde kendisine yer buluyor. 250 saat süren bu programı tamamlayanlar sistem planlaması, ağ yönetimi, danışmanlık, yazılım, donanım kurulumu ve destek aşamalarında görev alabiliyorlar. 

Bu sertifika kendi içerisinde bazı özel branşlar da içeriyor. Bunlar sertifikanın sonuna getirilen S ve M harfleriyle birbirinden ayrılıyor. MCSE:M sertifikası sahiple- 


ri exchange server tasarım, kurulum ve yönetimi, MCSE:S 


sertifikası sahipleri ise sistem güvenliği, tasarım ve yönetimi alanlarında da geniş bilgi sahibi oluyorlar. MCSE:S:M 


BXR 1120 - Şık ve estetik dizayn 
6 watt ses çıkışı e 
sertifikası eğitim ise toplamda 350 saat sürüyor. Mp3 ve Mpeg£4 çalarlara özel ses girişi ve stand e 


SDS (Software Development Specialist /Yazılım Geliş- Kulaklık girişi e 


Ürünün üzerinden ton ve ses ayarı e 


i ifikası MCSD. Il Il : 
tirme Uzmanı): SDS sertifikası MCSD.net olma yolunda mermi 


ilk adımı teşkil ediyor ve temel yazılım bilgisi olmayan- 


lara öneriliyor. Toplam 120 saat süren bir eğitim alan 


#1 MultiMedya 


ei kapak konusu 
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EŞ) 


| 


SDS sertifikası sahipleri, orta ölçekli yazılım pro- 


jJelerinde görev alabiliyor ve bilgi işlem departmanı olan pek çok şirketin projelerinde çalışabilecek teknik altyapıya kavuşuyorlar. SDS sertifikası sahipleri giriş seviyesinde ASP.Net, MS SOL Server, ADO.Net ve C# eğitimi almış oluyorlar. 

MCPD Certified Proffessional Developer (Profesyonel Geliştirici): MCPD sertifikasına sahip olan kişiler sistem planlaması, veritabanı yönetimi, danışmanlık, yazılım, donanım kurulumu ve destek aşamalarında her türlü projenin içerisinde yer alabiliyorlar. Yönettikleri projelerin da- 


ha kısa sürede, çok daha az maliyetle, daha sağ- 


© Teknoloji marketleri unutmayın 


Geçtiğimiz günlerde Avrupalı bir teknoloji marketinin Türkiye'de açtığı şubelerindeki izdihamlara birlikte tanıklık ettik. Bu firma ülkemizde faaliyet gösteren teknoloji marketlerinden sadece birisiydi. Üstelik 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yıllardır görmeye ve alışveriş yapmaya alıştığımız market zincirlerinin halkaları da sessiz sedasız ülkemizde büyümeye devam ediyor. Bizim gözümüzde bu marketler de bilişim sektörünün birer halkası olduğundan bu alanlarda satış danışmanlığı yapmayı da oldukça önemsiyoruz. Ayrıca bizce bir teknoloji marketinde karşılaşabileceğiniz en can sıkıcı durum yeterli bilgi birikimine sahip olmayan satış görevlileri. Durum bu olunca birçok eğitim kurumu teknoloji marketlerde satış danışmanlığı yapmak isteyen kişileri doğru bilgilerle donatmak için çeşitli kurslar açıyorlar. Bu alanda kendisine kariyer düşünen okurlarımız için bu tarz eğitim programlarını da göz ardı etmemelerini öneriyoruz. 


lıklı ve verimli sonuçlar vermesini sağlamayı amaçlarlar. MCPD Certified Proffessional Developer ile çalışan kurumlar, rekabet güçlerini yükseltebilmek için, çağın gerektirdiği bilişim altyapısını en iyi şekilde oluşturabilirler ve böylece sürekli gelişen teknolojiyi yakından izlemek, yeni teknolojilerin iş ihtiyaçlarına katkısını analiz etmek ve uygulanabilirliği olan çözümleri en kısa sürede kuruma entegre etmek için gereken vizyona sahip olurlar. MCPD Certified Proffessional Developer sertifikası, BT profesyonelleri- nin endüstrinin taleplerini karşılayabilecek uzmanlar olduklarını kanıtlar ve tüm dünyada yöneticiler tarafından uzmanlık ve kalite göstergesi olarak kabul edilir. Bu serntifikaya sahibi bilişim profesyonelleri, çalıştıkları kuruma en yüksek katkıyı sağlayarak daha üst düzey sorumluluk ve gelir sahibi olurlar. Bu sertifikanın sahipleri tüm dünyaya yayılmış diğer MCPD Certified Proffessional Developer'lar ile sürekli temas içinde olup diğer ülkelerdeki örnek projeleri yakından izleyebilirler. 300 saat süren bu eğitimi alanlar yazılım geliştirme uzmanı, proje lideri, veri tabanı uzmanı, proje müdürü, danışman, çözüm geliştirici, yazılım kalite uzmanı, veri tabanı tasarımcısı, veritabanı destek uzmanı unvanlarını alırlar. 

CCNA (Cisco Certified Network Associate / Cisco Sertifikalı Ağ Uzmanı) ve GCCNP (Cisco Certüfled Network Professional /Cisco Sertifikalı Network Eksperi): İnternetin yüzde 85'inin Cisco networking çözümleri üzerinde çalıştığı günümüzde, kurumsal firmaların tamamına yakını network altyapıları için Cisco çözümlerini kul- 


lanmayı tercih ediyor. Bu nedenle Cisco sertifi- 


LR ii 


57 kapak konusu 
Bes bilişimde kariyer fırsatları 


i ınıflar: Genel olarak 10 ile 20 kişilik sınıflar şekilde düzenlenen kurslarda eğitmenler kursiyerlerle birebir ilgilenebiliyor. 


kaları bilişim sektöründe kariyer yapmak isteyenlere önemli fırsatlar sunuyor. Cisco sertifikasyonları, tüm dünyada ağ profesyonellerine olan yüksek talebi karşılayabilmek için hazırlanmış ve çeşitli seviyelerde ağ uzmanları yetiştirmek için planlanmış bir sertifika programı. Cisco sertifikalı uzmanlar, ağ altyapılarını en verimli şekilde dizayn etmek, kurmak, iletişimi sürekli kılmak, performansı artırmak ve altyapıdan kaynaklanan problemleri (oluşmadan) çözerek toplam ağ maliyetini düşürmek için gerekli uzmanlığa sahip olduklarını ispatlamış ağ profes- 


yonelleri olarak görülürler. Bu nedenle Cisco 


© rEFit 


gir 


Bani, Mini EE Güme Üğeübini 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sertifikaları, TT endüstrisinde yöneticiler tarafından kalite göstergesi olarak kabul edilen ve en fazla itibar gören ağ uzmanlık sertifikaları. 
Gisco sertifikalı BT profesyonelleri; ağ planlamasında, ağ yönetiminde, danışmanlıkta, ağ kuruluş ve destek aşamalarını içeren projelerin mimarı olurlar. 

CCNA eğitimi 45 saat sürerken, CCNP sertifikası için 180 saat eğitim almak gerekiyor. 

CEH (Certified Ethical Hacker): CEH sertifikası sahipleri, bilişim güvenliği alanında önemli bir rol üstleniyor. Sistemlerin kötü niyetli saldırılardan korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmesinde görev alan bu kişilere “beyaz şapkalı” hacker da deniyor. Sertifika sahipleri ken- 


di yönetimlerinde bulunan sistemlerinin zayıf- 


kapak kon 


bilişimde ka 


usu 


ıyer Tirsatları 


lıklarını tespit edebiliyor ve güvenliğini sağlayabiliyorlar. Güvenlik sistemleri hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olan CEH sertifikalı bilişimciler, kendi ağlarına yapılan saldırılara karşı nasıl savunma yapılacağı konusunda yol gösteriyorlar. 
İzinsiz girişleri tespit etmek, güvenlik politikası oluşturmak, sosyal mühendislik, servis durdur- 


ma saldırıları (DoS), tampon belleğe aşırı yük- 


lenme (buffer overflow) ve virüsler hakkında yogun bilgi sahibi olurlar. 

EC-Council ile katılımcı arasında, eğitimde edinilen bilgilerin kötü amaçlı kullanılmayacağını belgeleyen yasal bir sözleşme imzalanır. 
Programı tamamlayanlar ethical hacker, security expert, security administrator, security specialist unvanlarını alıyorlar. 

OCA (Oracle Certified Associate): Büyük ölçekli firma ve projelerde kullanılan Oracle Veri Tabanı ürünlerinin, uzman kadrolarla kullanımını sağlamak amacıyla, yine Oracle tarafından tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de desteklenen Oracle Certified Associate (OCA) programının amacı, ülkemizde sayılarının çok az olduğu bilinen ve oldukça ciddi bir ihtiyaç oluşturan Oracle uzmanlarının yetiştirilmesi. 

Yukarıda ülkemizde eğitimi verilen sertifika programlarının en çok rağbet görenlerini kısaca da olsa tanıtmaya çalıştık. 

Elbette ki, eğitim kurumlarının bunlar gibi daha birçok sertifika programı bulunuyor. Ancak bunların hepsini tanıtmaya ne yerimiz ne de ne- 


fesimiz yeter. 


ÜLKEMİZDE VERİLEN SERTİFİKA EĞİTİMLERİ 


er şeyin olduğu gibi eğitimin de sah- 


teleri dört bir yanda kol geziyor. Sah- 


H 


dırmaca rüzgarından bilişim eğitimleri de nasip- 


te üniversitelerin başını çektiği bu kan- 


lerini almış durumdalar. Çok iyi bir spam ve reklam desteğiyle internet üzerinden insanların gözünü boyamaya çalışan bu sahtekarlar, göz boyayıcı ve kalitesiz bir eğitim vermenin yanı sıra 


orijinal sertifikaların da sahtelerini yaparak kan- 


© Çözüm internette 


İnternet üzerinden yapılan birçok spam içerikli e-posta ya sağlık ürünlerini içeriyor ya da diplomaları... Bu 


diplomalar genel olarak İngiltere ya da Amerika üzerinde eğitim veren üniversitelerin isimlerini taklit eden (veya küçük harf değişiklikleriyle kendilerini o üniversitelermiş gibi gösteren) paravan kuruluşlar. Bu 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kuruluşlar üzerinden lisans diplomasından doktora derecesine hatta bilişim alanında kullanılan saygın sertifikaların sahtelerine kadar her türden belgeyi edinebileceğiniz iddia ediliyor. Tabii ki amaçları paranızı dolandırmak olan bu kurumların asıl yüzlerini internette isimlerini aratarak görebilirsiniz. 


dırdıkları kişilere veriyorlar. Bu noktada hem kursiyerler hem de girmek için heveslendikleri bilişim sektöründeki firmalar mağdur olmuş oluyorlar. 

Peki, ne yapmalı? Gerçekle sahte eğitim kurumlarını birbirinden nasıl ayırmalı? Aslında bunun kesin bir yöntemi olduğunu söyleyemeyiz. 
Sadece eğitimini almayı düşündüğünüz sertifi- 


kaları internet üzerinden araştırıp, hangi kurum- 


pa kapak konusu 


bilişimde kariyer fırsatları 


Sıkı bir eğiti 
Kursiyer başına bir bilgisayarın düştüğü sınıflarda tüm eğitim teorilerin yanında pratiklerle de destekleniyor. 
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lar tarafından verildiğine bakıp daha sonra da 


bu kurumların sitelerini inceleyebilirsiniz. 

Öncelikle bu tür kurumların hemen hepsinin wen tabanlı programcılık ve tasarım eğitimleri de verdiğini unutmayın. Yani kurumun sitesi kendi kalitesini öne çıkartan etkenlerin başını çeker. Bunun yanında kurum telefonla aranıp hatta merkezine gidilerek yerinde incelemeleri yapılabilir. Benzer şekilde eğitim kurumlarının hemen hepsi demo dersler düzenler ya da halihazırdaki sınıflara konuk olmanıza izin verirler. 
Bu noktada eğitim ve eğitimcilerin kalitesini rahatlıkla görerek ölçebilirsiniz. 

Sahte sertifikalar dağıtan kurumların büyük bir kısmı da internet üzerinden eğitim verdiklerini söylerler. Buna da prim vermemenizi tavsiye ederiz. Çünkü bu tarz eğitimler gerçekten alanında uzman bir eğitimcinin nezaretinde ve soru cevap etkileşimine girebilmek amacıyla yüz 


yüze alınması gereken eğitimlerdir. 


Editör diyor 
Ülkemizdeki bilişim sektörü önümüzdeki yıl 


çok daha hızlı bir büyüme gösterecek gibi görü- 


nüyor. Durum bu olunca sektörü doyurabilecek çok fazla sayıda uzman iş gücüne ihtiyaç olacak. 
Geç kalmadan bu fırsatı değerlendirmek ve geleceğin meslekleri arasında kendinize bir kariyer yolu çizmek için vakit kaybetmemenizi öneriyoruz. Bunun yanı sıra yükselen bir başka trend olan Linux tarafında da oldukça hızlı bir büyüme gerçekleşiyor. Bunun temel nedeni de ulusal işletim sistemi sloganıyla yükselişe geçen Pardus. Yakın zamanda birçok küçük-büyük işletme ofis otomasyonu tarafında bu işletim sistemini ve kaynaklarını kullanmayı ciddi ciddi düşünmeye başlayacak. Bunun yanı sıra birçok sunucu hizmeti veren ya da yazılım odaklı çalışan firma yine Pardus'u seçmeyi enine boyuna gözden geçirecek. O noktada da devreye bu sistemin kurdu olmuş uzmanların istühdam edilmesi girecek. Bu önerimizi de göz önünde bulundurarak bir kariyer planı çizmenizde yarar var. 
Ne de olsa teknoloji ve dolayısıyla da bilişim sektörü çok hızlı bir şekilde değişiklik gösterebili- 


yor. 


BİL GİNE 


VT Aşaslrnin 


Bilişimde kariyer fırsatı 


Geleceğinizi planlarken Bilginç IT Academy'nin bilişim eğitimlerine mutlaka göz atın. 


elişen teknolojiyle birlikte dünyayı saran bilgisayar ağlarını yönetmek ve programlamak 

için gerekli olan “bilişim profesyoneli” sayısı her geçen gün artıyor. Bilişim sektörü, kariyerini planlama aşamasındaki gençler için çok cazip olanaklar sunuyor. 

Bir “bilişim profesyoneli” olmak, her şeyden önce seçkin bir geleceğe açılan kapıyı aralamak anlamına geliyor. 
Kariyerini bilişim alanında sürdürmek isteyenler için iş imkanları gün geçtikçe artıyor. 

Geleceğinizi bilişimde aramaya karar verdiyseniz, kendinizi sektöre hazırlamak için Bilginç IT Academy'nin eğitim programlarına başvurabilirsiniz. Geçen yıl Oracle'ın “Yılın En İyi Eğitim Merkezi” ödülünü alan Bilginç IT Academy, yetişmiş insan kaynağı yaratarak Türkiye'nin bilişim toplumu olma yolunda ilerlemesine katkıda bulunmayı görev edinmiş, 12 yıllık köklü bir kuruluş. 

Bilginç IT Academy hareket alanlarını sizin için saptıyor, o yönde uygun adımlar atmanızı sağlıyor. 
Örneğin bugün Türkiye'deki bilişim sektörünün MCSE ve MCSP sertifikasyonlarında bir doygunluk yaşadığı biliniyor. Oysa Oracle OCP ve Java sertifikasyonlarında nitelikli eleman ihtiyacı mevcut. Tüm bu bilgi akışının içinde asıl önemli olansa kendinizi ya da çalışanlarınızı hangi alanda uzmanlaştırmak istediğiniz. Siz kararınızı verdikten sonra geriye kalan her şeyi Bilginç IT Academy hallediyor. 


Oracle Certified Professional (OCP) 


Bilginç IT Academy tarafından en son hazırlanan program, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük öl- 


çekli firma ve projelerde kullanılan Oracle Veri Tabanı ürünlerinin, uzman kadrolarla kullanımını sağlamak amacıyla, yine Oracle tarafından desteklenen Oracle Certified Professional (OCP) programı. 

Bu program, Türkiye'de sayılarının çok az olduğu bilinen ve oldukça ciddi bir ihtiyaç oluşturan Oracle uzmanlarının yetiştirilmesini amaçlıyor. OCP programı Oracle tarafından verilen destek ile kişilerin çok az bir maliyetle Oracle sertifikasyonuna sahip olmasını ve Oracle konusundaki bilgi ve becerilerini tüm dünyada geçerli olan sertifikalarla, somut olarak ortaya koymasını sağlıyor. 
Bilginç IT Academy halen Türkiye'de Oracle sertifikasyonu sağlayan tek resmi kuruluş. 


Siz de JAVA öğrenin 

Bilginç IT Academy, Sun Microsystems'ın desteğiyle özel koşullarda “Java Eğitim Kampanyası” düzenliyor. 
Kampanya kapsamında, “Sun Java Sertifikasyon” programı, dünyayla birlikte Türkiye'de de ilk kez verilmeye başlanıyor. Java'nın yaratıcısı Sun Microsystems'ın desteğiyle verilecek olan eğitime eksiksiz devam eden kursiyer- 


ler, Sun'ın orijinal katılımcı belgesine sahip olacak. 


Harekete geçin! 

Siz de bilişim konusunda temel altyapıya sahipseniz ve hangi yöne gideceğinizi kestiremiyorsanız ya da istediğiniz yerde olmadığınız, bir şeyler yapmak zorunda olduğunuzu hissediyorsanız, kendinize yatırım yaparak en büyük kazancı elde edeceğinize inanıyorsanız, Bilginç IT Academy sektör içinden gelen uzman kadrosuyla size 


yol gösterebilir. www.bilginc.com 


Bu bir advertorial'dır. 
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2008'e imzasını atacak teknoloji ve donanımlar neler olacak? 


Teknolojinin baş döndürücü hızıyla bir yılın nasıl geçtiğini anlamadık. 
Acaba 2008 hangi teknolojik gelişmeleri ve sürprizleri barındıracak? 


oskoca bir yılı devirmemize sayılı günle- 

İk rin kaldığı şu günlerde yeni yıla damgasını vuracağına inandığım teknoloji ve donanımlardan bahsetmek istiyorum. Verinin hızla işlenmesine olan teknoloji açlığı 2008'de olanca hızıyla devam edecek. Gerek genel amaçlı gerekse özel amaçlı işlemciler için daha hızlı veri aktarımı gerçekleştirebilecek bellek türlerine duyulan ihtiyaç her zaman büyük oluyor. 2008'de kullanılmaya başlanacak olan beşinci nesil grafik bellekleri sektörün hızlı belleklere olan teknoloji iştahını bir süreliğine dindirebilecek gibi. GDDR35 bel- 


lekler 32 bit veri yolu üzerinden saniyede 20 giga- 


CEP TELEFONU İÇİN ÜRETİLEN LCD EKRANLARDAKİ İNCELME BU HIZLA DEVAM EDERSE MOTOROLA 2008'DEKİ RAZR CEP TELEFONU REKLAMLARINI “KESKİN, DAHA KESKİN, KESKİN 

ÖTESİ...” ŞEKLİNDE YENİLEMEK ZORUNDA KALABİLİR! 
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bit veri aktarabiliyor. 8 yongalı bir bellek yapılandırması kullanıldığını varsayarsak, 256 bitlik veri yolu üzerinde saniyede 160 Gigabit veri aktarımı yapılabilmesi söz konusu. Samsung, Oimonda AG ve Hynix firmalarının 66 nm üretimi GDDR35 bellekleri 2008'de piyasaya sürülecek ve belleklerde- ki sürekli artan hız ihtiyacını bir ölçüde giderecek. 
2008'in daha hafif ve daha ince taşınabilir cihazların yılı olacağının ilk belirtileri 2007'nin son aylarında ortaya çıkmaya başladı. Taşınabilir cihazların daha hafif ve ince olmasında başrol oynayan küçük LCD ekranlar her yıl daha ince ve daha yüksek çözünürlüklü olmayı başarıyor. Cep telefonlarına 
süper ince LCD ekranlar üreten Sharp firması 8 
ms tepki süreli yeni bir LCD ekranla gündemde. 
2000:1 kontrast, 176 derecelik izlenebilme açısını 


destekleyen ekran sadece 0.68 mm kalınlığında. 


Heyecan verici teknolojiler 

kullanan donanımların yılı 

Cep telefonu için üretilen LCD ekranlardaki incelme bu hızla devam ederse Motorola 2008'deki Razr cep telefonu reklamlarını “keskin, daha keskin, keskin ötesi...” şeklinde yenilemek zorunda kalabilir. LCD incelme trendi böyle deva ederse Samsung ultra ince serisi telefonlarının üçüncü neslini piyasaya erken sürülmesi olasılığı giderek güçlenir. Veri boyutları giderek büyüyen dijital içerik nedeniyle bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar arasındaki veri aktarım sürelerini giderek artırıyor. Tek veri dosya büyüklüğü 25 GB'ları aşan yüksek tanımlı filmler ve benzeri büyük dosyaların, 
2008 ve ilerideki yıllarda taşınabilir cihazlar arasındaki aktarımı gülünç biçimde zaman alır hale getirecek. Bu nedenle sektör taşınabilir olan veya olmayan her türlü cihaz arasında kolay veri aktarımı sağlayacak hızlı ve kullanıcı dostu arabirimlerin arayışı içerisinde. 

Aralarında HP, Texas Instruments, NEC ve Microsoftun bulunduğu kurucu firmalar grubu, 2008 
ortalarında üçüncü nesil USB arabirimini tanımlamış olacak. Yeni USB 3.0 arabirimi 2008'in öne çıkan teknolojilerinden biri olmaya aday. Mevcut kablolu USB 2.0 ile geri uyumlu olacak USB 3.0 
eskisine göre on kat yüksek performansıyla bilgisayar başında veri aktarım sürelerinin tamamlanmasını bekleme derdinden bizi kurtaracak. 
2008'de adından sıkça bahsettirecek başka bir teknolojide gerçek dört çekirdekli ve üç çekirdekli işlemciler olacak. Tek yongada yer alan gerçek 4 çekirdekli işlemci Phenom X4 ve Toliman (Phenom X3), 2008 ve sonrasında çift çekirdekli dönemden çıkılıp çok çekirdekli döneme girildiğinin iyi bir 


göstergesi. 


Pamir KIZILTUĞ 
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Kürede neler görünüyor? 


Gelecek sürprizlerle dolu. Sürpriz, çünkü bunlar 


tamamen beklemedik şeyler. 


yuncular ve bilgisayarının kısa sürede 

tepki vermesini isteyenler için bellek 

canavarı Windows Vista'da “oh be!” dedirtecek rakam 2 GB. Bizim gerek bellek testlerinde, gerekse oyun testlerinde zaman zaman kullandığımız rakam 4 GB'a (2x2 GB) ulaşabiliyor. Tabi birçok yazılımımız 32 bit olduğu için ve okuyucularımızın da yüzde 90'ından fazlasının 32 bit bir işle- tüm sistemi kullandığını bildiğimizden platformumuzu bu gerçeğin üzerine kurmamız gerekiyor. Hal böyle olunca bizim kullandığımız 2x2 GB bellekler de Windows Vista'da 3.25 GB olarak gözüküyor. 
Windows XP'de de durum farklı değil. 32 bit olan tüm işletim sistemlerinde böyle bir gerçek var. Bu 
32 bit işlem teknolojisinin 4 GB büyüklüğündeki 
bellek büyüklüğünü adresleyememesi ile ilgili bir 
durum. Bu yüzden, bellek ihtiyaçları da arttıkça 64 
bit'e doğru bir geçiş sihirli kürede ilk görünenlerden. Microsoft'un bir sonraki işletim sistemi, tahmin edebileceğiniz gibi Windows Vista'dan çok daha iyi olacak ve çok daha fazla özelliği entegre şekilde içinde bulunduracak. Uzun lafın kısası, birazcık daha bellek isteyecek. Şimdiye bakacak olursak Windows Vista'da I GB bellek de yeterli görünebilir. Gelin görün ki, oyuncular açısından, DirectX 10 
ve küsuratlı yeni sürümler için Windows Vista şartsa, 2 GB'ta hem fikiriz demektir. Bir sonraki işletim sisteminde de oyuncular mecburen 4 GB bellek tercih edecek. O halde mutlaka ve mutlaka yeni Windows 64 bit olacak. Elbette 32 bit sürümler de olabilir, ancak oyuncular için 64 bit mutlak zorunlurluk durumuna gelecek. 
Böyle olursa yaklaşık üç yıldır “64 bit, 64 bit” diye son kullanıcıya sadece pazarlama taktiği olarak kullanılan bir teknoloji işe yaramaya başlar. Tabii geleceğe yatırım diye almış olduğunuz 64 bit donanımlar o zaman pek bir işe yaramayacak. Zaten do- 


nanım tazelemek kesin zorunluluk. İlk 64 bit dona- 


nımları düşünün. AGP'li sistemler... 

Hazırsınız, canavar bir sistem topladınız. 4 GB bel leği de kattınız. Windows Vista'dan sonraki sürüm çıktı; yüklediniz. Bu güne dek kullandığınız web kameraları sistem tanımıyor, 52'li kart okuyucunuzu tanıtmak için 52 takla attınız ama olmadı. Sinir oldunuz. 32 bit yeni Windows'tan yüklediniz. Bu sefer oyunlarla artan bellek gereksinimleri yüzünden 
4 GB belleğiniz tam anlamıyla tanınmadı ve 64 bit'e 
yeniden geri döndünüz. Böyle şeyler olmaz demeyin. 64 bit işletim sistemlerini Windows XP zamanında da Vista zamanında da çok denedik ve piyasada yaygın olarak satılan markalar dışında adam akıllı sürücü yayınlayan üreticilerle karşılaşmadık. 
Bu noktada donanımlarınızı iyi seçmenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Donanım seçerken ciddi şekilde ürünlerinin arkasında duran firmaların ürünlerini tercih etmek gerekiyor. 

Donanım sorunlarının bir şekilde aşıldığını varsayalım ki bence çok zor. Gerçekten 64 bit Windows kullanıp da memnun olan bir kişi var mı? “Ben hiç sorun yaşamadım.” diyen var mı? Yoksa bile özellikle çevre birimi ve oyun aksesuarları takviyesi sonucunda ileride sorunlarla karşılaşması muhtemel. 
Gelecek mecburen 64 bit işletim sistemleri üzerine 
kurulacak. Başta Windows hazır değil. Her şey 32 
bit üzerine tıkır tıkır işler durumda. Donanımcılar bir tuşa basarak her şeyi 64 bit'e çevirdiler. Peki ya yazılımcılar? Tek tuş kuralı onlar için de geçerli mi? 
Yürütülen, geliştirilen binlerce proje, piyasada dolaşan on binlerce yazılım... Neyse sihirli kürenin söylediklerine şimdilik bu kadar kafa yormayalım. 
Başa gelen çekilir diyerek çift tıklamaya devam edelim. Zira şu sıra eğlence zamanı, Need For Speed Pro Street, Crysis, Half£life Episode 2 ve daha bir çok popüler oyun parmaklarımızın, WASD dörtlüsünün ucunda. Bunları düşünmeye daha en azın- 


dan 5 yılımız var. 


Anakart: Foxconn P35A 
İşlemci: Intel Core 2 Duo E6420 Bellek: A-Data 2x2 GB 

DDR2 667 MHZ 

Ekran Kartı: MSI NX8800 

GTX OC Liguid 

Sabit Disk: 2 x Seagate 
ST3250410A (250 GB), 2x 
Hitachi HDS721075KLA330 
(750 GB) 

Optik Sürücü; LG-GSA-H55L 
Güç Kaynağı: SilverStone 
ST5OEF 500W 

Kasa: Akasa AK-ZEN-Oİ-WH 
Monitör: Philips 220WS8 
İşlemci Fanı: Alphacool Cool 
Answer Extreme 

Multimedya Set: Microsoft 
Naturel Ergonomic Keyboard 


ia v1.0, Microsoft Habu 


ARALIK 2007 Pcnet 73 


işlemciler 


Geleceğin süper işlemcileriyle tanışın 


Yarı iletken üretimindeki gelişmeler işlemcilere nesil atlatmaya devam ediyor. 
Önümüzdeki yıllarda hangi işlemcileri kullanacağımızı merak ediyorsanız buyrun. 


Nusret Erturan nusret&pcnet.com.tr 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emen her yıl işlemciler yenilenerek bik 

H gisayarlarımızın veri işlem hızını artırıyorlar. Performans artışı sağlamak amacıyla yeni işlemci mimarileri geliştiriliyor. Veri işlem performansını yükseltmenin diğer bir yolu ise işlemcilerde kullanılan üretim teknolojilerini geliştirmek. Gelişmiş litografi ve yonga oluşturmada kullanılan yeni tekniklerle işlemcilerdeki transistörler hızlanıyor ve küçülüyor. 
Yüksek hızlarda çalışırken daha düşük güç tü- 


keten ve daha az ısınan işlemcilerin nasıl üreti- 


lebileceği konusunda araştır y r hız kesme- 


resi .. 


den sürüyor. Bu yazımızda yeni nesil işlemcileri üretmek üzere kullanılacak tekniklerden ve yakın gelecekte piyasaya sürülecek işlemcilerden söz edeceğiz. 


45 nm devrimi 

Günümüz modem işlemcilerin genelinde 65 
nm üretim teknolojisi kullanılıyor. Başka bir anlatımla, yongalar 65 nm büyüklüğündeki milyonlarca transistörden oluşuyor. 45 nm üretimi işlemciler zamanla 65 nm üretiminin yerini alacak. Tabii bu dönüşümün teknik açıdan sancısız olduğunu düşünmek yanlış olur. Transistörler nanometreler düzeyinde beşer, onar küçürlürken elektron sızıntıları da aynı oranda artmaya devam ediyor. Transistörler küçüldükçe sızıntıyla başa çıkmak daha da güçleşiyor. İşlemgil alan tran sistörlerde anahtarlama işi işlemciler 


Bİ 32 nm üretimi işlemcilerde o kadar fazla transistör bulunacak ki diyagramları büyük metropollerin kuşbakışı görüntüsünü andıracak. 


geçitte gerçekleşir. Geçit yalıtkanı geçidin hemen altında yer alır ve elektron akışının gerçekleştiği kanala akımın ulaşmasını engeller. Birkaç nanometre düzeyinde ince ötesi boyutlara ulaşabilen geçit yalıtkanı CPU transistörlerinde büyük öneme sahiptir. Günümüzde modem işlemcilerde, örneğin 65 nm Intel işlemcilerde geçit yalıtkan maddesi olarak silikon dioksit kullanılıyor. Transistörler minyatürleştikçe silikon dioksit kalınlığı 2 nanometreye kadar inebiliyor. 
2 nm kalınlığın altına inildiğinde silikon dioksit 
geçidin sığası artıyor ve buna bağlı olarak sürücü gerilimi de artıyor. Bu geçit kalınlığının altına inildiğinde kuantum tünelleme etkisi artıyor ve elektron sızıntı oranı transistörlerin güvenilir biçimde çalışmasını engelleyecek kadar yükseliyor. İşlemci tasarımcıları transistör geçidindeki elektron sızıntısını engellemek için farklı materyal kullanımı üzerinde araştırmalar yaptılar. Sonuçta geçit için farklı alternatif malzeme- ler kullanılabileceği ortaya çıktı. Hafniyum oksit veya hafniyum silikat bu alternatif malzemelerden bazıları. IMmtel, hafniyum temelli bir geçit 


yalıtkanını Penryn kod isimli işlemci çekirdeğin- 


© 32nm hazırlığı 


45 nm üretimi işlemcilerin piyasaya 
çıkmasını beklediğimiz şu günlerde Intel, 
32 nm büyüklüğünde transistör kullanan 
işlemciler üretmek için kollarını sıvadı. 


Geliştirme konferanslarında 32 nm üretimi test silikonunu katılımcılara sergileyen Intel, 2009'da 32 nm tasarım kuralına 
uygun işlemciler üretmeyi planlıyor. 32 
nm üretiminin en belirgin özelliği transistörlerde metal geçit ve hafniyum 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temelli geçit yalıtkanı kullanılması. 45 nm üretiminde de kullanılan bu teknolojiyi Intel daha da geliştirilerek 32 nm üretiminde kullanacak. Yongadaki çok seviyeli bağlantılarda tungsten yerine bakır kullanımı 32 nm teknolojisiyle birlikte gelen yenilikler arasında. 32 nm üretiminde farklı tipteki devreleri bir araya getirebilen üç boyutlu 


bütünleştirme teknolojileri kullanılacak. 


de kullanmayı planlıyor. Bu yeni yüksek dielektrik(yalıtkan) sabitine sahip madde, geçit sığasını arttırmasına rağmen elektron sızıntısını minimum düzeylerde tutabiliyor. Intel 45 nm üretümi yongalarında transistör geçit maddesi olarak yıllardır kullandığı polisilikon yerine metal kullanma kararı aldı. Metal geçit ve hafniyum temelli geçit yalıtkanı ikilisi transistörlerin başarısını hatırı sayılır biçimde artırıyor. Transistör kapı yalıtkanında eski teknolojiye göre 10 kat daha az elektron sızıntısı gerçekleşiyor. Benzer şekilde transistör verici ve toplayıcısında eski teknolojiye kıyasla 5 kat daha az elektron sızıntısı oluyor. AMD ve IBM birlikte 45 nm üretimi yapma kararı aldılar. Geliştirdikleri üretim teknolojisinde onlar da Mtel gibi transistörlerinde yüksek dielektrik sabitine sahip geçit yalıtkanı kullanacaklar. AMD'nin önümüzdeki yıl Shanghai çekirdeğinde 45 nm yonga üretim teknolojisi kullanacak. Fakat AMD, yeni geçit yalıtkanı kullanımı gibi gelişmiş üretim tekniklerini işlemcilerinin tümünde kullanıp kullanmayacakları konusu kesinlik kazanmış değil. Yeni geliştirilen üretim teknikleri sayesinde önümüzdeki 3 yıl 
içinde transistör minyatürleştirme trendinin 25 


nm düzeyine kadar ineceği tahmin ediliyor. 


SSEp geliyor 

SIMD kısaltmasıyla bilinen tek komutla çoklu işlem komut setleri performans geliştiren bir unsur olarak yıllardır genel amaçlı işlemcilerde kullanılıyor. SIMD komutlarına duyulan ihtiyaç aslında bilgisayarlarımızda koşturduğumuz multimedya içeriğinin artmasıyla ortaya çıktı. Sadece multimedya değil birçok alanda bazı kodların tekrar tekrar çalıştırıldığını bazı kodların önbellek kirliliği yaratığı ve değerli işlem döngüleri- nin boşa harcandığını gözlemleyen tasarımcılar bazı komutlarla işlem döngüsü kazanmanın yollarını araştırdılar. Bellek kirliliği gerekli olmayan verinin işlem ünitelerine en yakın ve hızlı çalışan yazmaçlında veya seviye bir önbellekte tutulmasından kaynaklanır. Bu arada işlemci ünitelere daha uzakta, seviye 2 veya bellek alt sisteminde bulunan ve işlenmede öncelikli olan ve riye erişim geciktiğinden performans kaybı olur. 
Bu komut setleri önbellek ve işlemci üniteler 


üzerinde tam bir kontrol sağlıyor. İşlemci kay işlemciler 


SSE5 komut setleriyle yazlım geliştiriciler işlemcilerin gücünü daha etkin biçimde kullanabilecekler. 
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naklarının daha etkin kullanımı sağlayan bu ko 


mutlar zamanla komut gurupları halini aldı. 
MMX, 3Dnow derken zamanla nesil numaralarıyla anılan SSE komut setleri ortaya çıktı. “Kontrolsüz güç, güç değildir” gibi reklamlardan aşina olduğumuz klişeleşmiş sözleri her ne kadar kullanmayı sevmesem de komut setleri ve işlemci kaynakları arasındaki ilişkiyi çok iyi özetliyor. 
Modem işlemcilerde oldukça büyük işlem gücü ve kaynak, programcının hizmetine sunulmuş durumda. Bu kaynakların daha etkin kullanılabilmesine hizmet eden araçlar ise komut setleri. Bilgisayarın kullanım senaryoları değişip işlemcilerin kaynakları arttıkça işlemcilerin mimarisi de, işlemcilerde çalıştırdığımız kodlarda değişim gösteriyor. Uygulamaların gerektirdiği ihtiyaçlar ve buna bağlı olarak işlemci mimarisi değişince mevcut x86 komutlarına ek komutların gelmesi çok doğal. Kaynaklarının daha iyi kullanılması için SSE komut setlerine daha birçok yenisi eklenecek gibi görünüyor. AMD firması 


3Dnow teknolojisini sektöre tanıttığından beri 


komut setleri konusunda sessizliğini koruyordu. 
Konu tek komutla çoklu işlem komut setlerinin icadı olunca Mmtel çoğunlukla rakiplerinden daha erkenci davranıyor. Intel, işlemcilerinde desteklediği SSE komut setlerine sürekli yenilerini ekliyor. Bu şekilde mevcut komut setlerine eklentilerle SSE dördüncü nesle kadar geldi. AMD işlemcilerine uyguladığı her yeni revizyonda bu ekstra komutlara işlemci mimarisinde yer vererek yeni nesil SSE komut setlerinin tümünü destekledi. Tek komutla çoklu işlem yaptıran setlerin beşinci neslini geçtiğimiz ay AMD duyurdu. 
Yeni komut seti uzantıları programcıların kodlarını basitleştirebilmesini, etkinliğini artırabilmesini sağlıyor. SSE5 tek komutla çoklu işlem komut setlerinin multimedya, güvenlik ve yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda büyük etkisi olacağı düşünülüyor. Hesaplama yoğunluğu yüksek uygulamalar günümüzde yazılımcıları bir hayli zorluyor. Bu tür kodlamaları hazırlarken yazılımcıların günümüz modern işlemcilerindeki tek bir hesaplama döngüsünü bile boşa harcamaya tahammülü yok. Bu aşamada çok işlemcili yapılandırma yazılımcıların yardımına yetişse de yazılımcı gerek tek gerek dört işlemci çekirdeği kullanan her tülü yapılandırmada akıcı biçimde çalışan uygulamalar hazırlamak durumunda. Ayrıca tek bir çekirdeğin tüm potansiyelini yeterince kullanamamak zaten işin başından hesaplama yoğunluğu yüksek yazılım oluşturmanın mantığına ters. İlaç sektörünün sıkça kullandığı protein katlama algoritmaları, 


borsadaki eğilimleri hesaplamada kullanılan fi- 


işlemciler 


AMD'nin Stars ailesi işlemcileri ve 
Barcelona çekirdekli 
Opteron sunucu işlemcileri bu yıl rekabeti kızıştıracak 


1 donanım 
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nansal analiz yazılımları, yer hareketlerini verilerini inceleyen yazılımlar gibi birçok hesaplama yoğunluğu yüksek uygulama işlemci kaynaklarının daha etkin kullanılması gereğini ortaya koyuyor. Yüksek performans gerektiren yazılımların kullanımı yaygınlaşırken yeni SIMD komut setlerinin önemi daha de belirgin hale geliyor. Oyunlar ve bilimsel simülasyonlarda kullanılan geometrik dönüşümler ve fizik modelleme hesaplamaları alanında SSE5 yazılımcılara yeni araçlar sunuyor ve bu sayede işlemci kaynakların etkin kullanımı için altyapı sağlıyor. Multimedya uygulamalarında önemli yer tutan ayrık kosinüs dönüşümü işlemi SSE5 ile eskisine göre yüzde 20 oranında daha fazla performans sağlayacak biçimde gerçekleştirilebiliyor. SSE5 ile ilgili ilginç olan detay ise bu sene veya gelecek yıl çıkacak işlemciler için tasarlanmamış olması. AMD firması SSE5 komut setlerini 2009'da çıkacak “Buldozer” çe- 


kirdekli Fusion ailesi işlemcilerinde kullanacak. 


Barcelona 
AMD 10 Eylülde iki yollu sunucular için tasarladığı iki yeni işlemciyi piyasaya sürdü. AMD'nin uzun zamandır beklenen K10 mimarisi artık hayata geçmiş oldu. Sunucular için tasarlanmış yeni Opteron işlemcilerde artık Barcelona işlemci çekirdeği kullanılacak. 65 nm üretimi bu işlemciler gerçek dört çekirdekli işlemci olma özelliğini taşıyor. 
Piyasadaki dört çekirdekli işlemciler aynı hızda iki çift çekirdekli işlemcinin yonga paketi düzeyinde birleştirilmesinden oluşuyor. Oysa Barcelona 


ortak seviye önbellek kullanan 


dört çekirdeği tek bir yongada üretilmiş bir işlemci. Opteron 2347 işlemci 1.9 GHz ve 2350 
modeli işlemci 2.0 GHz çekirdek hızında çalışıyor. Opteron 2347 işlemcinin giderilmesi gereken ısı enerji değeri 84W, Opteron 2350'nin TDP değeri 95W. Yeni Opteron işlemciler 1.2 
Volt gerilim altında alışmak üzere tasarlanmış. 
2 GHz'lik AMD Opteron 2350'nin Mmtel'deki karşıtı 2.33 GHZ'lik mtel Xeon 5345 olacak. Barcelona çekirdekli Opteron işlemcinin çalışma frekansı çok gösterişli olmasa bir AMD klasiği olan düşük frekansta bile çok işlem yapabilme özelliği yeni nesil Opteron işlemcilerde korunuyor. 
AMD bu sayede özellikle orta ve düşük işlem gücündeki sunucularda çok iyi fiyat performansı sergileyebilecek. Bütçesini sarsmadan hatırı sayılır sunucu performans elde etmek isteyen kullanıcıların yeni Opteron la AMD temelli sunurcu kullanmaya devam edecekleri anlaşıyor. Yeni Opteronlar 65 nm üretimi olması nedeniyle ve gerek duyulmayan çekirdekleri açıp kapatabilme özelliğiyle serin çalışabiliyor. İşlemciler 
1207 iletkenli yeni Soket F için tasarlanmış. OL- 
GA (Organic Land Grid Array) yonga paketine sahip LGA (Land Grid Array) paketindeki Core 2 işlemcilerle görsel benzerlik taşıyor. 1207 
iletkenli yongaya temas edecek iğneler anakart üzerinde yer alıyor. 285 milimetre kare yer kaplayan Opteron yongası 463 milyon transistöre sahip. Desteklediği komut setleri MMX, 3DNow, SSE, SSE2, SSE3, SSEA4A ve x84-64. Her çekirdek için 512 KB ikinci seviye önbellek kullanan yeni Opteronlarda 2 MB kapasitesinde üçüncü seviye önbellek yer alıyor. mtel'in P4 temelli Extreme Edition işlemcilerinden bu zamana kadar üçüncü seviye önbelleklere fazlaca rastlamıyoruz. Üçüncü seviye önbellek, doğal dört çekirdekli bu işlemcinin önbellek sisteminde hayati öneme sahip. AMD'nin Barcelona çıkartmasına Intel'in kayıtsız kalması beklenmez. Intel, Xeon 
5000 serisi işlemcilerine FSB dopingi yaparak 
Barcelona işlemcilere cevap verecek. Xeon 5000 
işlemciler 1600 MHz FSB hızına çıkacak bu hızı desteklen ilk işlemciler 3.0 GHz'lik Xeon E5472 ve 2.8 GHz'lik Xeon E5462 olacak. Intel sunucularda 1600 MHz FSB hızını desteklemek üzere tasarlanan Seaburg yongaseti yakında üretil- 


meye başlayacak. 
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AMD Phenom 9600 Ouad-Core testte 
Çift çekirdekli iki işlemcinin bir yonga pake tinde birleştirilmesinden farklı olarak tümüyle 


dört çekirdekli olarak tasarlanmış AMD Phenom 


9600 işlemcinin far 
kı, özellikle çoklu iş lem uygulamalarında görülüyor. Eş zaman lı paralel işlem gerek tren bilgisayar kulla nım senaryolarında dört çekirdekli AMD 
Phenom işlemci ken dinden yüksek fre kansta çalışan işlem cilerden daha iyi per formans sağlayabili 


yor. Kullanıcıların ge 


Fiyatı 243 USD Belirlenmedi(Tahmini 350-499 USD) Firma Arena /Boğaziçi/Koyuncu Arena /Boğaziçi/Koyuncu 
Telefon (212) 364 64 64 / (212) 217 29 29 (212) 304 64 64 / (212) 217 2929 
(216) 528 88 88 (216) 528 68 88 
Web Sitesi wumLamd.com uuu.amd.com m ıyı pertomans OdUİU 
Anakart Gigabyte MA790FX-D06 Gigabyte MATJOFX-D06 rün no ADXGOOOLAA6CZ HDOGOOWLJABGD Yonga Çekirdeği Windsor Agena 
retim 90 nm S0 65 nm 501 
Transistör sayısı 2214 milyon 450 milyon Soket AM2(940 iletken) AM2(940 iletken) FSB Frekansı 200 MHz Sistem 200 MHz Sistem Tlink 1000 MHz(2000 MHz Etkin) 1800 MHz(3600 MHz Etkin) 
Çalışma Frekansı (MHz) 3000 2300 
Frekans çarpanı il) 15 
Gerilim 130-135 V 140125 V 
7DP 25W 89W 
MMX Var Var 
MMX* Var Var 
SSE Var Var 
SER Var Var 
SSE3 Var Var 
SSEYA Yok Var 
3DNoW! Var Var 
3DNOwl* Var Var 
186-04 Var Var 
Önbellek Bellek Li 2x64KB (komut) 4x64KB (komut) Önbellek Bellek Li 2x64XB (veri) 4x64KB (veri) Önbellek Bellek 12 211 MB 4x312 KB Önbellek Bellek 13 Yok 2NB 
SiSoft Dhrystone(Milyon Komut/sn) 201 35260 SiSoft Whetstone iSSE3(Milyon Kayar Nokta işlemi/sn) 8009 29138 integer x4 aEMMX/a$SE2(Komut/sn) 53929 87507 Float x4 iSSE?(Komut/sn) 2009 115072 PÇMark05 5148 PCMarks 6351 PCMarks 
PCMark05 Physics and 3D 88.3 1807 
PCMark05 20 Transparent Windoms 1899 5938 
PCMark05 3D Pixel Shader 914 389.5 
PCMark05 Web Page Rendering 26 32 
PCMark05 File Decryption 48. 24 
PCMark05 20 Graphics Memory - 64 lines 2059 14158 Multithreaded Test 1 Audio Compression 21594 24998 
Multithreaded Test 1 Video Encoding 398.3 5217 
Multithreaded Test 2 Text Edit 59.6 1490 
Multithreaded Test 2 Image Decompression 318 219 
Multithreaded Test 3 File Compression 13 10.6 
Multithreaded Test 3 File Encryption 2602 60 
Multithreaded Test 3 HDD-Virus Scan 324 452 
Multithreaded Test 3 Memory Latency 20 120 
CPU Skor (3DMark06) 224 3400 
CPU testi Red Valley, 715 101 
CPU test2 Red Valley İZ 1,619 Cinebench2003 tek çekirdekli skor 61,5 sn 762 sn Cinebench2003 çok çekirdekli skor 33.2 SN 23.5 Sn 


Performans puanı 85 98 
TOPLAM & * 
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nelinin tipik bilgisayar kullanım biçiminde yan 

sıtan bilgisayar kullanım senaryoları ne olabilir sorusu üzerinde gelin kafa yoralım. MP3 müzik dosyalarının oluşturulması, video format dönü 

şümleri, Word gibi kelime işlemci yazılımların kullanımı, virüs tarama, dosya sıkıştırma (Zip, rar arşivi oluşturma), JPG dosyalarını görüntü 

leme gibi pek çok uygulama çoğumuzun kulla 

nım senaryosu içinde bulunabilir. Tüm bu iş 

lemlerin üçünü veya dördünü bir anda başlattı 

Şımızı kabul edersek paralel işlem gerektiren bir günlük bilgisayar kullanımı senaryosu oluştur 

muş oluruz. Test tablosunda görüldüğü gibi dört işlemin aynı anda yürütüldüğü “Multithreaded Test 3” paralel işlem senaryosunda 2.3 GHz'lik AMD Phenom 9600 kendinden 600 MHz daha yüksek frekansta çalışan AMD Athlon 64 X2 6000'nın çok üzerinde skor alıyor. Benzer şe 

kilde Cinebench2003 çok çekirdekli testinde test resmini AMD Phenom 9600 işlemci 23.5 saniye 

de bitirirken AMD Athlon 64 X2 6000: aynı res 

mi 33.2 saniyede bitiriyor. Aynı resim oluşturma 
testi tek işlemci çekirdeğinde yaptırıldığında 3 
GHZz'lik AMD Athlon 64 X2 60004, Phenom X'e kıyasla 14.7 saniyelik daha başarılı bir skor alıyor. 

Phenom dengeli tasarlanmış özdeş çekirdek lere sahip çok başarılı bir çoklu işlemci. Bazı yön leriyle Phenom sunuculara yakışan masaüstü PC işlemcisi olamayacak kadar iyi bir işlemci. Dört çekirdeğin dördünü de meşgul edebilecek PC'ler için tasarlanmış paralel işlem uygulama ları o kadar az ki, gerçek 4 çekirdekli işlemcile rin gücünü hissetmek şimdilik pek mümkün değil. 

AMD Phenom 9600 işlemcide dört çekirdeğe birden ihtiyaç duyduğu gecikmesiz biçimde ser vis eden seviye 3 önbelleğin performansa katkı sı büyük. Günümüzde Athlon mimarisin ucuz aktif hava soğutmasıyla 3 GHz hızında sorunsuz çalışabildiğini görüyoruz. Phenom'da kullanı lan 65 nm üretim teknolojisi henüz çok yeni. 
AMD'nin 65 nm üretimi olgunlaştıkça 2.3-2.4 
GHz'lik Phenom işlemciler rahatlıkla 2.7-2.9 
GHZ seviyelerini görecektir. Önümüzdeki aylar da daha yüksek frekansta çalışan Phenom işlem cilerin neler yapabildiğini okuyucularımızla pay 


laşıyor olacağız. 


allorMug 


İlk kez bir platform tanıtımı yapan AMD, yeni yongalarıyla bambaşka bir devri başlatmış oluyor ve kullanıcı dostu ürünler sunmaya devam ediyor. 


e N isan ayının sonunda Tunus'ta gerçekleşüren HD 2000 serisi lansmanı sonrasında gözler yeni seriye çevrilmişti. Uzun 

zamandır yeni kartların özellikleriyle ilgili bilgiler konuşuluyordu. AMD bu kez tanıtımı Polon- ya'nın başkenti Varşova'da 14—16 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi. Benim için Varşova'da yaşayıp da bu etkinliğe katılmamak olmazdı. Bu etkinliğin en büyük farkı sadece ATI görüntü yongalarının değil komple bir platformun tanrtlması oldu. AMD'nin Spider adını verdiği yeni platform üç ana ayağa sahip. Bunlar Phenom 
işlemciler, 700 serisi yongasetleri ve HD 3800 
serisi ekran kartları. Hepinizin bildiği gibi AMD artık çok daha büyük oynuyor. Platform çözümü sunmak çok daha zahmetli ve kapsamlı bir işlem. Getirisiyse mükemmel uyumluluk ve kullanıcı dostu bazı yeni teknolojiler. Bu yenilikle- 


re yazı içinde deyiniyor olacağız. Öncelikle bu 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Spider adının nereden çıktığına bakalım. Bilindiği gibi örümceğin sekiz tane bacağı var. Bacaklardan dördü Ouad-core Phenom işlemcileri, diğer dördüyse CrossFireX teknolojisini, yani dört Radeon ekran kartının birlikte çalışmasını temsil ediyor. 

Hilton Convention Center'da gerçekleştirilen sunumlar platform bileşenlerini detaylı biçimde tanıtmaya odaklanmıştı. Diğer yandan etkinlikteki esas eğlence, Spider platformunu temel alan bilgisayarlarla yaptığımız performans testleri ve kullandığımız demo sistemleriydi. Intel'in işlemcisi ve yongaseti var ama şimdilik yongasetine bütünleşik olanlar hariç görüntü yongası yok. NVIDIA'nın yongaseti ve görüntü yongası var ama işlemcisi yok. AMD'nin elindeyse her üçü de var. Sabit disk, bellek gibi parçaları da ekleyince tam bir sistem oluşturulabiliyor. Spider platformunun hedefi yüksek performans, esneklik, kararlılık ve overclock potansiyeli. Yeni görüntü yongaları HD 3850 ve HD 3870'in temelinde 55 nm üretim tekniği var. Phenom işlemciler ve 700 serisi AMD yongasetleri 65 nm tabanlı. Böylece platform genelinde 65 nm üstü bileşene yer verilmiyor. Çok başarılı bir hamle olduğu ortada. Sıcaklık, güç tüketimi değerleri düşüyor ve fan gürültüsü ortadan kalkıyor. 


Spider platformunu test ettiğimiz Aplus El Di- 


* ablo kasaya 3DMark06 sırasında kulağımı daya- 


dığımda bile gürültüyü pek hissedemedim. Hal buki sistemde dört çekirdekli AMD Phenom 
9700 işlemci ve iki HD 3850 (CrossFire) ekran 
kartı çalışıyordu. 


8 donanım 


AMD'nin Phenom 
X4 modelleri doğal dört çekirdek içeren yegane işlemciler. 


55 nm tabanlı ilk görüntü yongaları 
HD 3800 serisindeki iki modelde de 55 nm üretim tekniği dışında PCle 2.0 ve DirectX 10.1 
desteği bulunuyor. Kısa süre önce piyasaya sürülen GeForce 8800GT 65 nm tabanlı ve PCle 2.0'ı destekliyor ama DirectX 10.1 yerine 10 ile yetiniyor. HD 3800 modellerini HD 2900'un güncellenmiş hali olarak düşünebiliriz. Üretim tekniği değişince ısı ve güç tüketimi azalmış. Fan gürültüsü büyük oranda ortadan kalkmış. 55 nm 
ile birlikte maliyet avantajı da geliyor. HD 3850 
ve 3870 modellerinin her ikisi de 256-bit bellek 
arabirimini kullanıyor. Tavsiye edilen fiyatlar 179 
euro ve 229 euro. HD 2900XT'nin yerini alan bir model için 229 euro fiyat son derece uygun. 
Kod adı RV670Pro olan HD 3850 ve kod adı 


© Yeni görüntü yongalarının farkları 


Yonga hızı 


| Radeon HD 3850 


670 MHZ 


i RadeonHD3870 | Radeon HD 2900XT 
İ İ 
İl l 

715 MHZ 743 MHZ 


Bellek arabirim 256-bit 256-bit 512-bit 


Gürültü 31 dB 34 dB 52 dB 


Ek güç girişi 


Dönüştürücüyle 


İl l 
İl İl 
| | 
6-pin ve 8-pin 


Dönüştürücüyle Dönüştürücüyle 


İ 
DirectX sürüm 1 

İ 

| 
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| 
01 101 10 
ar Var Yok 


UVD hızlandırıcı V 


RV670XT olan HD 3850 dışında ocak ayında tanıtılacak olan en üst model çift GPU içeren HD 
3870 X2 de var. Bu kartı da sergilediler ama test 
imkanı sunulmadı. Çift HD 38'70 GPU'su içerdiğinden performansı yüksek olacak ama kartın uzun ve yüksek maliyetli olması kaçınılmaz. Ayrıca güç tüketimi daha yüksek ve çift ek güç girişi içeriyor. 

Şu anda piyasada bulunabilen HD 3850 ve HD 
3870 benzer özellikler içeriyor. AMD bu seriyle 
birlikte model adında sadeliğe gidiyor. HD 3800 
serisi denince 3 rakamı jenerasyonu, 8 rakamı aileyi, sondaki 2 haneyse türü gösteriyor. Şu an için sonda 50 olursa Pro, 70 olursa XT benzetmesi yapacağız. Önceki seride olduğu gibi yeni yongaları kullanan ekran kartlarında HDMI çıkış ve HDCP şifreleme desteği var. Ayrıca her ikisinde de PowerPlay teknolojisi bulunuyor. Eskiden sadece dizüstü bilgisayarlardaki ATI görüntü yongalarında yer alan PowerPlay teknolo-Jisi gerekli olmadığında yonga hızını düşürüp batarya süresini koruyordu. Artık PowerPlay masaüstü bilgisayar kartlarının da bir parçası oldu. 
Ekran kartı, bu teknoloji sayesinde gerekli olmadığında yonga ve bellek hızını, gerilimleri düşürüyor ve kartın güç tüketimini azaltıyor. Sonuç- 


ta ısınma ve fan gürültüsü de azalıyor. 


UVD, HDCP, PCle 2.0 ve 
DirectX 10.1 bir arada 

Yeni kartların bir diğer üstünlüğü UVD devresini içeriyor olmaları. Sadece HD 2600 / 2400 
modellerinde yer verilmiş olan UVD, HD video izlerken CPU'ya düşen yükü azaltıyordu. Bunun için HD görüntü izlerken ekran kartı yongası yardıma koşuyordu. HD 2900 modelleri zaten çok güçlü olduğu için UVD'ye yer verilmemişti. 
HD 3800 modellerinde UVD var ve CPU üzerine düşen yük etkili biçimde azaltılıyor. UVD ve Avivo HD'nin en büyük avantajı hem H.264 hem de VC-I kodekleri için hızlandırma yapabiliyor olmaları. Kartların fiyatı bu derece uygun olunca CrossFire kurmak isteyenlerin artması kesin gibi. AMD'nin sürekli olarak geliştirdiği Cross-Fire teknolojisi için yeni bir dönüm noktası gerçekleşiyor. Yeni nesil CrossFireX ile dört taneye kadar AMD tabanlı ekran kartı bir arada kullanılabiliyor. Bunun için anakartın AMD 790FX 


Testler yapmamız için çok sayıda Spider platformlu bilgisayar hazırlanmıştı. 
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yongasetini kullanması ve dört tane PCle x16 yu- 


va sunması gerekiyor. Bu dört kartı birbirine bağlamak için toplam üç tane CrossFire köprüsü yeterli oluyor. Daha sonra sadece Catalyst ayarlarından aktif etmek yeterli. Dört ekran kartı birden çalıştığında toplam 8 monitöre çıkış verilebiliyor. 

Anakartta 790X yongaseti varsa sadece Cross-Fire yapılabiliyor. Yongaseti 790FX ise bu kez CrossFire ya da CrossFireX yapılabiliyor. 700 serisinin alt üyesi 770'te daha düşük özellikler olacak ve 780 modeliyse bütünleşik görüntü özelliğiyle gelecek. 700 serisinin bir diğer artısı OverDrive uygulamasıyla işletim sistemi üzerinden kontrol edilebilmeleri. BIOS'u açıp ayar yap- 


mak yerine Auto Xpress teknolojisi sayesinde 


OverDrive penceresinden sistem bilgisini görebilir, işlemci, ekran kartı, bellek gibi bileşenleri overclock edebilir ve sistem performansını ölçebilirsiniz. OverDrive yazılımını kullanmak için uygun yongasetli anakart şart. NVIDIA nTune için iyi bir rakip gelmiş oluyor. Anakartın yongaseti uygun olduğunda işlemcinin Phenom olması şart değil. Bunun yerine AMD Athlon 64 
X2 de olabilir. Ancak Spider platform bileşenleri olduğu sürece OverDrive ile yönetim seçenekleri en üst seviyeye çıkıyor. Star mimarisini temel alan Phenom işlemciler önceki modellere göre aynı frekansta yüzde 25 daha yüksek performans sunuyor. Bütünleşik DDR2 bellek kon- 


trolcüsünü de unutmamak lazım. 


HD 3850 modeli çoğunlukla 256 MB GDDR3 bellekle donatılacak ve bellek hızı 1660 MHz olacak. HD 3870 modelindeyse 512 MB GDDR4 bellek kullanılacak ve bellek hızı 2.4 GHz ve üstü olabilecek. Diğer yandan HD 3850 görüntü yongasının çalışma frekansı 670 MHz iken 3870'in çalışma frekansı 775 MHz olarak belirlenmiş. 
Bunları biraz daha yükseltmek için farklı soğutma çözümleri denenebilir. Çünkü HD 3850 tek yuva işgal ediyor, 95 Watt güç çekiyor ve gürültüsü 31 dB. Üst model olan HD 3870 ister istemez çift yuva işgal ediyor, 105 Watt güç çekiyor 


Spider platformuna güç veren 
Phenom işlemcilerde 
hem L2 hem de 13 
önbellek bulunuyor. 


PCMark Vantage 


Genel skor 4910 


TV & Movies 3486 
Productivity 4543 


ve gürültüsü 34 dB. PCle 2.0 uyumlu olsalar da her iki kartın 6-pin ek güç girişi var ve ikisi de oldukça sessiz çalışıyor. Katılımcı firmaların standından değişik soğutma çözümleri gördük. Ge-Cube'un HD 3850 modelinde X-Turbo III soğutma sistemi ve standart üstü frekanslar geçerliydi. Bu soğutma sistemi HD 3850'ye uygulanınca kart ister istemez çift yuva kaplar hale gelmiş. 
Sapphire ise tamamen fansız bir HD 3850 sergiledi. Asus'un da özel fanlı bir HD 3850 modelini gördük. Büyük çaplı fan pervanesi hem daha sessiz hem de sıcaklığı 20 derece civarında daha düşük tutabiliyor. 

DirectX 10.1 ile gelen özellikler çok fazla degil. Bize gösterilen PingPong adlı demoda 6000 civarı top aynı anda modelleniyordu. Bu esnada verilen ışığın oluşturduğu yansıma ve gölge efektlerine dikkat edilmesi gerekiyor. DirectX 10'da kalite düşükken DirectX 10.1 ile büyük ilerleme var. Ancak bu demoya özel bir durum olduğundan genel anlamda farkı bu derece etkili hissetmek 


3DMark06 (O SM2.0 HDR/SM3.0 CPU 


HD 3850 


HD 3850 OC (725/2000 MHz) 


2xHD3850CF 
2x HD 3850 CF OC (725/2000 MHz) 
2x HD 3850 CF OC (725/200 MHz ve CPU © 2.6 GHz) | 

i 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mümkün olmayabilir. DirectX 10.1 ile genel anlamda global aydınlatma, gelişmiş gölgelendirme ve MSAA (Multi Sample Anti-Aliasing) iyileştirmeleri geliyor. DirectX 10.1 destekli oyun yok. Dahası işletim sistemi de yok! Ancak sene- ye SPI çıkınca Windows Vista destek vermeye başlayacak. Demoda kullanıcının iki elinde birer saç kurutma makinesi var ve toplara hava üf leyerek bunların hareketleri ve ışık — gölge degişimleri gözlenebiliyor. En düşük gereksinimi DirecX 10.1 olan oyun çıkması beklenmiyor. DirectX 10 uyumlu oyunlar için güncelleme paketi gelebilir. Crytek geçenlerde “Crysis için DirectX 10.1 güncellemesi düşünmüyoruz” açıkla- 


masını yapmıştı. 


CrossFireX ile sınırları asma zamanı 

PCle 2.0 ve CrossFireX farkını merak edenler olabilir. AMD'nin sunduğu bilgilere göre Cross-Fire ile performans 1.5X, üç tane kartla yapılan CrossFireX ile 2.5X ve dört tane kartla yapılan CrossFireX ile 3X seviyesine çıkıyor. Elbette bu durum oyuna ve uygulamaya göre değişir. PCI 
e 2.0 ise performansı PCle 1.I1'e göre yüzde 10 
arttırıyor. Buna ek olarak HT1.0 yerine HT3.0 
aktifse performans toplamda yüzde 20 artıyor. 
Bu artışlar HD 3850 ile 1920 x 1200 piksel çözünürlükte Call of Juarez oynarken gerçekleşiyor. 
Auto Xpress teknolojisi bellek özelliklerini okuyabiliyor, bellek, AMD işlemci ve Radeon ekran kartının performansını en üst seviyeye çıkarıyor. 
CrossFireX halinde dört karta x8 hat verildiğini belirtelim. CrossFire için x16 durumu geçerli. 790FX yongasetinin güney köprüsü şu an için SB600 ama sene başından itibaren SB700 ile yer değiştirecek ve daha fazla özellik sunacak. RA-ID dizileri yönetmeye yarayan arabirim AMD RA-IDXpert olarak adlandırılıyor. Bu sistemde uzaktan erişim bile destekleniyor. 700 serisi yongasetleri 65 nm tabanlı olduğu için sadece 10 Watt tüketiyor ve fazla ısınmıyor. 

Kıyaslama yapmak gerekirse X38 yongaseti 26 
Watt enerji tüketiyor. 


COJ 1280x1024 
High, MSAA 4X 
63-205-414 


| C0J 1024x768 | 
Low, No MSAA 


HD 3850 20.1 - 58.3 -1İ17 


GIGABYTE MA/790FX-DO6 


AMD Phenom işlemcileri ve Ouad-CrossFire özeliğini destekliyor... 


MD'nin yeni nesil Phenom işlemcileri 
A için tasarladığı 790 yonga setini içeren 


anakartlar, üst seviye bir sistem kurmak 


: Arena, E-Sistem, Kont 
: (212) 364 64 64 
(212) 454 99 00 
(216) 528 55 00 
< Www.arena.com.ir 
Www.e-sistem.com.İr www.kont.com.tr 


ve bu sistemde AMD işlemci tercih etmek isteyen kullanıcıların derdine derman oluyor. Çünkü 
690 serisi daha çok giriş seviyesi ve orta seviye 


sistemlerin inşasına yönelik tasarlanmıştı ve AMD 


İşlemci : AMD AM2* 

Bellek :4xDDR2 

VGA : PCle x16 yuva 
Ses : Realtek ALC889A 
Sürücü :6XxSATAlI #PATA 


Puan N ei cephesinde uzun bir süre- 


dir performans seviyesi 


anakartlara dair bir yon- 


ga seti üretilmiyordu. Aslına bakılırsa 790 yonga setli anakartlar, Intel'in X38 yongalı anakartlarına göre dişli bir rakip olma özelli- 
$i taşıyorlar. Tabi bu noktada GIGABY-TE'da kullanılması gereken asıl işlemcinin yakında piyasaya çıkacak olan ve çeşitli sayıda çekirdekler içerecek AMD Phenom'lar oldu- 


Şunu belirtmek gerekiyor. 


PCle 2.0 ve Ouad-CrossFire 

GIGABYTE MA790FX-DO6, AMD'nin yeni nesil 

Phenom işlemcilerinin dışında soket AM2 yapısıy- 
790 serisi yonga 
setleri, en iyi performansı AMD'nin Phenom işlemcileriyle ortaya koyacak. 


la uygun olan diğer işlemcileriyle de çalışabiliyor. Anakartta dört adet DDR2 bellek yuvası yer alıyor ve yuva başına 2 GB olmak üzere toplamda 8 GB bellek çalıştırılabiliyor. Desteklenen hızsa en fazla 1066 
MH: seviyesinde. 


İP savasa vansanana 
Fr 
Di 


Bunun dışında 
X38 yongalı Intel anakartlara benzer şekilde dört adet PCle xl16 formunda yuva bulunuyor. Bu yuvalardan en üstteki ve en alttaki x16 bant genişliği sağlıyor ve 


ortadaki iki yuva 


da CrossFire ekran kartlarıyla kullanılmak istendiğinde bu kez tüm arabirimlerde hızlar x8 seviyesine düşüyor. 
Anakartta PCle 2.0 desteğinin verildiğini belirtmekte fayda var; ancak arabirimlerin birbirine yakın oluşu özellikle üst seviye kartlarla CrossFire yapmak isteyenler için sonradan engel oluşturabilir. GIGABYTE'da Realtek'in yeni bir ses yongası kullanılmış. Bu yeni yonga özellikle önümüzdeki sene içerisinde daha da yaygınlaşması beklenen Blu-ray ve HD-DVD'nin ses çözümlemelerin- de yüksek performans ve daha düşük gürültü seviyesi sergiliyor. Bu yeni yonga setinin ancak üst düzey ses kartlarında bulunan DTS çözümleme desteğini de anakarta kazandırdığını belirtmek ge- 


rekiyor. 


Silent-Pipe ve Crazy Cool ortaklığı 

GIGABYTE, oldukça performanslı olan bu yeni anakartını yeniden tasarlanan Silent-Pipe ve Crazy Cool teknolojilerini bir araya getirerek etkili bir şekilde soğutmayı başarmış. Mosfetleri ve köprü yongalarını kaplayan bu bakır sisteme, işlemci soketinin tam altında yer alan bir soğutma bloğu da eşlik ediyor ve böylece ısı sorunlarının neden olduğu performans düşmelerinin ciddi oranda 


önüne geçiliyor. 


MSI X38 Diamond 


Beklenen anakart, beklenen özellikleriyle karşınızda. 
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Firma : Datagate, Koyuncu 
Tel :(212) 3321500 
(216) 528 88 88 
Web o: www.datagate.com.tr www.koyuncu.com.tr 


Puan 


: İntel LGA 775 
:4XxDDR3 


İşlemci 
Bellek 
VGA : PCle x16 yuva 
Ses : Realtek ALC888 


Sürücü :6XxSATAlI * PATA 


Kutudan gelen 
Creative X-Fi, piyasada tek başına 
110 Doları aşkın 
fiyatla satılıyor. 


ntel'in X38 yonga setine 


sahip anakartları yavaş 


I 


termeye başladı. MSI'ın bu 


yavaş piyasada boy gös- 


yonga setini içeren X38 Diamond modeli de üst düzey özelliklerle donatılmış kaliteli ve performanslı anakartların arasında yerini sağlamlaştırıyor. Oyunculardan başla: 
yarak performans hedefleyenlere kadar oldukça profesyonel bir kitleye hitap eden anakart, rakip üreticilerin piyasaya çıkardığı modeller de göz önüne alındığında farkını kolaylıkla gözler önüne serebiliyor. MSI X38 Diamond'da Intel'in LGA 
775 yapısına uygun en yeni 45 nm'lik işlemcileri 
de dahil olmak üzere piyasadaki tüm model işlemcileri destekleniyor. Üstelik Core mikro mimarisi- ne sahip olmayan Pentium 4, Pentium D ve Celeron işlemcilerin de anakartla uyumlu olduğu belirtiliyor. Anakartta desteklenen bellek tipi ise DDR3. Her bir bellek yuvasında en fazla 2 GB'lık olmak üzere toplam 8 GB miktarında bellek çalıştırılabiliyor ve bellekler için en fazla 1333 


MHz modüllere destek veriliyor. 


Circu-Pipe, IDT ve bolca grafik yuvası 

MSI, ilk kez P35 modellerinde kullanmaya başladığı Circu-Pipe pasif soğutma teknolojisini bu modelde de kullanmayı uygun görmüş. 
Bu sayede sessizlik sağlanmasının yanı sıra, anakart üzerinde ısı üreten başlıca bileşenler de etkili bir şekilde soğutuluyor. Circu- 
Pipe sisteminde yer 


alan bakır borular 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mosfetlerin, kuzey 


köprüsünün, güney köprüsünün ve i 
IDT yongasının üzerinden geçerek kuzey köprüsü üzerinde yapraklandırılmış bölgeye ulaşıyor. Burada da işlemci fanının yarattığı hava akımının etkisiyle başarılı bir soğutma gerçekleşiyor. Adı geçmişken IDT yongasının da üzerinde durmakta fayda var: Bu yonga PCle x16 yapısındaki grafik kartı yuvalarının CrossFire mod'unda veri akış denetimini gerçekleştirerek performansın artmasını sağlıyor. Bu yongayı başka üreticilerin kartında da görmüştük. MSI'da ilgi çekici özelliklerin bir diğeri de üzerinde dört adet PCle 2.0 
grafik kartı yuvası bulundurması. Bu yuvalardan üstteki ikisi x16 hızında çalışıyor. Alttaki yuvalar ise x4 hızında görevini yerine getiriyor. Özellikle yeni nesil kartlarla CrossFire yapacaklar için bu özel- 


likler son derece önemli. 


SkyTEL ve ve Creative X-Fi 

MSI X38 Diamond, oldukça zengin bir kutu içeriğiyle geliyor ve bunlardan en ilgi çekicileri kuşkusuz kartlar. Anakartla birlikte hediye edilen PCI arabirimli SkyTEL kartı, ev telefonunuzu kolayca bir Skype telefonuna çevirmenizi sağlıyor. Asıl bombaysa Creative'in X-Fi Xtreme Music ses kartının kutudan gelmesi. Böylece MSI, sunduğu görsel altyapının yanı sıra, işitsel deneyimi de kullanıcılara 


tattırmayı hedefliyor. 


Zerolherm Hurricane HC92 Cu 


Ekran kartınıza taze nefes. 


Oyun sırasında gürültü yapmaya başlayan 


ekran kartınızdan memnun değilseniz, pasif 


soğutmalı ekran kartlarına yöneleceğinize ekran 


kartınıza sessiz bir soğutma çözümü uygulayabilirsiniz. NVIDIA'nın GeForce 7600, 


7900, 8500, 8600 ve 8800 serileriyle uyumlu olan 


soğutucu, ATT'ın da Radeon X1600, X1800, X1900 ve HD2600 grafik kartlarına uygun 


yapıda. Giriş seviyesi ve orta seviye kartlarda pasif 


olarak da kullanılan soğutucu, GeForce 8800 
gibi kartlarda 92 mm'lik fanıyla beraber kullanıldığında standart soğutuculara göre normal koşullarda 15 derece, ekran kartı yük altındayken de 22 dereceye varan sıcaklık farkı sağlıyor. Üstelik ürünle beraber gelen fan 
kontrolörü sayesinde devri de 1500 ile 3300 
arasında değiştirebilmeniz mümkün. Belleklerin 


ve regülatörlerin soğutulması için de ürünün 


kutusuna çeşitli pasif soğutucular dahil edilmiş. Böylece belleklerinize kartın iki yüzünden de pasif soğutma uygulayabilmeniz 
mümkün. Tamamen bakırdan üretilmiş 40 
yapraklı ve dört ısı borulu bir soğutma sistemine sahip olan ürün, yeni nesil ekran kartlarının 


hararetini almak için birebir. 


Firma : Akortek 
Tel : (212) 210 97 99 
Web : Www.akortek.com 


Puan 660004 


Motor < UFO Bearing 
Fan çapı :92 mm 
Maks. gürültü : 19-40 dB 


Çalışma ömrü : 40000 Saat 
Kontrolör : Var 


Mustek Scan Express A3 600 Pro 


A3 boyutundaki belgeleri tarayabiliyor. 


Mustek'in Scan Express A3 USB 600 Pro modelinin piyasadaki diğer birçok tarayıcıdan farkı A3 boyutundaki belgeleri tarayabilmesi. 
Boyutları haliyle A4 boyutunda tarama yüzeyine sahip olan tarayıcılara göre daha büyük olan ürün yatayda en fazla 600 dpi, dikeyde de en fazla 1200 dpi tarama yapabiliyor. Bilgisayarla USB 2.0 arabirimi üzerinden iletişim kuran Mustek'in yazılımı kullanıldığında ise A3 boyutu için 9600 x 9600 dpi'lık tarama gerçekleştirmek mümkün. Mustek'te tarama işlemi diğer birçok tarayıcı da olduğu gibi tek geçişte tamamlanıyor ve aydınlatma olarak yüksek ışık gücündeki LED'lerden faydalanılıyor. 48 bit renk derinliğine sahip olan Mustek, önizleme 
taramasını yaklaşık 11 saniyede tamamlıyor. 600 
dpi çözünürlüğünde gerçekleştirilen bir A3 


doküman taraması ise 1 dakikayı biraz aşarak 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yaklaşık 75 sn'de tamamlanıyor. Detay düşkünü olan kullanıcılar için 600 dpi değeri biraz düşük gelebilir, fakat bu durumu ürünün uygun fiyatına vermek gerekiyor. Sonuçta 600 dpi da günlük kullanım için fazlasıyla yeterli bir değer ve A3 boyutu destekleyen ürünler oldukça pahalılar. 


240 


Firma o: Mascom 
Tel :(212) 312 50 00 
Web : Www.mascom.com.tr 


Puan 660606 


Çözünürlük (o : 600 x 1200 dpi 
Renk derinliği : 48 bit 

Tarama boyutu: 3 

Arabirim :USB20 

Dia aparatı (o : Yok 


Inca IWM-236R 


Kablosuz farelerin en küçüğü. 


TouchPad kullanmaktan hoşlanmayan dizüstü bilgisayar kullanıcıları yanlarında ister istemez çanta içine sığabilecek küçük bir fare taşımak durumundalar. Tabi hayat kablosuzlaşıyorken kablolu bir fare de ilginizi çekmiyorsa o halde Inca'nın IWM-236R modeli sanıyoruz aradığınız ürünün ta kendisi. Küçük boyutlarıyla çantanızda neredeyse hiçbir yer işgal etmeyecek olan bu ürün, aynı zamanda bütçe dostu fiyatıyla da övgüyü hak ediyor. Inca IWM-236R, bilgisayarla 27 MHz'lik radyo dalgaları ile iletişim kuruyor ve 256 değişik eşleşme koduna sahip. Yani bir ortamda bu fareden birkaç tane olsa bile alıcıların yanlış fareden veri alması ve çalışmanızı bölmesi mümkün değil. Öte yandan Inca enerji ihtiyacını iki adet AAA pil yardımıyla karşılıyor ve üründeki optik sensör 800 dpi 


çözünürlüğünde tarama gerçekleştirebiliyor. 


ty / 
/ Taş ii 


Inca IWM-236R kablosuz fare dizüstü bilgisayar kullanıcıların dışında çocukların kullanımına da uygun; aynı zamanda uygun fiyatı ve fazla 


alternatifi olmamasıyla göz dolduruyor. 


12 


Firma: Pasifik Bilgisayar 
Tel o: (212) 212 88 65 
Web : www.pasifikbilgisayar.com 


Puan 


Algılayıcı (o : Optik 
Çözünürlük :800 dpi 
Bağlantı 227 MHZRF 
Tuş sayısı o :3 


Revoltec FightBoard Advanced 


sıkı oyunculara hitap ediyor. 


Oyunlarla aranız iyiyse, iyi bir klavyenin ne denli önemli olduğunu sanırım anlatmamıza gerek yok. Oyuncuların görüşleri alınarak tasarlanan Revoltec FightBoard Advanced klavye, oldukça kaliteli bir ürün ve sizi başarıya bir adım daha yaklaştıracağı kesin. Toplamda 
105 tuş içeren ürünün 21 tuşu multimedya 
özelliklerini kullanmanızı sağlıyor. Klavyenin sağına ve soluna yerleştirilen tuşlar ise ürünün yazılımı sayesinde programlanarak ihtiyaç duyacağınız fonksiyonlara kısa yoldan erişme şansı veriyor. Klavyenin en güzel özelliklerinden bir diğeri de Windows tuşunu kilitleyebilmesi. 
Böylece oyun sırasında heyecanla bu tuşa bassanız bile Windows ekranına geri dönmüyorsunuz. Revoltec FightBoard Advanced, karbon fiber görünümlü bir 


malzemeyle kaplanmış. Araba yarışlarını 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sevenlerin bu görüntüden keyif alacakları kesin. 
Klavyenin isteğe bağlı olarak W, A,S,D,R, O ve E tuşları değiştirilebiliyor. Farklı renkte olan bu tuşlar hem daha kolay seçilebiliyor, hem de oyun sırasındaki işlevleri kullanıcılara daha fazla 


belli ediyor. 


Firma : Firebal 
Web : www.firebal.net 


Puan 660004 


:USB20 
2105 adet 


Bağlantı 
Tuş sayısı 


(21 multimedya) 
Bilek desteği : Var 
Ekstra : Değiştirilebilir oyun tuşları 


Sony Cyber-shot DSC-T70 


Kompakt sınıfın liderliğine aday. 


Kompakt yapıdaki dijital fotoğraf makineleri arasındaki ezeli rekabete Sony de Cyber-shot DSC-T70 modeliyle konuk oluyor. 8.1 MP'lik bir algılayıcıya sahip olan Sony, gövdeden dışarıya çıkmayan bir optik yakınlaşma mekanizmasına sahip ve bu sayede resmi çekilecek objeye 3X optik yakınlaşma yapabiliyor. Öte yandan ürünün diğer bir önemli özelliği de arka yüzeyinin neredeyse tamamını bir LCD ekrana ayırmış olması. 3.0 inç boyutundaki bu devasa LCD ekranda çekilen resimler en ince ayrıntısına kadar kolaylıkla görülebiliyor ve tüm ayarlar da dokunmatik olarak bu ekran üzerinden yapılıyor. 32 MB'lık dahili hafızaya sahip olan ve hafızası MS Duo kartlar yardımıyla artırılabilen Sony Cyber-shot T70, sahip olduğu çekim mod”'ları sayesinde farklı ortamlar için 


ideal sonucu almanızı sağlayan teknolojileri 


iğ 


içeriyor. Üründe desteklenen Super SteadyShot teknolojisi olası sarsıntıları engelleyerek daha net bir resim çekilmesini sağlarken, yüz izleme ve gülen yüz algılamaya dair olan diğer teknolojiler de ideal kareyi ürünün hafızasına 


kazıyor. 


900 


Firma : Sony 


Tel 2444 76 69 
Web < WWW.sony.com.tr 


Puan 6600064 


Çözünürlük 
Yakınlaşma 


Hafıza 
Ekran 


:81MP 
:3X optik, 
5X dijital 
232 MB # MSDuo 
:3.0 inç dokunmatik 


Titreşim önleme: Var 


Gogo OX 


Uygun fiyatlı ve yüksek kalitede bir müzik çalar. 


6.5 mm kalınlığı ve 37 gram ağırlığıyla oldukça zarif bir müzik çalar olan Gogo OX, uygun fiyatlı bir müzik çalar almak ve bu seçimi yaparken de kaliteden ödün vermemek isteyenlere hitap ediyor. Üzerinde 1.5 inç büyüklüğünde bir LCD ekran bulunduran Gogo'nun en önemli özelliklerinden biri kuşkusuz Micro SD tipindeki bellek kartları sayesinde hafızasının artırılmasını desteklemesi. 
Ek bir bellek kartı kullanarak üründe 1000'e yakın şarkıyı saklayabilmek mümkün. 

İçindeki 400 mAh kapasitesindeki batarya sayesinde 10 saat boyunca kesintisiz müzik çalabilen Gogo, XviD olarak kodlanmış AVI uzantılı video dosyalarını da oynatabiliyor. 
Yaklaşık 5 saat video oynatma süresi bulunan Gogo'da bir FM radyo bulunmuyor ve ses kaydı ancak dahili mikrofon yardımıyla yapılabiliyor. 


100 Pcnet ARALIK 2007 


Tüm bunların dışında üründe TXT uzantılı belgeler okunabiliyor ve müzik dinlerken tetris oyunuyla yolculuklar daha kısa hale gelebiliyor. 
Üstün ses kalitesi sunan Gogo'nun kasası özenle tasarlanmış ve ürün oldukça yüksek kaliteye 


sahip. 
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Firma 


: Mezotek 


Tel 2 (212) 679 96 06 
Web < Www.mezotek.com 


Puan 


Kapasite 
Ekran 


FM radyo 
Ek hafıza 
Ses desteği 


:1GB 

2:15 inç LCD 
: Var 

: Micro SD 

< MP3, WMA 


FreeLoader Portable Solar Energy 


Freeloader varken tüm adaptörleri unutun. 


Müzik çalar, PSP ya da Nintendo DS gibi cep telefonunuzun dışında kalan teknolojik oyuncakları da yanınızda taşıyorsanız ve tatil hazırlıkları yaparken adaptörler için hala ayrı bir çanta hazırlıyorsanız FreeLoader ile bugüne kadar tanışmamış olduğunuz için kendinizi şanssız sayabilirsiniz. Kutusundan gelen adaptör başlıkları sayesinde piyasadaki tüm cep telefonlarıyla ve USB üzerinden şarj olabilen tüm ürünlerle uyumlu olan ürün, içerisindeki bataryayı güneş enerjisiyle şarj edebiliyor ve size istediğiniz zamanda istediğiniz ürünü şarj etme 
şansı tanıyor. Yaklaşık olarak bir müzik çaları 18 
saat, bir cep telefonunu 44 saat, bir PSP'yi 2.5 
saat ve bir cep bilgisayarını da 22 saat kullanmanızı sağlayan FreeLoader, güneş enerjisiyle 5 saatte, USB arabirimi üzerinden de 


3 saatte tam dolu hale geliyor. FreeLoader'ı 


güneş enerjisiyle şarj etmek için ürünün panellerini açarak gövde bağlantısını sağlamanız yeterli. Ürün, kullanıcıları onlarca adaptör taşıma derdinden kurtarmasının yanı sıra çevreci bir teknoloji içerdiği için de bizden 


artı puan kazanıyor. 


Firma: Solar Technology 
Tel  : (216) 305 6365 
Web : www.solartechnology.comitr 


Puan 660006 


Çıkış voltajı o:5.5 V, 500 mA 
Batarya 23.7 V,1000 mA 
Telefon uyumu: Motorola, 
Nokia, Samsung, 
Sony-Ericsson 
USB şarj < Var 


Samsung YP-U3 


Ortalığı kasıp kavuruyor! 


Test merkezimize pembe renkli modeliyle konuk olan Samsung YP-U3, detaylar arasında kaybolmadan yüksek kalitede müzik zevkine ulaşmak isteyenlere hitap ediyor. Oldukça kullanışlı ve Türkçe dil destekli bir menü yapısına sahip olan ürün, tasarımına ve kompakt yapısına sığdırdığı özellikleriyle de övgüyü hak ediyor. Üründe FM radyo, dahili mikrofondan ve radyodan ses kaydı özelliği gibi sıklıkla ihtiyaç duyulacak özellikler bulunuyor. Bu noktada FM radyonun RDS özellikli olduğunu da belirtmek gerekiyor. Samsung, tasarımı açısından da oldukça başarılı. Ürünün üzerinde dört satırlık bir OLED ekran bulunuyor; her türlü kontrol ve ayar bu ekran yardımıyla kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Öte yandan ürünün kontrolleri de gövde içerisine gizlenmiş 


dokunmatik tuşlar yardımıyla yapılıyor. Samsung 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bu başarılı tasarımı gizlenebilir bir USB arabirimiyle süslemeyi de ihmal etmemiş. Üstün ses kalitesi, dahiyane tasarımı ve kullanıcı dostu fiyatıyla beğenimizi kazanan Samsung YP-U3, piyasada güvenle tercih edilebilecek ürünlerin 


arasında yer alıyor. 


139 


Firma :Kont 
Tel : (216) 528 55 00 
Web < Www.kont.com.tr 


Puan 660004 
Kapasite :26B 


Ekran :1inç OLED 
FM radyo : Var 
Ek hafıza : Yok 


Ses desteği (o: MP3, WMA 


066, ASF 


Neovo E-W19 


Masaüstünüze şıklık katıyor. 


Oldukça şık ve kaliteli bir LCD monitör olan Neovo EW19, piyasadaki geniş ekran 19 inç seçenekleri arasında oldukça üst sıralarda yer alıyor. Ekranı yansıma yapmayan ve darbelere dayanlıklı oldukça sert bir malzemeyle kaplanmış olan ürün, 19 inç geniş ekran monitörler için standart olarak kabul edilen 1440 x 900 piksel çözünürlüğü destekliyor. 380 kandelalık bir ışık kaynağıyla aydınlanan panelin rakipleri karşısındaki en önemli avantajıysa 2000:1 gibi oldukça yüksek bir kontrast oranını destekliyor oluşu. Panelin 3 ms gibi düşük bir tepki süresini desteklemesi de Neovo'nun oyunlar ve filmler gibi hızlı sahnelerin bol bol yer aldığı uygulamalarda performansından ödün vermeyeceğini gösteriyor. 

Yükseklik ayarı sunmayan ve enerji ihtiyacını 


dışarıdan bir adaptör yardımıyla sağlayan 


Neovo'da görüntü arabirimi olarak bir adet D-Sub ve bir adet DVI bulunuyor. Ayrıca üründeki ekranın hemen alt tarafında yer alan güçlü hoparlörlere de gerektiğinde bağlantı yapılabiliyor. Pek kullanışlı bir ayaklığa sahip olmayan ürün, görüntü kalitesi göz önüne 


alındığındaysa kusursuz. 
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Firma : Multimedya 
Tel (o : (212) 479 46 46 
Web : www.multimedya.com 


Puan 66006 


Boyut :19 inç 
Çözünürlük : 1440 x 900 
Parlaklık (o : 380 kandela 
Kontrast (o :20001 
Tepki süresi :3 ms 


Sennheiser VMX 100 


Bluetooth kulaklıkta Sennheiser kalitesi. 


Kulaklık uzmanı Sennheiser, iddialı Bluetooth kulaklığı VMX 100'de de kalitesini konuşturuyor. Çift mikrofonu aynı anda çalıştırarak dış mekan gürültülerini çok iyi bir şekilde izole edebilen Voice Max teknolojisine sahip olan ürün, ses kalitesi dışında kalan özellikleri göz önüne 
alındığında da övgüyü hak ediyor. Sadece 17 
gram ağırlığa sahip olan Sennheiser VMX 100'ün tasarımı her iki kulağın da yapısı göz önünde bulundurularak yapılmış. Ürünün alıcıverici ünitesinin bulunduğu kısım kulağın arkasında kalacak şekilde ayarlanmış ve böylece uzun süreli kullanım sonucu kulağı rahatsız etmesi engellenmiş. 

Ürünün açıp kapamayı etkinleştiren oynar başlık yapısı, kulaklığın kulağa göre en iyi şekilde ayarlanmasına izin vererek ideal ses kalitesini 


sağlıyor. Üstelik kulağın içine temas etmeyen bir 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kulaklık yapısının olması da ürünün rahatlık konusunda rakip tanımayacağını gösteriyor. Bluetooth 2.0 desteği sayesinde birçok cihazla bağlantı kurabilen Sennheiser VMX 100, 100 saat bekleme ve 5 saat konuşma süresiyle de oldukça 


başarılı. 
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Firma (o :Bircom 
Tel :(212) 319 97 00 
Web : www.bircom.com.tr 


Puan 6600606 


Konuşma süresi :5 saat 
Bekleme süresi : 100 saat 
Kulaklık :1mW 


Digitus FingerPrint Reader 


Bilgisayarınız sizi parmağınızdan tanısın. 


Digitus*un USB üzerinden bilgisayara bağlanan parmak izi okuyucusu gerek Windows açılışında, gerekse bankacılık işlemlerinde ve diğer web sitelerinde kullanacağınız parolaları tarihe karıştırıyor. Sizi nereye hangi parolayı verdiğinizi hatırlama derdinden de kurtaran üründe, yazılım desteği sayesinde parola istenen yerleri tek bir dokunuşla geçebilmeniz mümkün. 

Özellikle ofis ortamlarında sizin dışında kişiler tarafından da kullanılan bilgisayarlarda size en yüksek güvenlik çözümlerinden birini sağlayan Digitus, 2000:1 doğru parmağı reddetme ve 100000:1 yanlış parmağı doğru olarak kabul 
etme oranları sunuyor. Ürün, sahip olduğu 192 
x 16 piksellik algılayıcı sayesinde bu derece yüksek değerler sunarak üst seviye bir güvenlik çözümü oluşturuyor. Temas alanı ya da diğer bir 


deyişle algılayıcı çözünürlüğü daha düşük olan 


i. 


80 


Firma : Bimel 
Tel : (212) 347 75 40 
Web <www.bimel.com.tr 


Puan 660006 


Bağlantı < USB 
Çözünürlük :192x16 
Reddetme oranı o: 200011 
Hatalı kabul oranı : 100000:1 


parmak izi okuyucularda bu değerler sizin aleyhinize değişiklik gösterebiliyor. Eğer gerçekten de bu tip bir ürüne ihtiyacınız varsa Digitus'tan başka piyasada alternatiflerle karşılaşmanın zor olduğunu belirtebilmek 


mümkün. 


BenO DC-T700 


Dokunmatik ekranlı ve ince bir ürün. 


İnce gövdeli ve dokunmatik ekranlı fotoğraf makineleri arasındaki kıyasıya rekabete BenO da DC-T700 ürünüyle katılıyor. Siyah, beyaz, metalik gri ve pembe renk seçenekleri bulunan BenO, en fazla 7.0 MP (3072 x 2304) çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor. Üründe SMC Pentax'ın 6.2-18.6 mm'lik objektifi kullanılmış ve bu sayede 3x değerine kadar optik yakınlaşma yapılabiliyor. İstendiği takdirde ürünün 4x dijital yakınlaşma değeri de kullanılarak toplamda 12x yakınlaşma değerine ulaşılabiliyor. S.F.F. özelliği sayesinde çekim sırasındaki titremeler en az seviyeye indirilerek yüksek yakınlaşma değerlerinde bile net ve çarpıcı fotoğraflar çekilebiliyor. 

12 MB dahili hafızaya sahip olan BenO'nun 
hafızası SD / MMC kartlar yardımıyla yükseltilebiliyor. Ürün sadece 17 mm kalınlığa 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pil Carmarı DÜ Tİ 


365 


Firma o: Mascom 
Tel : (212) 312 50 00 
Web : Mww.mascom.com.İr 


Puan 6600606 


Çözünürlük :7.0MP 
Yakınlaşma :3X optik, 
4X dijital 
Hafıza :12NB* 
SD / MMC 
Ekran 23.0 inç dokunmatik 


sahip olduğu için enerji ihtiyacı da 720 mAh'lık bir Li-ion bataryadan karşılanıyor. Ürünün en can alıcı özelliğiyse 3.0 inç boyutundaki dokunmatik ekranı. Tüm kontroller buradan 


rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor ve detaylı bir 


Titreşim önleme : Var 


önizleme yapılabiliyor. 


Piranha Tİ wix 


Özellikleri ve fiyatı tek kelimeyle şaşırtıcı. 


Twix modeliyle cep telefonu pazarına hızlı bir giriş yapan Piranha, kullanıcıları uygun fiyat ve bol özellik avantajlarıyla kendisine çekiyor. Çift SIM kart teknolojisini destekleyen Piranha, sadece 499 YTL'lik bir fiyata sahip. Tabi ürünün rakiplerine göre sunduğu tek farklı özellik bu değil. 2.8 inç büyüklüğünde ve 256 K renk desteği olan dokunmatik ekranı da göz önüne almak gerekiyor. Cep bilgisayarlarına kıyasla yaklaşık aynı büyüklükte bir ekran sunan Piranha, yazılımındaki MPEG-4 oynatabilme desteği sayesinde hafızasına yüklenen DivX filmleri de kolayca izleme şansı veriyor. Piranha Twix, çift kameraya sahip ve arka kısımda yer alan kamera 2.0 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekilmesini sağlıyor. Öte yandan ürünün Bluetooth özelliğinin de altını çizmek gerekiyor; 


zira piyasadaki bir çok çift SIM kartlı telefon bu 


özelliği sunmuyor. Piranha bu yönden de rakiplerinin önüne geçiyor. Özelliklerini saymakla bitiremeyeceğimiz ürün, kutusundan oldukça zengin aksesuarlarla geliyor. Bu aksesuarların arasında ikinci batarya, ikinci stylus kalem, kulaklık, data kablosu ve I GB kapasitede Micro SD kart bulunuyor. 


499 


Firma : Piranha 
Tel : (212) 528 2025 
Web  : www.piranhamobile.com 


Puan 660004 


Şebeke (o :6SM 900 /1800 

Kamera :20MP 

Ekran :2.8 inç dokunmatik 
256K 

Bellek (| :256 MB dahili * 
1GB Micro SD 

Batarya :Li-ion, 1480 mAh 


Akasa FanControl Pro 


Fanlarınızı kontrol altına alın. 


Kasanızın görünümüyle uyumlu ve kullanışlı bir fan kontrol ünitesi arıyorsanız, Akasa'nın FanControl Pro ürününe göz atmanızda fayda var. 
Kasanızın içerisindeki dört farklı fanın kontrolünü gerçekleştiren Akasa, aynı sırada kasa, işlemci, grafik işlemci ve sabit disk sıcaklıklarını da LCD ekranından takip etme özelliğini sunuyor. Tüm bu bölgelere yerleştireceğiniz termal algılayıcılarla istediğiniz zaman sıcaklık kontrolü yaparak fanların devir hızını değiştirebilmeniz mümkün. Tüm bunlara ek olarak Akasa, yüksek sıcaklık değerleri için alarm çalacak şekilde programlanabiliyor. 

Sunduğu özelliklerle takdiri hak eden Akasa, kasanızla ideal uyum için gri, sarı, kırmızı, mavi 


ve siyah olmak üzere beş farklı ön panelle 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birlikte geliyor. LCD ekranın rengi de ön panelin rengine ya da ön panelle beraber tuttuğunuz takımın rengine benzeyecek şekilde ayarlanabiliyor. Oldukça kaliteli bir ürün olan Akasa FanControl Pro, sistemini izlemek ve fanlarını kontrol altında tutmak isteyenler için 


adeta biçilmiş kaftan niteliğinde. 


7/0 


Firma : Akortek 
Tel Oo :(212)21097 99 
Web ( : www.akortek.com 


Puan 660004 


Ön panel (| :Gri, sarı, kırmızı 


mavi, siyah 
Fan kontrolü : 4 adet 
Isı kontrolü :4 adet 
LCD ekran O:7renk 


Palit GeForce 8600 GT Sonic 


Orta seviyedeki en iyi alternatiflerden biri. 


Grafik kartı tercihinizi orta seviye bir karttan yana yapacaksanız Palit'in doğuştan overclock'lu 
8600 GT Sonict modeline göz atmadan son 
kararınızı vermeyin. NVIDJA'nın referans tasarımlı 8600 GT modellerine göre daha farklı bir soğutma çözümüne sahip olan Palit, bu sayede daha sessiz olmayı başarıyor. Belleklerin Üzerine temas etmeyen soğutucu grafik işlemcinin tüm yüzeyine temas ediyor ve oldukça 


büyük. Bu da kartın çift yuva kaplamasına neden 


oluyor. NVIDIA 8600 GT”lerin çalışma hızı grafik 


işlemciler için 540 MHz, bellekler için de 1.4 
GHZ seviyesinde. Ancak Palit, overclock'un sınırlarını zorladığı bu modelinde grafik işlemciyi 625 MHz'e, bellekleri de tam 1.8 GHz'e çıkarmayı başarmış. Bu hız artışı da oyunlarda standart bir 8600 GT modeline göre yüzde 20'lik 


bir performans kazancı olarak kendini 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Firma : Armada, Koyuncu 

Tel : (212) 230 8980 
(216) 528 88 88 

Web : www.armada.comir www.koyuncu.com.tr 


Puan 60004 


gösteriyor. Tomb Raider Anniversary tam sürüm 


Grafik işlemci :625 MHZ oyun hediyesi ile birlikte gelen Palit, standart Bellek miktarı o :256MB 

Bellek arabirimi (o : 128 bit tasarımlı modellerle aynı fiyat seviyesinde Bellek 1800 MHz 


GDDR3 olmasına karşın gerçekten de son derece SLI desteği : Var Soğutma 2 Aktif 


iddialı bir ürün. 


Forex CFT-626 


Otomobilde MP3 dinlemenin ekonomik yolu. 


Müzik arşivinizi oluşturan MP3 ve WMA gibi popüler sıkıştırılmış dosya formatlarını pratik bir şekilde aracınızın ses sisteminde dinlemek istiyorsanız Forex'in CFT-626 modeli ekonomik bir çözüm olarak karşınıza çıkıyor. Samsung yongalı 1 GB'lık dahili hafızaya sahip olan Forex, bu hafızasında yaklaşık olarak 250 müzik dosyasını saklayabiliyor ve istenildiği takdirde SD / MMC tipindeki bellek kartları kullanılarak bu değer yükseltilebiliyor. Bellek kartlarının haricinde USB bellekleri kullanarak da Forex'in hafızasını artırabilmek mümkün. 

Piyasadaki birçok rakibinden farklı olarak 206 
farklı yayın frekansını destekleyen ürün, bu sayede özellikle büyük şehirlerde ciddi bir problem olan ses netliği için ideal radyo frekansını ayarlamanızı sağlıyor. Kutusundan 


USB bağlantı kablosu, müzik çalarlardan 
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59 
Firma : Rota İthalat 


Tel : (216) 470 94 44 
Web :www.forex.comir 


Puan 660004 


Hafıza :16B 
Ek bellek : SD / MMC, USB 


bağlantı için Line-in kablosu, uzaktan kumandası ve yedek sigortası ile beraber gelen 


Forex, kalitesinin yanında uygun fiyatı da göz 


Kumanda : Var 
Yayın frekansı : 206 


önüne alındında piyasadaki en iyi ürünlerden 


biri olmayı başarıyor. 


Akıllı cep telefonları 


İşinizde verimli olmak için artık ofisinizde durmak zorunda değilsiniz. 
Akılı cep telefonları sayesinde gittiğiniz her yer ofisiniz olabilir. 


Nusret ERTURAN nusret©PCnet.com.ir 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cımasız rekabetin sürdüğü iş dünyası, 

profesyonelleri ve iş adamalarını eskiden olmadığı kadar dinamik bir yaşam tarzıyla deniyor. Sürekli hareket halindeki şirket çalışanları gün içinde farklı yerde toplantıda olmak zorunda olduğu gibi günlük ofis rutinlerini de yürütmek zorunda kalıyorlar. Hareket halindeyken elektronik postalarına ulaşmak, ofis dokümanlarını incelemek veya üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmak iş adamları ve profesyoneller için büyük önem taşıyor. Günümüzde dizüstü bilgisayarlar hareket halindeki ofis çalışanları için iyi bir alternatif olmakla beraber bazı konularda kullanıcı dostu olmaktan çok uzaklar. Öncelikle ortalama dizüstü PC'ler ortalama iki kiloya varan ağırlığıyla ancak çantalar- da taşınabilecek cihazlar. Bir kilo civarında olan dizüstü bilgisayarlar dudak ısırtan fiyatlarla piyasada bulunmakla birlikte gömlek cebine sığmadıkları da ortada. Ayrıca dizüstü bilgisayarlar çoğunlukla kablosuz erişim noktaları üzerinde 


internete erişebiliyor. Erişim notası bulunma- 


yan yerlerde dizüstü bilgisayarların iyi bir iletişim aracı değiller. Oysa akıllı telefonları veri hizmetlerinin verildiği büyük bir alada kesintisiz e- posta alışverişi ve SMS, Windows Live Messenger ve BlackBerry Messenger gibi mesaj iletişimine imkan tanıyor. Akıllı cep telefonları gömlek cebinde taşınılabilecek kadar küçük olmaları nedeniyle her zamanda yanınızda bulundurabileceğiniz ürünler. Akıllı telefonlarla toplantılara girmeden önce konuşma metninizi veya sunumunuzu gözden geçirebilir uçağa yetişirken bile akıllı telefonlarla elektronik postalarınızı kontrol edebilirsiniz. “Push E-mail” anında elektronik posta özelliğiyle akıllı telefon sahipleri her an her yerde e-postalarına ulaşabiliyorlar. 
Elektronik postaları almak için zaman zaman veri eşitleme işlemi yapmaya bile gerek yok. Posta kutunuz her zaman en yeni postalarla dolu olabiliyor. UMTS, EDGE gibi hızlı mobil veri aktarım teknolojileriyle şirket binasında olmasanız bile tüm gün ofisinizde geçirmiş gibi işleriniz dışarıdan yürütebilir verimli olabilirsiniz. Yeni nesil akıllı telefonlarda dahili GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) özelliği bulunuyor. Bazı akıllı telefonlarda ise harici GPS alıcısı ve yazılımla geliyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonla veri alışverişi yapan bu küçük harici üniteler telefona yüklenmiş yazılımlarla haritada yer belirleme 


görevini yürütüyorlar. 


GSmart 1350 


Hassas GPS alıcısına sahip. 


GSmart 1350 akıllı telefonuna GPS özelliği SiRF Star II yongasetiyle sağlanıyor. Bu yongaseti sinyali düşük olduğu yerlerde çok iyi çalışabilmesiyle tanıyor. GSmart 1350 akıllı telefonun GPS özelliği çok sayıda yüksek binanın bulundu yerlerde bile büyük bir hassasiyetle çalışıyor. Düşük tüketimli yongaseti GSmart'ın pille çalışma süresine katkıda bulunuyor. GSmart'ın kullanıcı dostu bir telefon olmasında Windows Mobile 6.0 
Professional işletim sistemi başrolü oynuyor. 
520 MHz'lik Marvell PXA270 işlemcisi, 
yüklemiş uygulamaların hızlı çalışmasını sağlıyor. Üründeki IEEE 802.11 b/g uyumlu kablosuz ağ veya GPRS özelliğiyle internete bağlanabilmek ve veri hizmeti almak 
mümkün. GSmart 1350, Windows Mobile 6 


Professional işletim sistemi sayesinde zengin 


Toshiba (500 


Kayar kapağıyla çok şık. 


Toshiba Portege serisinden 6500 akıllı cep telefonu, Windows Mobile 5.0 işletim sistemiyle geliyor. 6500 kullanıcıları bu işletim sayesinde tüm ofis dosyaları üzerinde mutlak hakimiyet sağlıyor. Ofisinizi adeta cebinize taşıyan G500 üzerinden raporlarınızı hazırlayabilir günlük yazışmalarınızı yürütebilirsiniz. Kayar kapağının açılmasıyla ortaya çıkan klavye, mesajlarınızı ve elektronik postalarınızı daha rahat yazmanızı sağlayacak biçimde büyük tuşlara sahip. Her ne kadar henüz Tükiye'de ihalesi bile yapılamamış olsa da, 3G özelliği üründe destekleniyor. 3G şebekeleri hizmete başladığında ürünle görüntülü görüşme ve yüksek hızlı dosya indirebilirsiniz. GSM konuşma süresi 240 saat olan ürünün 3G modundaki konuşma süresi 
180 dakika. WAP, GPRS veya EDGE 


bağlantısının yanısıra 6500'de yer alan 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yazılımları desteğine sahip. 
Word kelime işlemci, 
Excel, ve PowerPoint dosyalarını düzenlemek, incelemek ve kayıt etmek 
GSmart telefonla mümkün. GPRS 


ve kablosuz bağlantıyla Üretici | :6$mart i . Firma O : Gençcell 
her yerden mail alıp Tel : (212) 472 85 85 


8 a Miz e : ğ Web 2 MM İ 
gönderebilirsiniz. Bu özelliklerle cebinizdeki eki Wise Talk özelliğiyle konuşmalarınızın arka planına gürültü ekleyebilir bulunduğunuz yer konusunda dinleyenleri yanıltabilirsiniz. 


ofis olmaya aday GSmart eğlence amaçlı da kullanılabiliyor. Nerede olursanız olun telefonunuzdaki Windows Live Messenger üzerinden arkadaşlarınızla dosya paylaşabilir 


mesajlaşabilirsiniz. ilm 


kablosuz ağ bağlantısı internet erişim biçimi seçeneklerinizi artırıyor. Üründeki 
Windows Live 
Messenger yazılımıyla eşinize 


499 


dostunuza ve iş arkadaşlarınıza her yerden Üretici (|: Toshiba 


Firma : Multimedya 
Tel : (212) 479 46 46 
Web :www.toshiba.com 


ulaşabileceksiniz. 2 MP optik algılayıcıya sahip kameranın yan sıra, 3G için ayrı bir VGA Veri güvenliği ön plana alınmış 


üründe parmak izi okuyucusu bulunuyor. 


kamera üründe yer alıyor. 64 MB dahili hafızaya sahip üründe 2 GB'a kadar destekli 
MiniSD yuvası bulunuyor. 6500 kullanıcısına 2 
GB kapasiteli bellek kartı hediye ediliyor. 


Puan 


BlackBerry 8820 


Aydınlatmalı iz topu cezbediyor. 


Hafif eğimli biçimde dizilmiş irice tuşları sayesinde ürünün klavyesinde elektronik posta yazmak oldukça kolay. BlackBerry 8820'nin ekran bitiminde merkezde yer alan iztopuyla menülerde yukarı-aşağı ve yatay düzlemde gezinmek çok kolay. Beyaz aydınlatmalı iztopu ürünün kullanımını kolaylaştırdığı gibi şık bir görünüm kazandırıyor. Bluetooth 2.0 uyumlu ürünle birlikte stereo Bluetooth kulaklık kullanmak mümkün. BlackBerry 8820 kurumsal uygulamalarla uyumlu olmasıyla dikkat çekiyor. Kuruma ait kişisel bilgi yöneticisiyle BlackBerry arasında kablosuz veri eşitleme yapılabiliyor, şirket intranetine erişilebiliyor. 
Gelişmiş güvenlik özelliklerini destekleyen ürünle uzaktan adres defteri erişimi 


yapılabiliyor. 802.11b ve g kablosuz ağlara 


HTC P4350 


Kayar klavyeli ve dokunmatik ekranlı. 


Doksanlı yılların sonundan bu yana akıllı telefonlar üretiminde zamanla daha fazla söz sahibi olan HTC (High Tech Computer Corporation) firması özellikle Avrupa'daki büyük operatörler için ürettiği modellerle kullanıcıların beğenisini kazandı. Ülkemizde Turkcell için hazırladığı akıllı telefonlarla gündemdeki HTC bu ay testimize P4350 modeliyle katılıyor. Üründeki 2.8 inçlik büyük LCD ekran dokunmatik. LCD ekranın ve kayar kapaklı klavyedeki tuşların büyük oluşu ürünün kullanımını kolaylaştırıyor. 
Dokunmatik ekran sayesinde ön panelde tuş kalabalığında gerek görülmemiş. Sesli görüşme başlatma ve sonlandırma, işlev seçici ve onaylayıcı, başlangıç menüsü görevindeki tuşlar ön panelde yer alıyor. Windows Mobile 5.0 tabanlı HTC P4350 akıllı telefonda, işi 


gereği hareket halinde kullanıcılar için ofis 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bağlanabilen BlackBerry 
8820 akıllı telefon, 
şirketinizin bilgi işlem departmanları tarafından yönetilmesini - sağlayacak BlackBerry kurumsal çözümlerle uyumlu. 64 MB dahili bellekle gelen ürün micro SD bellek kartlarını destekliyor. 1400 mikro amper saatlik güçlü lityum iyon pili sayesinde üründe 22 gün bekleme 300 dakika konuşma süresi yakalayabiliyor. 114x66x14 mm boyutlarındaki ürün 134 gram ağırlığında. Dört bant şebeke desteği olan üründe kısa mesaj (SMS), web tarayıcı, görevler, şirket verileri, takvim, adres 


defteri gibi özellikler bulunuyor 


uygulamaları bulunuyor. 
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ve Adobe Acrobat Reader gibi uygulamalar sayesinde iş verimliliğiniz hatırı sayılır biçimde artacak. 
Kablosuz ağ adaptörüne sahip üründe tarayıcı olarak Internet Explorer kullanılıyor. 128 MB ROM ve 64 MB RAM ile gelen HTC P4350 akıllı telefonda veri depolama kapasitesi MicroSD bellek kartları ile arttırılabiliyor. 


810 

Üretici : Research In Motion 

Firma ( : Turkcell, AVEA 
Vodafone 

Tel 24440532 

Web <www.blackberry.com 


Ürünle WiFi desteğinin yanısıra köklü BlackBerry veri servislerinin avantajlarından yaralanabileceksiniz. 


Üretici : HTC (High Tech 
Computer Corporation) 
Firma :KVK,Casper 
Tel : (216) 410 85 00 
(216) 528 66 66 
Web (:www.htc.com 


Kablosuz erişim noktalarını kullanarak da internete bağlanabileceğiniz ürünün klavyesi çok kullanışlı. 


Puan 


Motorola Moto O 


Navtürk GPS paketiyle geliyor. 


Gerek alıcıların ucuzlaması gerekse daha doğru şehir haritalarının hazırlanması nedeniyle GPS (Global Positioning System - Küresel Konumlandırma Sistemi) son yıllarda daha yaygın kullanılır bir teknoloji halini aldı. 
Navigasyon sistemleri eskiden havacılar, denizciler ve maceracıların vazgeçilmeziyken artık nerdeyse her PDA sahibi GPS üzerinden adres bulur hale geldi. Bu ay PCnet Test Merkezi'ne ulaşan Motorola Moto O akıllı telefon Navtürk'ün navigasyon paketiyle geliyor. Harici Holux GPS ünitesi ve Navtürk yazılımı CD ürünün perakende paketinde yer alan aksesuarlar arasında yer alıyor. 1.3 MP kameraya sahip Motorola Moto O akıllı telefon EDGE, GPRS, GSM 850, 900, 1800 ve 
1900 şebekeleriyle uyumlu. 64 MB dahili 
belleğe sahip Moto O MiniSD yuvasıyla bellek 


HIC Touch 


HTC'nin yeni nesil akıllı telefonu. 


HTC Touch akıllı telefonlarda Texas 
Instruments üretimi 200 MHz'lik OMAP 850 
işlemci kullanılıyor. Kullandığı kaydırma kontrol arabirimiyle Apple'ın iPhone cep telefonuna rakip olarak görülen HTC Touch akıllı telefonlara segmentine yeni bir soluk getiriyor. Windows Mobile 6.0 tabanlı HTC Touch işlemcisinin hızı ve kolay kullanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 
Windows Mobile 6.0 temelde dokunma dostu özelliklere sahip olmadığı halde küçük değişikliklerle işletim sistemi HTC'nin yeni TouchFLO touchscreen teknolojisine uyumlu hale getirilmiş. TouchFLO teknolojisi sayesinde, kolay kullanımlı bir üç boyutlu kullanıcı arabirimi üzerinde parmağınızı gezdiriyor ve cihaz üzerinde mutlak kontrol sağlıyorsunuz. Dokunmaya duyarlı 2.8 inçlik LCD ekranı 240x320 piksellik doğal 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kapasite terfisine uygun. 
Ürünün ön panelinde 
35 tuştan oluşan 
OWERT klavye ve 
320 x 240 
çözünürlüklü 
LCD bulunuyor. 
Üründe 3.5 saat konuşma 200 saat bekleme süresi destekleniyor. Windows 
Mobile 6.0 tabanlı Moto O akıllı telefonda IMAP4, POP 3, SMTP ve anında elektronik posta özellikli Exchange destekleniyor. 
Bluetooth 1.2 destekleyen üründe dahili kablosuz ağ adaptörü bulunmuyor fakat MiniSD arabirimi üzerinden kablosuz ağ kartı 


destekleniyor. 


çözünürlüğe sahip. Büyük ekran ön panelin hemen hemen tümünü kaplıyor ve 
TouchFLO üç boyutlu kullanıcı arabirimi nedeniyle ön panelde tuş kalabalığına gerek duyulmamış. IEEE 
802.11b/g Wi-Fi kablosuz bağlantı destekleyen ürün GPRS ve 


m md 


EDGE mobil veri hizmetleriyle uyumlu. 
Üründe 2 milyon piksel CMOS renkli kamerayla gelen üründe Bluetooth 2.0 
destekleniyor. MicroSD uyumlu bellek uyumlu HTC Touch, 128 MB ROM ve 64 MB DDR dahili bellekle geliyor. 


399 


Üretici : Motorola 

Firma : Motorola Türkiye 

Tel :(212) 317 45 95 

Web (:wwwmotorola.comitr 


Windows Mobile 6.0 tabanlı 
Moto 0 akıllı telefonda zengin yazılım desteğine sahip. 


Puan 


737 


Üretici : HTC (High Tech 
Computer Corporation) 
Firma : KVK, Brightpoint 
Tel (o :(216)4108500 
(49714) 299 09 00 
Web : www.mea.htc.com 


5 saat konuşma 200 saat 
bekleme zamanını destekliyor. 


Puan 


HP IPAO Voice 


2,5 mm stereo kulaklık girişi mevcut. 


IPAO serisi cep bilgisayarlarında geniş ürün yelpazesine sahip HP firması akıllı cep telefonların alanında da benzer başarıyı yakalamayı hedefliyor. Test merkezimize konuk olan HP iPAÇ Voice Messenger 514, Windows Mobile 6.0 tabanlı bir akıllı cep telefonu. OWERTY klavye yerine üründe alfa nümerik tuş takımı kullanılması ürünle mesajlaşmayı güçleştiriyor. Gerçi alfa nümerik tuşlar üzerinden SMS mesaj gönderirken parmak hareketlerini izlemekte zorlandığımız genç nesil HP iPAO Voice Messenger 514”'ten mesaj atarken kesinlikle zorlanmayacaklardır. 
176x220 piksel çözünürlüğündeki 2 inç LCD ekranı 65 bin renk destekliyor. Üründeki Windows Live Messenger Mobile yazılımı sayesinde nerede olursanız olur çevrimiçi olan 


kontaklarınıza ulaşabilecek ve onlarla 


Nokia N95 


“İnsanları buluşturan firmanın en akıllı telefonu. 


“Connecting People” sloganıyla hafızlarımızda yer alan Nokia firması yeni nesil akıllı telefonu N95 ile test merkezimize konuk oluyor. Nokia'nın “Bilgisayar artık böyle bir şey” diyerek tanıttığı N95, bir anlamda kullanıcıların akıllı cep telefonlarından beklentilerini artırdı. N95'in piyasada bulunan akıllı cep telefonlardan ayrılan yönü geliştirilmiş çokluortam özelliği... 
5 megapiksellik CMOS optik algılayıcılı 
kamerası fotoğraflarda iyi sonuçlar veriyor. 
240x320 piksel 16 milyon renk destekli LCD ekranının parlaklık düzeyi N95'in ışık algılayıcısına ulaşan ortam ışık şiddetine göre otomatik olarak ayarlanıyor. Üründeki 3.5 
mm ses çıkışı sayesinde yüksek kaliteli kulaklıkları N95'le kullanabilirsiniz. 

Ses ve görüntü yönüyle başarılı üründe TV 


çıkışı bulunması artı bir olanak olarak not 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yazışabileceksiniz. Ürünün yan panelinde dikey sayfa kaydırma tuşları, 
MicroSD bellek yuvası ve kulaklık çıkışı bulunuyor. 
Entegre kablosuz ağ 
802.11b/g ve Bluetooth 
1.2 özelliğine sahip ürünle gelen HP'ye özel yazılımlar arasında iPAÇO veri bağlantısı ayarları, 

HP iPAO yardım ve destek, HP iPAO hızlı iz e başlangıç kılavuzu, HP iPAO ipuçları, HP Firma (o: HP Türkiye 


Tel :(212) 444 79 79 
<wWww.hp.com.tr 


IiPAO kurulum yardımcısı, sertifika kaydedici, Web varlık görüntüleyici, HP iPAO kısayolları, epostalara sesli yanıt, Java JVM (MIDP 2.0, 

CLDC 1.1) MMS oluşturucu, Cyberon sesli 


komut bulunuyor. 


1.3 MP kameralı üründe OWERTY klavye bulunmaması büyük kayıp. 


Puan 


edilebilir. Çok başarılı bir akıllı telefon olmakla birlikte fiyatına göre N95'in zayıf ve plastik görüntüsü veren kasası biraz hayal kırıklığı yaratıyor. 
802.11 b/g uyumlu 


entegre kablosuz ağ 
Üretici : Nokia 
Firma (o: Nokia Türkiye 


Tel :(212) 3371717 
Web <Www.nokia.com.tr 


bağdaştırıcısı kullanan ürün 
Bluetooth sürüm 2.0 
destekli cihazlarla kablosuz bağlantı kurabiliyor. Nokia N95 


entegre navigasyon özelliğe sahip fakat bu 


160 MB dahili hafızaya sahip ürün, 
2 6B'a kadar kapasiteyi 
destekleyen MicoSD bellek yuvasına sahip. 


kadar gelişmiş özelliğe göre zayıf kalan pili, 


Puan 


ürünün eksileri arasında yer alıyor. 


HTC S620 


Kaydırma tuşu dokunmatik. 


Ürünün tasarımı akıllı telefonların geleneksel tasarımından farklı olarak yuvarlak köşelere sahip. 150 gram ağırlığıyla testimizin en hafif akıllı telefonu olmasa da, 18.2 mm kalınlığıyla gömleğinizin veya ceketinizin cebinde kabarıklık oluşturmayacak biçimde taşınabiliyor. OWERTY klavyenin tuş dizlimi ve ekran çevresindeki metalik kısımlar ürüne şık ve ağır başlı bir görünüm kazandırıyor. 
Ekranın altında merkezde yer alan yön tuşlarıyla menülerde düşey ve yatay düzlemde gezinebileceğiniz gibi ekranın sağ kösesindeki dokunmatik kaydırma tuşlarını da kullanabilirsiniz. MicroSD (TransFlash), SD bellekleri destekleyen üründe 128 MB dahili hafıza bulunuyor. Microsoft Windows Mobile 5.0 işletim sistemi kullana üründe akla 


gelecek bütün ofis uygulamaları yer almakta. 


Sony Ericsson P1 


Plile Mobil TV keyfi yaşayın. 


Push E-mail teknolojisi olarak da bilinen anında elektronik posta özelliğiyle Sony Ericsson PI kullanıcıları, her nerede olurlarsa olsunlar e-postalarını alabiliyor ve gönderebiliyorlar. Sony Ericsson Pl'in 
desteklediği yüksek hızlı UMTS 2100 
bağlantısıyla GPRS ve EDGE teknolojilerine kıyasla çok daha hızlı veri aktarımı sağlanabiliyor. Ürün GSM /GPRS 900, 1800, 
1900 şebekelerini destekliyor. Windows 
mobile tabanlı olmadığı halde Sony Ericsson Pİ'de Microsoft Word, Excel, PowerPoint belgeleri düzenlenebiliyor veya görüntülenebiliyor. PI'deki kartvizit tarayıcı uygulaması kontaklarınızı düzenlemekte çok işinize yarayacak. 2.6 inçlik büyükçe bir dokunmatik ekran Pl'le yapacağınızı işleri oldukça kolay hale getirebiliyor. Gün ışığı ve 


aşırı yüksek aydınlatmalı ortamlarda ekranı 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Tak çalıştır uyumlu USB 
2.0 arabirimini kullanarak HTC 
S620'dekilerle PC'deki veriyi hızlı biçimde eşitlemek mümkün. 2.4 

inç geniş OVGA ekranı gün ışığında ve aydınlatması yüksek ortamlarda bile rahatça görülebilecek parlaklıkta. 1.3 milyon piksellik kamerası çözünürlük konusunda pek iddialı sayılmaz. İnternette sörf için TE web tarayıcısı kullanan üründe MP3, WAV, AAC, WMA, AMR dosyalarını çalabilen medya çalar 


bulunuyor. 


görmeniz kolaylaştıran bir kaplama üründe uygulanmış. Kullanıcı arabirimi olarak el yazı tanımlamalı ekranı kullanabileceğiniz gibi ön panelde yer alan 

klavyeyi kullanmanız mümkün. Bir Sony 
Ericsson klasiği haline gelen yüksek kalitede görüntü yakalayabilen kamera, Pl akıllı telefon için istisna değil. Yazılım ve küçük bir GPS ünitesinden oluşan Wayfinder navigasyon çözümü ürünün perakende paketine dahil edilmiş. 


205 


Üretici: HTC (High Tech 


Computer Corporation) 
Firma : KVK 
Tel (o :(216) 4108500 
Web :www.htc.com 


Akıllı cep telefonlarında aranan temel özelliklere sahip. 


Puan 


Üretici: Sony Ericsson 

Firma : Sony Ericsson Türkiye 
Tel (o :(212)4737777 

Web  :www.sonyericsson.comiir 


H.264 dosyaları çalabiliyor ve 3.2 milyar piksel üretebiliyor kamerası Var. 


Puan 


Test sonuçları ve özellikler 


Model 

Genel bilgiler 
Fiyat 

Firma 

Telefon 


Web sitesi 

Teknik özellikler 
Şebeke 

Navigasyon 

UMTS(36) 

HSDPA (3.56) 

HSCSD (2.56) 

EDGE 
EDGE sınıfı 
GPRS 
GPRS sınıf 
AP 
USB luetoot 
Kablosuz ağ 
Elyazı tanımlama 
Push e-mail 
Fiziksel klavye 
İşletim sistemi 
CPU 

Dahili bellek 
Bellek yuvas 
FM radyo 
TV çıkışı 
Ses medya formatı üil 
Ekran 
Dokunmatik LCD 
Çözünürlük 

Menü navigasyonu 
Kamera 
Piller 
Boyut 
Ağırlık 

Stand by(saat) 
Konuşma (Saat) 


6Smart i350 


943 dolar 
Gençceli 
(212) 472 85 85 


www.gencceli.com 


6SM 850, 900, 1800, 1900 
Var (Dahili) 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

12 (32-48 Kbit/sn) 

Var (Sürüm 2.0) 

Var (Sür.2.0 MiniUSB) 

Sürüm 2.0 * EDR 

Var (80211 b/g) 

Yok 

Var 

Yok 

Microsoft Windows Mobile 6 Professional Intel XScale PKA270, 520MHz mini$D, SOC 

Yok 

Yok 

MP3 WAVWMA,ASF.AMR,MIDI, AC, AAC* 
192 polyfonik, MP3, WMA, AMR, MID 
2.6 inç 260 bin renk 

Var 

480x640 

Yön tuşları 

2 Megapiksel 

1300 mAh lityum iyon 
10x54 x.18mm 

130 gram 

160 

45 


Toshiba 6500 
Fiyat/Performans Ödülü 
499 YTL 

Multimedya 

(212) 479 46 46 


wwu.toshiba.com 


6SM 900, 1800, 1900 

Yok 

Geri uyumlu (384 Kbit/sn) 
Var (3.6 Mbit/sn) 


6 (177.6 Kbit/sn) 


10 (32-48 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 

Var (Süri1 MiniUSB) 

Var (802.11 b/g) 


Yok 

Microsoft Windows Mobile 5 
416 MHZ 

64NB SDRAM 

Micro SD 

Yok 

Yok 

MP3, AAC 

MP3 

2.3 inç 65 bin renk 

Yok 

240x320 

Yön tuşları 

2 Megapiksel 

Lityum iyon 
96x49x23mm 

135 gram 

240 

4 

Fiyat/Performans Ödülü 


HTC P4350 


680 euro 
KUK,Casper 
(216) 410 85 00 
(216) 528 66 66 
uw.htc.com 


GSM 850, 900, 1800, 1900 
Yok 


10 (236.8 Kbit/sn) 


10 (32-48 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 

Var (Sürl.l MiniUSB) 
Sürüm 20 

Var (802.11 b/g) 


Var (0WERTY) 

Microsoft Windows Mobile 5 PocketP( 
TI OMAP 850, 200 Mhz 

Micro $D 

Yok 

Yok 

MP3, AÇ 

40 Polifoni, MP3 

2.8 inç 65 bin renk 

Var 
240x320 
Yön tuşlar! 
2 Megapikse 
1130 mah lityum iyon 
109x59x17mm 

168 gram 

200 

5 


HIC $620 

505 euro 

KK 

(216) 410 85 00 


uwwu.mea.htc.com 


GSM 850, 900, 1800, 1900 
Yok 


10 (236.8 Kbit/sn) 


10 (32-48 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 

Var (Sürii MiniUSB) 

Var (802.11 b/g) 

Yok 
Va 
Var (0WERTY) 

Microsoft Windows Mobile 5 Smartphone TI OMAP 850, 200 Mhz 

Micro $D 

Yok 

Yok 

MP3, AAL 

40 Polifoni, MP3 

2.4 inç 65 bin renk 

Var 

240x320 

Yön tuşları 

13 Megapiksel 

960 mAh lityum iyon 

11.5 x 62.5 x12.8 mm 

130 gram 

200 

) 


Değerlendirme 

İş performansı 

Özellikler, kapasite, tasarım, aksesuar Fiyat 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b 
2 


Ki) 
26 


m 
2 


Motorola Moto 08 


399 euro (Navigasyon Sistemi Hediyeli) 
Motorola Türkiye 
(212) 317 45 95 


wwu.motorola.com.ir 


GSM 850, 900, 1800, 1900 

Var (Haricli) 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

10 (236.8 Kbit/sn) 

Var 

10 (32-48 Kbit/sn) 

Var (Sürüm 2.0) 

Var (Süri.1 MiniUSB) 

Yok 

Yok 

Var 

Var (0WERTY) 

Microsoft Windows Mobile 6 Standard Intel XScale PXA270, 312 MHZ 

40 MB SDRAM 

Micro SD 

Yok 

Yok 

MP3, AAÇ 

Polifonik 

24 inç 65 bin renk 

Yok 
240X320 
Yön tuşlar! 
1.3 Megapiksel 

170 mAh lityum iyon 
16X64 x11.5 mm 
15 gram 

240 

i 


HP iPAO Voice Messenger 514 


589 dolar 
HP Türkiye 
(212) 444 7979 


WWW.hp.com.tr 


6SM 850, 900, 1800, 1900 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

10 (236.8 Kbit/sn) 

Var 

10 (32-48 Kbit/sn) 

Var (Sürüm 2.0) 

Var (Süri1 MiniUSB) 

Var (802.11 b/g) 

Yok 

Var 

Var (Alfa nümerik) 
Microsoft Windows Mobile 6 Standard TLOMAP 850, 200MHZ 
Micro SD (Transflash) 
Yok 

Yok 

MP3, AAÇ 

64 Polifonik, MP3, AAÇ 
2 inç 65 bin renk 

Yok 

116X220 

Yön tuşları 

1:3 Megapiksel 

100 mAh lityum iyon 
107X49x16 mm 

102 gram 

188 

63 


Nokia N95 

En İyi Performans Ödülü 
1245 YIL 

Nokia Türkiye 

(212) 3371717 


www.nokia.com.İr 


GSM 850, 900, 1800, 1900 
Var (Dahili) 

Geri uyumlu (384 Kbit/sn) 
Var (3.6 Mbit/sn) 


32 (296 Kbit/sn) 


32 (107-642 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 

Var (Sür.2.0 MiniUSB) 
Sürüm 20 

Var (802.11 b/g) 


Var (Alfa nümerik) 
Symbian 0$ 9.2 

TLOMAP 330 MHZ üzeri 
160 MB 

Micro $D 


MP3WMA, AC, AC, eAAC* 
64 Polifoni, MP3, True Tones 
2.8 inç 16 milyon renk 

Yok 
240x320 

Yön tuşları 

5 Megapiksel 

950 mAh lityum iyon 
99x53x21mm 

120 gram 

220 

65 

En İyi Performans Ödülü 


HIC Touch 


731 dolar 

KVK, Brightpoint 
(216) 410 85 00 
(49714) 299 09 00 
wwu.hte.com 


GSM 900, 1800, 1900 
Yok 


10 (236.8 Kbit/sn) 


10 (32-48 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 
Var (Sürli MiniUSB) 
Sürüm 20 
Var (80211 b/g) 


Yok (Sanal) 
Microsoft Windows Mobile 6 Professional TL OMAP 850, 200MHZ 

Micro $D 

Var 

Yok 

MP3, AAL 

64 Polifoni, MP3, True Tones 

2.8 inç 65 bin renk 

Var 

240x320 

Yön tuşları * TouchFLO 

2 Megapiksel 

1100 mAh lityum iyon 

100X58x14 mm 

112 gram 

200 

5 


Sony Ericsson Pİ 


495 eLiro (Navigasyons512MB bellek hediyeli) 
Sony Ericsson Türkiye 
(212) 473 771I 


WWW.Sonyericsson.com.ir 


6SM 900, 1800, 1900 

Var (Harici) 

Var (384 Kbit/sn) 

Yok 

Var 

Yok 

Yok 

Var 

10 (32-48 Kbit/sn) 

Var (Sürüm 2.0) 

Var (Sür.2.0 MiniUSB) 

Var (802.11 b/g) 

Var 

Var 

Var (0WERTY) 

Symbian 0S 91U10 3.0 

208 MHZ 

160 MB SDRAM * 256 MB NAND 
Memory Stick Micro (M2), 

Var 

Var 

MP3, WMA, AAC, MAC, eAA(* 
72 Polifoni, MP3, AAÇ 

2.6 inç 256 bin renk 

Var 
240x320 
Jogdial * Dokunmatik LCD 
3.5 Megapiksel 

1120 mAh lityum iyon 
106x55x17mm 

124 gram 

440 

10 


BlackBerry 8620 
editörün Seçimi 

810 dolar 

Turkcell, AVEA, Vodafone 
4440532 


www.blackberry.com 


6SM 850, 900, 1800, 1900 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Var 

10 (236.8 Kbit/sn) 

Var 

10 (32-48 Kbit/sn) 
Var (Sürüm 2.0) 

Var (Süri.1 MiniUSB) 

Var (802.11 b/g) 

Yok 

Var 

Var (0WERTY) 
BlackBerry 0$ 

312 MHZ 

16MB SDRAM * 64MB NAND 
Micro $D 

Yok 

Yok 

MP3, AAÇ 

Polifonik, MP3 

2.5 inç 65 bin renk 
Yok 

240x320 

İz topu 

1:3 Megapiksel 

1400 mAh lityum iyon 
14x66 x14 mm 

134 gram 

520 

5 

Editörün Seçimi Ödülü 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a a 
* 


İşlemci haricinde bilgisayarlarımızda birçok yüksek ısı üreten donanım bulunuyor. 

Bu ay GPU, Mosfet ve yongaseti soğutucularını test merkezimizin 

sıcak masasına yatırdık. 


Nusret ERTURAN nusret©pcnet.com.İr 


5 


126 Pcnet ARALIK 2007 


şırı ısınma sisteminizin en önemli düşmanıdır. Yarı iletkenlerin elektron direnci, tasarımı ne olursa olsun her türlü yonganın ısınmasını sağlar. Yongalarda kullanılan üretim teknolojisine bağlı olarak açığa çıkan ısı miktarı değişebildiği gibi yongaların 1sı- ya dayanıklılık eşiği de değişebilir. Yüksek Isı temelde her türlü yonganın çalışma ömrünü azalür ve uzun süreçte yongaları kullanılmaz hale getirebilir. Bazı yongalar yüksek ısıda zarar görmeden çalışabilmekle birlikte yüksek ısı üreten yongalar kasa içindeki ısıyı artırarak sistemdeki diğer donanımların tutarsız çalışmasına veya çalışma ömrünün azalmasına neden olabilir. Ayrıca yüksek ısı üreten yongaların güç tüketiminin de yüksek olacağını unutmamak gerekir. Güç tüketimi arttıkça güç kaynağına binecek yük artığı gibi senelik bazda elektrik faturalarınız da kabaracaktır. Hem ekonomik açıdan hem de sisteminizin ömrü açısından aşırı ısınmanın bütçenize maliyeti büyük olabilir. 

PC'lerdeki temel ısı üretim noktalarına göz atarsak ısı üreten donanımların aynı zamanda en çok güç tüketen bileşenler olduklarını görünüyor. Isı üretimiyle öne çıkan parçalar işlemciler, grafik kartları, anakartın bazı bölümleri ve sabit disk sürücüler oluyor. PC'lerde en çok 1sınan parçanın merkezi işlemciler (CPU'lar) ol- 


duğu düşünülür ama aslında bu görüş çoğu Za- 


man yanlıştır. Yüksek performans serisi grafik kartlarının çoğu ısı üretimi ve güç tüketimi konusunda işlemcileri geride bırakıyor. Bu nedenle belki de en iyi CPU soğutuculardan bile daha etkin soğutma yapan çözümlerin grafik kartlarında kullanılması gerekiyor. 

Merkezi işlemciler için çok yaratıcı üçüncü parti soğutma çözümleri üreten firmalar grafik kartlarında da farklı soğutma sistemleri hazırlıyorlar. Grafik kartları için hazırlanan ısı gidericiler CPU soğutuculardan daha farklı tasarım kaygılarıyla tasarlanıyor. Grafik kartı için geliştürilen ısı gidericiler CPU için olanlar kadar yüksek tasarlanamıyor. PC'de yer alan genişletme yuvaları için gerekli alanın gereksiz yere işgal edilmesini önlemek için grafik kartı soğutucularının yüksekliği düşük tutulmak zorunda. 30 
mm'den daha yüksek tasarlanmış ısı gidericiler ikiden fazla genişletme yuvasını kapadığından ürünler kullanıcı dostu olmaktan uzaklaşıyor. 
Uzunluk ve genişlik yönünde kullanıma uygun alan bulunduğundan GPU ısı giderici tasarımları genelde 150x120 mm civarında uzunluk genişlik ölçülerine sahip. Isı giderici ağırlığının belli sınırlar içinde tutulması çok önemli. Kartların PCB/'sine zarar vermeyecek biçimde ısı gidericilerin hafif malzemelerden üretilmesi gerekiyor. Hafif ısı dağıtıcı metal malzemelerden üretilmiş çok yapraklı ısı giderici tasarımına GPU soğutucularda sıklıkla rastlanıyor. Anakartlarda- ki yüksek ısı üreten güç düzenleyici devreler ve yongasetleri de özel tasarımlı soğutma çözümrlerini gerektiren noktalar. Mosfet ve yongasetleri için genelde yüksek tasarımlı ısı gidericiler tercih ediliyor. 


Zalman ZM-NB4/J 


Pasif yongaseti soğutmasında Zalman imzası. 


Anakartlarda yer alan kuzey ve güney köprü yongasetleri bilgisayarlarınızdaki donanımların tümünü birbirleriyle konuşturmakla işlevini üstlenirler. Bu denli can alıcı işleve sahip yongaların, yeterince soğutulması doğal olarak büyük önem taşıyor. 
Kuzey veya güney köprü yongalarının iyi soğutulması halinde sistem tutarlılığını hissedilir ölçüde artacaktır. Bu nedenle anakartlarda mevcut soğutucuların yerine 


özel tasarımlı yongaseti soğutucusu kullanmak 


Thermalright AR-05 


Yongasetiniz HR-05 ile nefes alsın. 


Performans canavarı işlemcilere ayak uydurabilmek için her yeni nesil anakartta daha karmaşık ve daha yüksek frekansta çalışan devreler kullanılıyor. Yeni nesil yongasetlerinde daha yeni yonga oluşturma teknolojileriyle oluşan ısı düşürülmeye çalışılsa da karmaşık yapısı nedeniyle ısı yüksek olabiliyor. Yüksek ısıyı gidermede en iyi çözümün ısı dağıtma yüzeyi geniş soğutucular veya sıvı soğutma olduğu 


bilinmektedir. Thermalright HR-05 yongaseti 


Alphacool NB- 


Anakartlara sessiz soğutma dopingi. 


Sıvı soğutmada hava soğutmada olduğu gibi geniş ısı iletim yüzeylerine ihtiyaç duyulmadığında küçük ölçülerde olmasına rağmen etkin soğutma yapabilen soğutucu bloklar üretilebiliyor. Test merkezimize konuk olan 90 gramlık Alphacool NB-SLI yongaseti soğutucusu bu küçük etkin soğutan çözümlerden. 40x56x14 mm ölçülerindeki bu su bloğu çözümü piyasada bulunan en yüksek performanslı anakartlarla uyum sağlayacak 


biçimde geliştirilmiş. Yongayla temas eden sisteminizin performansını arttıracaktır. İsminden son yıllarda daha sık bahsedilir hele gelen sessiz PC'lerde pasif 


hava soğutma çözümleri 


kullanılmaktadır. PC'nizin 


14.60 


Firma : DijitalTrend.Com 
Tel :(212) 266 87 70 
Web :www.zalman.co.kr 


gürültülü soğutma sistemini pasif soğutma çözümleri ile değiştirmeyi düşünüyorsanız Zalman ZM-NB47| yongaseti soğutucusunu düşünmenizi önereceğimiz 


il Puan alternatifler arasında yer alıyor. 


Yongaseti ve mosfet soğutucusu 


soğutucusu çok sayıda ısı iletken yapraklara sahip bir tarsıma sahip. Isı iletken sayısı arttıkça havaya iletilebilen ısı miktarı yüksek oluyor. Yonganın tabanda oluşturduğu yüksek ısı dağıtıcı yapraklara iki 


adet ısı iletken boruyla iletiliyor. Tasarımda 25 


40.85 


Firma : Fireball 
:www.thermalright.com 


ısı iletken metal yaprak kullanılmış. 0 desibel 


ses üreten bu pasif soğutma çözümünü 5 


isterseniz 70 mm fanla kullanarak PC'nizin 


overclock performansını artırabilirsiniz. 


SL 


kısmı pürüzsüz hale 

getirilmiş bakır taban üzerine oturtulmuş pleksiglas gövde ile K ürünün tasarımı oluşturulmuş. Şık görünüm sağlayan pleksiglas gövde ile bakır taban arasında sızdırmazlık sağlamak üzere yüzük biçimli kaliteli bir conta 


kullanılmış. Sisteminizde uzun PCB'li 


Firma : Fireball 
:www.thermalright.com 


performans grafik kartları kullanılacağı hesaba Bg 


katılarak buru girişlerin tek bir yönden 


Puan verilmiş ve su bloğu yüksek tasarlanmamış. 
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Grafik kartı soğutucusu 


Thermalright HR-09S » 


Gerilim düzenleyici arızlarına son. 


Anakartlar üzerindeki ısınan bileşenler arasında beklide en çok ısı üretenleri gerilim düzenleyici devre elemanlarıdır. Çok pahalı overclock dostu anakartlar haricinde mosfet transistör soğutucularına çoğunlukla rastlamayız. Çok ısınmalarına rağmen ısı gidericisiz biçimde çalışan transistörler özellikle overclock edilen sistemlerdeki gibi zor şartlar altında çalıştırılırsa rahatça arızalanabilir. Anakarların üretim maliyetini 


artırdığı için orijinaline monte edilmemiş 


— —— 


mosfet soğutucularını sonradan satın alıp anakartınıza monte 


edebilirsiniz İleride 


anakartınızın elden gitmesine bile yol açabilecek 

mosfet transistör arızalarını Thermalright HR- 
09S kullanarak engellemek sizlerin elinde. 


Anakartınızın tasarımına göre satışa sunulmuş Firma < Firebali 


Web :www.thermalright.com 


olan HR-O9U modeli mosfet soğutucusunu da 


kullanmanı mümkün. 


Thermalright AR-03 NN 


Üründe dört ısı iletken boru kullanılmış. 


Türkiye donanım piyasasındaki kaliteli pasif hava soğutma çözümlerimden biri olan Thermalright HR-03 Rev.A GPU soğutucusunu, bu ay test merkezimize konuk ettik. 133x156x38 mm ölçülerindeki ürün iki faklı kullanım biçimine uygun olarak tasarlanmış. Grafik karını arkasını kaplayacak biçimde monte edilebildiği gibi ısı giderici ön yüzde olacak gibi yerleştirilebiliyor. 34 adet geniş metal yapraklar sayesinde ürünün 1s1 


dağıtım yüzeyi artırılmış. Çok yapraklı tasarım 


Thermalright V1 Ultra 


310 gramlık soğutucu iki parçadan oluşuyor. Wi 


Thermalright VI Ultra grafik yonga soğutucusu 3 1sı iletken boruyla birbirine bağlanmış iki parçadan oluşuyor. Yongasetine temas eden büyük ısı gidericide ısı dağıtıcı oluklar kullanılmış. Isı dağıtıcı yapraklara sahip diğer ünite üzerinde 80 mm'lik ince bir fan yer alıyor. 2500 devirde 25 CFM hava akımı ve 31 desibel ses üretiyor. Ürün AMD (ATT) ve NVIDIA yongasetli grafik katları için iyi bir soğutma çözümü sunuyor. 


Thermalright VI Ultra grafik kartına monte 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sayesinde ürün pasif hava ile soğutmaya uygun olabildiği gibi düşük devirde çalışan 


fanlarla birlikte kullanılarak 


sessiz soğutma sağlıyor. Isı giderici üzerindeki vida deliklerini kullanarak ürünü 91 mm'lik fanla kullanabilirsiniz. 

AMD üretimi HD 2600'den, X700 serisine Se 

kadar çeşitlilik gösteren grafik kartı desteğine Web :wwwthermalright.com sahip üründe bazı üst modeller hariç NVIDIA 


Puan 


üretimi kartlar destekleniyor. 


edildiğinde AMD üretimi Radeon 
9800, X700, X800, X850, X1800, 
X1900, X1950, X1900GT grafik kartlarıyla uyumlu soğutucu, 
NVIDTA üretimi GeForce 5900, 
6600, 6600 GT, 6800, 6800GT, 
6800 Ultra, 7300GS, 7600G, ç 

7800GT, 7800 GTX, 7900 GT, 7900 e 

GTX, 7950GT grafik kartlarını destekliyor. Web :wwwthermalright.com Çeşitli kalınlıkta bakır plaka ve ısı padleri 


Puan 


ürünün perakende kutusuna dahil edilmiş. 


CoolerMaster CoolViva Pro 


Radeon 1950 ve 8800G1T (G92 Ver.) ile uyumlu. 


Günümüzde grafik kartlarının görüntü kalitesinden şikayetçi olanların sayısı bir elin parmağını geçmez. Fakat sahip oldukları grafik kartından memnun olmayan kullanıcıların geneli ya çok fan gürültüsü çıkaran ya da oyunları yavaş görüntüleyebilen ürünlerden şikayetçi olurlar. Konu düşük fan gürültüsü ve etkin soğutma olunca CoolerMaster yenilikçi ürünlerle karşımıza çıkıyor. RV-UCH-P7U3-GP model numaralı CoolerMaster CoolViva Pro SE grafik kartı 


CoolerMaster CoolViva G1 


AGP veya PCle arabirimli kartları destekliyor. 


Bu ay test merkezimize konuk olan CoolerMaster üretimi diğer bir ürün RV-UAA-L6UI-GP model numaralı CoolViva G1 grafik kartı soğutucusu oldu. PC kartında tek genişletme yuvası kaplayacak biçimde tasarlanmış ürün 100x82x29 mm ölçülerinde. 
Ürünle birlikte GPU soğutucusu haricince bellek yongalarını soğutmak için 8 alüminyum ısı giderici geliyor. CoolerMaster CoolViva GI'in perakende paketinde bulunan 


aksesuarlar arasında ısı iletken macun, sustalı 


Zalman Fatality FS-V7 


Oyunculara özel GPU soğutucu. 


Ünlü oyuncu Fatality'nin ismiye anılan Fatality serisi donanımlar Türkiye donanım piyasasında giderek artıyor. Çoğunlukla türünün en iyisi donanımlarla görmeye alıştığımız Fatality markası bu ay Zalman üretimi GPU soğutucuyla test merkezimize konuk oluyor. Zalman Fatality FS-V7 GPU soğutucusu hem sessiz hem de yüksek performanslı bir soğutucu olma özelliğiyle dikkat çekiyor. Zalman ürünlerinde göremeye 


alıştığımız ısı iletken boru içermeyen çiçek 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soğutucu fan gürültüsünden bıkmış kullanıcılar için adeta cankurtaran niteliğinde. 
Gürültülü grafik kartı soğutucusunu bu ürünle değiştirenler sistemlerini en zorlayan oyunlar bile 19 desibel kadar düşük bir ses düzeyinde oynamanın keyfine varıyor. 
178x130x41 ölçülerindeki bu soğutucu çift genişletme yuvası kaplıyor. Soğurucuda 75x75x24 mm'lik fan kullanılmış. 


montaj vidaları ve montaj ü 
kılavuzu bulunuyor. 3300 
devir/dakika hızında çalışan fan 23 desibellik ses şiddeti üretiyor. Fan etrafına dizilmiş ısı » dağıtıcı alüminyum plakalar arasında daha yüksek hava akımı sağlamak için şeffaf plastikten bir kasa kullanılmış. CoolViva GI egemen ürün kategorisindeki kartlarla kullanılmak üzere tasarlandığından yüksek 


performans seviyesi kartlara kullanılamıyor. 


biçimli tasarım Zalman 
Fatality FS-V7 GPU soğutucusunda da kullanılıyor. 
Tabanda birleşerek yogada üretilen ısıyı direkt olarak ısı dağıtıcı yapraklara ileten tasarım etkin soğutma yapabiliyor. 
Ürünün kutusunda bellek yongalarını soğutmak için 8 alüminyum ısı giderici bulunuyor. Üründe 2000 ile 3500 devir 
arasında değişen hızlarda çalışabilen 80 


mm'lik kaliteli bir fan kullanılmış. 


Firma : Segment 


g Tel (O: (212)2666290 


Web : www.coolermaster.com 


Puan 


28 


Firma : Segment 
Tel (o :(212)266 6290 
Web  : www.coolermaster.com 


Puan 


61.14 


Firma : DijitalTrend.Com 
Tel : (212) 266 8770 
Web : www.zalman.co.kr 


Puan 


SilenX Ixtrema 1XG-80Ç & 


Fan sesi duyabilene aşk olsun. 


PC'sinden her zaman daha fazlasını bekleyen kullanıcılar iki konuda bilgisayarlarına para harcamaktan çekinmiyorlar: Birincisi yüksek performans, ikincisi sessiz PC ürünleri. Performans için en son çıkan ürünler tercih edilebilir ancak bu her zaman en sessiz ürünü satın aldığınız anlamını taşımaz. Ses konusunu göz ardı ederek grafik karınızı önceden satın aldınızsa ve PC'nizin gürültülü olduğunu 


düşünüyorsanız hiçbir şey için geç kalmış 


Arctic Cooling Accelero X1 


Bakır tabalı üründe alüminyum kanatlar kullanılmış. 


Üçüncü parti soğutucu çözümlerinin deneyimli markası Arctic Cooling grafik kartları, işlemci ve yongasetleri için geliştirdiği faklı soğutucularıyla bir süredir Türkiye donanım piyasasında yer alıyor. Arctic Cooling Accelero XI, yüksek performansın sessiz soğutma çözümleriyle de sağlanabileceğini gösteren bir grafik kartı 
soğutucusu. NVIDIA 7800, 7900 GIX ve 6800 
serisi grafik kartlarıyla uyumlu olan ürün SLI 


ve BIX sistemlerde kullanılabiliyor. Üründe 


Zalman ZM-GWB 


Grafik kartı soğutmada su farkı. 


Sessiz PC çözümleriyle haklı ün yapmış Zalman firması özellikle sıvı soğutma konusunda yaratıcı. Sıvı soğutma çözümleri, aktif ve pasif hava soğutmaya kıyasla kullanıcısına büyük avantajlar sunuyor. 
NVIDIA'nın günümüzdeki en üst seviye grafik karlı olan 8800 Ultra ve GIX gerçekten çok 
ısınıyor. 681 milyon transistörden oluşan 8800 
Ultra ve GTX grafik kartlarının giderilmesi gerek ısı enerjisi 185-175 W seviyelini buluyor. 


Durum böyle olunca çoğu zaman aktif hava 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sayılmasınız. SilenX 

Ixtrema IXG-80C GPU soğutucusu ile grafik karınız 

en yüksek performans modunda bile çalışsa sadece 18 desibel ses üretecek. Üründeki 1200-2400 devir arasında çalışabilen fanın en düşük devirde sadece 11 desibel ses çıkıyor ki bu ancak hassas ses ölçüm cihazlarının kalemi bir ses seviyesi olabilir. Isı giderici saf 


bakırdan üretilmiş. 


kullanılan özel fanda sıvı dinamik motor sistemi kullanılıyor. Fan motor yağını içeriye hapseden 

bu sistemde sürtünmeden kaynaklanan motor sesi tümüyle önleniyor. Ayrıca sesi asgari düzeyde o “.$ tutarak hava akımı sağlayan özel fan kanat yapısı Arctic Cooling Accelero Xl GPU soğutucusunun sessiz ve yüksek performansı 
olmasını sağlıyor. 60 mm'lik fanı 2000 


devir/dakika hızında çalışıyor. 


soğutma sistemleri yetersiz kalabiliyor. Girintili çıkıntılı yapıdaki 

yekpare alüminyum tabanı sayesinde GPU dışında grafik e. 
kartının bellekleri, güç regülatörleri gibi diğer parçaları da soğutuluyor. 420 gram ağırlığında su bloğu 93x183x31 mm ölçülerinde. Ürünle gelen ısı padleri yongalarda oluşan ısıyı 


başarılı biçimde su bloğuna iletebiliyor. 


60.38 


Firma : Fireball ll) <wWww.silenx.com 


Puan 


28.29 


Firma : Fireball 
Web :www.arctic-cooling.com 


Puan 


126.26 


Firma : DijitalTrend.Com 
Tel : (212) 266 8770 
Web : www.zalman.co.kr 


Puan 


Test sonuçları ve özellikler 


Model 
Genel bilgiler 
Fiyatı 

Firma 

Telefon 


Web sitesi 
Teknik özellikler 


Zalman ZM-NB4TJ yongaseti soğutucusu 


14,60 USD 


DijitalTrend.Com 
(212) 266 8770 


wwu.zalman.co.kr 


Thermalright AR-05 


40,85 YTL 
Fireball 


www.thermalright.com 


Alphacool NexXxo$ NB-SLI 
Editörün seçimi ödülü 

7281 Y 
Firebali 


www.alphacool.de 


Thermalright HR-09$ 


41,43 YIL 
Fireball 


wwu.thermalright.com 


Thermalright HR-03 Rev.A 


9872 YIL 
Fireball 


www.thermalright.com 


Thermalright VI Ultra 


9721 YIL 
Fireball 


www.thermalright.com 


Model no 

latform 
Soğutma metodu sı giderici malzemesi aban malzemesi sı giderici yapısı sı iletken borular an ebatı 

Fan rulmanı 

an devir/dak ürültü 

üç soketi 

evri ayarı 

YUM desteği 


Performans 
Ses, ebat, aksesuar iyat 
TOPLA 


IM-NB47J 
AMD(ATI), Intel, VA, NVIDIA,SİS 
Pasif hava soğutma 
Alüminyum 
Alüminyum 

Hava kanalları 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
31X37x47mm 
Mor 


HR-05 

AMD(ATI), Intel, VLA, NVIDIA,SİS 
Pasif hava soğutma 
Alüminyum 

Bakır(nikel kaplamalı) 
Soğurucu metal yapraklar 
Var (2 Adet) 

Yok (70 mm seçenek) 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

719x30x105 mm 

145 or 


NexXxos NB-SLI 1 
AMDKATI), intel, VLA, NVIDIASİS Sıvı(su) soğutma 
BakırsPleksiglas 
Bakır 

Soğutucu kanallar 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

60X52x24mn 

90 gr 

Editörün seçimi ödülü 


HR-09S 

AMD(ATI), Intel, VLA, NVIDIA,SİS 
Pasif hava soğutma 
Alüminyum 
Alüminyum 

Hava kanalları 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 
84X323x48mm 
90 gr 


Kategori Dışı 
Kategori Dışı 
Kategori Dışı 
Kategori Dışı 


HR-03 Rev 
AMD(ATI), NVIDA 
Aktif hava soğutma 
Alüminyum 
Alüminyum 
Soğutucu yapraklar 
Var (4 Adet) 

Yok (92 mm seçenek) 
Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

Yok 

133x156 X38 mm 
350 gr 


Vi Ultra 
AMD(ATI), NVIDIA 
Aktif hava soğutma 


Soğutucu yapraklar 


80 mmlçift fan seçenek) 
2 Ball bearing 

2500 Devirdak 

31.3dB 
3 İletkenli 

Yok 

Yok 

80x80 x 28.5 mm 
310 gr 


ÇoolerMaster CoolViva 6 


Talman Fatality FS-V7 


SilenX ixtrema (X6-B0C 


Aretic Cooling Accelero XI 


Zalman ZM-6WB8800 —— 


28 DOLAR 
Segment 
(212) 266 62 90 


WwM.coolermaster.com 


RV-UAA-L6Uİ-6P 
AMDKATI), NVIDIA 
Aktif hava soğutma 
Bakır 

Bakır 

Soğutucu yapraklar 
Var 

60mm 

Sleeve 

300 devir/dak 
2d8 

iletkenli 

Yok 

Yok 

00 x 81.7 x 28.9imm 
525gr 


Editörün seçimi ödülü 
61,14 DOLAR 
DijitalTrend.Com 
(212) 266 8770 


wwu.zalman.co.kr 


Fatality FS-V7 
AMD(ATI), NVIDIA 
Aktif hava soğutma 
Bakır 
Bakır 
Soğutucu yapraklar 
Yok 
80 mm(LED aydınlatmalı) 
2 ball bearing 
2050-3500 devirdak 
23136 dB 

3 iletkenli 

Var(iki kademe) 

Yok 

91x126.4430 mm 

210gr 


Fiyat/performans ödülü 
60,38 YIL 
Fireball 


wwm.silenx.com 


X6-80C 

AMDÇATI), NVIDIA 
Aktif hava soğutma akır 

Bakır 

Soğutucu yapraklar 
Var 
0 mm (LED aydınlatmalı) 
Fluid dynamic bearing 
200-2400 devir/dak 

1-18 dB 

3 iletkenli 

Yok 


05x146x30 mm 
320gr 


5,29 YIL 
Fireball 


www.arctic-cooling.com 


Accelero Xi 

NVIDIA 6F6800/7800 serisi 
Aktif hava soğutma 
Alüminyum 

Bakır 
Soğutucu yapraklar 
Var 
60mm 

Fluid dynamic bearing 
500-2000 devir/dak 
31.3 dB 

3 iletkenli 

Yok 

Yok 

152X120x30 mm 
26201 


En iyi performans ödülü 
126,26 DOLAR 
DijitalTrend.Com 

(212) 26667 17 


www.zalman.co.kı 


1M-6WB8800 Ultra/6TX 
NVIDIA 6F8800 Ultra, GTX 
Sıvı (su) soğutma 
Alüminyum 
Alüminyum 
Soğutucu kanalla 
Yok 


Yok 
93x183x31 mm 
420 gr 


| Kategori, 
Model CoolerMaster CoolViva Pro SE Genel bilgiler 
Fiyat 52 DOLAR 
Firma Segment 
Telefon (212) 266 62.90 
Web sitesi Ww4.coolermaster.com 
Teknik özellikler 
Model no RU-UCH-PTU3-GP latform AMD(ATI), NVIDLA 
Soğutma metodu Aktif hava soğutma sı giderici malzemesi Alüminyum 
Taban malzemesi akır sı giderici yapısı Soğutucu yapraklar si iletken borular Var (3 adet) 
an ebatı Tömm an rulmanı ong life sleeve an devir/dak 800 devir/dak ürültü 9 dB liç soketi 3 iletkenli evri ayarı Yok 
UM desteği Yok toyut 45X112x38 mm 
Ağırlık 290 gr 
Değerlendirme 
erforman$s M0 46 
Ses, ebat, aksesuar 0 16 
Fiyat 30 
TOPLAM m 
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Editörün seçimi ödülü test: web kameraları 


Web kameralar 


çıktı meydane 


Hangisini seçmeli? Megapikseli en yüksek olanı mı, yoksa hırsızdan koruyanı mı? 


Pamir KIZILTUĞ pamir©pcnet.com.tr 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u güne kadar mutlaka bir web kamera 

almışsınızdır. Hatta belki ikinci, üçüncü 

diye gidiyordur. Ama siz de benim gibi web kameraların seri girişten bağlandığı ve bilişim firmalarının siparişe göre ürün ithal ettiği zamanlardan geliyorsanız, bahsi geçen adetlerin yüksek olması ihtimal dahilinde. Neticede web kameralar da gelişen teknolojiden her geçen gün nasibini alıyor. Çözünürlük değerleri artıyor, artık daha kaliteli algılayıcılar kullanılıyor ve fiyatlar günden güne geriliyor. Ancak gerçek şu ki, web kameraların kullanım alanları hiç değişmiyor. Önceden ICO için web kamera alınırdı, şimdi sıra MSN Messenger'a geldi. Şu sıralar bir de FaceBook gibi siteler sağ olsun; ınsanın keyfi gelip de “şu feysbuk profilime bir resim koyayım en karizmasından” dediğinde işe 


yarıyor bu minik oyuncaklar. 


CMOS mu, yoksa CCD'mi? 

Bu satırlarda CMOS ve CCD'nin birbiriyle olan farklılıklarını anlatmaya pek gerek görmüyorum. 
Bir fotoğraf makinesinde bu değerler önem taşıyabilir, ancak web kameralarda önemli olan karşınızdakinin sizi ne kadar iyi ve ne kadar kesintisiz —bu madde tabi ADSI 'e de bağlıgörebildiği. “CCD daha çok enerji harcar, maliyeti yüksektir” gibi detayların zaten bu güne kadar fazlasıyla altını çizdik. Artık görünen o ki, ürün satın alırken sadece desteklenen çözünürlük değerine bakmanız gerekiyor. 
Yalnızca megapikselle ifade edilen çözünürlüğe değil, sensörün gerçek çözünürlüğüne dikkat edilmeli.Bu bilgilere ürünlerin kutusundan sağlıklı bir şekilde ulaşabilmeniz pek mümkün değil. Birçok ürünün kutusunda 6.0 MP ve 8.0 
MP gibi değerler yazıyor. Konuya hakim olmayan kullanıcıların 8.0 MP'lik ürünü satın alacakları aşikar, Kutu üzerindeki büyük harflerle yazılan rakamlardan hangisi büyükse ona yaklaşırız, doğru değil mi? Kutunun arkasında yarı İngilizce 


yarı Türkçe yazılmış teknik verilere bakıldığında 


ise sensör tipi örneğin; VGA olarak yazıyor. 
Teknolojiyle arası olmayan kişi ne anlasın VGA'nın kaça denk geldiğinden. Değerleri adam akıllı yazan çok az firma var. Bazıları da cömertçe “kardeşim bu webcam 640x480'dir, ama 8.0 MP resim çeker.” yazıyor. Onlara diyecek bir lafımız yok. Tabi bu bir marifet değil. Onu da belirtmeden geçmeyelim. Siz web kamera ile 640x480'lik bir fotoğraf alın, istedikten sonra onu PhotoShop gibi yazılımlarda 20 MP bile yaparsınız. Demek istediğimiz kutu üzerinde yazan değerler, çoğu ürün için yanlış. Aslında özellikler dahilinde olmayan bir şeyler vurgulanıyor. Suçun kimde olduğunu ise kimse bilmiyor. Bu kutuları bu şekilde yapan mı suçlu, bunlara izin verenler mi, piyasaya çıkartanlar mı? Kimler? Doğru olan tek bir şey varsa o da tüketicilerin bazı ürünler göz önüne alındığında kandırıldığı. Test tablomuzda tüm ürünlerin gerçek değerleri yer alıyor. Siz ürünleri incelerken üzerinde farklı yazılar görseniz bile güvenmeniz gereken yerler tablomuz. 
Kaldığımız yerden devam edelim. Üreticiler artık gerçek 2.0 MP (1600x1200) çözünürlük sağlayan modellerde CCD sensör kullanmayı tercih ediyor. Gelişen teknoloji sayesinde CMOS sensör kullanan ve gerçek 1.3 MP (1280x1024, 1280x960) çözünürlükte ve oldukça kaliteli kameralar üretilebiliyor. 640x480 piksel algılayıcıya sahip kameralara ise artık göz gezdirmenin anlamsız olduğunu söylemek istiyoruz. Tercih edeceğiniz ürün en azından 800x600 piksel donanımsal çözünürlük desteklemeli. Birkaç dolar daha vererek 1.3'lük bir ürün tercih etmek de mantıklı tabi. 640x480 piksellik web kamera'lar de çoğu zaman iş görüyor ancak yazımızın başında bahsettiğimiz gibi bloglar ya da FaceBook için kolayca resim çekip siteye gönderebilmeniz için cep telefonu ya da dijital fotoğraf makinesiyle uğraşmamak için biraz daha kaliteli bir ürün tercih etmenizde fayda var. Gelecek aylarda -senelerde de diyebiliriz- teknoloji bize LCD ekranlarımızın doğal çözünürlüğünde kesintisiz bir şekilde videolu sohbet sağlayacak internet bağlantısına kavuştuğumuzda o zaman düşük çözünürlükte kameralardan da keyif alamayacağınızı 


söyleyebilmemiz mümkün. “Bir kere alayım, en 


iyisi olsun; uzun süre kullanırım diyenler” için piyasada çok güzel ve kaliteli ürünler var. Bunları da satın alma öncesinde göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu ürünler gerçekten de kaliteleriyle 640x480'lik standart kameraların 


karşısında birer fotoğraf makinesi gibi duruyor. 


Detaylara takılmayın 

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bir webcam alma durumunda kutuya asla bakmayın, çünkü birçok ürünün kutusu gereksiz bilgilerle dolu. 
Yazılımsal yüz izleme özelliği, eğlenceli efektler ve video kaydetme özellikleri internetten indirebileceğiniz CamTrack ve VP-Eye özellikleri sayesinde kolayca ürüne kazandırılabiliyor, bu yazılımlar zaten ürünle birlikte de genelde sunuluyor. Bu özellikleri bir iki kere heves edip kullandıktan sonra bir daha yüzüne bile bakmayacağınıza emin olabilirsiniz. Tabi bu yazıyı okuyanlar arasında, sevgilisiyle köpek balığı ya da palyaço kılığında sohbet etmek isteyen 


varsa orasını bilemeyiz. 


test: web kameraları 


Eğer en iyiyi seçmek gibi bir hedefiniz yoksa, testte fiyatına göre en iyi performansı sunan ürünlere göz atabilirsiniz. Gerçekten de karşılaşacağınız birçok iyi ve birçok kötü ürün var. Ürün satın alırken kutunun üzerine asla bakmayın. Çünkü genelde kutu üzerine göre bir HD video kamera, ya da internetten evinizi sürekli kontrol altında 


tutabileceğiniz bir güvenlik kamerası alıyormuş hissine kapılabilirsiniz. Dizüstü bilgisayar kullanıyorsanız, kıskaçlı ve dizüstü bilgisayarlar için tasarlanmış olan ürünlere, masaüstü bilgisayar için de gövdesini en iyi şekilde ayarlayabileceğiniz bir ürünü seçmeye özen gösterin. Testte hem masaüstü, hem de dizüstü bilgisayarda kullanıma uygun olan ürünlerin de yer aldığını belirtmekte fayda var. 
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donanım test: web kameraları 


Logitech GuickCam Orbit AF 
Donanımsal yüz izleme özelliği sunuyor. 
Logitech OuickCam Orbit AF, rakiplerinden 


donanımsal yüz izleme özelliğiyle ayrılıyor. Carl Zeiss marka lens tercih edilen üründe 1600x1200 çözünürlükte bir GCD algılayıcı kullanılıyor. 30 fps video akışı sunan ürünün dahili mikrofonu da bulunuyor. Fotoğraf çekimi yapılmak istendiğinde 2.0 MP değeri, yazılım sayesinde 8.0 MP'e kadar yükseltilebiliyor. Otomatik netleme özelliğine de sahip olan ürün, görüntü kalitesi açısından testteki birçok rakibini geride bırakıyor. Logitech biraz yüksek fiyatlı olsa da, bunun karşılığını en iyi 


şekilde veriyor. 


: ESistem, Logosoft 
: (212) 454 99 00 
(216) 528 61 61 


: WWw.e-sistem.com.tr www.logosoft.com.tr 


Creative Live! Cam Optia AF 
Yüksek çözünürlük için iyi bir alternatif. 


Testte 2.0 MP donanımsal çözünürlüğüyle en başa oynayan ürünlerden bir diğeri de Creative Live! Cam Optia AF oldu. Adından kolaylıkla anlaşılabileceği gibi otomatik netleme özelliğine sahip olan Creative, bu sınıftaki diğer rakiplerine benzer şekilde 30 fps kare hızı sunuyor ve gürültü engelleme özelliği bulunan bir dahili mikrofon içeriyor. Gerek masaüstü, gerekse LCD ekranlarda kullanıma uygun olan ürün, yazılım desteğiyle 8.0 MP çözünürlükte fotoğraf 


çekebiliyor. Creative, başarılı bir ürün. 


160 


Firma : Kont, Koyuncu, 
Multimedya 

Tel :(216) 528 55 00, 
(216) 528 88 88 


(212) 479 46 46 

Web <www.kont.com.tr, www.koyuncu.com.İr www.multimedya.com 


138 Pcnet ARALIK 2007 


Microsoft LifeCam VX-7000 
2.0 MP algılayıcı çözünürlüğüne sahip. 


Microsoft LifeCam VX-7000, testte 2.0 MP (1600x1200) donanımsal çözünürlük sunan uygun fiyatlı kameraların arasında kendisini gösteriyor. Oldukça başarılı bir tasarıma sahip olan Microsoft, ayaklığı sayesinde CRT ve LCD monitörlerin üzerinde kolaylıkla kullanılabiliyor. Ayrıca ürünü dizüstü bilgisayarların ince yapılı LCD ekranlarında da kullanabilmek mümkün. 
Otomatik netleme özelliği bulunan Microsoft, CCD tipte sensör kullanıyor ve yazılım sayesinde 8.0 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekebiliyor. Microsoft LifeCam VX-7000, başarılı bir ürün. 


: Arena, Index, Logosoft 
:(212) 364 64 64 

(212) 3312121 

(216) 528 61 61 


:WWw.arena.comir, 
Www.index.com.tr www.logosoft.com.tr 


Logitech GuickCam Pro 9000 
Dizüstü ve masaüstüne uygun yapıda. 


Logitech'in Carl Zeiss lensli web kameralarından bir diğeri olan OuickCam Pro 9000, sergilediği performansla ve kullanışlı tasarımıyla testin en iyi ürünlerinden biri olmayı başarıyor. OuickCam Orbit AF gibi 2.0 MP'lik bir CCD algılayıcıya sahip olan ürün, yine bu modele benzer şekilde otomatik odaklama özelliğine sahip. Bu ürünün en önemli farkı ise tasarımda öne çıkması. Eğer hem masaüstü bilgisayarınızda, hem de dizüstü bilgisayarınızda kullanabileceğiniz üstün kalitede bir web kamera arıyorsanız Logitech'in bu başarılı ürününe göz 


atabilirsiniz. 


: ESistem, Logosoft 
:(212) 454 99 00 
(216) 528 61 61 


<WWwe-sistem.com.İr www.logosoft.com.tr test: web kameraları 


Olivetti 320SM 
1.3 MP çözünürlükte başarılı bir model. 


Tercihinizi daha uygun fiyatlı bir modelden yana yapacaksanız, sunduğu özelliklere göre cezbedici olan modellerin başında 1.3 MP gerçek algılayıcı çözünürlüğüne sahip olan web kameraları geliyor. 
Olivetti'nin 320SM modeli bu tanıma uyuyor ve sadece 21 
dolar fiyat etiketine sahip. Ürünün bu fiyat seviyesindeki birçok rakibinden asıl farklılığı oldukça kullanışlı ve alımlı bir tasarıma sahip olması. Rakipleri genelde metalik ve kıskaçlı bir gövdeye sahip olan ürünün, dizüstü ve masaüstüne uygun olan tasarımı testten elinin boş ayrılmamasını 


sağlıyor. 


: Aymaksan 
: (212) 2137378 


:Www.aymaksan.com.tr 


Inca 1C-3562 
Fiyatına göre performansta iddialı. 
Inca 1C-3562, testin 1.3 MP'lik gerçek algılayıcı 


çözünürlüğüne sahip modellerinden bir diğeri. Yazılım desteğiyle 6.0 MP fotoğraf çekebilen üründe, bilgisayara 3.5 mm'lik ses arabirimi üzerinden bağlantı sağlayan bir dahili mikrofon da yer alıyor. Ayrıca Inca'da yer alan ayarlanabilir LED ışıkların da özellikle gece ya da loş ışıklı ortamlarda gerçekleştirilen video görüşmelerinde görüntü kalitesini olumlu yönde etkilediğini 


söyleyebilmek mümkün. 


Kullanışlı bir tasarıma sahip olan Inca'yı mutlaka alışveriş listesinde 


bulundurmak gerekiyor. 


: Pasifik Bilgisayar 
:(212)212 1211 


: Www.pasifikbilgisayar.com 
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Genius Slim 1320 
Donanımsal yüz izleme özelliği sunuyor. 


Tasarımı ve görüntü kalitesi açısından ele alındığında fiyatını sonuna kadar hak eden ürünlerden bir diğeri de Genius'un Slim 1320 modeli oldu. 1.3 MP gerçek çözünürlükte bir CMOS algılayıcı içeren ve yazılım desteği sayesinde 4.0 MP çözünürlüğünde fotoğraf çekme özelliği bulunan Genius, oldukça ince ve şık bir gövdeye sahip. 
Genius'u rakiplerinden ayıran en önemli özelliğiyse 1.3 
MP sınıfında, USB üzerinden mikrofon bağlantısı sunan en uygun fiyatlı model olması. Görüntü kalitesi de işin içerisine girdiğinde, 
Genius yüzü gülerek 


testten ayrılıyor. 


: Çözüm, Kont 
: (216) 540 64 74 
(216) 528 55 00 


< MWW.coZzum.com.ir www.kont.com.tr 


V-Gear TalkCam Messenger 
Uygun fiyatına göre oldukça başarılı. 


Testin son ödülünü uygun fiyatlı ürünlerden biri olan V-Gear TalkCam Messenger Pro evine götürüyor. Testteki gerçek 800x600 piksel algılayıcı içeren en uygun fiyatlı ürünü olan V-Gear, kendisinden sadece 1-2 dolar daha uygun fiyatlı olan 640x480 piksel çözünürlüğündeki ürünler göz önüne alındığında daha mantıklı bir tercih olarak göze çarpıyor. Tasarımı LCD monitörlerde ve masaüstünde kullanıma oldukça uygun olan ürünün kutusundan bir kulaklıklı mikrofon setiyle geldiğini belirtmek gerekiyor. V-Gear, 


fiyata göre performansta 


rakip tanımıyor. 


17 


Firma : Kont 
Tel : (216) 528 55 00 
Web < www.kont.com.tr 


Puan test: web kameraları 


Test sonuçları ve özellikler 


| KÜNYE, İİ İncale467 Plus BEN BN-C 004 BEN BA/L088 


BLEN BN / 630 
Firma Pasifik Bilgisayar Metro Elektronik Kont Metro Elektronik Metro Elektronik Web wwu.pasifikbilgisayar.com www.metroelektronik.com.tr wwu.kont.com.tr www.metroelektronik.com.İr www.metroelektronik.com.ir 
Telefon (212) 212 1211 (216) 528 10 00 (216) 528 55 00 (216) 52810 00 (216) 52810 00 
Fiyat 14 DOLAR 16 DOLAR TT DOLAR 18 DOLAR 19 DOLAR Algılayıcı tipi CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
Algılayıcı çözünürlüğü 040 x 480 040 x 480 800 x 600 640 x 480 640 x 480 
Fotoğraf çözünürlüğü 13MP 2.0 MP 480K 2.0 MP 8.0 MP Maks. FPS & VGA 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps Odaklama Elle Elle Elle Elle Elle Dahili mikrofon Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Yok Var (3.5 mm jack) Yok Aydınlatma 8 LED ışık Yok Yok Yok Yok Yüz izleme Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Kablo uzunluğu 143 cm 143cm 43cm 146 cm 146 cm SnapShot düğmesi Yok Var Var Var Var Ekstra Kulaklıklı mikrofon seti Yok Kulaklıklı mikrofon seti Yok Yok DEĞERLENDİRME m a re 
Görüntü kalitesi 70 70 hb 70 70 
Özellikler di i i z 
Tasarım / Malzeme kalitesi 


TOPLAM w w İS nn 


| KÜNYE. nn Dive 320$M O RainV8l0,,,,, | üçkelb,,,,,,, Gİ Geniusiye32),coc0 0 vet, 

Firma Aymaksan Baran Bilgisayar Mascom Çözüm, Kont Aymaksan 

Web www.aymaksan.com.İr www.baranbilgisayar.com WWW.maScom.com.İr wunw.cozum.com.İr, WWM.kont.com.tr www.aymaksan.com.ir 

Telefon (212) 213 73 78 (212) 217 16 16 (212) 312 50 00 (216) 540 64 74, (216) 528 55 00 (212) 213 73 78 
EL KE mmm 2IDOLAR 21 DOLAR 21 DOLAR 22 DOLAR 22 DOLAR 

m 

Algılayıcı tipi CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Algılayıcı çözünürlüğü 1280 x 960 640 x 480 6040 x 480 640 x 480 1280 x 960 

Fotoğraf çözünürlüğü 5.2 MP 6.0 MP 52NP 300K 5.2 MP 

aks. FPS & VGA 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 

Odaklama Elle Elle Elle Elle Elle 

ahili mikrofon Var (3.5 mm jack) Yok Var (3.5 mm jack) Var (USB) Var (3.5 mm jack) 

Aydınlatma 6 LED ışık Yok 6 LED ışık Yok 4 LED ışık 

Yüz izleme Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 

Kablo uzunluğu 129cm 120cm 142 cm 155 cm 129 cm 

SnapShot düğmesi Var Yok Var Var Yok 

Ekstra Yok Yok Yok Kulaklıklı mikrofon seti Yok İİ m  — —, e a 

Görüntü kalitesi 85 

Özellikler b n 6 ” 

Tasarım / Malzeme kalitesi 


TOPLAM, İM İM İM İM nn 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donanım test: web kameraları 


RI EEE EEE ŞE 
Segment Piranha Minton Mascom Kont, Koyuncu, Multimedya Pasifik bilgisyar WwW.segment.com.ir www.piranhameb.tr uwu.minton.com.İr uwu.mascom.com.İr wunukont.com.tr, wwu.koyuncu.comir. WUM.pasifikbilgisayar.com 

uw.multimedya.com 
(212) 266 62 90 (212) 528 20 25 (212) 519 50 00 (212) 312 50 00 (216) 528 55 00, (216) 528 88 88 (212) 2121211 
(212) 479 46 46 
19 DOLAR 19 DOLAR 20 DOLAR 20 DOLAR 21 DOLAR 21 DOLAR 
a 
CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 1280 x 960 
13 MP 6.0 MP 4.0MP 5.2 MP 480K 6.0 MP 
30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 
Elle Elle Elle Elle Elle Elle 
Yok Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Yok Var (3.5 mm jack) Yok 8 LED ışık 6 LED ışık Yok Yok 6 LED ışık Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 4cm 167 cm 145 cm 42cm 166 cm 14cm 


YT TT 
Metro Elektronik Premier Elektronik Premier lektrnik Baran Bilgisayar Baran Bilgisayar Aymaksan www.metroelektronik.com.İr www.premierelektronik.com.İr www.premierelektronik.com.İr www.baranbilgisayar.com www.baranbilgisayar.com uwu.aymaksan.com.İr 
(216) 52810 00 (212) 550 15 56 (212) 550 15 56 (212) 217 16 16 (212) 217 16 16 (212) 213 73 78 
22 DOLAR 22 DOLAR 22 DOLAR 23 DOLAR 23 DOLAR 25 DOLAR 
CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
640 x 480 800 x 600 800 x 600 640x480 040 x 480 1280 x 960 
300K 3IMP 3IMP 6.0 MP 6.0 MP 5.2 MP 
30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 
Elle Elle Elle Elle Elle Elle 
Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) 

6 LED ışık 6 LED ışık 8 LED ışık 6 LED ışık 4LED ışık, 4 IR LED 6LED ışık 
Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 43cm Tem 12 cm 138cm 150cm 129cm 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Yok Yok Yok Yok Kulaklıklı mikrofon seti Yok 

0 0 0 il nc js: <——) 
70 hb h 70 70 85 
65 h 7 65 65 80 
60 70 70 60 65 70 


ARALIK 2007 PCnet 143 


test: web kameraları 


Test sonuçları ve özellikler 


90 74 


| KÜNYE.) Üret 32054 O) Adtech PortableClion , | A4TechViemlamPro | PeçasusVCSU o İİ esd 

Firma Aymaksan Mascom, Multimedya Mascom, Multimedya Metro Elektronik Metro Elektronik 

Web wwuLaymaksan.com.İr WWW.mascom.com.ir WwM.mascom.com.i, www.metroelektronik.com.İr www.metroelektronik.com.İr uwww.multimedya.com uwu.multimedya.com 

Telefon (212) 213 73 78 (212) 312 50 00, (212) 312 50 00, (216) 528 10 00 (216) 528 10 00 
(212) 479 46 46 (212) 479 46 46 

Fiyat 25 DOLAR 26 DOLAR 21 DOLAR 21 DOLAR 21 DOLAR 

Algılayıcı tipi CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 

Algılayıcı çözünürlüğü 1280 x 960 640 x 480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 

Fotoğraf çözünürlüğü 5.2 MP 2.0 MP 300K 13 MP 13 MP 

Maks. FPS & VGA 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 

Odaklama Ele Otomaik Otomatik Elle Elle 

Dahili mikrofon Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Yok Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) 

Aydınlatma 6 LED ışık 6 IRLED Yok 4LED ışık 4LED ışık 

Yüz izleme Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 

Kablo uzunluğu 44cm 196.cm flem 140 cm 142 cm 

SnapShot düğmesi Var Var Yok Yok Yok 

Ekstra Yok Yok Yok Yok Yok 


DEĞERLENDİRME KK A A 


Görüntü kalitesi 

Özellikler 

Tasarım / Malzeme kalitesi 
TOPLAM 


| KÜNYE OO | FreeduickGlassius V-bear Talktam Pro MrTech Flexitam Infrared | GenisSlimi320 ||| | 


Firma iTeknoloji Kont Mascom, Multimedya Çözüm, Kont 

Web www.iteknoloji.com www.kont.com.ir WWuLmascom.com.ir WWMLCOZUM.COM.İT wwu.multimedya.com www.kont.com.tr 

Telefon (216) 5507310 (216) 528 55 00 (212) 312 50 00, (216) 540 6474, 
(212) 479 46 46 (216) 528 55 00 

Fiyat 30 DOLAR 30 DOLAR 33 DOLAR 33 DOLAR 

Algılayıcı tipi CMOS CMOS CMOS CMOS 

Algılayıcı çözünürlüğü 800x600 640 x 480 640 x 480 1280x960 

Fotoğraf çözünürlüğü 2.0 MP 12 MP 2.0 MP 40NP 

Maks. FPS & VGA 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 

Odaklama Elle tile Otomaik Elle 

Dahili mikrofon Var (3.5 mm jack) Yok Var (3.5 mm jack) Var (USB) 

Aydınlatma 6 LED ışık Yok 3 LED ışık, 4 IR LED Yok 

Yüz izleme Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 

Kablo uzunluğu 4 cm 143cm bicm 155cm 

SnapShot düğmesi Var Var Var Var 

Ekstra Yok Yok Ayaklık Kulaklıklı mikrofon seti 

| DEĞERLENDİRME. |, Lİ 

Görüntü kalitesi h 70 70 85 

Özellikler h 55 80 85 

Tasarım / Malzeme kalitesi 7 Th h 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Creative Live! Cam Vista IM 
Kont, Koyuncu, Multimedya www.kont.com.tr www.koyuncu.com.ir uwu.multimedya.com 

(216) 528 55 00, (216) 528 88 88, 
(212) 479 46 46 

37 DOLAR 


CMOS 
640 x 480 
480K 

30 fps 
Elle 

Yok 

Yok 
Yazılımsal 
180cm 
Yok 
Kulaklıklı mikrofon seti test: web kameraları 


meni, 115t1l832500, O ustMB3ZON,,,,,—0 0 Everest PegasusMebbamP.2008,0 0 EreeuickMakeiyes0««00 0 Ereeluickinirared«ç«a00 Despec Despec Segment Metro Elektronik iTeknoloji iTeknoloji www.despec.com.tr www.despec.com.tr www.segment.com.İr www.metroelektronik.com.İr www.iteknoloji.com wwwiteknoloji.com (212) 33124 24 (212) 33124 24 (212) 266 62 90 (216) 52810 00 (216) 5507310 (216) 5507310 
21 DOLAR 21 DOLAR 28 DOLAR 28 DOLAR 29 DOLAR 29 DOLAR 
CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
6040x480 640 x 480 640 x 480 640 x 480 800 x 600 800 x 600 
13 MP 13MP 13MP 13MP 2.0 MP 2.0 MP 
1 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 
Elle Elle Elle tile Elle Elle 
Yok Yok Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Yok Yok Yok Yok Yok 6 LED ışık Yok 6 LED ışık Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 150cm 198 cm 139cm 150cm 143 cm 141.cm 


o | Microsoft lifecam VX:000 Pegasus VC85U Trust WB-3600R Philips SPC5ZONC USRobotics Mini Cam for Skype Orite RN3600 


Arena, Index, Logosoft Www.arena.com.r, wwwindex.com.tr, wwu.logosoft.com.ir 
(212) 364 64 64, (212) 3312121, 
(216) 528 61 61 
37 DOLAR 

e 
CMOS 
040 x 480 
040 x 480 
30 fps 
Elle 
Var (USB) 
Yok 
Yazılımsal 


Metro Elektronik www.metroelektronik.comitr 


(216) 52810 00 
37 DOLAR 


CMOS 
640 x 480 
13MP 

30 fps 
Elle 

Yok 

Yok 
Yazılımsal 
136cm 


Despec Arena, Boğaziçi, Index Armada www.despec.com.İr WWMLarena.com.İr uwm.armada.com.İr WWM.bogazici.com.tr 
Www.İndex.com.ir 
(212) 33124 24 (212) 364 64 64, (212) 33110 00 (212) 230 89 80 
(212) 3312121 
31 DOLAR 40 DOLAR 40 DOLAR 
CMOS CMOS CMOS 
640 x 480 640 x 480 640 x 480 
50 MP 13 MP 3 MP 
30 fps 30 fps 30 fps 
Elle Elle Elle 
Yok Var (USB) Yok 
2 LED ışık Yok Yok 
Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 
195cm 150cm 193 cm 
Yok Var Yok 
Yok Yok Kulaklıklı mikrofon seti iş —— | ——5| 
70 70 70 
5 65 50 
70 


Beyaz Teknoloji www.beyazteknoloji.com 


(216) 365 3232 


4LDOLAR 


Var (3.5 mm jack) 
TLED ışık 
Yazılımsal 

14cm 

Var 

Yok 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donanım test: web kamerala 


rl 


Test sonuçları ve özellikler 


| KÜNYE mai Örte RN3100 İ OrteRN3900,,, İİ önieRN4000,,00 A İntMB500,,,00,0 İİ MlechMamiorliefan,,<«<«<ço—cc 
Firma Beyaz Teknoloji Beyaz Teknoloji Beyaz Teknoloji Despec Mascom, Multimedya Web www.beyazteknoloji.com wwu.beyazteknoloji.com www.beyazteknoloji.com www.despec.com.İr WWW.maScom.com.ir uwwu.multimedya.com 
Telefon (216) 365 3232 (216) 365 32 32 (216) 365 32 32 (212) 33124 24 (212) 312 50 00, (212) 479 46 46 
Fiyat 41 DOLAR 41 DOLAR 41 DOLAR 41 DOLAR 4T DOLAR HE — 
Algılayıcı tipi CMOS CMOS CMOS CMOS CMOS 
Algılayıcı çözünürlüğü 800 x 600 800 x 600 800 x 600 1280 x 1024 1280 x 960 
Fotoğraf çözünürlüğü 8.0 MP 8.0MP 8.0 MP 40 MP 2.0 MP aks. FPS & VGA 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps Odaklama Elle File File Elle Elle ahili mikrofon Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Var (3.5 mm jack) Yok Var (USB) Aydınlatma 3 LED ışık 2 LED ışık 2 LED ışık Yok Yok Yüz izleme Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Kablo uzunluğu 4cm 44cm 139cm 150cm 160cm SnapShot düğmesi Var Var Var Var Var Ekstra Yok Yok Tripod Yok Yok 


DEĞERLENDİRME KA KK A 


Görüntü kalitesi 
Özellikler 
Tasarım / Malzeme kalitesi 


5 j 


5 


i 


. 


İ KÜNYE oo İ Microsoftlifecamny3000 ii Livel Cam Video IM Microsoft LifeCam VX-6000 | Microsoft Lifecam NX-6000 Philips SPCI300NC 


Firma 
Web 


Telefon 


Fiyat 


Algılayı çı tipi 
Algılayıcı çözünürlüğü 
Fotoğraf çözünürlüğü 
Maks. FPS © VGA 
Odaklama 
Dahili mikrofo 
Aydınlatma 
Yüz izleme 
Kablo uzunluğu 
SnapShot düğmesi 

Ekstra. 

Görüntü kalitesi 

Özellikler 

Tasarım / Malzeme kalitesi 

TOPLAM 
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Arena, İndex, Logosoft Kont, Koyuncu, Multimedya Arena, İndex, Logosoft WwW.arena.com.İr wwu.kont.com.tr WWWLarena.c0m.İr, ww.index.com.İr uwwm.koyuncu.com.İr ww.index.com.İr uwm.logosoft.com.İr uwuzmultimedya.com uwwm.logosoft.com.İr 
(212) 364 64 64 (216) 528 55 00 (212) 304 64 64 
(212) 3312121 (216) 528 88 88 (212) 3312121 (216) 528 61 6i (212) 479 46 46 (216) 528 6i 6i TI DOLAR 93 DOLAR 116 DOLAR 
CMOS CMOS CMOS 
640 x 480 6040 x 480 1280 x 1024 
13 MP 13MP 50 MP 
30 fps 30 fps 30 fps 
Otomatik Elle Elle 
Var (USB) Yok Var (USB) 
Yok Yok Yok 
Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 
80cm 15 em 180cm 
Yok Var Yok 
Taşıma çantası Kulaklıklı mikrofon seti Yok ii lm | a mi mn 
70 70 90 
70 5 80 
80 5 75 
9083 


Arena, İndex, Logosoft WWWLarena.com.İr wwindex.com.İr umulogosoft.com.İr 
(212) 364 64 04 

(212) 33121 21 

(216) 528 61 61 

118 DOLAR 


1600 x 1200 


30 fps 

Otomatik 
Var (USB) 
Yok 
Yazılımsal 
80cm 

Yok 


az ii 


Arena, Boğaziçi, Index WWw.arena.com.İr www.bogazici.com.İr wwv.index.com.İr 
(212) 364 04 64 

(212) 33110 00 

(212) 3312121 
121 DOLAR 


test: web kameraları 


mms 56tât Talküâri Tiâcer(6) İ GeniusLook3i3Media,ç,0 İ Creativelivel Cam NotebookProf MicrosoftlifeCamVX3000 | TrustWB6Z0X,,,| İ Logitech Gulam ConmunicateDene) Kont Çözüm, Kont Kont, Kojuncu, Multimedya Arena, Index, sü TT E-Sistem, TİZ uwu.kont.com.ir WWM.COZUM.COMİİT www.kont.com.tr, WWw.arena.C0m.ir www.despec.com.tr Www.e-sistem.com.ir uwu.kont.com.ir www.koyuncu.com.ir Wwwİndex.com.ir WWuLlogosoft.com.tr uwu.multimedya.com wwu.logosoft.com.ir 
(216) 528 55 00 (216) 540 64 74, (216) 528 55 00 (216) 528 55 00, (216) 528 88 88 (212) 364 64 64, (212) 331 2121 (212) 33124 24 (212) 454 99 00 
(212) 479 46 46 (216) 528 6 6l (216) 528 6 6l 
48 DOLAR 49 DOLAR DI DOLAR 59 DOLAR 6l DOLAR 70 DOLAR 
a mmm o pm  —— cd CMOS CMOS CMOS 00) CMOS 
1280 x 960 1280 x 960 640 x 480 640 x 480 1280 x 1024 1280 x 1024 
13 MP 40 MP 13MP 13 MP 50MP 50NP 
30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 30 fps 
Elle tile Elle Elle Elle Elle 
Yok Yok Yok Var (USB) Yok Var (USB) Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal Yazılımsal 43cm 10.cm 100cm 180cm Ta cm 185cm 
Var Var Yok Yok Var Var 
Kulaklıklı mikrofon seti USB Hub, dahili hoparlör, kulaklık || Kulaklıklı mikrofon seti, Yok Yok Yok 


girişi, mikrofon girişi, taşıma çantası 


taşıma çantası 


o İ Microsoft ifecam VX7O00 Creative Live! Cam Optia AF Logitech GuickCam Pro Logitech Ouicklam Pro 9000 Creative Livel Cam Voice Logitech OuickCam Orbit AF 


E-Sistem, Logosoft 


Arena, Index, Logosoft 
WWwarena.com.İr 
Www.index.com.İr, 


(212) 364 64 04 
(212) 3312121 
(216) 928 61 61 
124 DOLAR 


0) 
1600 x 120 
8.0 MP 
30 fps 
Otomatik 
Var (USB) 
Yok 
Yazılımsal 
180cm 

Yok 


Kont, Koyuncu, Multimedya 


Kulaklıklı mikrofon seti, taşıma çantası | Ayaklık, taşıma çantası Yok m m 


www.kont.comir, WWw.e-sistem.com.r, uwwu.koyuncu.com.İr wuu.logosoft.com.tr uwu.multimedya.com 
(216) 528 55 00 (212) 454 99 00 
(216) 528 88 88, (212) 479 46 46 (216) 528 61 6l 
160 DOLAR 161 DOLAR 
ce 0) 
1600 x 1200 1600 x 1200 
8.0 MP 8.0MP 
30 fps 30 fps 
Otomatik Otomatik 
Var (USB) Var (USB) 
Yok Yok 
Yazılımsal Yazılımsal 
115 cm 80cm 
Yok Va 
100 10 
90 95 
90 9 
“496 


E-Sistem, Logosoft wwMw.e-sistem.com.İr ww.logosoft.com.İr 


(212) 454 99 00 
(216) 928 61 6 


161 DOLAR 


ON) 
1600 x 1200 
8.0MP 

30 fps 
Otomatik 
Var (USB) 
Yok 
Yazılımsal 
184 cm 
Var 


100 
93 


Kont, Koyuncu, Multimedya wwm.kont.com.tr, www.koyuncu.com.ir uw.multimedya.com 

(216) 528 55 00 

(216) 528 88 88, (212) 479 46 46 


168 DOLAR 


1280 x 1024 


Yok 
Yazılımsal 
15 cm 

Va 
Kulaklıklı mikrofon seti 


t-Sistem, Logosoft wwwe-sistem.com.İr uwu.logosoft.com.İr 


(212) 434 99 00 
(216) 928 61 6 


212 DOLAR 


30 fps 
Otomatik 
Var (USB) 


Donanımsal 
190cm 


-— 
0 
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iz işlemciler 


Ayın sistem önerileri 


Bütçenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bilgisayarları oluşturmaya gayret ettik. Listede yer alan bileşenler teker teker seçildiği için birden çok marketten alışveriş yapmanız gerekebilir. 


Görkem YILDIRIM gorkem©PCnet.com.ir 


o” 
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e. 


Gs 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ir süre ara verdiğimiz bu bölüme kaldı-B Şımız yerden devam ediyoruz. Son sistem önerilerinden sonra çok fazla zaman geçmemiş olsa da önerebileceğimiz ürünlerin büyük bir bölümü değişim gösterdi. İşlemciler değişti ve çok çekirdekli işlemci dönemi başladı. Giriş seviyesi sistemler için hala tek çekirdekli işlemciler uygun olsa da fiyat/perfor- mans oranı en yüksek olan modeller çift çekirdekli işlemciler. En üst seviye performans arayanlar Intel Core 2 Ouad ya da AMD Phenom X4 tercih edebilir. Henüz çok yeni olan Phenom X4'ün sadece iki modeli var ve başlarda temin etmek güç olabilir. AMD'nin tekrar atağa geçmesiyle işlemci fiyatlarında kademeli düşüşler gözlenebilir, ancak bunun için gelecek seneyi beklemek lazım, çünkü Aralık ayı tam alışveriş dönemi ve fiyat indirimi yapılmasa da satuşlar yüksek oluyor. 
Diğer yandan Intel'in 45 nm'lik Penryn tabanlı işlemcileri de yavaş yavaş satışa giriyor olacak. 
Aslında bu sene yılbaşı hediyesi almak için çok 


uygun değil ama belirtmek lazım ki 45 nm'lik 


işlemciler bir süre daha pahalı olacak. Anakart açısından seçenekler her zamanki gibi oldukça fazla. Ucuz modeller daha az işlemci destekliyor ve bazı özellikler yer almıyor. Üst modellerin performans farkı o kadar da yüksek değil, çünkü artık anakartlar arasındaki performans farkları kapanıyor. Özellikle aynı yongasetini kullanan farklı marka anakartların performans farkı yüzde 2-3 gibi düşük ve kullanıcı tarafından hissedilemeyen seviyelerde. Bellekler açısından seçim çok da zor değil. Artık eskiyen DDR geride kaldı. DDR3 ise çok yüksek performans farkı getirmiyor ama fiyatı aşırı derecede yüksek. Kullanıcılar DDR2 ile yola devam ediyor ve bunda haklılar. 

Ekonomik bir sistem olmadığı sürece 512 MB bellek tercih etmemek lazım. Aksi halde Windows Vista kullanmak hayal olabilir. Elbette Windows XP açısından sorun yok. Diğer yandan çift kanal bellek kontrolcüsü içeren anakartlar için bellekleri çiftler halinde alıp performansı artırmak mümkün. En ideali 2x1 GB DDR2 bellek almak, çünkü DDR?2 bellek fiyatları artık çok hesaplı. Grafik kartı almadan da yola devam etmek mümkün. Intel GMA950, AMD 690G ve NVIDIJA nForce gibi bütünleşik görüntü özellikli pek çok anakart oyunlar hariç yeterli geliyor. Windows Vista'nın Aero temasını verimli biçimde kullanmak için Intel 633 veya AMD 690G altına inmemek lazım. Oyun oynamak istiyorsanız ve fazla paranız yoksa HD 2600XT, GeForce 8600GT ya da henüz çok yeni olan Radeon HD 3850 kullanabilirsiniz. Üst seviyede GeForce 8800 ve Radeon HD 2900 modelleri var ama en taze model GeForce 8800GT oyuncuların yeni gözbebeği. Monitörlerde CRT'nin zamanı sona erdi diyebilirsiniz ama hala pek çok kişi CRT monitör kullanıyor ve 17 inç boyutlu LCD'ler ile CRT'ler arası fiyat farkı hiç az değil. 


AMD Tul 
AMD çeppEsi Gİ CEPHESİ 


Ekonomist Fiyat (DOLAR) Ekonomist Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Sempron LE-1100 1.9 GHz Soket AM2 49 İşlemci Celeron 420 1.6 GHZ Soket 775 47 
Anakart Palit NGIS AM2 78 Anakart ASRock Conroe1333-0667 9456C 64 
Bellek 512 MB DDR2-667 7 Bellek 512 MB DDR2-667 7 
Ekran kartı Bütünleşik GeForce 6100 0 Ekran kartı Bütünleşik GeForce 6100 0 
Sabit disk Seagate 80 GB SATA 58 Sabit disk Seagate 80 GB SATA 58 
Monitor 17 inç Vestel 1722ED Flat CRT 112 Monitor 17 inç Vestel 1722ED Flat CRT 112 
Kasa P4 300 Watt 3İ Kasa P4 300 Watt 3İ 
Optik sürücü 52x32x52 CD-RW 20 Optik sürücü 52x32x52 CD-RW 20 
Disket sürücü 144 MB 7 Disket sürücü 144MB Ti 
Ses kartı Bütünleşik 0 Ses kartı Bütünleşik 0 
Ağ kartı Bütünleşik 0 Ağ kartı Bütünleşik 0 
Hoparlör OEM Stereo 7 Hoparlör OEM Stereo il Fare OEM PS/2 Optik Ti Fare DEM PS/2 Optik T 
Klavye Türkçe 0 PS/2 4 Klavye Türkçe 0 PS/2 4 
TOPLAM 390 TOPLAM 3174 
Fiyat / performans canavarı Fiyat (DOLAR) Fiyat / performans canavarı Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Athlon 64 X2 4000* 2.1 GHZ Soket AM2 89 İşlemci Intel Pentium Dual Core E2140 1.6 GHZ 87 
Anakart MSI K9AGMZ2-FIH AMD 6906 82 Anakart Biostar P35D2A7 P35 Soket 775 109 
Bellek 2x512 MB DDR2-800 48 Bellek 2x512 MB DDR2-800 48 
Ekran kartı Palit HD2600XT Sonic 132 Ekran kartı Palit HD2600XT Sonic 132 
Sabit disk Seagate 320 GB SATA 100 Sabit disk Seagate 320 GB SATA 100 
Monitor Samsung 940BW 19 inç 288 Monitor Samsung 940BW 19 inç 288 
Kasa Asus, 300 - 350 Watt 59 Kasa Asus, 300 - 350 Watt 59 
Optik sürücü DVD-RW 16x DL 35 Optik sürücü DVD-RW 16x DL 35 
Disket sürücü 144MB 7 Disket sürücü 144MB 7 
Ses kartı Bütünleşik 0 Ses kartı Bütünleşik 0 
Ağ kartı Bütünleşik 0 Ağ kartı Bütünleşik 0 
Hoparlör Creative Inspire A300 (241) 39 Hoparlör Creative Inspire A300 (241) 39 
Fare PS/2 Optik 7 Fare PS/2 Optik T 
Klavye Multimedia USB 10 Klavye Multimedia USB 10 
TOPLAM 896 TOPLAM 921 

Performans avcısı Fiyat (DOLAR) Performans avcısı Fiyat (DOLAR) 
İşlemci Phenom X4 9500 2.2 GHZ Ouad-core 305 İşlemci Core 2 Ouad 06600 2.4 GHZ Ouad-core 333 
Anakart Gigabyte M790FX-D06 335 Anakart Gigabyte GA-X38-006 X38 330 
Bellek 2X16B DDR2-800 76 Bellek 2Xx16B DDR2-800 76 
Ekran kartı 512 MB PowerColor HD 3870 GDDR4 318 Ekran kartı 512 MB PowerColor HD 3870 GDDR4 318 
Sabit disk 2 x Seagate 320 GB SATA RAD 200 Sabit disk 2 x Seagate 320 GB SATA RAD 200 
Monitor Samsung 226BW 22 inç 496 Monitor Samsung 226BW 22 inç 496 
Kasa Kasa * Glacial Power 500 Watt PSU 118 Kasa Kasa * Glacial Power 500 Watt PSU 118 
Optik sürücü DVD-RW 16x DL 35 Optik sürücü DVD-RW 16x DL 35 
Disket sürücü 144MB 7 Disket sürücü 144MB 7 
Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 9I Ses kartı Creative X-Fi Xtreme Audio 9I 
Ağ kartı Bütünleşik 0 Ağ kartı Bütünleşik 0 
Hoparlör Logitech 5500 (5*1) 65 Hoparlör Logitech 500 (5*1) 65 
Fare Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 65 Fare Logitech Kablosuz Desktop LX700 Set 65 
Klavye 0 Klavye 0 


Açıklama: Bu sistemler tavsiye niteliği taşımaktadır. Sistemlerle birlikte verilen fiyatlar piyasa ortalamaları olup bu bileşenleri belirten fiyattan bulabilmek için her birini farklı bir şirketten satın almanız gerekebilir. Belirtilen bileşenlerin özellikleri üretici web sitesinden incelenerek uyumlulukları kontrol edilmiştir. Bu nedenle seçilen anakart, işlemci, bellek ve ekran kartları birbirini desteklemektedir. PCnet'te 


yayınlanan tüm donanım fiyatlarının KDV dahil olduğunu, tüketici kanununa göre KDV dahil fiyat verilmesi gerektiğini unutmayın. 


ilgisayar kullanıcıları alüminyumdan imal edilmiş bir kasanın ne kadar 

önemli olduğunu iyi bilir. Öncelikle alüminyum hafif bir malzemedir; 

dolayısıyla kasanızı aldıktan sonra günlerce geçmeyen bir bel ağrısı sorunu olmadan evinize getirebilirsiniz. Öte yandan alüminyum iyi bir ısı iletkenidir. 
Kasanızın içinde biriken sıcaklığı dış ortama taşıma göz önüne alındığında en iyi malzemelerden biridir. Sıradan kasalar gibi zamanla kararma ve paslanma da yapmaz. Tabi olay sadece kasanın alüminyumdan imal edilmesiyle bitmiyor. 
Kasanın montaj ve güncelleme işlemleri sırasında kullanıcıya yardımcı olması gerekiyor. Dahası donanımlarınızı saklamak için bol bol yuvalara sahip olmalı, gerekirse çift güç kaynağı takılabilmeli, RAID şeklinde sıralanmış sabit diskler için iyi bir soğutma sistemi bulunmalı, içerdiği tüm fanlar sessiz olmalı, ön fanlarda toz filtreleri olmalı ve sıvı soğutma hortumlarının girişlerine destek verilmeli. Tüm bu bahsi geçen özellikleri bu güne kadar bazı kasalarda tek tük görmüş olabilirsiniz. Ancak tüm bunları tek bir kasada dahice toplayan tek bir üretici var: Lian-Li. Üreticinin PC-A7o kasası, gerçekten de dünya üzerinde eşi benzeri olmayan 


bir ürün. Montaj ele alındığında Lian-Li'nin çıkarılabilen bir tepsiye sahip olduğunu 


söyleyerek söze başlayabiliriz. Tepsi sayesinde çok kolay bir şekilde anakartınızı kasaya monte edebilirsiniz. Bu özellik anakart takma sırasında kasaya zarar vermenizi ve diğer donanımları sonradan takarken olası hasarları önlüyor. 
Kasanın takılan kartlar için güzel bir sabitleme özelliği bulunuyor. 
Kasanın sol tarafındaki bir sütuna sıralanmış sabitleme kulakçıkları kartlarınızın sürekli en iyi sekilde anakartınıza temas etmesini sağlıyor. Böylece özellikle ağır olan kartların yerinden çıkması ve temassızlık sonucu olabilecek kısa devrelerin önüne geçiliyor. Bu özellikle başka kasalarda karşılaşmak bir hayli zor. 
Kasanın eşsiz özelliklerinden bir diğeri de ikinci güç kaynağı desteğinin bulunması. Bu kısımda normalde 120 mm'lik bir fan ve üç tane sabit diski takabileceğiniz bir aparat bulunuyor. 
İstendiği takdirde bunlar sökülerek ikinci güç kaynağı takılabiliyor. Her iki durumun dışında, isterseniz bu kısmı kasayla beraber gelen kapakla da kapatabilmeniz mümkün. 

Geldik soğutma sistemine... Lian-Li*'nin en başarılı olduğu konulardan biri kuşkusuz bu. Kasanın içerisinde tam altı tane 
120 mm'lik fan yer alıyor. Bunlardan biri biraz önce bahsettiğimiz 
üçlü sabit disk yuvasının olduğu kısımda. İkincisiyse hemen bu kısmın biraz altında yer alıyor ve egzoz görevi görüyor. Diğer dört fan ise ikişerli şekilde arasına yedi sabit diski alarak hem 


RAD sistemlerin hem de kasa içinin ferahlamasını sağlıyor. Ön 


panelde yer alan iki fanda da toz filtresi yer alıyor ve kasanın ayrıca sıvı soğutma sistemleri için hortum delikleri bulunuyor. 
Tüm bu bahsettiklerimiz Lian-Li PC-A70'in özelliklerinin sadece bir kısmı. Daha detaylı bilgi için www.firebal.net adresine göz atabilir, bu eşsiz kasayı daha yakından tanıyabilirsiniz. 


Ma Çİ, 


UN MANN 


Gü 
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Paranoyak olmak 


Yazılım tarafında internete bağlı olmak çok da faydalı bir şey değilmiş. En azından şimdilik. 
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eçtiğimiz aylarda sanallaştırmalardan 

(G3 ve kurulum gerektirmeden kullanabildiğimiz web tabanlı yazılımlardan 

bahsedip durdum. Hatta yakın geleceğin bu teknolojiler üzerine kurulacağını ve işletim sistemlerinin dahi web tabanlı olabileceğinden bahsetmiştik. Ancak geçtiğimiz ay pek de hoş olmayan bir sürpriz yaşadık. Sevgili arama motorumuz ve çok sevdiğimiz hizmetlerin mucidi Google, kısa bir süreliğine (yaklaşık 1 saat kadar) hizmet vermemeye karar verdi. Bu elbette ki çok büyütülecek bir olay değil. Sonuçta internette arama yapmak için tek çaremiz Google değil, Live Search'ten Yahoo'ya kadar birçok alternatifimiz mevcut. Ancak durum bu kadar basit deil çünkü Google'ın sunduğu hizmetlerin başını çeken Gmail, Google harici posta hesaplarınızı da yönetmenize imkan sunuyor. Bu özellik sayesinde en çok kullandığımız posta hesaplarımız doğrudan Gmail üzerinden çalışıyor. Böylelikle nerede olursak olalım, iş yaşantımıza ve özel yaşantımıza ait posta hesaplarından kopmamış oluyoruz. Benzer şekilde işimiz yazmak olduğundan sayısal verilerimizi içeren hesap tablolarını ve yazılarımızı da her yerden ulaşabilmek adına Google'ın web tabanlı ofis yazılımları üzerinde tutuyoruz. Bu durum bizler için büyük bir zaman kazancı ve mekan-zaman bağımsız iş ortamı yaratmak adına çok büyük bir buluş. Fakat Google bir arıza sebebiyle hizmet vermemeye başladığında bizler tüm bu Google hizmetlerinden mahrum kalmış olduk. Üstelik hız 


Pardus 2008 
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ve kolaylıkları bakımından haberleşmek için kullandığımız yine web tabanlı Google Talk da çalışmadığından eski protokollere dönüş yaptık. 
Bu bizler ve bizim gibi Google hizmetlerinden tam olarak fayda sağlayanlar için sadece zaman kaybıydı. Ancak işin bir de internet tarafı vardı. 
Günümüzde birçok site Google için özel olarak optimize ediliyor ve yine birçoğu YouTube, Analitics, AdSense gibi Google hizmetlerinden yararlanıyor. Ancak Google çalışmayınca bu hizmetlerin yer aldığı hiçbir web sitesi de açılmadı. Kayıp elbette 1 saatlik bir süreç içerisinde tıkılıp kaldığından şanslıydık. Peki, ya bu arıza | gün sürseydi? Ya da daha uzun? İşte o zaman Google'ın bilişim ve gerçek dünya üzerindeki hakimiyeti çok daha zarar verici bir şekilde öğrenilmiş olurdu. Şimdilerde birçok kişi Google ve onun gibi yükselişte olan şirketler hakkında komplo teorileri üretmeye başladı bile. Ancak öyle ya da böyle biz Google'ın üzerimizdeki gü- 


cünü yaşayarak gördük. 


Disketlere oyun kopyaladığımız günleri KDE 4.0 
Calibri öncesi fontları 


Windows 7 


Bilişimde kariyer sorunsalı 
Bilişim çağımızın en büyük iş kapısı. Bu yadsınamaz. Ancak bilişimde kariyer planlamak da kolay iş değil. Vizyonunuzu, misyonunuzu çok iyi belirleyip yola öyle çıkmalısınız. Bilişimde kariyer yapmak için nereden başlanmalı ya da neler yapmalı gibisinden bir şeyler gevelemeyeceğim. 
Bu tarz bilgiler için kapak konumuzu okuryabilirsiniz. Benim burada bahsedeceklerim biraz programlama mantığı ve bol bol analitik düşünme üzerinde yoğunlaşacak. 
Bir program yazmak günümüzde çok da zor bir iş değil. Amacınız tcaret değilse fikrinizi görsel programlama yapabileceğiniz bir platform üzerinde (birkaç kitap ya da site kurcalayarak) birkaç gün içerisinde kurulabilir paket haline getirebilirsiniz. Eğer fikriniz eMule gibi eğlence ve paylaşımcı bir vizyona sahipse, kolayca GPL (özgür yazılım haline getirip) ile lisanslayıp dünya geliştiricilerinin sihirli parmaklarına teslim edebilirsiniz. Sizin için de hoş ve faydalı bir deneyim olur. 
Hem de CV'inizde şık durur. 

Ama kafanızdaki fikir ticarete alet olacaksa yani yazacağınız programı satıp para kazanmayı amaçlıyorsanız, üzerinde ciddi bir emek ve zaman harcamanız gerekir. Hele ki bir otomasyon programı hazırlamaya çabalıyorsanız işi iyice öğrenmelisiniz. Yapacağınız yazılım basit bir stok programının orasından burasından sündürülmüş, hatalarla ve sonsuz döngülerle dolu bir varyasyonu olmamalı. Bu sayede adınızı ve paranızı kaybedebileceiniz gibi, sizin ürünlerinizden medet uman ya da umacak olan potansiyel müşterilerinizi (şirket, kurum ya da otelleri 


mesela) de zarara sokabilirsiniz. 


Google 


Server Error 


İh irviğe you Teğanileli iğ ceği eğilaim ii Bağ biri 


İnsanların parasını ve zamanını harcamak yerine, işe programlama mantığını öğrenmek ve analitik düşünmeye çabalamakla başlayabilir, ileride bir gün kendinizden ve ürünlerinizden kıvançla bahsedilme- 


sini sağlayabilirsiniz. 


Geleceği programlamak, 

ama nerede? 

Microsoft'un geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığı Visual Studio 2008 ve NET 3.5 sürümünün ardından geleceğe dair programlama yapabilme lüksü gündeme geldi. Bugün ve yarın için araçlar sloganıyla anons edilen geliştirme platformu, özellikle yeni nesil .NET sayesinde web tarafında da büyük sürprizler getirecek gibi. Microsoft'un Novell'e el sıkışmasının ardından özellikle Suse üzerinden Windows — Linux arasında büyük bir alışveriş başladı. Bunun birçok örneği yavaş yavaş su yüzüne çıkıyor. Ancak bunlar arasında heyecan yaratacak radikallikte bir gelişme öne çıktı; Mono. 

Teoride .NET tabanlı geliştirme platformunu Linux ve diğer Unix türevi sistemlere aktarabilmek olan Mono projesi, bugünlerde Microsoft ve Novell birlikteliğinden dolayı ne kadar büyük bir yol katettiğini gözler önüne seriyor. MonoDevelop sayesinde neredeyse Visual Studio ortamını orijinaline yakın bir şekilde Linux tarafına taşıyabilen Mono, .NET programlama lüksünü platform bağımsız bir hale getirmiş durumda. 

Şimdilik en stabil ve sorunsuz şekilde Novell ürünleri üzerinde çalışabilen Mono, birkaç küçük pürüze aldırış etmezseniz hemen her dağıtım üzerinde kullanılabiliyor. Yani artık Windows kullanmasanız da .NET denizinde tuzunuz bulunabiliyor. Peki, ya Visual Studio 2008'le gelenler? 2008 sürümüyle birlikte gelen birçok yenilik de muhtemelen yine 2008 yılı sonlanmadan Mono tarafında görülmeye başlanır. Ancak yine de Mono'nun biraz daha hızlı bir gelişme sürecine girmesi ge- 


rektiğini düşünüyorum. 


yazılım iğ 
S.O.U.R.C.E. 


A yazmiarkapca | 
Akıllı yazılımlar dediğimde hemen bilim kurgu filmlerinden çıkma yapay zekalar gelmesin aklınıza. 
Bahsettiğim belki de onların atası sayılabilecek türden teknolojiler. 
Gerçi halihazırda benzer uzman sistemler ve yapay zeka içeren projeler kullanılıyor. Ancak bu yazılımlar yüksek maliyetli ve daha çok sektörel düzeyde olduğundan henüz sadece kurumların eşiğinden girmiş durumda. Ancak benzer akıllı sistem örnekleri ev kullanıcıları için de geliştiriliyor. Bunlara en büyük örnek güvenlik yazılımı üreticilerinden geliyor. 

Gittikçe akıllanan virüs, trojan, spyware ve malware benzeri yazılımlar mevcut güvenlik yazılımlarının tarama yöntemleriyle etkin şekilde bertaraf edilemiyordu. 
Bunun sıkıntılarını da zaman zaman yaşıyoruz. Ancak şimdilerde bu tip tehlikelere karşı benzer şekilde koruma sağlayan akıllı çözümler de kendilerini göstermeye başladılar. 
ESET'in NOD32'si ve Symantec'in Norton'u bunların başını çekiyor. 
Denemelerimin sonucunda oldukça etkileyici bulduğum bu güvenlik teknolojilerini yakın zamanda işletim 


sistemlerinde de görmek isterim 


doğrusu. 
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e yazılım ücretsiz yazılımlar 


Ayın yazılımları 


Günlük hayatınızda sıklıkla kullanabileceğiniz, az yer kaplayan, 


tümü ücretsiz uygulamaları bu bölümde topladık. 


TAMAMI 
DVD'DE 


Burada sizlere tanıttığımız yazılımların tamamını Aralık 
DVD'mizde bulabilir ve sisteminize 


kurabilirsiniz. 


Türkçe Facebook 


Yeni trend Facebook için Firefox kullanıcılarına özel bir Türkçeleştirme eklentisi. 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


Günümüzün popüler trendi halini alan internet servisi Facebook'u duymayan ya da kullanmayan kalmamıştır herhalde. İnsanların eski dostlarını buldukları ve çeşitli ek uygulamalarla sohbetlerine renk kattıkları bu oluşumun dilimizi desteklememesi de yurdum insanı tarafından tepki görmüştü. Hatta birçok kullanıcı Facebook'a Türkçe dil desteği verilmesi için yine Facebook üzerinde gruplar kurmuş, isteklerini dile getirmişlerdi. 

Ancak bu tepkilere yanıt Facebook tarafından değil de yine bir yurdum insanından geldi: Türkçe Facebook! 

Firefox web tarayıcısı için eklenti olarak 


karşımıza gelen bu küçük uyguluma Face- 


©) Vista Start Menu SE 


Başlat menünüzü daha kullanışlı hale getirmek elinizde. 
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book'u yüzde 70'lere varan oranda dilimize adapte edebiliyor. Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan eklentinin Internet Exp- 


lorer tarafında çalışan bir versiyonu he- 


nüz yok. 


Windows işletim sistemlerinde, kurduğunuz hemen her yazılım kısa yolunu masaüstünüze atar. Ancak bir süre sonra bu durum içinden çıkılmaz bir hal alır ve yavaş yavaş masaüstünüzde oluşan bu simge kirliliğinden kurtulmak istersiniz. Ancak bu sefer de kullanacağınız yazılımlara başlat çubuğundan ulaşmak durumunda kaldığınızdan aradığınız bir yazılımı arayıp bulmak oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Bu noktada devreye giren Vista Start Menu SE, başlat çubuğunuzu dilediğiniz gibi düzenlemenizi, reboot, stand by, logout, turn off gibi kısa yollara tek bir 


tuştan ulaşmanızı sağlıyor. 


FastStone 

Farklı bir imaj gösterici için. 

Halihazırda kullanıyor olduğunuz imaj göstericisinden memnun değilseniz ya da hala sisteminizle birlikte gelen basit alternatiflerle idare ediyorsanız FastStone Image Viewer adlı bu ücretsiz alternatifi mutlaka denemelisiniz. Sadece bir imaj göstericisi olmakla yetinmeyen yazılımımız aynı zamanda imaj dosyalarınızı gruplamanıza, renk düzenlemesi yapmanıza, yeniden boyutlandırmanıza, crop ve watermark gibi özellikleri sayesinde imajlarınızı farklı amaçlarınız 


için hazırlamanıza imkan sağlıyor. 


Rİ 


RGS-CardMaster 


Kişisel telefon rehberinizi oluşturun. 


RGS-CardMaster, kişisel bir telefon defterinden 

bekleyebileceğiniz si 


her türlü imkanı mim 


primi... b a sunuyor. Bu sre 
N i ... m © ME e ücretsiz yazılım eyy 

TİTRE pe e Gü 4 


yazılım iğ ücretsiz yazılımlar 


© nFLVPlayer 


FIV dosyalarını oynatabileceğiniz bir yazılım. 


YouTube sayesinde hayatımıza giren ve web yayıncılık aleminde çoklu ortam dosyalarının oynatılmasını oldukça kolay bir hale getiren Flash Video teknolojisi aslen sadece bu format için özelleştirilmiş oynatıcılarla görüntülenebiliyor. İşte bu oynatıcılardan bir tanesi de ücretsiz olarak dağıtılan nFLVPlayer. Sabit diskinizdeki FLV uzantılı dosyaları oynatabileceğiniz gibi URL adresi girerek de dilediğiniz bir videoyu izleyebiliyorsunuz. İleri sarma, geri alma ve tam ekran 


gibi standart özelliklere sahip olduğunu da hemen belirtelim. 


Shock Sticker 


Masaüstünüzde notlar alacağınız hoş bir araç. 


Windows Vista ile gelen gadget desteği sayesinde kavuştuğumuz kolaylıkların başında, hızlıca notlar alabileceğiniz sticker uygulamaları geliyor. Bu uygulamalar sayesinde internette rastladığınız bir konuyu not alabilir ya da telefonla görüşme yaparken kolayca önemli noktaları kaydedebilirsiniz. Ancak bu 


kolaylığa kavuşmak için illa 


sayesinde arkadaşlarınızın iletişim bilgilerini kolayca bilgisayarınız üzerinde saklayabilir, iş bağlantılarınıza tek bir yazılım üzerinden ulaşabilirsiniz. Kullandığınız faks ve e-posta yazılımlarıyla da uyumlu bir şekilde çalışabilen RGS-GardMaster sunduğu şifreleme desteği sayesinde sevdiklerinizin iletişim bilgilerini kem gözlerden 


uzak tutabiliyor. 


Vista kullanmak değilsiniz. 
Aynı amaca hizmet etmesi için geliştirilmiş Shock 
Stücker adlı ücretsiz yazılım sayesinde, XP 


üzerindeyken de bu 


j Helba world! 
rahatlığa e Hello work! 
kavuşabiliyorsunuz. - 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e yazılım ücretsiz yazılımlar 


ANYIV 


Sınırsız internet kullanıcıları için sınırsız 
TV keyfi. Dilediğiniz ülkeden ve dilden kanallar hizmetinizde. 
Ucuzlayan fiyatları ve 


yükselen hızları sayesinde hızla her eve giren ADSL, artık birçok eski alışkanlığımızı 


değiştirmeye başladı. 


Değişen alışkanlıklarımızın 


başında da radyo ve TV kanallarını internetten takip etmek geliyor. Siz de favori yayınlarınızı internet üzerinden takip ediyorsanız anyIV adlı yazılım tam size göre diyebiliriz. Yüzlerce ülkeden binlerce TV ve radyo kanalının ön tanımlı olarak ayarlandığı yazılıma kendi favori kanallarınızı da ekleyebiliyorsunuz. 
Tamamen ücretsiz olarak dağıtılan anyIV, kolay kullanımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle öne çıkıyor.Yalnız hemen hatırlatalım, kotalı ADSIL kullanıcıları filmlere ve maçlara fazlaca dalarlarsa kotalarını kolaylıkla doldurabilirler. Bu noktada yazılımı bir limitleme yazılımıyla birlikte kullanmaları çok daha faydalı olabilir. 
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ReminderCube 


İşte kişisel sekreteriniz. Siz not alın, o hatırlatsın. 


Halihazırda bir takvim ve iş planlama da yazılımı kullanmıyorsanız, sırf bunlar gibi Ta rail —el — EE PE mame birkaç özellik için de MS Outlook'a para yi İm Bimer rini e bağlamak istemiyorsanız işte size oldukça - b. mazi 7 İm amana ri kullanışlı ve ücretsiz bir alternatif; mız. ——- ReminderCube. Bu yazılım sayesinde TE - ez İ “ir sml günlük iş planları çıkartabilir, yapılacak » sa a sd 
işlerinizin alarm yardımıyla mlimla mr m ez — mz - 2 
hatırlatılmasını sağlayabilir hatta RSS —— İml | irene a okuma özelliği sayesinde takip ettiğiniz. (E777 72757” een. ee haber kaynakları için ek yazılımlarla e siner i EE - boğuşmaktan kurtulabilirsiniz. İML ri ——.. BAP © EMDB 
DVD filmlerinizi arşivleyin, seçmeniz kolay olsun. 
EMDB diye anılan Eric's Movie Database adlı a ar a 2 Lol mg 


yazılımımız film tutkunu hemen her kullanıcı ME PAD» Eric' Mevle Oalahane 


; Bi bi : 
için biçilmiş kaftan. Oldukça kolay kullanımlı a m e yo ö me m mn bir arayüzle karşımıza çıkan yazılım sayesinde, EN Z 


sahip olduğunuz film arşivinin listesini (ya da DVD arşivinizi) bilgisayarınıza geçirebilirsiniz. 


fr 


HAHiHLEEpEri 
“1 | 
ti 


Sadece film adını yazmanızın yeterli olduğu 


| 


yazılımda filmle ilgili tüm veriler IMDB — a AŞ veritabanından alınıyor. Bu sayede afiş ön — ea izlemesinden oyunculara kadar filmle ilgili tüm EE Sbeseiebis 


veriler kataloğunuzda yerini alacak. 


Evil Player 


Yeni ve çok hafif bir çoklu ortam oynatıcısı. 


Hemen her bilgisayar kullanıcısı için vazgeçilmez bir yere sahip olan çoklu ortam oynatıcıları yüksek sistem gereksinimleriyle öne çıkan yazılımlardır. Ancak bu defa oldukça hafif ve az sistem kaynağı tüketen bir alternatifle karşı karşıyayız. Evil Player adlı yazılımımız kullanımı yaygın medya formatlarını tanıyıp oynatabiliyor. Üstelik 


alışılagelmiş fare kullanımının yanı sıra 


tamamen klavyeyle kontrol edilebiliyor. Bu özelliğiyle öne çıkan Evil Player, özellikle profesyonel ve müzik tutkunu olan 


kullanıcıların elinin altında bulunması gereken bir alternatif. 


gi yazılım 
Microsoft Popfly 


Yeni nesil MashUp 


uygulamaları 


MashUp uygulamaları hazırlamanın zevki Microsoft Popfiy ile kat kat arttı. 


dyondem©PCnet.com.tr 


PopFiy sitesine giriş yaptığımızda karşımızda iki seçenek var; MashUp veya Web 
Sitesi yaratmak. 


er gün kullandığımız onlarca online 

H site ve servis var. Bunlar arasında Flickr, Facebook, Virtual Farth sadece birkaçı. Tüm bu farklı hizmetler aslında bir anlamda bizimle ilgili farklı verilerin internette tutulduğu yer anlamına geliyor. Örneğin iş yerinizin adresi ve haritadaki konumu VirtualEarth üzerinde gösterilebilirken işyerinizin fotoğrafları da Flickr'da bulunabilir. Facebook'daki arkadaşlarınızın Flickr üzerindeki fotoğrafları olabilir. Bunun gibi daha birçok senaryoyu birleştirerek uygulayan sitelere MashUp deniyor. 
Bugün VirtualEarth'ten alınan bir harita üzerinde Facebook'taki arkadaşlarınızın hepsinin gösterilmesine dair bir uygulama yazacak olsanız, aslında kullanacağız tüm verilerin ayrı servislerde halihazırda var olduğunu görebilirsiniz. 
Tek yapmanız gereken bunları birleştirip bir MashUp oluşturmak. İşte tam bu noktada www.popfly.ms adresinden ziyaret edebileceği- 


miz Microsoft Popfly devreye giriyor ve bize çok 


esnek MashUp araçları sağlıyor. 


Küm lv arm şen ği m 


ani m 


EEE g aşağ. 
am amm amk şa m b m amam a m Ül mr a 


amm vi 
Lee) İm a ai. 
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PopFly üyeliği 
PopFly'a üye olmak için yapmanız gerekenler aslında çok basit. Hali hazırda bir MSN hesabı- 


nız (Live ID) var ise direk söz konusu hesabınız 


ile PopF'ly sitesine giriş yaparak kaydoluyorsunuz ve size özel alan yaratılıyor. Bu alanda farklı MashUÜp çalışmaları yapabiliyor, kaydedebiliyor hatta kendi sitenizde kullanabiliyorsunuz. 
Eğer halabir Live ID hesabınız yoksa PopFly ana sayfasında yola çıkarak hesabınızı yaratabilirsi- 


nız. 


İlk MashUp uygulamamız 

PopFly sitesine giriş yaptığımız gibi hemen karşımıza gelen “Create MashUp” düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza Silverlight ile hazırlanmış ilginç, bir o kadar da başarılı bir site geliyor. Sitenin sol tarafında kategorilere ayrılmış şekilde birden çok MashUp kontrolleri bulunuyor. Bu kontrollerden istediklerinizi uygulamanıza ekleyebilirsiniz. Örneğimizde son dönemin en popüler sitelerinden Facebook için yazılmış bir kontrol kullanacağız. Sol sütundaki bloklar içerisinde FaceBook şeklinde bir arama yaptığımızda karşımıza kullanacağımız blok geliyor. Sürükle bırak tekniği ile faremizle bloğu tutup ekranın ortasındaki beyaz boşluğa bırakıyoruz. MashUp uygulamamız FaceBook sitemize ulaşabil- 


mek için bizden bir “Developer Key” istiyor. Ek- 


gi yazılım 
Microsoft Popfly 


A maa im, 


FaceBook verisi ile 
Carousel bloğunun bağlantıları tamamlandı. 
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randaki yordamları takip ederek FaceBook sitesinden gerekli anahtarın PopFly'a aktarılmasını sağlıyoruz. Blok görselinin yanındaki ufak menüden İngiliz anahtarına benzeyen düğmeye tıkladığımızda söz konusu blok ile ilgili ayarları yapabiliyoruz. FaceBook bloğu ile ilgili ilk olarak “Operations” kısmından tam olarak hangi veriyi almak istediğimize karar vermemiz gerekiyor. 
Ben örneğimde “GetEventMembers”ı seçerek belirli bir FaceBook aktivitesine ait üyelerin listesini alacağım. Blok benden ek olarak aktiviteye ait “EventD” bilgisini istiyor. FaceBook sitesini yine ziyaret ederek istediğim aktiviteye ait sayfaya girdikten sonra adres çubuğundaki web sitesinin adresinden “EventlD” bilgisini alıyorum. Sıra geldi aldığım bu veri ile neler yapacagıma. Ben ID bilgisini eklediğim aktiviteye katrlanların fotoğraflarını göstermek istediğim için bir Carousel bloğu ekleyeceğim. Her iki bloğu da ekrana aldıktan sonra FaceBook bloğunun etrafındaki mavi dairelere bir defa tıklıyorum ve 


turuncu bir ok beliriyor. Bu ok gelen verinin aka- 


cağı yönü belirliyor. Ben örneğimde bu oku Ca- 


rousel bloğuna bağladım, böylece FaceBook'dan gelen liste Carousel içerisinde gösterilecek. 
Ekranın üst kısmındaki “Preview” düğmesine basarak uygulamanın bir önizlemesini görebiliriz. Düzenlemelerimiz bittiğine göre sıra geldi MashUp'ı kaydetmeye. Ekranın en üstündeki “Save” düğmesine basarak MashUp uygulamarmıza bir de isim verdikten sonra kaydetme işle- 


mini sonlandırabiliyoruz. 


MashUp uygulamamızı paylaşalım 

Hazırlıklarımızı tamamladığımıza göre sıra geldi uygulamamızı insanlarla paylaşmaya. Bunun için ilk olarak MashUp'ımızın ismine tıklayarak projemizin detaylarına geçiyoruz. Proje sayfasında sağ tarafta “Share” yazan bir düğme göreceksiniz. Tıkladığımızda projemizi ne şekilde kimlerle paylaşabileceğimizle ilgili seçenekler karşımıza gelecek. 

Buradaki birinci seçenek doğrudan MashUp'a ait bir web adresini arkadaşlarınızla paylaşmanız. İkinci bir seçenekte ise kullanıcıya bir HTML IFRAME kodu veriliyor. Söz konusu IFRAME kodunu herhangi bir web sitesine entegre ederek hazırlamış olduğunuz MashUp'ın farklı sitelerde gösterilmesini sağlayabilirsiniz. 

Tüm bu seçenekler ile aynı sayfada sağ menür- de çok daha ilginç olanaklar bizi bekliyor. Bunlardan ilki “Add to my SideBar” seçeneği. Windows Vista ile beraber gelen SideBar özelliği masaüstüne belirli işlevselliklerde ufak programcıkların eklenebilmesini sağlıyor. PopFly ile hazır- 


lamış olduğunuz uygulamaları da aynı bu şekil- 


de Windows Vista içerisinde SideBar'ınıza sade- 


Hazırlamış olduğumuz MashUp artık bir Vista 
Gadget'ı olarak masaüstümüzde. 


ni yazılım 
Microsoft Popfly 


ce birkaç tıklama ile ekleyebiliyorsunuz. Eğer MashUp'ınızla daha da iddialıysanız “Submit to Live Gallery” diyerek MashUp'ınızı bir Gadget olarak başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. 


Live Space ve FaceBook kullanıcılarına kolaylık 

Live Space kullanıcıları için özel kolaylıklar da düşünülmüş. PopFly ile hazırlamış olduğunuz herhangi bir MashUp'ın paylaşım sayfasındaki “Add to my Live Spaces” linki ile MashUp uygulamanızı direk blog sitenize ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde herhangi bir MashUp'ı yine bir tk ile “Add to my FaceBook Profile” linki sayesinde FaceBook'daki profil sayfanıza taşıyabilir- 


siniz. 


Başka neler yapılabilir? 

Maalesef aklımıza estiği gibi her bloğu bir başka blok ile birleştiremiyoruz. Blokların birbirilerine uygun içerikler sağlamaları gerekiyor. Bu konuda herhangi bir bloğu beğenerek onunla ilgili bir MashUp yapmak istiyorsanız tavsiyem seçtiğiniz bloğun hemen yanındaki ufak ampul düğmesine tıklamanız. Böylece PoprFly içerisin- 


deki sol menüde sadece uygun bloklar listele-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Lemar. LE e sl gg ey —E. 
DA. 


Keme mü, 


Daha önceki MashUp uygulamalarımızı yarattığımız web sitesine ekleyebiliyoruz. 


necektir. Seçmek çok daha kolay olacaktır. Örneğin benim denemelerim arasında SoapBox ile Video Player blokları, Live Search ile NewsReader uygun ve güzel örnekler oluşturdu. 

Kendi web sitenizi yaratın 

Eğer MashUplarınızı yayınlayabileceğiniz bir web siteniz yoksa onu da PoprF'y ile yaratabilirsiniz. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Create Stuff / Web Page menüsünden gerekli düzenlemeleri yapabileceğiniz sayfalara ulaşabilirsiniz. 
Web sitenize ait sayfaları düzenlemeniz için karşınıza çok detaylı bir editör gelecektir. Bu editörün alışılagelmiş HTML editörlerinden farkı herhangi bir web sayfasında istediğiniz yere editörün menülerinden MashUp menüsünü kullanarak daha önce hazırlamış olduğunuz MashUp uygulamalarını ekleyebiliyor olmanız. 

PopFly'ın web sitesi yaratma araçlarında menüleri gezecek olursak gerçekten zengin bir içerikle karşılaşıyoruz. Özellikle “Page Style” menüsünde yer alan “Theme” bölümünde çok farklı web sitesi şablonları bulunuyor. Tüm bu ayarlarımızı tamamladıktan sonra yine sayfanın en üstündeki “Save” düğmesini kullanarak çalışma- 


larımızı kaydedebiliyoruz. 


Popüler MashUp'ları bulun 

Find Stuff / Whats Popular menüsünden PoppFiy ile yaratılmış en popüler MashUp uygurlamalarının bir listesini bulabilirsiniz. Aynı bölümde en son yaratılan PopFly MashUplarının yanı sıra en popüler kullanıcıların da çalışmalarına bakma şansınız olabilir. Bu çalışmaların nasıl yaratıldığı ile ilgili fikir edinebilir hatta aynılarını yapabilmenizi sağlayacak bilgiler yakala- 


yabilirsiniz. 


| Ul 


eçen ay bu kösemizden zararlı beyinlerin daha akıllı ve farklı amaçlara hitap eden prog- 


ramcıklar ürettiklerinden bahsetmiştik. Bu za- 


rarlı yazılımların amaçları sisteminizi bozup size zaman kaybettirmek değil artık... Bilakis sisteminizin içerisine yerleşip kendilerini gizleyerek bekliyorlar. Neyi mi? Tabii ki finansal işlemler yapmanızı, e-postalarınızı kon- 


trol etmenizi ya da bir siteye kayıt olmanızı bekliyorlar. 


Böylelikle sizin tüm şifre bilgilerinizi, özelinizi, kısacası hacker ve lamer tarafından paraya çevrilebilecek herhangi bir “bilgi”ye ulaşmayı bekliyorlar. Çünkü günümüz korsanları için yeni trend bu. 

Artık bir siteyi hack etmek için bile bir “reklam banner'ı yeterli gelebiliyor. Bu tür örnekler çoğaltılabilir. 
Ancak tüm bunlar gösteriyor ki, halihazırda kullanmakta olduğumuz güvenlik yazılımları artık bizleri etkin sekilde koruyamıyor. 


Akıllı zararlılara karşı akıllı yararlılar Bizler her ne kadar önceliğimizi işletim sistemlerine ya da ofis ve gelistirme platformlarına versek de aslında tüm bunların tek bir nedeni var; daha “akıllı” yazı- 


lımlardan söz edebilmek. Günümüzün yazılım teknoloji- 


leri aslında bunu yapabilecek kudrete sahip. Hatta şu sıralar rahatlıkla “akıllı” güvenlik yazılımlarından bahsedebiliyoruz. Yani bir takım firmalar hızla çalışmaya, gelistirmeye devam ediyor. 

Bu firmaların başında da 
Eset geliyor. Bildiğiniz gibi 
NOD32 güvenlik yazılımının 


sı şu sıralarda yepyeni bir teknolojiyle zararlı yazılım- 


şarıyor. 

Bir nevi “sezgisel” koruma kalkanı da diyebileceğimiz ThreatSense (Tehdit 
Sezme) teknolojisi üzerine kurulu olan NOD32, bilim kurgu filmlerinde görüp de özendiğimiz o akıllı bilgisayarların aslında çok da 


da üreticisi olan Eset firma- 


ların karsısında durmayı ba- 


Ne kadar güwencedesimiz ? 


Akıllanan zararlı yazılımlar karsısında daha akıllı güvenlik çözümlerine ihtiyacınız var. Peki, kullandığınız yazılım ne kadar akıllı? 


uzakta olmadığının sinyallerini vermeye başladı. Bu gelişmiş sezgisel teknoloji, en sık kullanılan ve sık güncellenen imzalar kullanan ürünlerin bile yakalayamadığı zararlı yazılımları, gerçek zamanda çözme ve çalıstırılabilir kodunu analiz etme imkanı sunuyor. Bu sayede zararlı yazılımlar güvenli ve sanal bir aralıkta (NOD32'nin kontrolünde) çalışırken, NOD32 de aslen zararsız ve zaman zaman çok karmaşık olabilen kodlar asındaki ayrımı, ablukaya aldığı zararlı yazılımların kodlarıyla kıyaslayarak yapmasını sağlar. Bu sayede sisteminizin ve yazılımlarınızın güncel kalmasını engelleyebilecek yapıdaki zararlı yazılımlara karşı bile güvende olabiliyorsunuz. 


NOD32 v3.o ve SmartSecurity 

Güvenlik kösemizin 3 aydır konuğu olan ESET bu ay da güvenlik alanına kattığı yepyeni teknolojilerle odagımızda. Yeni yıla dolu dizgin girmeye hazırlanan ESET, DVD'imizde 32 ve 64 bit sürümlerini bulabileceğiniz NOD32'nin 3. sürümünü geçtiğimiz ay duyurdu. Bu yeni sürümün aslen 2 aydır kullanım ipuçlarına değindiğimiz bir önceki sürümden çok belirgin farkları yok. Ancak çok daha az sistem kaynağı tüketerek (yaklasık 40 
MB alan kapladığına inanabiliyor musunuz?) daha başarılı bir sezgisel tanımlama çözümü haline gelmiş durumda. Bu da güvenlik konusunda hassas olunan bilgisayarlarda NOD32'nin yeni sürümünün tercih edilme sebeplerinin başını çekecek diyebiliriz. 

Ancak iş güvenlik ve tercihlere gelip dayandığında her kullanıcı için ayrı bir önem noktası olduğu da ayrı 


bir gerçek. Bu noktada ESET tam tesekküllü bir çözü- 


me daha imza atmış; Smart Security. 

Yazılımı denediğimizde biz bile bir eksik bulamadık aslında. Firewall'dan virüs korumasına, e-posta ve anlık mesajlasma protokollerinin taranmasından internette tam güvenli sörfe kadar hemen her cephede eşit güçle savaşabilecek bir çözüm olarak karsımıza çıkan ESET Smart Security, sadece antivirüs çözümüyle yetinemeyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Bu yazılımın da 32 ve 64 bitlik sürümlerine DVD'miz içerisinden ulaşabilirsiniz. Yazılımları kurarken (ya da kurduktan sonra) nod32.com.tr adresi üzerinden kayıt olmayı unutmayın. Bu şekilde e-posta adresinize gelecek olan seri numarasıyla yazılımın deneme sürümünü güncel tutabilirsiniz. 


Linux tarafında da ESET 

Linux kullanıcılarının en büyük artısı, bu sistemi hedef alan çok az sayıda zararlı yazılım olmasıdır. Ancak rootkit denen trojan benzeri zararlı yazılımlar özellikle sunucu tabanlı çalışan sistem yöneticilerinin korkulu rüyası halini almış durumda. Peki, tek tehdit bu mu? 
Elbette ki değil. Linux kullanan ofis bilgisayarlarının büyük kısmı Windows yüklü bilgisayar ve sunucularla etkilesimde bulunuyor. Durum bu olunca ağ üzerinde dolaşabilecek olası zararlı yazılımlar Windows yüklü makineler için tehdit oluşturabilir. Benzer sekilde Windows 


ve Mac tabanlı bilgisayarlardan da Linux için tehdit içe- 


ren yazılımlar gelebilir. Böylesi bir durum karşısında ESET, Linux ve BSD tabanlı sistemler için de güvenlik yazılımları üretiyor. Bu yazılımların öne çıktığı temel noktalar ağ geçitlerini ve ağ paylaşımlarını (veri akış verimliliğini mümkün olan en az ölçüde etkileyerek) taramak, internette filtreleme yapmak ve phishing gibi trend haline gelen dolandırıcılık yöntemlerini engellemek olarak karsımıza çıkıyor. Bu sayede internet üzerinden gelebilecek tehditler Unix türevleri için de çözümlenebiliyor. Bu anlamda ESET, Windows tarafında çok güvendiği sezgisel tanımlama teknolojisini Linux tarafına da aktarmış oluyor. 


Editör diyor ki 
Uzun lafın kısası akıllanan zararlı yazılımların karşısına yine akıllanmış güvenlik yazılımlarıyla dikilebilen ESET'i sadece Windows tarafında değil, güvenliğin ihtiyaç olarak görüldüğü her noktada tam teşekküllü olarak görmek, güvenlik savaşının kazanılmak üzere olduğunun umudunu yeşertiyor. 
Umarız ki yakın zamanda sezgisel tarafı gelişmiş çok daha fazla yazılımla karşılaşırız. 
Gelecek ay görüsmek 


üzere. 


Sayılarla ThreatSense 


ESET'in yeni nesil ThreatSense teknolojisi, AV-Comparatives.org tarafından tehditler 


endüstride en üst düzey kesinlikte hata için önlem alan ürünlere verilen sezme imkanı sunuyor. Bunu da Virus Advanced ödüllerine, diğer ürünlere Bulletin VB100'ün virüs testlerinde son 9 göre daha fazla sayıda layık görülmüş. 
yıldır hiçbir tehditi kaçırmayan, bu test Tüm bu sayılar gösteriyor ki, ESET'in süresince yalnızca 1 yanlış tehdit alarmı sezgisel tanımlama çözümlerinin bir veren tek antivirüs teknolojisi olarak sonraki adımı çok daha güçlü 


gözler önüne seriyor. Aynı zamanda olacak. 


Bu bir Advertorial'dır. 


İNTERNET 


Online g 


A. Kıvanç TANRIKULU | kivanc©PCnet.com.tr 


irişim zamanı 


Bolca boş vakit, biraz araştırma, hızlı bir planlama süreci ve minicik bir sermaye. 
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endi işini yapma fikri hemen herkesin 

aklından hayatında bir veya birkaç kez 

geçer. Çok iyi sonuçlar doğurabileceği gibi başarısızlık halinde insanın canını ciddi şekilde sıkabilecek bu tip fikirler, genellikle korkular sebebiyle bir noktada tıkanıp kalır: Ya bu iş tutmazsa? Bu cümleye yazının sonunda tekrar döneceğim. Korku faktörü genellikle sırtlamanız gereken maliyetleri aklınıza getirmenizle birlikte ortaya çıkıyor ve birçok potansiyel girişimciyi yolundan döndürüyor. Belki yeryüzün- de risk almadan para kazanmanın imkanı yok ama gülümseyerek geçeceğiniz kadar küçük risklerle harikalar yaratmak mümkün. Nasıl mı? Ta- 


bii ki online olarak. 


Bu iş tam size göre 

Şu an okumakta olduğunuz dergiye bakarak teknolojiye ve internete yabancı olmadığınızı söyleyebiliriz. Ayrıca yazıyı okumaya devam etmenizden bir online girişime ilgiyle baktığınızı anlıyorum. Gerekli sermayenin de “minicik” oldu-Şunu en başta belirttiğimi düşünürsek, bu iş tam size göre! Yeterli boş zamana sahip olduğunuz- 


dan eminseniz hemen bugün başlayabilirsiniz. 


Ne yapabilirim? 
Sınırları pek belirgin olmayan sanal bir ortamda çalışacağınız için bu sorunun yanıtı oldukça 


kısa: Hemen her şeyi yapabilirsiniz. İnternet 


dünyasını yakından takip edenler, “piksel mil yoneri” Alex'i anımsayacaklardır. Alex Tew, neredeyse tek bir sayfadan oluşan web sitesindeki pikselleri satarak 2006 yılında henüz 21 yaşındayken dolar milyoneri olmuştu (www.milliondollarhomepage.com). 

Tabi burada amacım bu kadar çılgın girişimlerden söz etmek değil. Benden internet üzerinde hayata geçirilebilecek birkaç basit iş modelinden fazlasını edinemeyeceksiniz. Amacım yal- 


nızca sizin içinizdeki bir şeyleri tetiklemek. 


En basit is modeli 

İnternet üzerinde kazanılan paranın oldukça büyük bir kısmını web sitelerinin reklam gelirleri oluşturuyor. İşe yeni başlayanlar için reklam geliri elde etmenin en kolay yoluysa Google Adsense, Mynet Adclick benzeri tıklama başı ödeme yapan sistemlerden geçiyor. Bir süre için bu tüp sistemlerle reklam yayınlayarak para kazanmayı hedefleyebilirsiniz. 

Sitenizi geliştirip ciddi miktarda ziyaretçiye ulaştuğınızda büyük reklam verenler ve ajanslar zaten gelip sizi bulacaktır. Biz şimdi işin en başına, yani web sitenizi oluşturacağınız kısmına dönelim. Reklama dayalı bir gelir modeliyle çalışmak istiyorsanız öncelikle web sitenizi hazırlamalı, yeterli miktarda içeriğe sahip olmalı ve ziyaretçi kazanmalısınız. Burada bir çırpıda saysam da bu üç aşama her zaman çok kolay olmayabilir. 

Programlama bilgisine ve web sitesi tecrübesi- ne sahip olmasanız bile açık kaynak kodlu içerik yönetim sistemleri sayesinde kolayca web sitesine sahip olabilirsiniz. Artık dünyada popülerleşmiş içerik yönetim sistemlerinin Türkçe 


dil yamalarına kolayca ulaşılabiliyor. Alan adı ve 


barındırma işlerini çözdükten sonra kullanmak istediğiniz içerik yönetim sistemini indirmek ve açıklayıcı dokümanlarındaki yönergeleri izleyerek sunucuya kurmak kalıyor. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için joomla.org, joomlaturkiye.org, wordpress.org, wordpresstr.com adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

Sitenizi yayına koymak işin yalnızca başlangıcı. Ziyaretçilerin ilgisini çekecek ve sitenizde zaman geçirmelerini sağlayacak içerik sağlamak durumundasınız. 
Yeterince boş zamanınız varsa dişinizi tırnağınıza takıp ilgi alanlarınız dahilinde- ki bir konuda araştırmalar yayınlayabilirsiniz. Ama bu yöntemin Web 2.0 çağında pek de akılcı olmayacağını bilmenizde yarar var. 

Hızla büyüyen ve ilgi çeken içeriğe sahip olmanın yolu ziyaretçileri oyuna dahil etmekten geçiyor. Herkesin bir şeyler ekleyebileceği ve hem eklemekten, hem de faydalanmaktan memnun kalacağı bir site yaratmayı amaç edinebilirsiniz. 
Sitenizi hazırladıktan sonra sıra tanıtım işine geliyor. Tanıtıma yakın arkadaşlarınıza haber vererek başlayabilirsiniz. 
Hafif.org ve Bildirgec.org gibi örnekler arkadaşlar arasında kullanılan web sitelerinin kısa sürede ne kadar büyüyebileceğini gösteriyor. Tanıtım işine profesyonelce yaklaşmak ve para harcamak da elinizde. Çeşitli web sitelerine ve arama motorlarına reklam vererek ziyaretçi elde 


edebilirsiniz. 


&) Bir bilişim gönüllüsü 
Kuzenimi ziyaret ettiğim bir gün, söz yine 

döndü dolaştı ve onun bilgisayarındaki 

problemlere geldi. Biz dergi editörleri de 


bilgisayardan anlayan birçok okurumuz 

gibi çevremizdeki insanların 

bilgisayarlarındaki problemleri çözmek için 

zaman ayırmak durumundayız. Kuzenimin sistemindeki bir problemle uğraşırken, evindeki kablosuz modemin şifresiz olarak yayın yaptığını fark ettim. Hemen bunun sakıncalarından bahsettim 


Online satıs çok mu zor? 
Yukarıda söz ettiğim neredeyse maliyetsiz yatırım, internetteki seçeneklerden yalnızca biri. İnternette hatırı sayılır maliyetlerle de yatırım yapabilirsiniz ama yapacağınız iş ne olursa olsun, sanal ortam gerçek hayattan daha ucuz. Örneğin herhangi bir ürünün satışını yapmak istediinizi düşünürsek, internet ortamı kira ve kimi zaman stok maliyetlerinizi neredeyse yok edebiliyor. Online satış için ürünlerinizi sergileyeceğiniz bir web sitesinin yanında ödeme almak için bir sanal POS sahibi olmalısınız. Sanal POS edinebilmek için bankaya şirket olarak başvurmanız gerekiyor. Başvuru için şahıs şirkeüne sahip olmak yeterli. Banka web sitenizi inceleyerek kurallara uygun olduğunu gördüğünde sanal POS'u şirketinize tahsis ediyor ve web sitenizdeki satışlarda kredi kartıyla ödeme alabilir hale geliyorsunuz. 

Online satış yapabileceğiniz bir web sitesi altyapısının maliyeti değişkenlik gösterirken, yaptığım araştırmaya göre şahıs 
şirketi kurmanın maliyeti yaklaşık 700 
YTT. Tabii bir şahıs şirketinin düzenli muhasebe giderinin ve sigorta pirimi ödeme zorunluluğunun olduğunu hatırlatmalıyım. Gördüğünüz gibi internette neredeyse yatırım gerektirmeyen işler yapılabildiği gibi küçük maliyetlerle büyük işlerin ilk adımları da atılabiliyor. Şimdi doğru fikirlerle yola çıkmanın ve online 


fırsatları değerlendirmenin tam zamanı. 


ve şifre koymayı önerdim. Şiddetle karşı çıktı: “Nasıl olsa kotasız bağlantı kullanıyorum ve internetle çok fazla işim yok. Bırak herkes faydalansın!” 
Bu tavrı beni uzun uzun düşünmeye sevk etti. Siz de biliniz ki; 

Maltepe Denizciler Sitesi yakınlarında bağlanabileceğiniz kablosuz ağlardan birisi saygıdeğer kuzenim Yücel Tanrıkulu'ya aittir ve siz bağlanın diye şifresiz olarak yayındadır! 


net köşe 


TAKILANLAR 


Çok çılgın hediye alternatifleri 


www.hediyemax.com 

Malum, yılbaşı yaklaşıyor. Bu aralar birçoğumuzun aklında sevdiklerimize hediye alma fikirleri var. 
Sevdiklerinize her yıl yaptığınız gibi sıradan hediyeler almak yerine bu kez değişik bir şeyler yapmak isterseniz Hediyemax.com'dan yararlanabilirsiniz. Web sitesine adım attığınız anda oldukça ilginç hediye alternatifleri ile karşı karşıya geliyorsunuz. Mutlaka inceleyin. 


Müziğin ortamı www.pafil.com 

Müzik hepimizin hayatında az ya da çok yer alıyor. Eğer müziğe dışardan bakmak yerine içinde yer alıyorsanız Pafil.com'a mutlaka uğramalısınız. 
Sitede genç müzisyenlerin seslerini duyurmasına imkan tanıyan eğlenceli bir ortam oluşturulmuş. Birbirinden ilginç çalışmaları dinleyebilir ve kendi 


eserlerinizi burada tanıtabilirsiniz. 
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sosyal ağ Sitelerine takılmayı, blog yazmayı ve medya paylaşmayı seven kullanıcıların artık yeni bir tarayıcısı var! 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


Favori siteler ve medya çubuğu açık haldeyken Flock'un genel görünümü bu şekilde. 


on 1-2 yıldır Facebook, YouTube, Word-S Press, Flickr gibi Web 2.0 servisleri dilimizden hiç düşmüyor. İnternet kullanıcıları bu gibi “sosyal” siteleri sevinçle karşıladılar ve onlara hemen uyum sağladılar, ama aynı şeyi web tarayıcıları için de söyleyebilir miyiz? 
En azından Flock için evet! Flock, günümüzün internet kullanıcılarının webi sadece bilgiye erişim aracı olarak kullanmadığını, weble sürekli olarak etkileşime girdiğini düşünerek tasarlanmış, “insan merkezli” yeni bir tarayıcı. Başarısını hepimizin kabul ettiği Firefox çekirdeği üzerine inşa edilen Flock, sosyal web servislerine bağlanmayı ve onlar üzerinde işlem yapmayı kolaylaştıran bir dizi eklenti ve özelliği bünyesinde barındırıyor. 2005 yılında kurulan Flock'a “yeni” dememizin sebebiyse halka açık 1.0 sürümünün geçen ay yayınlanmış olması. 


Flock 1.0, Firefox'un kalitesinden ödün ver- 


meden, sosyal web siteleriyle içli dışlı olmayı seven internet kullanıcılarına harika bir web deneyimi yaşatıyor; çünkü Flock geleneksel tarayr cılarda olduğu gibi web sitelerini görüntüleme- nin ötesinde sosyal site hesaplarınızla bütünleşiyor, sosyal ağlarla iletişimi sağlıyor, blogunuza yazı yazmanızı, yer imlerinizi yönetmenizi, webden medya kaydetmenizi ve yüklemenizi kolaylaştırıyor. 

Firefox'ta olduğu gibi Flock da hem Windows, hem Linux hem de Mac platformları için aynı anda ve ücretsiz olarak sunuluyor. Yazılımın son sürümünü www.İlock.com adresinden indirmek mümkün. Flock'un desteklediği diller arasında henüz Türkçe yok ama Türkçe çeviri ekibi çalışmalara başladı bile. Yani yakında bu sosyal tara- 


yıcıyı kendi dilimizde de kullanabileceğiz. 


Hesaplarınızı ekleyin 

Flock ilk defa açılırken Internet Explorer ve Firefox'taki sık kullanılanlarınızı Flock'a aktarabilirsiniz. Önceden Firefox kullanıyorsanız arabirim tasarımı dışında büyün bir değişiklik hissetmeyecekseniz, çünkü Flock ve Firefox'un çalışma mantığı temelde aynı. 

Flock açıldığında varsayılan giriş sayfası olarak My World (Benim Dünyam) sayfasıyla karşılaşacaksınız. Flock tarafından otomatik oluşturulan bu sayfada en son ziyaret ettiğiniz favori siteleriniz, güncellenen RSS beslemeleri ve medya akışları listeleniyor. 

Flock'un Firefox'tan farklı olarak neler sunduğunu görmek için öncelikle sosyal site hesaplarınızı Flock'a eklemeniz gerekiyor. Sol üst kısımda, 9 küçük düğmeden oluşan bir bölme göreceksiniz. Bunlar sizi Flock'un özel fonksiyonlarına ulaştırıyor. Anahtar şeklindeki düğmeye 


tklayarak Accounts and Services (Hesaplar ve 


Servisler) kenar çubuğunu açabilirsiniz. Burada people (kişiler), media sharing (medya paylaşımı), blogging (web günlüğü yazma) ve online favorites (çevrimiçi yer imleri) kategorilerine ayrılmış birtakım popüler siteleri göreceksiniz. 
Herhangi birine tıkladığınızda o sitenin ana sayfası açılacak ve siteye giriş yaptığınız zaman hesap bilgileriniz Flock'a otomatik olarak kaydedi- 


lecektir. 


Arkadaşlar arasında 

Flock'un en eğlenceli özelliklerinden biri, portre şeklindeki People düğmesiyle ulaşılabilen arkadaşlar kenar çubuğu. Bu düğmeye tıklayarak Facebook, Flickr, YouTube ve Twitter'da kayıtlı arkadaş listelerinize ulaşabilir, arkadaşlarınızı son etkinliğe veya isme göre sıralayabilirsiniz. 
Örneğin Facebook'taki arkadaşlarınız kronolo-Jik olarak sıralandığında “10 dakika önce durum mesajını güncelledi, “2 saat önce profilini güncelledi” gibi gelişmeleri kolaylıkla takip etme şansınız oluyor. 

Herhangi bir kişiye tıkladığınızda anında o arkadaşınızın profil sayfası açılıyor. Dahası, örneğin Facebook'taki bir arkadaşınızın “media” düğmesine tıkladığınızda o kişiye ait fotoğraflar medya çubuğunda görüntüleniyor. Çubuktaki yıldız düğmesine tıklayarak medya akışına abone olduğunuzdaysa, o arkadaşınız yeni fotoğraflar eklediğinde anında haberdar oluyorsunuz. Actions düğmesiyle de mesaj gönderme, link paylaşma gibi bazı eylemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. 
Kenar çubuğunun dibindeki arama kutusunu kullanarak arkadaşlarınız arasında arama da ya- 


pabilirsiniz. 


Medya ve RSS takibi 

Fotoğraf makinesi şeklindeki düğmeyle ulaşılabilen medya çubuğu, bağlandığınız servislerdeki fotoğraf ve videolar arasında gezinmenizi kolaylaştırıyor. Bu özellik Flickr, Photobucket ve Facebook'taki fotoğraf albümleriyle YouTube ve Truveo videolarını destekliyor. Gezinmekte olduğunuz sayfada bir “medya akışı” varsa adres çubuğunun solundaki fotoğraf makinesi düğmesi parlayacaktır. Bu düğmeye tıklayarak medya çubuğu açabilir, isterseniz medya çubuğundaki 


yıldız düğmesine tıklayarak da o galeriyi favori- 


lerinize ekleyebilirsiniz. Favori medya akışlarınıza ait güncellemeler My World sayfasında gösterilir. Web'de gezinirken beğendiğiniz herhangi bir yazı, resim ya da fotoğraf olursa bunu sürükleyip arkadaşınızın üzerine bırakarak anında paylaşabilirsiniz. Beğendiğiniz parçayı yalnızca kendinize saklamak istiyorsanız pano şeklindeki Web Clipboard düğmesine tıklayabilir, sürükle — bırak yoluyla sayfada gördüğünüz her şeyi panoya kopyalayabilirsiniz. Panonuzun içeriği siz temizleyinceye kadar kaybolmaz. Panonuzun içeriği kabarmaya başlarsa klasörler oluşturarak kayıtlarınızı düzenlemeniz mümkün. 
Flock'un bütünleşik RSS okuyucusunun Firefox'tan pek farkı yok. RSS beslemesi olan bir sitede gezinirken adres çubuğundaki RSS düğmesi parlıyor ve isterseniz düğmeye tıklayarak o beslemeye abone olabiliyorsunuz. Siz de bizim gibi Google Reader veya benzeri bir web tabanlı RSS okuyucunun nimetlerinden faydalanıyorsanız Flock'un bütünleşik okuyucusunu kullanmak istemeyebilirsiniz. Bu durumda Flock, abone olmak istediğiniz beslemeleri Google Reader, Feedmarks, Bloglines, My 
Yahoo veya Outlook'a ekleyecek şekilde ayarlanabiliyor. Tersine, Google Reader'daki aboneliklerinizi Flock'a taşımak isterseniz bir 
OPML dosyası oluştu- 


rup bunu Flock'a akta- 


rabilirsiniz. 


Flock 
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People çubuğu sayesinde hem 
Facebook'unuza gelen talepler hem de arkadaşlarınıza ait gelişmeler sürekli gözünüzün önünde. 


© Flock 1.0'ın desteklediği servisler 


Flock 1.0'ın desteklediği servisler Flock 1.0'la birlikte bütünleşik olarak desteklenen web siteleri şunlar: 


del.icio.us Magnolia 


Facebook Flickr Youlube Twitter 


Photobucket  Piczo 


Blogger Blogsome LiveJournal 
Typepad WordPress.com Xanga 
Kişisel host'unuzda blog'unuz 


extentions.flock.com adresinden indirilebilen eklentiler sayesinde arttırma imkanınız var, ama gördüğümüz kadarıyla henüz bu konuda çok fazla girişimde bulunulmamış. 
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Diğer çubukların aksine medya çubuğu ekranın tepesini kaplıyor ve kendine has bir “favori” listesi var. 


RSS okuyucusu, ekranda görüntülenen yazıları otomatikman 
“okundu” olarak işaretliyor. 


Blog'culara büyük kolaylık 

Bir web günlüğü (blog) sahibiyseniz Flock'un bütünleşik blog yazma aracı hoşunuza gidebilir. 
Bu araç WordPress, Blogger, LiveJournal ve Typepad gibi popüler servislerle uyumlu. 

Aynı zamanda kendi host'unuzda bulunan blog'unuz da —garanti olmamakla beraber gerekli bilgileri girdiğinizde desteklenir hale geliyor. 

Biz kendi sunucumuzda barındırdığımız bir WordPress kurulumuna başarıyla yazı yazabildik. 
Bunun için blog hesabını ayarlarken API olarak MetaWeblog'u seçmemiz gerekti. 

Blog yazısı yazarken de medya çubuğundan ve web panosundan içerik sürükleyip bırakabilir, dilerseniz de herhangi bir web sayfasında gezinirken blog”unuza göndermek istediğiniz bir şe- ye sağ tıklayıp “Blog This” komutunu verebilir- 


siniz. 


© Flock'u daha da geliştirin 


Firefox tabanlı bir tarayıcı olan Flock'un, Firefox için geliştirilmiş yüzlerce eklentiden faydalanamayacak şekilde tasarlanması saflık olurdu. Flock gerçekten de Firefox eklentilerinin 


büyük bir çoğunluğunu destekliyor. Ancak Flock'un arabirimi kendine has olduğundan Firefox arabiriminde değişiklik yapan bazı eklentiler Flock'ta çalışmayabiliyor. Flock'ta çalıştığı onaylanmış veya yalnızca Flock için geliştirilmiş eklentilerden oluşan dizine 


174 pcnet ARALIK 2007 


serbest. Flock, yüklenen eklentinin 


olmak mümkün değil. 


Paylasım 

Fotoğraflarınızı paylaşmayı seviyorsanız Flock'un bütünleşik fotoğraf yükleme aracı sizin için biçilmiş kaftan. Flock, bilgisayarınızda- ki herhangi bir fotoğrafı anında Facebook'a, Flickr'a ve Piczo'ya gönderebiliyor. Bu aracı çalıştırmak için menüdeki yukarı ok şeklindeki düğmeye tıklamanız yeterli. Açılan ekrana fotoğrafları sürükleyip bırakabilir ya da Choose Photos'a tıklayıp tek tek seçebilirsiniz. 

Fotoğraflarınızı seçtikten sonra sağ alttaki listeden kullanmak istediğiniz servisi seçin, ancak hemen Upload düğmesine basmayın, çünkü üst kısımda yeni ayarlar açılmış olacak. Servise göre değişen bu ayarlar temel olarak başlık, açıklama, etiketler ve gizlilik ayarlarından oluşuyor. 
Batch sekmesinde yapacağınız ayarların bütün fotoğraflara uygulanacağını, Photo sekmesinde- ki ayarların ise o anda seçili fotoğrafa has oldu- 


Şunu göz önünde bulundurmanızı öneririz. 


Aynı anda her yerde 

Flock'u çekici kılan tek şey elbette sosyal ağ siteleriyle kolay bağlantı kurabilmesi değil. Bu kadar fazla özelliği nispeten sade bir tasarımla sunabilmek de bizce etkenlerden birisi. Başarısını artık herkesin kabul ettiği Firefox'u altyapı olarak tercih etmesi, ancak belli bir kullanıcı kitlesinin ihtiyaçlarını Firefox'tan daha iyi karşılaması da Flock'un yükselişini hızlandıracak gibi görünüyor. Önümüzdeki günlerde Türkçe sürümünün de yayınlanmasıyla birlikte Flock'un alacağı tepkileri ve elde edeceği kullanım oranını 


merakla bekliyoruz. 


adresinden ulaşabilirsiniz. 
Hlock eklenti dizininin arama, paylaşım, sosyal ağlar ve widget'lar gibi kategorilerden oluştuğunu görmek şaşırtıcı değil. Dizinde yer almayan Firefox eklentilerini denemek de 


çalışmayabileceğini hissettiği zaman bir uyarı mesajı veriyor ama eklentinin hala çalışma ihtimali olabiliyor; yani deneme yapmadan emin 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Microsoft'un sunduğu beş ücretsiz uygulamadan oluşan Windows Live yazılım paketi internette etkileşimi kolaylaştırıyor. 


Selim ŞUMLU webmaster©PCnet.com.tr 


WindowsLive.com sitesi henüz İngilizce olmasına rağmen yazılımların tümü 
Türkçe olarak kullanılabiliyor. 


icrosoft, iki yıl önce duyurduğu “Live” stratejisi doğrultusunda internet- 


M 


ve” etiketini yapıştırmaya başlamıştı. Micro- 


le ilişkili yazılım ve hizmetlerine “Li- 


softun bu hamlesi, yazılım alanında yakaladığı başarıyı internet dünyasında bir türlü elde edemeyen Microsoft'un ürünlerini internete adapte etme çabası olarak görebiliriz. Microsoft'un Windows Live ailesine bağlı birçok yazılım ve çevrimiçi hizmet mevcut. Bunların bazıları isim değişikliği yoluyla (örneğin MSN Messenger'ın Windows Live Messenger olması) Windows Live ailesine katılırken yeni geliştirilen bazıları da bir süredir beta sürümleriyle kullanıma sunulmaktaydı. 

Microsoft'un bir süredir geliştirmekte oldu-Şu yazılımlardan oluşan Windows Live yazılım 


paketi nihayet “beta” etiketinden kurtuldu ve 


TAA "eki 


EO GOP alai Ar 
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Türkçeleştirilmiş olarak internet kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Her biri internetle ilişkili olan beş yazılımdan oluşan Windows Live 

program grubu ücretsiz olarak dağıtılıyor. 
Şimdi Windows Live paketine dahil olan 

yazılımları tek tek mercek altına alalım: 

s Hotmail ile entegre çalışabilen ve POP ve 

IMAP protokollerini destekleyen e-posta istemcisi Windows Live Mail 

s Ünlü anlık mesajlaşma yazılımı Windows Live 

Messenger 

se Web günlüklerine (blog'lara) yazı göndermeyi kolaylaştıran metin editörü Windows Live Writer 

e Resim albümlerini yönetmeye ve resimleri Microsoft Spaces, MSN Soapbox ve Flickr'a yüklemeye yardımcı olan Windows Live Fotoğraf Ga- 


İlerisi 


Kurulum 

Windows Live yazılımları windowslive.com adresinden indirebilen tek bir kurulum programı aracılığıyla indirilip yükleniyor. Siteye girip “Get Windows Live — FREE!” düğmesine tıkladıktan sonra yüklemek istediğiniz ürünleri ve ayarları seçiyorsunuz. İstediğiniz yazılımları seçip “Yükle” düğmesine tıklamadan önce varsayılan olarak hepsi açık gelen ayarları kapatmanızı öneririz. 2,3 MB boyutundaki kurulum yardımcısını indirip çalıştırdığınızda, seçtiğiniz ürünler otomatik olarak indirilip kurulmaya başlıyor. Yazılımların kurulum dosyalarını tek tek indirip depolamak ne yazık ki mümkün değil. Her formattan sonra yazılımların tekrar indirilmesini ge- 


rektiren bu durum özellikle kotalı internet kul- 


hi 


hmmm gan küm e hilli) 
Mizi biz! 

Ür kama saşe 
Br kanin 


lanıcılarının hoşuna gitmeyebilir. Tüm yazılımları kurmayı seçerseniz kurulum işlemi yarım saat kadar sürebilir, ancak yanında “yüklendi” ifadesini gördüğünüz yazılımları diğerlerinin yüklenmesini beklemeden kullanmaya başlayabilirsiniz. Kurulum tamamlandığında, yazılımların Programlar menüsündeki “Windows Live” gru- 


buna eklendiğini göreceksiniz. 


Windows Live Messenger 8.5 

Windows Live Messenger'ı çoğumuz uzun süredir tanıyor ve aktif olarak kullanıyoruz. Eski Messenger kullanıcıları 8.5'e geçişte büyük degişiklikler fark etmeyecekler, zira bu sürümde fazla yeniliğe gidilmemiş ve bazı küçük değişiklikler ve makyajlarla yetinilmiş. 

Messenger 8.5'te ilk dikkat şey oturum açma ekranında ve menülerdeki küçük görsel değişiklik- ler. Konuşma penceresindeki “Son alınan ileti zamanı”nın konumu değişmiş. İfade fanatikleri için 


de “(*.)” yazarak ulaşıla- 


bilen bir tavşan ifadesi ekei lenmiş. Büyük yenilik 

eee doğrusu! Live Search'te 

enini em 

miri arama yapma, çoklu soh- 

i .w | bet, görüntülü görüşme 
| iü A ini 1: : pi : 

- zler Ai gibi sevilen özelliklerse 
| - erine ke yerlerinde duruyor. 
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| Messenger'ın Windows 


Live entegrasyonu saye- 


sinde, bir Windows Live 


ID hesabınız varsa Messenger üzerinden Hotmail'deki e-postalarınıza, Spaces'daki blog'unuza ve benzeri servislere Messenger üze- 


rinden erişebilirsiniz. 


Windows Live Mail 
Windows'la birlikte gelen Outlook Express (XP) ve Windows 
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Windows Live 


Mail (Vista) yazılımlarına bir alternatif olarak düşünebileceğiniz Windows Live Mail (ilk adıyla Windows Live Mail Desktop) bu yazılımlara kıyasla biraz daha güvenli ve fonksiyonel olarak tasarlanmış bir e-posta istemcisi. 
Outlook Express kullanıcılarının alışkanlıklarından vazgeçmelerinin zor olduğu düşünülerek menüler ve seçenekler olabildiğince aynı tutulmaya çalışılmış. 

Bilindiği gibi ne Outlook Express ve Windows Mail ne de Outlook şaşırtıcı biçimde Microsoft'un web tabanlı e-posta servisi Hotmail'i des- 


teklemiyordu. Windows Live Mail ise Hotmail 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© Windows Live her yerde 


Windows Live servisleri sadece PC'ye kurulan yazılımlardan ibaret değil. Web üzerinden kullanılabilen servisler şunlar: Windows Live Olaylar: Etkinlik planlama, davetiye gönderme ve anıları paylaşma işlerini düzenleyen servis. 
Windows Live Hotmail: 5 6B e-posta 


alanı veren popüler e-posta servisi. 
Windows Live Spaces: Günlük yazılarınızı ve resimlerinizi paylaşmayı kolaylaştıran blog servisi. 
Windows Live SkyDrive Beta: Parola korumalı çevrimiçi dosya deposu. Henüz 


Son alınan ileti zamanı artık mesaj yazma alanının hemen üstünde görüntüleniyor. 


Live Mail'in reklam destekli olacağından korkuluyordu ama final sürümünde böyle durumun söz konusu olmadığını gördük. 


Türkiye'de kullanılamıyor. 
Windows Live Calendar Beta: Online takvim ve ajanda. Henüz Türkçe sürümü 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Kırmızı göz düzeltme gibi “her eve lazım” işlevler Live 
Fotoğraf Galerisi'nde mevcut. 


(ayrıca live.com ve msn.com) hesaplarına bağlanarak senkronize olabiliyor. Yazılım aynı zamanda POP3 ve IMAP hesaplarını da destekliyor. Böylece Hotmail ile diğer e-posta hesaplarınızı tek bir noktadan kontrol etmeniz mümkün hale geliyor. Live Mail'in aynı zamanda Messenger ve Spaces ile bütünleşik çalışan bazı özellikleri de var. Yazılım, RSS beslemelerine abone olma ve Vista ile tanıştığımız “anında arama” yapma özelliklerine de sahip. Günümüzde pek kul lanılmasa da Live Mail hala “haber grupları”na erişim imkanı sunuyor. 

Hotmail ile birlikte bir veya birkaç POP3 tabanlı e-posta sahibi olan kullanıcılar daha derli toplu bir kullanım için Windows Live Mail'e terfi etmeyi düşünebilirler. Bugüne dek Outlook Express ve Windows Mail'in bir adım önünde gördüğümüz Mozilla Thunderbird de böylece dişli bir 


rakip kazanmış oluyor. 


Windows artık daha canlı 


Windows Live yazılım paketi bizce Windows XP ve Vista kullanıcıları için faydalı uygulamalar içeriyor. Tamamı bedava olan bu yazılımlarda 


Microsoft'un nihayet tekelci zihniyetinden vazgeçip üçüncü parti servislere de destek vermeye başlaması sevindirici bir gelişme. Windows Live yazılımlarının ve servislerinin kendi 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aralarındaki güçlü etkileşimi, bu servislerin çoğunu birlikte kullanan kullanıcılara mutlaka kolaylık sağlayacaktır. Live yazılımlarıyla aynı işlevi gören alternatif yazılımları kullanmakta olanların bir de Live yazılımlarını denemelerini öneriyoruz, çünkü bu yazılımlar bazı alternatiflerini dize getirecek kadar güçlü. 


Windows Live Fotoğraf Galerisi 

(Türkçe sürümde dahi bazen Windows Live Photo Gallery olarak geçen Windows Live Fotoğraf Galerisi'ni Windows Vista ile birlikte gelen Windows Fotoğraf Galerisi'nin bir üst sürümü olarak nitelendirmek mümkün. Yalnızca Windows Vista'da bulunan Windows Fotoğraf Galerisi'nin aksine Live Fotoğraf Galerisi'nin Windows XP'ye de kurulabiliyor olması XP kullanıcılarını sevindirecektir. 

Live Fotoğraf Galerisi temelde Windows Fotoğraf Galerisi'yle hemen hemen aynı olmakla beraber birkaç özelliğiyle ondan ayrılıyor. Bunlardan ilki, yazılıma yeni eklenen fotoğraf netleştirme ve panoramik fotoğraf oluşturma özellikleri. Uçları birbirine yakın olarak çekilmiş iki fotoğrafı birleştirerek tek bir fotoğraf elde etmek isterseniz galeriden bu fotoğrafları seçip sağ tıklayarak “Panoramik fotoğraf oluştur” komutunu verebilirsiniz. Live Fotoğraf Galerisi fotoğraflarınızı otomatik olarak kırpıp birleştirme- ye çalışacaktır. İkinci yenilikse resimlerinizi internette yayınlayarak paylaşma imkanı. Bu özelliğin Microsoft'a ait Windows Live Spaces ve Soapbox'ı desteklemesini bekliyorduk, ama Yahool'ya ait popüler fotoğraf paylaşım servisi Flickr'ın da desteklendiğini görmek bizim için şaşırtıcı oldu. İstediğiniz fotoğraf veya videoları seçip “Yayımla” düğmesine tıkladığınızda kullanmak istediğiniz servisi seçebilir, böylece resimlerinizi kolayca internete yükleyip meraklılarıyla paylaşabilirsiniz. 

Windows Fotoğraf Galerisi'nde fotoğrafın etrafındaki boş kısımlar gri renkle dolduruluyordu. Live Fotoğraf Galerisi'nde siyah olarak degiştirilen bu rengin kullanıcı tarafından belirlenebilmesini dilerdik. Pek çok basit düzeltme işlemini yapabilen Live Fotoğraf Galerisi'nin hala resimleri yeniden boyutlandıramamasınıysa bir eksiklik olarak görüyoruz. Bunlara rağmen Live Fotoğraf Galerisi Google'ın Picasa yazılımının işlevselliğini nihayet kazanmış durumda ve birçok kullanıcının fotoğraf arşivleme yazılımı 


olmaya aday. 


Windows Live Writer 
İnternette herkesin kendini kolayca ifade et- 


mesine olanak tanıyan blog”'lar (web günlükle- 


ri) artık ciddi bir yayın platformu olarak kabul görmüş durumda. Blog yazarlarını iki gruba ayırmak mümkün: Blog mantığına ve teknolojisine hakim, kendi düzenlediği blog sitelerinde yazan üst seviye yazarlar ve genellikle Blogger, Spaces, Blogcu.com gibi hazır servisleri kullanarak günlük yazıları yazan sıradan yazarlar. Microsoft'un geliştirdiği blog editörü Live Writer'ın ikinci gruba hitap ettiğini söyleyebiliriz. Zaten Live Spaces hizmetinin de bu gruba yönelik olarak geliştürildiği biliniyor. 

Microsoft, Word 2007 yazılımına da blog yazma özelliğini ekleyerek hızla gelişen bu platforma seyirci kalmayacağını göstermişti. Ama işin ilginç yanı, Live Writer öyle başarılı ve şimdiye kadar benzeri üretilmemiş bir yazılım olmuş ki profesyonel blog'cular tarafından bile benimsenmiş durumda. Arabirimi oldukça başarılı olan yazılım bir blog'cunun aradığı hemen hemen tüm özelliklere sahip durumda. Yazılarınızı görsel olarak biçimlendirmek ve resim eklemek mümkün. 

Microsoft'a ait Spaces ve SharePoint hizmetlerinin yanı sıra Blogger, WordPress, TypePad, LivefJournal, Movable Type gibi popüler script ve servislerin hepsini destekleyerek Microsoft bi- 


zi bir kez daha şaşırtıyor. Kendi sunucumuzda 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barındırdığımız WordPress tabanlı blog'umuza yalnızca site adresini, kullanıcı adı ve şifremizi yazarak bağlanabildik. Dolayısıyla Writer'a hesap eklemenin çok basit olduğunu söyleyebiliriz. 

WordPress'le yaptığımız denemede Writer sitemizin şablonunu ve kategorilerini tanıdı. Böylece WordPress'in kendi editörünün bile yapamadığı şekilde, sitemizin birebir kopyası üzerinde yazı yazma imkanına kavuştuk. Writer bütünleşik link, resim ve video ekleme özelliklerine de sahip. Şimdiye dek eşini görmediğimiz bir uygulama olan Writer'ı amatör — profesyonel tüm 


blog yazarlarının denemesini öneririz. 


Writer'ı adeta bir kelime işlemci gibi kullanarak blog'unuzu güncelleyebilirsiniz. 
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7 internet 


Wi-Fi'ın sağlığa etkileri 


Kablosuz ağların sağlığımızı tehdit edip etmediğini araştırdık. 


Ercüment YILMAZ! 
ercument©PCnet. 


ablosuz ağların getirdiği kolaylıklar sürekli gündemde, fakat sağlığa etkileri 

çok fazla konuşulmayanlar arasında. Bu konuda bilimsel birçok araştırmanın sonuçlandırılmasına rağmen yeni araştırmaların da yapılıyor olması kimi çevrelerde kablosuz ağların insan sağlığı üzerindeki etkileri hakkında soru işaretlerini artırıyor. Dünya çapında birçok uzman kuruluşun yaptığı araştırma ve sunduğu rapor sonrasında oluşan genel kanı kablosuz ağların çalıştığı 2.4 GHz radyo frekansından kaynaklanan radyasyonun insan sağlığı için zararsız olduğu. Genel kanının bu şekilde olmasına rağmen İngiltere'de bu yılın mayıs ayında BBC televizyonunun bir program için yaptığı araştırmada, bir okulda kablosuz ağlardan kaynaklanan radyasyon oranlarının baz istasyonlarından daha yüksek olduğu ortaya çıkarınca, İngiltere'de Sağlık Koruma Kurumu (Health Protecton Agency) kablosuz ağların sağlık etkileri üzerinde sistematik bir araştırma yapacağını açıkladı. Şimdiye kadar elde edilen bulgulara rağmen kablosuz ağların insan sağlığı açısından risk oluşturabileceğine inanan çevrelerin ana argümanlarından biri radyo frekansı radyasyonunun termal olmayan etkileriyle ilişkili. Ortada sağlığı ne açıdan etkilediğiyle ilgili bir sav olmama- 


sına karşın endişelendirici olanın, radyo frekan- 


sı radyasyonunun termal olmayan etkileriyle ilgili henüz yeterince araştırma yapılmamış olması olarak gösteriliyor. Bu savı destekleyen son yandaş Almanya Hükümeti. Ekim ayında Almanya Çevre Bakanlığı sürpriz bir şekilde vatandaşlarına kablosuz ağlardan kaynaklanan radyasyona maruz kalma sürelerini asgariye indirmeyi ve geleneksel kablolu bağlantıları seçmelerini tavsiye etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada kablosuz ağların yeni bir teknoloji olması ve bu teknolojinin sağlık etkilerinin tamamen araştırılmamış olmasından dolayı, kablosuz ağların tercih edilmemesi gerektiği söylendi. 

Bunlara rağmen kablosuz ağlarla ilgili yapılan araştırma raporları şimdiye kadar olumsuz bir sağlık etkisi ortaya koymadı. Hatta bazı araştırma sonuçları açık bir şekilde kablosuz ağların insan sağlığına herhangi bir etkisinin olmayacağını gösterdi. Sağlık konusundaki en büyük otoritelerden biri olan Dünya Sağlık Örgütü 


adresinde yayımladığı raporda, 
“Çok düşük maruz kalma seviyesi ve günümüze kadar elde edilen araştırma sonuçları dikkate alındığında baz istasyonlarından ve kablosuz ağlardan kaynaklanan zayıf radyo frekansı sinyallerinin olumsuz sağlık etkileri yaratabileceğine 


dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır” diyor. 


Pembe bir tablo 


Aynı raporda bugüne kadar bilimsel araştırma sonuçlarına göre radyo frekansından kaynaklanan tek sağlık etkisinin sadece vücut sıcaklığındaki artış olduğu ve bu artışın (> 1 9C) sadece bazı sanayi alanlarında meydana 


gelebilecek kadar yoğun radyo frekansıyla oluşabildiğinin gözlemlendiği söyleniyor. Sonuç olarak baz istasyonları ve kablosuz ağların oluşturduğu radyo frekansından kaynaklanan vücut ısısındaki artışın önemsiz denilebilecek kadar küçük olduğu ve insan sağlığını etkilemediği belirtiliyor. 


Rapordaki ilginç açıklamalardan biri de, 50 yıldan daha uzun bir süredir kullanılan radyo ve televizyon yayın istasyonlarının yaydıkları radyo frekanslarının daha düşük frekansta olması sebebiyle insan vücudu tarafından baz istasyonlarından 5 kat daha fazla emildiği, fakat buna rağmen bu sürede herhangi bir sağlık etkisinin ortaya çıkmadığı söyleniyor. Kablosuz ağların cep telefonlarından daha masum olduğu zaten biliniyor ve yukarıdaki açıklamaya göre masumiyetleri bir kez daha doğrulanmış oluyor. 
Buna benzer bir açıklama da İngiltere Sağlık 


Koruma Kurumu tarafından yapılmıştı. Açıklamaya göre bir kablosuz ağ erişim noktasında 1 yıl oturmakla, yirmi dakika cep telefonu görüşmesi yapmak maruz kalınan radyo dalgası açısından aynı seviyede oluyor. Kıyaslamak gerekirse, cep telefonlarının azami gücü 2 W'ken, birçok kablosuz dağıtıcının azami gücü 100mW'den daha az. Bunlara ek olarak kablosuz ağ ekipmanları cep telefonlarından farklı olarak sürekli olarak iletişim halinde olmuyorlar. Bu da kablosuz ağların cep telefonları karşısındaki masumiyetini bir kat daha artırıyor. 


abone form 


<— kazanın! 


10 sayı fiyatına 12 sayı adresinize gelsin. 


ABONE FORMU ARALIK 2007 


adı / soyadı... 
a e | RR e a e Ri a m 


mesleği / görevi .................................. doğumtarihi /  / Normal abonelik 59 YTL 


dergiitesimadesi- << 


postalk o d UM Me mene na e e emen mrk Cl) Le e NR van e ee e NE Me şehir... e-posta ...... 


e İM e KG e a e e 


LI havale gönderiyorum İş Bankası Şişli Şubesi Hesap No: 1290-195 O * dekontunuzu bize ulaştırmayı unutmayınız. <eeeeeeeeemmeeaeannan 


abonelik bedelini kredi kartımdan çekiniz LI visa master eurocard 


kredi kartı no son kullanma tarihi e e ea 


fatura bilgileri adıma düzenleyiniz imza 


firma adına düzenleyiniz 


İNG ee ek a e m a e e e m e e 
<< a <A 


EİİİR m Nİ MG) MESİ GİZÜİKESİİ mmm 


* Merkezimize her ayın 20'sine kadar ulaşan abone müracatları ilk çıkacak sayıdan itibaren, 20'sinden sonraki kayıtlar ise bir sonraki ay için geçerlidir 


Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş. Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli - İstanbul 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internet yurtdışından alışveriş 


Amerika'da 


posta kutunuz 


Türkiye'ye ürün göndermeyen alışveriş sitelerinden m 9 


vermek ve adresinize gönderilmesini sağlamak çok kolay... 


Tolga Şişmanoğlu rtuk Amerika'dan istediğiniz zaman, is- a lk niye A tediğiniz site ve markalardan Türkiye'deki adresinize ürün sipariş edebilirsiniz. 
Şirket, MBA (işletme yüksek lisansı programı) eğitimleri için orada bulunan iki Türk girişimci tarafından kurulmuş. Online yemek sipariş portalı olan bu site, kısa sürede büyük ilgi görerek delivery.com'a satılmış ve ardından Türkiye'de bünyelerine dahil olan üçüncü ortakları ile www.amerikadaniste.com kurulmuş. 
Amerika'daki bazı online alışveriş sitelerinin Türkiye'ye sipariş göndermemesi ve gönderen kurumların da yüksek fiyatlar biçmesini fırsat bilen girişimcilerin amacı, uygun fiyata en hız- 


lı şekilde adresinize ürün yollamak. 


İlk iş kayıt olmak 

Siteye öncelikle kayıt olmamız gerekiyor. Bunun için ücret 15 dolar. Üye olduğunuzda artık istediğiniz sitelerden alışveriş yapabilir ve amerikadaniste.com'un size verdiği teslimat adresini (Shipping Address) alışveriş yaptığınız siteye 


yazarak sipariş verebilirsiniz. Kimyasal malzeme- 


ler, silah, patlayıcı maddeler ve tekrar satılmak 


© Kredi kartıyla ödeme 


Bazı internet sitelerinin, Türk bankalarının kredi kartlarını kullanabilirsiniz. Garanti, kredi kartlarını kabul etmediği durumlarda Akbank, İşbank gibi bankalarının kredi aşağıdaki işlemleri yapabilmeniz de kartlarında adres değişikliği yapmak mümkün. Birçok alışveriş sitesi kredi mümkün. Değişiklik işlemi Garanti Bankası kartının kayıtlı olduğu adresle gönderi kartları için internet şubesinden de 


adresinin aynı olmasını istiyor. Kredi yapılabiliyor. 

kartınızı almış olduğunuz bankanın Alışverişiniz bittikten sonra kredi kartı internet sitesinden ya da telefon ederek, adresinizi tekrar Türkiye adresinize 

kredi kartı adresinizi değiştirmeyi unutmayınız. Aksi takdirde, amerikadaniste.com'dan almış olduğunuz hesap ekstresi, bankanızdan gelen adresle değiştirerek Türk bankalarının yazışmalar Amerika adresinize gelecektir. 


182 Pcnet ARALIK 2007 


üzere ticari nitelikte ürünler haricinde ne diler- 


seniz onu sipariş edebilirsiz. 


Paketleme ve gönderim 

Ürünlerinizden, değeri 100 euronun altında olan ve aynı üründen 3 adet ve daha fazla olmayan siparişleriniz gümrüğe girmiyor. Gümrüğe giren paketleriniz için işlemlerinizi dilerseniz siz yapıyor, dilerseniz de gümrük komisyonculuğu hizmeti alabiliyorsunuz. 

Siparişlerinize gönder” emri verdiğiniz andan iübaren, Türkiye'deki adresinize 2-3 gün içerisinde ürünleriniz teslim ediliyor. Paketleriniz (Amerika saatine göre) 10:00'a kadar Amerika adresinize ulaşırsa iki gün, saat 10:00'dan sonra ulaşırsa üç gün içerisinde teslim ediliyor. 

İsterseniz ürünlerinizi bekletebilir ya da bir arkadaşınızın siparişleriyle birleştirerek en az kargo maliyetiyle sipariş edebilirsiniz. Site, ürünlerinizi ücretsiz olarak 30 gün bekletiyor. 30 günü aşan beklemelerde kilo başına haftalık 4 dolar ücret alınıyor. Dilerseniz paketlerinizi en az kargo maliyeti için yeniden düzenletebiliyor, ürünü daha ufak bir pakete aldırarak gereksiz büyük paketleme için ekstra kargo ücreti ödememiş oluyorsunuz. Hatta birkaç ürünü tek bir koli içerisine bile aldırabilirsiniz. Bunun da ücreti 


paket başına 5 dolar olarak faturanıza yansıyor. 


Gönderim ücretleri 
Site, her gönderi için | pound'a (453.6 gram) kadar 28 dolar, sonraki her pound için 6 dolar ücret alıyor. Örneğin: 3 pound ağırlığındaki paketiniz için toplam taşıma ücreti 40 dolar. 
Karşılaştırma yapmak gerektiğinde; her | pound için UPS 67.22 dolar, Fedex 61.23 dolar, 


amerikadaniste.com 28 dolar oluyor. 


net tahlil 


İlişkilerimiz sanallasıvor 


Gelişen internet teknolojileri sayesinde bir tarafta ikili ilişkilerden koparken, diğer taraftan da eski ilişkilerinizi canlandırmamız mümkün. Ne tezat bir durum değil mi? 


Psikolog Melisa KÜÇÜK melisa©pcnet.com.tr 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elişen teknoloji, toplumsal yapıdaki değişmeler, globalleşme derken ge- 


G 


da insan ilişkilerini de farklılaştırmayı başardı. 


nelleşen değişim hareketleri, sonun- 


Bu sanal dünya ile gerçek dünya arasında gidip gelen bireyler, yüzünü, adını hatta sesini bile duymadığı insanlarla kendi yarattıkları gerçekleri paylaşır oldu. 


Karsınızda internet 
Hayatın dönüm noktası, insanlığın büyük burluşu... Yoktan var eden, vardan yok eden, iniş çıkışların cirit attığı, kayboluşların, yabancılaşmanın kol gezdiği, buluşların ve kurtuluşların mevcudiyeti internet dünyası... Yalanlarımızı özgürce yazmak ya da onlara kendimizi de inandırmak, chat odalarında başka hayatlar, başka kimlikler olmak ne kadar cazip geldi bize. Peki, ya sonuç? Kanallar doldu taştı. İnsanlar kendi sınırlarını aştı bu yeni gözbebeği sayesinde. Zamanla birçok arkadaşlık sitesi dünyamıza girdi yalnızlara, dışa açılamayanlara 


ilaç olsun diye. 


Faydayla zararı ayırmak gerek 

Son günlerin en popüler sitesi olan ve benim de müdavimi olduğum Facebook'tan ayrıca bahsetmek isterim. Henüz kalitenin elden düşmediği bu site tam bir buluşma noktası. Bu site sayesinde dilden dile dolaşan “ebeni bile bulabilirsin” sözü gerçekleşir hale geldi. Son zamanlarda maddiyatın insanı esir almasıyla değerlerinden uzaklaşan bireyler bu sitedeki bazı gruplar sayesinde yeniden kendini bulmaya başladı. 
Özellikle “80'lerin sonunda 90'ların başında çocuk olmak” gibi gruplarla geçmişe yaptığımız yolculuk sayesinde zamanında algılayamadığımız güzel olayların mutluluk verici yanlarını keşfediyor ve çocukluğumuza ait nostaljiyi yaşıyoruz. Bu gruplarda paylaşılan ortak sohbetler günlük yaşamın stresinden de kişiyi arındırıyor. Ayrıca, yolda kaldırımın diğer ucunda gördüğünüz eski bir arkadaşınıza 'hatırlar mı” endişesiyle merhaba dahi diyemezken, Facebook'ta listenize kolaylıkla ekleyip sohbet edebiliyorsunuz. 

Kurulan gruplar güncel konuları ele alıyor ve fikirlerini özgürce milyonlara duyurabiliyor. Bu olumlu tablonun karşında eğer birey vaktinin 7- 
8 saatini Facebook karşısında harcıyor, arkadaşlarıyla sosyal yaşamda buluşmayı reddediyorsa, e-postalarını kontrol etme amacı Facebook'tan gelen değişiklikleri takip etmek olmuşsa, karşımızda patolojik bir tablo beliriyor. Bireylerin daha irade odakl 


gerekiyor. 


e bilinçli bir kullanıcı olmaları 


İnternet küllanmak, ince bir çizgide yürüme- 


in yanı sıra duygusal anlamda değişim- 


de uğrar. Bu dönemde ergenin, kendisini 


syal alanlarda ortaya koyabilmesi, otorite ça- 


mi 


tışması, ayrışma ve bireyselleşme gibi sorunlarla başbaşa olduğunu görürüz. Grup arkadaşlıkları önem kazanır, karşı cinse olan ilgi artar ve bunu cinsel kimlik gelişimi izler. Duygusal yoğunluğun yaşandığı bu dönem, ergeni büyük aşklara sürükler. Başkaları tarafından anlaşılma duygusunu yaşamaya çalışır. 

İşte son yıllarda bu duygunun yaşanmasında internet büyük önem kazandı. Yoğun merak ve keşif duygusu, ergeni sanal dünyaya iter. Annebabasına sorup yanıt alamadığı sorulara internette cevap arar. İşte bütün sorun bu başıboş arayışlarda yatar. 14-16 yaş grubu ergenlerin gelişen bağımsızlık duygusu ve bunun yanında toplumdaki gruplara bağlanma ve onlarla uyuşma eğilimi kontrol altında tutulmadığı takdirde büyük felaketlerle sonuçlanabilir. Asilik, bu dönemin en belirgin özelliğidir. Yasalara, kurallara, otoriteye ve düzene karşı çıkma, aykırılık peşin- de koşma gibi tüm bu yatkınlıklar, gençlerin internetteki kötü amaçlı sitelere düşmelerini kolaylaştırmaktadır. Ailesiyle güvenli bir bağ kuramamış, özgüveni oluşmamış, başarı duygusunu tadamamış, düşük benlik algısına sahip ergenlerde kendi alt kültürlerine uygun gruplara kolaylıkla ulaşabilmektedir. Pornografik içerikli, şiddete veya başka sapkın davranışlara maruz bırakan bazı internet sitelerine tesadüfen de olsa girebilir ya da merak duygusunu doyurmak için özellikle araştırabilir. 

Bir başka durum ise ergenin, internetteki sohbet ortamlarında suistimal edici kişiler veya gruplarla kendi kontrolü dışında karşılaşabilmesidir. 
Uyuşturucu satıcılarının, kadın satıcılarının, kumar batağının ve daha birçok ahlaksızlığın pazarı haline gelmiş bu sanal dünya, maalesef ulaşılan bilgeliğe gölge düşürüyor ama başta da dediğim gibi internet kullanmak ince bir çizgiye benzer, düşmeden yürümesini bilmek gerek... 
Öte yandan bu kötü tablonun aksine, yüzümüzü güldüren araştırmalar da mevcut. Bu araştırmalar, internet kullanımının yalnızlık, depresyon, sosyal ilişkilerden soyutlanma veya sosyal sapma davranışlarına neden olmadığını gösteriyor. Aksine kendini yalnız hisseden, depresyona ve sosyal sapmaya yatkın ergenler internette kendilerine uygun ortamları seçiyor. Ergen- 


lerin internetin kötü etkilerinden en az etkilen- 


mesi için, ebeveynlerin ergenle karşılıklı güve- 


ne dayalı ve iletişime açık bir ilişki kurması esasur. Böylece ergen internet ortamında rahatsız edici kişi veya durumlarla karşılaştığında ailesinden yardım alabileceği konusunda size güvenir. 
Yardımda bulunurken ebeveynin de ergen kadar interneti tanıyor ve kullanabiliyor olması gerekir. Böylece ergenin internette neler yaptığı hakkında bilgi sahibi olur ve yersiz endişelerden kurtulursunuz. Bununla birlikte ergenin nette 


neyle uğraştığını rahatlıkla takip edebilirsiniz. 


Çocuğunuzu tanıyın, onunla dost olun 

Ergenle birlikte internette zaman geçirmeli ve ona interneti kullanma konusunda model olmalısınız. Birlikte bilgi aramak, kişisel internet sayfası hazırlamak veya resim ve müzik dosyaları bulup indirmek, çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmenizi de sağlar. Ergenin internette şiddete, pornografiye veya benzer olumsuz uyaranlara maruz kalmaması için, öncelikle intemet erişimi için gerekli filtreleme programlarının bilgisayarda olmasını sağlamalısınız. Bunun için, bilgisayar yazılımları veya paket programları satan firmalarla görüşebilir ya da dergimizin yazılım 


editörü Daron'a danışabilirsiniz. 


“5 Netron Gözcü 


Microsoft ve Netron işbirliğiyle hazırlanan Gözcü adlı ücretsiz yazılım sayesinde, 


çocuğunuzun internetteki zararlılardan uzak durmasını bir nebze de olsa sağlayabilirsiniz. Unutmayın ki ebeveyn net tahlil 


kontrol yazılımlarına güvenmek yerine çocuğunuzla kuracağınız dostluk bağının gücüne güvenmeniz çok daha iyi sonuçlar verecektir. Bunun için ona daha fazla zaman ayırmalı ve onu dinlemelisiniz. 
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ALAN ADI REHBERİ 


Web'deki projelerinize ilk adımı atarken işe alan adınızı doğru yerden tescil ettirerek başlayın. 


lan adları, süphesiz internet üzerinde hayata 

geçirilen projelerin ilk adımını oluşturuyor. 

Amacınız her ne olursa olsun, kolayca akıllarda kalan bir alan adına sahip olmalı ve web sitenizi bu adres üzerine inşa etmelisiniz. 


Alan adı tescili nedir? 

Ziyaretçilerinizin web sitenize ulaşmak için kullanacağı “www” önekiyle baslayan alan adı büyük bir önem taşıyor. Teorik olarak hiç kimsenin kalıcı olarak sahip olamadığı alan adları, alan adı yazmanları tarafından sizin adınıza belirli bir süre için tescil ediliyor. 

Alan adları “ilk gelen alır” sistemiyle tescil ediliyor. 
Projenize başlamadan önce, kullanmak istediğiniz alan adının uygun olup olmadığını (daha önce başkası tarafından tescil edilmemiş olmalı) kontrol etmeniz ve kendi adınıza tescil ettirmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda bir web sitesi yayınlamayacak olsanız bile şirketinizin ismini taşıyan alan adını tescil ettirmek isteyebilirsiniz. Tescil ettirdiğiniz alan adını bir web 


siteniz olmasa bile ©sirketinizinismi.com benzeri e- posta adreslerine sahip olmak için de kullanabilirsiniz. 


Kim yapar? 

Belirlediğiniz alan adı ya da adlarını tescil ettirmek üzere bir alan adı yazmanına başvurmalısınız. 
Başvuracağınız alan adı yazmanını seçmek de en az alan adı seçimi kadar önemli bir konu. Alan adı yazmanınızın, tescil ettirdiğiniz alan adını kullanacağınız süre boyunca yanınızda olması ve alan adı yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyacağınız tüm hizmetleri sağlayabilmesi gerekiyor. www.ihs.com.tr adresinde hizmet veren İHS Telekom, alan adı yönetimi ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz bütün hizmetleri sunması ve bu alanda yıllara dayanan tecrübesiyle öne çıkıyor. 

İHS Telekom, Türkiye'de ICANN tarafından akredite edilmiş birkaç alan adı yazmanından biri. ICANN (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu) Akreditasyonu; com, net, org, info ve biz uzantılı alan adlarının tescil yetki ve operasyon haklarının hukuken bir kuruma devredilmesi anlamına geliyor. Su anda dünya üzerinde ICANN 
tarafından akredite edilmiş 1200 
teknoloji sirketi var. ICANN tarafından akredite edilmiş kuruluşarın içinde Verisign, AOL, Deutsche Telekom gibi uluslararası internet devleri de bulunuyor. Bu şirketlerin içinde yalnızca 3 adet Türkiye'li sirket yer alıyor. 


Tescil sonrası hizmetler 
Alan adı tescil ettirirken dikkatle üzerinde durmanız gereken noktalardan biri de yazmanınızın tescilden sonra size sağlayacağı hizmetler. Alan adlarınızı yıllar boyu yönetmeye ihtiyaç duyacağınız için bu noktada size sunulan hizmetlerin kalitesi büyük önem taşıyor. İHS Telekom, sektördeki deneyimi ve 


Alan adı fiyat listesi 
Tescil 


Yenileme 


9,99 YIL 9,99 YIL net 5,59 YTL 9,99 YIL org 9,99 YIL 9,99 YIL info 9,99 YTL 9,99 YTL biz 9,99 YTL 9,99 YTL 
US 9,99 YTL 9,99 YIL name 9,99 YTL 9,99 YTL in 29,99 YTL 29,99 YTL iv 37,99 YTL 37,99 YTL cc 25,99 YTL 25,99 YTL mn 59,99 YTL 59,99 YIL bz 39,00 YTL 39,00 YTL 
WS 10,99 YTL 10,99 YTL mobi 16,99 YTL 16,99 YTL co.in 10,99 YIL 10,99 YIL net.in 10,99 YTL 10,99 YTL org.in 10,99 YTL 10,99 YTL gen.in 10,99 YTL 10,99 YTL de.com 53,99 YTL 53,99 YTL gb.net 53,99 YTL 53,99 YIL no.com 53,99 YTL 53,99 YTL hu.com 53,99 YTL 53,99 YIL 


Fiyatlara KDV dahil değildir. 


alanında yetkin çalışanlarıyla tescil sonrası ihtiyaç duyacağınız hizmetleri kusursuz şekilde sunuyor. 

SNS ile hatırlatma: İHS Telekom ile tescil ettirdiğiniz bir alan adının tescil süresi sonlanmaya yaklaştığında cep telefonunuza gelen kısa mesajlar ile uyarılıyorsunuz. Size alan adınızı yenilemeniz gerektiğini hatırlatan SMS'ler süre bitiminden bir ay önce, 15 gün önce ve bir hafta önce gönderiliyor. 

Whois bilgisi gizleme: Normal kosullarda herhangi bir alan adının kimin tarafından tescil edildiğini öğrenmek için www.whois.net benzeri “Whois sorgusu” yapılabilen adreslere başvurmanız yeterli oluyor. Bu tip sorgularda kimlik bilgilerinize ulaşılmasını istemiyorsanız İHS Telekom'un “Whois bilgisi gizleme” hizmetini kullanabilirsiniz. 

SMS ile hatrırlatma ve Whois bilgisi gizleme, İHS Telekom'un sunduğu başarılı hizmetlere yalnızca birer örnek. 


Gizli ücretler yok 
Sağladığı faydalar göz önünde bulundurulduğunda alan adı tescilinin maliyeti oldukça düşük. İHS 


Transfer 
9,99 YTL 
4,99 YTL 
9,99 YTL 
9,99 YTL 
9,99 YTL 
9,99 YTL 
9,99 YTL 
29,99 YTL 
37.99 YTL 
25,99 YTL 
59,99 YTL 
39,00 YIL 
10,99 YTL 
16,99 YTL 
10,99 YTL 
10,99 YTL 
10,99 YTL 
10,99 YTL 
53,99 YTL 
53,99 YTL 
53,99 YTL 
53,99 YTL 


Transfer 


jpn.com 53,99 YTL uy.com 53,99 YTL za.com 53,99 YIL br.com 53,99 YTL cn.com 53,99 YTL sa.com 53,99 YTL se.com 53,99 YTL se.net 53,99 YTL uk.net 53,99 YIL uk.com 53,99 YTL ru.com 53,99 YTL com.tr 34,99 YTL info.tr 34,99 YTL biz.tr 34,99 YTL web.tr 17,99 YTL gen.tr 17,99 YTL edu.tr 14,99 YTL name.tr 14,99 YTL bel.tr 14,99 YTL gov.tr 14,99 YTL org.tr 17,99 YTL kız.tr 14,99 YTL 


Yenileme 


53,99 YT 

53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
53,99 YTL 53,99 YIL 
34,99 YTL 34,99 YTL 
34,99 YTL 34,99 YTL 
34,99 YTL 34,99 YTL 
17,99 YTL 17,99 YTL 
17,99 YTL 17,99 YTL 
14,99 YTL 14,99 YTL 
14,99 YTL 14,99 YTL 
14,99 YTL 14,99 YTL 
14,99 YTL 14,99 YTL 
17,99 YTL 17,99 YTL 
14,99 YTL 14,99 YTL 


Adım adım alan adı tescili 


www .ihs.com.ir adresinde ana sayfada bulunan forma tescil ettirmek istediğiniz alan adını yozın ve .com, .net gibi bir üst seviye alan adı seçin. 
“Kontrol et” bağlantısına tıkladığınızda yazdığınız alan adının müscit olup olmadığı 


Telekom'da “.com” üst seviye alan adına sahip (.com 


ile biten) bir alan adını tescil ettirmenin maliyeti yalnızca yıllık 9,99 YTL. Ödemenizi havale, kredi kart ya da posta çeki yoluyla yapabiliyorsunuz. Üstelik 


alan adı yönetimi sırasında bir anda karsınıza çıkarak 


sizi rahatsız edebilecek maliyetler de yok. 


ihs telekom 


görüntülenecektir. 


BD Kontrol sonrasında satın almak istediğiniz alan adının sağ tarafında bulunan “satın al” 


kutucuğunu işaretleyin ve “Devam” düğmesine basın. 


milim ami — ini m ra — 
——n — 


li b Eş > 


Seçtiğiniz alan ad(lan)ı 
2 fiyatlarıyla birlikte 
görüntülenecek ve ödemeniz gereken toplam tutar bu sayfada görüntülenecektir. Fiyatların sağ alt kısmında bulunan açılır menüden 


ödeme şeklinizi seçin ve “Devam” düğmesine tıklayın. 


ra ğu La li miri imi 


İİ A, mar 


— .— 
Li um ru nm ..—. 


Adınızı, e-posta adresinizi ve 
3 faturalandırma bilgilerinizi 
girdikten sonra “Devam” düğmesine tıklayın. Kredi kartıyla ödeme yapacaksanız bir sonraki adımda kredi kartı bilgilerinizi girin 


ve “Devam” — düğmesine 


tıklayın. — 


4 Siparişinizin tamamlandığını 
belirten ekran karşınıza 


çıkacak ve tescil ettirdiğiniz alan adı 


ile ilgili bilgiler e-posta adresinize gönderilecektir. Bunun sonrasında alan adınızı yönetmek için www.e-destek.com adresinde e-posta adresiniz ve şifrenizle oturum açarak işlem yapabilirsiniz. 


w— — —- 


Bu bir Advertorial'dır. 
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internet ayın siteleri 


Alexa verileri 
Üzerine 


Webmaster'lar ve reklamcılar arasında pek popüler olan 
Alexa 
(www.alexa.com), web sitelerinin trafik istatistiklerini Alexa 
Toolbar kullanıcılarından alınan verilere dayanarak bağımsız olarak yayınlayan bir servis. Geçen ay 
Alexa'nın Türkiye Top 500 
listesini incelerken 
Facebook'un Google'ın hemen ardından 2. sıraya yerleştiğini fark ettim; 
“Facebook çılgınlığı” 
istatistiksel olarak kanıtlanmıştı. İlk 100'de haber portallarının bolca yer alması sanılanın aksine internet kullanıcılarının “bir şeyler okuduğunu” ve gündemi takip ettiğini gösteriyordu. Ancak sosyal ağlar, korsan film ve warez içeren forumlar ile porno sitelerin de ilk 100'de yer bulmasına bakılırsa, Türk internet kullanıcısının interneti her anlamda verimli (!) kullandığını söyleyebiliriz. 


f pen 


© Bilgisiyirda Ügürü çizmesi 
Li biamnz az 


inter.net.im kullanıcılar tarafından geliştirilen ve yine kullanıcılar tarafından yaşatılan bir sosyal imleme sitesi. Web'de gezerken rastladığınız ilginç linkleri inter.net.im'de yayınlayabilir, başkaları tarafından paylaşılan linklere göz atarak sörfe devam edebilirsiniz. 
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7 Üighilkan #8 ile serh galerileri karılamık 


bekl ri 


erer r 


mama 


e e 
AWAT 


irin 
< — — — 
TMrler Feriormamaken 


Yaratıcı bünyeler için tasarım ve reklam blogu 


eklam, pazarlama, tasarım 
R dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri takip eden Bigumigu, 


Aygül ve Yalçın Pembecioğlu tarafından kurulmuş bir blog. Sıra dışı bir tasarıma sahip sitenin ana sayfasında haberlerin yalnızca başlıkları ve görselleri yer alıyor. 
Herhangi bir habere tıkladığımızda haber metniyle yorumların sayfaya dengeli olarak 


dağıtıldığını görüyoruz ki bu da 


Bigumigu'nun “yorumlar da haberler kadar okunur” felsefesinden kaynaklanıyor. 2000'i aşkın haberle 2. yaşını kutlayan Bigumigu'ya herkes üye olup haber ekleyebilir, yorum yazabilir. Yaratıcı ve meraklı bünyeleri besleyen haberler arasında gezinmek için ana sayfanın tepesindeki kategori listesini de kullanabilirsiniz. Blogcuların sitelerine ekleyebileceği cici bir Bigu-Kutu da 


kullanıma sunulmuş durumda. 


Hepimiz birçok yerde yemek yiyoruz; beğendiklerimiz ya da beğenmediklerimiz oluyor. Ailecek dışarıda yemek yemeyi seven sofra.com yazarları, herkesin çok bilmediği, fakat kendileri tarafından kabul görmüş mekanlar hakkında deneyimlerini aile samimiyetiyle bu blog'da paylaşıyor. 


ayın siteleri 


.com 
ODANIN 


iz li km : ss | 


Portorama bir haber, yorum ve etkinlik portalı. Popüler içerik yönetim Kendisi de çizer olan okurumuzun çizgi romanlar hakkında oluşturduğu sistemi Joomla'nın nasıl başarıyla kullanılabileceğini de örnekleyen site; Coomix'te kendi çizimleri, nasıl çizgi roman çizilebileceği ile ilgili bilgiler, sağlık, çevre, kültür ve sanat, bilim ve teknik gibi haber kategorilerinin çizim galerisi ve çizgi roman dünyasından haberler var. Çizerin NOVA adlı yanı sıra gezi notları ve köşe yazıları da içeriyor. Türkçe eseri de yakında sitede yayınlanacak. 


.blogspot.com 


“Hayatım rock” diyenlerin sitesi Rock Hayat, güncel rock müzik haberleri ve Çocuklar için hazırlanan Binbir Gece Bilim, masalları ve bilimi çok seven bir özgün röportajlarıyla rock severlerin dikkatini çekeceğe benziyor. Sitede blog. Sitede, bilim ve teknolojideki gelişmeler kısa masallarla anlatılıyor; sanatçıların biyografileri ve demo MP3'leri de bulunabiliyor. Elbette rock böylece bilim haberleri eğlenceli bir şekilde takip edilebiliyor. Masallardan müziğin tartışıldığı bir forum da sitedeki yerini almış. başka röportajlara ve videolara da yer veriliyor. 


Türkiye'nin ilk ve tek kısa film podcast'i Cep Sineması geçtiğimiz ay içinde UNESCO, Mevlana Celaleddin Rumi'nin 800. doğum günü olan 2007'yi açıldı. Cep Sineması'nda her hafta iki yerli kısa film gösterime girecek. “Mevlana yılı” ilan etti. Mevlevilikle özdeşleşmiş olan semazenlerin Video oynatabilen bir iPod veya MP4 filmleri destekleyen bir cihazla tanıtımı amacıyla açılan site, Mevlana ve sema hakkında merak edilen sinemanın büyüsünü artık cebinizde taşıyabilirsiniz. birçok sorunun yanıtını veriyor ve konuyla ilgili makaleler içeriyor. 
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.com 


ASH Hâhendinlik 


Karimeğm ri ber aipermı 


1 EE m e m a e ar m mm İL 
KE EE Şi EM m ann inse mlm il melmeik eki elemi 


Kayseri ilimizin Yeşilhisar ilçesini tanıtmayı amaçlayan Yeşilhisar Web'de ilçeye ait haberler, fotoğraflar ve ilçe hakkında bilgiler yer almakta. 
Yeşilhisar'ın konumu ve tarihçesi, sorunları, ekonomik yapısı, turistik mekanları gibi bilgileri sitede bulmak mümkün. 


xs WWW. 
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Silkroad Online, dünya çapında en çok ilgi gören bedava MMORPG'lerden biri. Extraloob da Türk Silkroad Online oyuncuları arasında bilgi paylaşımını sağlamak üzere kurulmuş. Forum tabanlı sitede oyuna yardımcı programlar, makaleler ve oyunla ilgili bilgiler bulmak mümkün. 


Basketbol severler için hazırlanan Ribaund.com'da güncel haberler, günlük maç özetleri, duvar kağıtları ve köşe yazıları bulunuyor. Ayrıca TV'de yayınlanacak maçların programı sitede mevcut. Ribaund.com forumları da basketbol fanatiklerinin katılımını bekliyor. 
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Kolera (Esen Güler Özyavuz), Türkiye'nin ünlü bayan rap sanatçılarından biri. Blog tarzında hazırlanan bir fan sitesi olan KoloRap, sanatçıyla etkinlik duyurularına ve demo parçalara yer veriyor. Sitenin forumlarındaysa Kolera hayranları sanatçıyı ve rap'i tartışıyor. 


Türkiye Sakatlar Derneği Adana Merkez Şubesi'ne ait site, engelli vatandaşlarımızın destek alabileceği bir içeriğe sahip. Sitedeki özürlüleri ilgilendiren kanunlar ve çeşitli makaleler bulunabiliyor. Ayrıca sitede dernek hakkında bilgilere ve duyurulara da yer verilmiş. 


Nİ 


ml imei İİ esi 


Lr Şi 
ER ET Şi 


Ka el İİ Bİ 
MEN O EE. 


li 
TeknikPatron, ücretsiz bir fantezi futbol takımı yöneticiliği oyunu. Web tabanlı bu oyun, diğer fantezi futbol oyunlarından farklı olarak tesis ve sponsor yönetimi, rüşvet verme gibi esprili uygulamaları, sanal bahis ve futbol bilgi oyunları gibi ekstralarıyla dikkat çekiyor. 


5 ii a gm rl İm 
İl e m e m 
Bağla, Şema sü akan gm 
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TT EE Rİ 
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Türkiye'deki çevre mühendislerinin birbirleriyle kolay iletişim kurmasını sağlamayı amaçlayan site şimdiden 10 binin üzerinde mühendise ulaşmış. 


Sitede çevre ve mühendislik konularında haberler, makaleler, dokümanlar ve ilanlarla mühendisleri buluşturan bir forum yer alıyor. 


es WWW. 


.com 


Riraça'yı Rusya'da Uğreniri 


HAYATA GERİ DÖNDÜ. DÖNDÜ 1 
e. 
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Türkiye ve dünya turizmine ilişkin haberlerin yer aldığı Günaydın Turizm, turizm sektörüyle ilgili tüm gelişmeleri dakika dakika okuyucularına servis ediyor. Türkiye'de ziyaret edilmesi gereken yerlerin bilgileri, röportajlar ve köşe yazıları da sitede yer alıyor. 


ayın siteleri 


Birikiüç; güncel ve özgün içeriğiyle, sinema, televizyon ve kültür hakkında yazılar bulunan bir web günlüğü. Görsellerle ve etiketlerle süslenmiş kısa 

yazıları sıkılmadan okuyup yazıya konu olan ürünle ilgili bir fikir edinebilir, dilerseniz siz de yorum yapabilirsiniz. 


Kiza Alim; O İaezi 


Türkiye'de yeni yaygınlaşan VolP teknolojisi hakkında yazıları içeren bu blog'da ücretsiz konuşma rehberleri de bulunuyor. SIP ve Wi-Fi destekli bir telefona sahipseniz cep, ev veya bilgisayarı nasıl ücretsiz arayacağınızı ve VolP şirketlerinin fiyatlarını siteden öğrenebilirsiniz. 


Google Coop hizmetinin temel alarak oluşturulan Buluyo, belli kategorilerdeki Türkçe sitelerde arama yapmayı kolaylaştıran bir arama motoru. Desteklenen arama kategorileri arasında haber, video, Vikipedi, şarkı sözü, şiir, Flash oyun, program ve fiyat aramayı sayabiliriz. 


PetKulüp, evcil hayvan dostlarını buluşturmayı, yaşadıkları sıkıntıları çözmeyi ve petleriyle iletişimlerini kuvvetlendirmeyi hedefleyen bir site. 
Pratik bilgiler ve güncel haberler dışında sitede bakım ve eğitim videoları, ilan panosu ve forum da bulunuyor. 
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Ulusal işletim sistemimiz Pardus'un “Lynx İynx” kod adlı son sürümü kurulabilir CD olarak dergimizle hediye. 


Daron DEDEOĞLU daron©PCnet.com.tr 


SuperKaramba sayesinde dilediğiniz kadar widget'i rahatlıkla masaüstünüzde kullanabilirsiniz. 


ıktığı günden beri hemen her kesimden kullanıcının ilgisini üzerinde toplamayı başaran Pardus, Lynx Iynx kod adlı 2007.3 sürümüyle bu ayki Linux köşemizde yerini aldı. Bu defa bir ilki gerçekleştirip geçtiğimiz ayın 19'unda kullanıcılarına duyurulan Lynx Iynx kod adlı yeni Pardus'u, dergimizle birlikte kurulabilir CD şeklinde dağıtıyoruz. Bildiğiniz gibi PCnet olarak biz, Linux dağıtımlarını genellikle ISO uzantılı CD kalıbı şeklinde dağıtırız. Ancak bu defa herkesten önce deneme şerefine nail olduğumuz Lynx Iynx, sunduğu esnek kullanım ve yepyeni özellikleriyle bizi o kadar etkiledi ki, bu yeni sürümü herkesin deneyebilmesi için kurulabilir CD şeklinde sizlerle buluşturmaya karar verdik. 
Lynx Iynx de önceki Pardus sürümlerinde olduğu gibi öntanımlı olarak gerek ev gerekse de 


ofis kullanıcılarının tüm gereksinimlerini karşılamayı başarıyor. Yeni Pardus, özellikle kurulum 


kolaylığı ve yeniden yazılan paket yöneticisiyle öne çıkıyor. 

Pardus'taki kurulum yöneticisi YALI, Lynx Iynx sürümünde oldukça değiştirilmiş. Yeni sürümde kuruluma geçtiğiniz an YALI size bazı temel sorular yöneltiyor. Bu sorulara verdiğiniz yanıtların sonucunda kuruluma başlayan YALI, sizi bilgisayar başına sabitlemeden Pardus'u sabit diskinize yazıyor. 

Elbette tek yenilik YALI tarafında değil. Pardus'un 2007.2 sürümünde neredeyse tekrardan yazılan PİSİ (Pardus paket yöneticisi), gelişimini Lynx Iynx kod adlı 2007.3 sürümünde de devam ettirmişe benziyor. Geçen sürümde gözümüze çarpan birkaç küçük hatanın da içinde yer aldığı bir çok hatadan arındırılmış olan yeni Pardus üzerindeki PİSİ oldukça hızlanmış. Bu hızda büyük bir pay da Ulakbim'in... Çünkü Pardus ön tanımlı olarak ulakbim DNS'lerini kullanıyor ve bu sayede PİSİ üzerinden bir program kurmak isterseniz bağlantı hızınızın elverdiği en yüksek indirme kapasitesinde download yapmaya başlıyorsunuz. 

Linux denildiğinde hemen her bilgisayar kullanıcısının zihninde canlanan zor kurulum süreci, problemli donanım yapılandırması ve o karanlık, soğuk konsol arayüzü artık tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Yeni nesil Linux çekirde- 


ği ve grafiksel arayüzler yapabilecekleriyle diğer 


işletim sistemlerini dahi kıskandırmaya başladı. 
Bunun en büyük örneği KDE ve compiz fusion Pardus depolarındaki yerini aldı bile. Bu beraberlik sayesinde Pardus'un masaüstü ekranını küp gibi çevirebilir, pencereleri lastik gibi sallayabilir ve gayet ıslak geçirdiğimiz şu zor günlerde ekranınıza da sanal yağmurlar yağdırarak bir 


nebze de olsa eğlenebilirsiniz. 


KDE 4.0'a bir kaldı 

Linux'un en başarılı bileşenlerinden birisi kuşkusuz KDE masaüstü yöneticisidir. Son zamanlarda Linux dünyasında en çok konuşulan konulardan birisi de bu masaüstü yöneticisinin yeni nesli olan 4.0 sürümü. Bu yeni sürüm masaüstü ortamının yeni yüzü olarak gösteriliyor. İşletim sistemi dünyasında çığır açacağı daha ilk alfa sürümüne ait ekran görüntülerinin görücüye çıkmasından anlaşılan KDE 4.0, şu aralar beta aşamasına gelmiş olmasına rağmen henüz bazı uyum ve yerelleştirme sorunları yüzünden Pardus üzerinde yer almıyor. Ancak 4.0 öncesindeki son kararlı sürüm olan 3.5.8 Lynx üzerinde kullanıcıları karşılıyor. KDE, beraberinde ofis paketinden tutun da oyunlara, hatta geliştrme araçlarına kadar hemen her türden yazılımla hazır halde gelir. Bu araçlardan bir tanesi de son zamanlarda Microsoft'un Vista'sında bile görmeye başladığımız widget'ler. Linux tarafındaki bu küçük faydalılar SuperKaramba adlı KDE bileşeni tarafında yönetiliyor ve Lynx'in çok daha efektif bir kullanıma sahip olmasını sağlıyor. Benzer şekilde yeni nesil KDE sürümü olan 4.0'ı da muhtemelen çok geçmeden Par- 


dus üzerinden test edebileceğiz. 


Yepyeni bir ofis 

Açık kaynağın popüler ofis paketi OpenOffice, her Linux dağıtımında olduğu gibi Lynx Iynx kod adlı yeni Pardus'ta da yerini almış durumda ama bir farkla; Pardus'taki OpenOffice, Zemberek'le geliyor. Yine yurdumuzdan bir yazılım değeri olan Zemberek, Pardus'a entegre olarak geldiğinden yazarak gerçekleştirdiğiniz hemen her işte imla denetimi gerçekleştirebiliyor. Açık kaynağın en başarılı projeleri arasında değerlendirdiğim Zemberek sayesinde çok doğru ve 


yanlışsız yazım yapma keyfine varabiliyorsunuz. 


Yeni formatlar yok 


OpenOffice her ne kadar ofis otomasyonun- 


da hemen her ihtiyacı karşılasa da Microsoft'un yeni nesil uzantılarına henüz bir destek gelmiş değil. Bu durum ofis 2007'nin yavaş yavaş yayılmaya başladığı şu günlerde biraz kabul edilir olsa da önümüzdeki yıl büyük bir eksiklik 


olarak karşımıza çıkacağı kesin. 


Lynx ve ağ yumağı 

Yeni Pardus belki de en büyük değişimi kablosuz yaşam cephesinde gerçekleştiriyor. Önceki sürümlerde bulunmayan (ve denediğim diğer dağıtımlarda da görmediğim) bir ağ yöneticisi barındırıyor Lynx Iynx. Bu ağ yöneticisi sayesinde sık sık bağlandığınız kablosuz / kablolu ağlara bağlanmak için tekrar tekrar ayar yapmanıza gerek kalmıyor. Çünkü sistem tüm ağ profillerini kaydedip, bağlanmak istediğiniz ağı analiz ederek uygun profilinizi yüklüyor. Bu sayede hem zaman kaybından 


kurtuluyorsunuz hem de uğraşmaktan. 


(8) Yepyeni bir PİSİ 
Pardus'un diğer Linux dağıtımlarından ayrıldığı en temel nokta kullandığı yazılım paket formatı. Normal şartlarda tüm Linux dağıtımları üç ana dağıtımı temel aldıklarından belli başlı paket uzantılarına ve yine benzer paket yöneticilerine sahip olurlar. Pardus kendi paket yöneticisine ve uzantısına sahip olduğundan artık majör dağıtımlar arasında sayabiliriz. Bu anlamda ilk sürümlerde yer alan Pisi tamamen baştan yazılarak, Lynx içerisinde daha hızlı, daha esnek ve daha sorunsuz bir paket yöneticisi kullanıma 


linux 
Lynx Iynx 


sunulmuş. Bu anlamda internet bağlantı hızınız ne olursa olsun Lynx'in çok hızlı bir şekilde kendisini güncellediğini göreceksiniz. 
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Hayal kurmanın sınırı yok 


Bir turnuva haberinden yola çıkarak, sıcacık bir hayalin akışına kapılınca... 


eçtiğimiz ayın başlarında Call of Duty İ 4: Modern Warfare'in piyasaya sürülmesinin hemen sonra mailbox'ıma bir haber düştü. Xfire'ın e-bültenlerinden biriydi ve Call of Duty 4 için düzenlenen ilk turnuvanın bilgilerini vermekteydi. Turnuva ne yazık ki Kuzey Amerika kullanıcılarına açıktı ve ödüller gerçekten göz doldurur nitelikteydi. Takımların dörder kişiden oluşması ön görülmüştü ve birinci olan takım elemanları 7400 dolar değerinde birer Voodoo bilgisayarın sahibi olacaklardı. Elbette gözümüz yok ama, insan böylesine uç bilgisayar sistemlerini görünce de ister istemez hayal aleminde bir yolculuğa çıkıyor. Malum aralık ayı bir anlamda da hayal ayı olarak nitelendirilebilir. 25 
milyon YIL ödüllü Milli Piyango çekilişi ister istemez herkesi hayalperest yapmakta. 
Herhangi bir insana büyük ikramiye kendilerine 


HERHANGİ BİR İNSANA, BÜYÜK 
İKRAMİYE KENDİLERİNE ÇIKTIĞINDA NE YAPMAK İSTEYECEKLERİNİ SORSANIZ, ÇOĞUNLUKLA EV, ARABA, YAT, DÜNYA TURU GİBİSİNDEN CEVAPLAR ALIRSINIZ. 
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çıktığında ne yapmak isteyeceklerini sorsanız, ço-Şunlukla ev, araba, yat, dünya turu gibisinden cevaplar alırsınız. Ancak gerçek bir oyun tutkununa aynı soruyu yönelttiğinizde, yapılacaklar listesi arasında süper bir bilgisayar sistemi kurmanın üst sıralarda yer aldığını görürsünüz. Dilerseniz kısa bir süreliğine bu hayalin peşinden gidelim, basit bir internet araştırması... Hayalin çıkış noktası olan Voodoo'un www.voodoopc.com adresinden yayın yapan internet sitesindeyiz. Sayfa açıldığı anda karşımıza çıkan muhteşem kasa tasarımı bile aklımızı almaya yetiyor. Unutmayın para düşünmüyoruz ve hemen sistemimizi yapılandırmaya başlıyoruz. Omen modelini beğendik ve dört farklı performans seçeneğinden en iyi olan Insane'i tıklıyoruz. Sistem varsayılan bileşenleri hemen karşımıza çıkartıyor. Bu sistemin taban fiyatı ve yaklaşık 9975 dolar civarında. Bileşenlere baktığımızda işlemci olarak Intel Core 2 


Extreme ÇOuad-Core 9X6800, 4 GB Corsair 
PG6400C4D DDR bellek, 4xHitachi 1000 GB 32 
MB sabit disk ve bir adet GeForce 8800 Ultra 768 
MB Liguid Cool ekran kartı kullanıldığınız görüyoruz. Ancak hayal bu ya, sistem bize biraz zayıf görünüyor, ufak bazı eklentiler yapmaya başlıyoruz. Öncelikle ikinci bir ekran kartı eklemesi yapıyoruz, ardından monitör seçimine geçiyoruz. 
Bunun için de 46 inç Samsung Syncmaster 8ms Gaming LCD son derece uygun görünüyor. Ses sistemini de unutmuyor ve listeye Bose Companion 5.1 hoparlör setini dahil ediyoruz. Klavye olarak Razer Tarantula, mouse olaraksa yine Razer Deathhadder'ı seçtikten sonra son olarak LD Blu-ray RW sürücüsünü de ekliyoruz. Evet tam da istediğimiz gibi oldu, toplam rakamsa 17.432 doları buldu, çerez parası. 

Bir sonraki durağımızsa Dell'in sitesi oluyor ve XPS 720 H2C modelini incelemeye başlıyoruz. 
Maalesef işletim sistemi dışında bu sisteme müdahale şansımız pek bulunmuyor, ama iki farklı performans alternatifi yer alıyor. Tabii ki direkt olarak Warior Power seçeneğine yöneliyoruz. Sistemde kullanılan Imtel Core 2 Extreme 0X6700 işlemcisi fabrika çıkışı olarak 3.46 GHZ'e overclocklanmış. 4 GB bellek, 320 GB sabit disk, iki adet GeForce 8800 Ultra 768 MB ekran kartı ve 
24 inç Dell LCD ekran göze çarpan bileşenler 
arasında. Toplam fiyatsa yaklaşık 6359 dolar civarında. Son olarak Alienware'in sitesini (Www.alienware.com) ziyaret ediyoruz. Hemen firmanın yeni Area 51 kasasını seçtikten sonra, başlıyoruz 
bileşenleri eklemeye. İşlemci olarak Intel Core 2 
Extreme 0X6850, 4 GB bellek, çift GeForce 8800 
Ultra 768 MB ekran kartı, iki adet 1000 GB sabit disk, 4X Blu-ray RW sürücü, Killer KI Gaming ethenet kartı, 30 inç Dell ekran, Logitech 7-5300€ 5.1 ses sistemi, Logitech G15 oyun klavyesi ve Logitech G5 oyun faresi ekledikten sonra ortaya çıkan fiyat yaklaşık 8192 dolar civarında. 

Dedik ya, hayal etmenin sınırı yok diye... Unutmadan tüm bu rakamlar Amerika fiyatları, ama nasıl olsa milyoneriz değil mi, isterse Patagonya fiyatları olsun... 


eçtiğimiz ayın ilk günlerinde 

( Alman oyun yapım firması Ascaron Entertainment yayınladığı basın bülteniyle, uzunca süreden beri beklemekte olduğumuz RPG oyunları Sacred 2: Fallen Angel'ın müzikleri- nin, ünlü Alman metal grubu Blind Guardian tarafından hazırlanacağını duyurdu. Grubun oyunun havasına ve fantezi evrenine yakışacak yepyeni bir parça üzerinde çalışmaya başladığı belirtilmekte. Oyunun önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesiyle eş zamanlı olarak grup, parçayı bir single halinde yayınlayacak. Ayrıca şarkı için çekilecek video klipte tümüyle 


oyundan alınacak görüntülerin kullanıl ması düşünülüyor. Blind Guardian fanatiklerinin yüzünü güldürecek bir diğer haber ise oyunda özel bir görevi yerine getirdiklerinde, bu parçanın özel bir video klipini de izleme imkanına kavuşacakları. 

İlk oyunda elde edilen büyük başarının hemen ardından Fallen Angel'ın tasarımına başlayan firma, yapım sürecinde son aşamaya girdiklerini vurguluyor. 
Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde oyunun piyasaya sürülmesinin planlandığı da kulağımıza gelen haberler arasında. 
Oyun bu kez tümüyle 3D olarak tasarlanıyor ve yeni oynanış özellikleriyle son derece iddialı, Fallen Angel'ın oyun dünyası, gerçekten devasa bir büyüklüğe sahip olacak gibi görünmekte, ki bunun ipuçlarını geçtiğimiz ağustos ayında düzenlenen Leipzig Games Convention etkinlikte de görmüştük. Ayrıca oyun iki farklı tarafı, iyileri ve kötüleri oynamamıza imkan sağlayan farklı senaryo seçe- 


neklerine de sahip olacak. 


Drakensang'un yeni internet sitesi yayına 


Radon Labs tarafından hazırlanmakta olan ve Anaconda bayrağı altında yayınlanacak RPG oyunu Drakensang; The Dark Eye için kasımın ilk günlerinde yeni bir internet sitesi yayına geçirildi. 
www.drakensang.com adresinden ulaşabileceğiniz bu sitede, oyun hakkındaki son bilgilere ulaşabilir, galeri sayfalarından karakter modellemeleri, konsept çalışmaları ve oyun içi ekran görüntülerine göz atabilirsiniz. Ayrıca yine aynı adresten oyunun tanıtım videosunu izlemeniz ve forum sayfalarında merak ettiklerinizi bulabilmeniz mümkün. 
Drakensang'ın yapım aşamalarının aktarıldığı bir tasarım günlüğü bölümü de yer almakta, ancak bu bölüm sadece Almanca olarak sitede yer alıyor. 
Drakensang ismine bizler biraz yabancı olabiliriz, ancak RPG meraklılarının özellikle de kağıt-kalem RPG oyuncularının aşina oldukları bir isim olduğu şüphesiz. Nitekim Drakensang yaklaşık 20 yıldan beri milyonlarla ifade edilen bir oyuncu kitlesine 


ulaşmış durumda ve özellikle de Almanya'da en çok tutulan kağıt-kalem RPG oyunlarından biri olarak gösteriliyor. Drakensang: The Dark Eye Aventuria adını taşıyan bir fantezi evreninde geçen olayları işliyor. Oyunda 6 ırk seçeneğine sahip olacağız ve onlarca farklı uygarlık bizleri beklemekte. Tümüyle 
3 boyutlu grafiklerle süslenen oyunun, müzikleri de 
gerçekten etkileyici. Daha önce oyunun yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği duyurulmuştu, ancak bir ertelemeyle bu tarih 2008 yılının bahar aylarına ötelenmiş. 


oyun haber 


HABERLER 


Europa Universalis 
Rome'un kilit özellikleri duyuruldu 


Koleksiyon meraklıları için bir fırsat 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soylarına doğru piyasaya süto Castle Wolfenstein oyu- e FPS türünde yeni bir dö- 


nem başladığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz yüz- 


yılın en önemli olayları arasında yer alan İkinci Dünya Savaşı'nın çeşitli aşamalarında görev yapabildiğimiz nispeten daha gerçekçi oyunlar birbiri ardına marketlerdeki yerini almaya başlamıştı. Nitekim Medal of Honor'la birlikte türün hatları çok da net bir şekilde belirlenmiş, yine 2002 yılında piyasaya sürülen Battlefield 1942'yse online arenaları şenlendiren bir oyun olmuştu. Bir yıl sonraysa çitayı bir karış daha 


(5 Güçlü çoklu oyun ortam 


Call of Duty 4: Modern Warfare'de tekli oynanıştan daha çok çoklu oyun ortamına ağırlık verildiğini söyleyebiliriz. Tekli oyun senaryosunun kısa tutulmuş olmasının en önemli sebebi hiç şüphesiz tekdüzeliğin önüne geçebilmek. Bununla birlikte adeta çoklu ortama bir hazırlık niteliğinde ele alındığı yorumunu getirebilmemiz de 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mümkün. Çoklu arenada 16 farklı harita bizleri beklemekte ve geliştirilen sistem gerçekten övgüleri hak ediyor. Kariyer sistemi, oyundaki başarılarınız oranında rütbe kazanmanıza imkan sağlamakta. Her rütbe atladığınızdaysa bazı ekstra özellik veya ekipmanlara sahip olabiliyorsunuz. Tüm bunlar oyun içerisinde farklı kullanım alanlarını da ortaya çıkartıyor. 


na sahip olmuştuk © H: Allied Assa- 


ultun bir nevi takipçisi niteliğindeydi, keza 


oyunun yapımcılığını üstlenen Infinty Ward firması, MoH: AA yapım ekibinde yer alan 22 kişinin 2015 Inc.'den ayrılarak kurdukları bir firmaydı. 


İlk oyun 

Infinity Ward ev ödevini gerçekten çok iyi yapmış ve adeta MOH'un eksikliklerini kapatan bir oyun ortaya atmayı başarmıştı. Her şeyden önce, oyuncuların daha gerçekçi oyunlara doğru eğilimleri iyi değerlendirilmişti. Savaşın sadece tek bir kişi tarafından kazanılamayacağı gerçeği ortadaydı. Call of Duty'de görevlerimize hep takım arkadaşlarımızla beraber çıktık, yeri geldiğinde hayatlarını kurtarmak için canla başla mücadele verdik. O günlerde oyunu bitirdikten sonra tek bir noktadan şikayetçi olduk; biraz fazlaca kısaydı. Bu açık yaklaşık bir yıl sonra piyasaya sürülen United Offensive genişleme paketiyle giderilmeye çalışıldı, ancak 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le 


i Çini e Ke 


Abbasi 


tabir yerindeyse tam tadına varmışken bu pa ket de birden bitiverecekti. Devam oyunuysa bir yıl sonra geldi. Oyunun kilit özellikleri aynı tutulmuş, bazı aksaklıklar giderilmiş ve grafik sel yönden çeşitli yeniliklere gidilmişti. 

Fakat COD 2'de aynı dertten muzdarip bir oyun olarak karşımıza çıkartıldı, kısa oyun sü resi. Firma oyun süresini uzatmanın tekdüzeli ge yol açacağını düşünüyor olmalıydı. Neden sonra Call of Duty 3'ün sesleri duyulmaya baş landı, ancak bu sesler PC kullanıcıları için hiç de iç açıcı nitelikte değildi. Oyun konsol plat formları için piyasaya sürülmüş, PC oyuncula rına ise sadece yutkunmak kalmıştı. Yine de umutlar kırılmadan PC adaptasyonu beklendi durdu. Sonra duyurulan bir haberle bu bekle yiş yerini yenisine devretti. Firma Call of Duty 4'ün hazırlıklarına başlamıştı bile... Neyse ki bir önceki sürümü gibi olmadı ve oyun hem konsol hem de PC platformaları için eş zaman lı olarak geçtiğimiz ay marketlerdeki yerini al dı. 


in 


Öncelikle Call of Duty 4: Modern Warfa re'de olayların biraz daha günümüze çekildiği ni görmekteyiz. Aslında İkinci Dünya Savaşını bırakma eğilimi diğer oyunlarda da söz konu su. Bir süreden beri hemen her yönüyle irde lendiğinden belki de konunun tükendiği dü şünülmekte. Ayrıca modern askeri birim ve si 


lahlarla, günümüz sosyal ve siyasal dengeleri 


ışığında ortaya atılan konuların bambaşka de neyimler sunduğu da şüphesiz. 

Serinin önceki oyunlarında herhangi bir se naryo işleyişinden bahsetmemiz mümkün de ğildi. Birbirleriyle çok da alakalı olmayan gö revler zincirini takip etmekteydik. Call of Duty 4'de ise bir ana hikaye mekanizması söz konu su. Yine serinin önceki oyunlarında olduğu gi bi savaşa farklı perspektiflerden tanıklık edebil me imkanına da sahibiz. Oyunda hem bir İngi liz SAS komandosunu hem de bir Amerika De niz Piyadesi rolünü üstlenebiliyoruz. Öte yan dan aynı ana hikayenin bir parçası olarak gö revlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kısaca bu hikayeye de değinecek olursak, aşırı milli yetçi bir Rus olan Zakhaev'in amacı eski Sovyet ler Birliği'ni tekrar oluşturabilmektir. Yanına bazı Rus işadamlarını, askerleri ve mafyayı ala rak ülkesinde bir iç savaş çıkmasına neden 


olur. Ayrıca Orta Doğu kökenli bir örgüt olan 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ALAsad'la irtibata geçerek örgüte Rus yapımı nükleer füzeler temin eder. Amacıysa Ameri ka'yı bu hedefe doğru yönlendirebilmektir. 
Sonuçta yine dünyayı büyük felaketten koru mak bizim ve takım arkadaşlarımızın omuzları na yüklenmiş bir yük. Oyunun hikayesinden sizleri öyle hayretler içinde bırakacak gelişme ler beklemeniz biraz yersiz olur, yine de bir se 


naryonun varlığı bile yeterli. 


1osteri 

Öte yandan Infinity Ward'ın oyunun prezan tasyonu konusunda gerçekten iyi iş çıkarmış. 
Oyun dünyasına adım attığımız ilk andan itiba ren, kendimizi hemen canlandırdığımız karak terle özdeşleştiriyoruz. Öyle ki, eğitim niteliği ni taşıyan ve kendi yeteneklerimizi sınayarak oyunun zorluk seviyesini belirleyebildiğimiz test bölümünde bile, daha iyi bir sonuç elde 


edebilmek adına defalarca aynı parkuru koş 


turduğumuz oluyor. Hemen akabinde çıktığı 


mız ilk gerçek operasyondaysa, heyecanı tüm benliğimizle hissedebiliyoruz. 

Serinin diğer oyunlarını oynamış olanlar Mo dern Warfare'in oynanış yönünden çok daha farklı özelliklerine sahip olduğunu fark ede ceklerdir. Öncelikle kontrol mekanizması tü müyle yenilemiş, artık karakterimizi çok daha özgürce hareket ettirebilmemiz mümkün olu yor. Bununla birlikte gerçekçilik unsuru da da ha üst seviyelere çekilmiş. Öyle ortaya çıkıp da koşa koşa sonuca ulaşabileceğinizi düşünme yin. Etrafta gördüğünüz hemen tüm çevresel birimi siper olarak kullanmanız gerekiyor, ki düşmanlarınız bu basit kuralı son derece başa rılı bir şekilde uygulamakta. Yine tetiğe basma dan önce dikkatlice nişan almazsanız, hedefi 


vurabilmeniz biraz zor. 


Oyunda kullandığınız farklı çap ve ebattaki mermiler kendi fizik modellemelerine sahip. 
Bu mermiler herhangi bir engelle karşılaştıkla rında, bu engel içindeki hareketleri de hesap lanmakta. Yani bir tahta perdeye veya ince bir duvara ateş ettiğiniz de mermilerin arkada yer alan düşman birimlerine hasar vermesi olası. 
Biraz önce değindiğimiz siper alma gerekliliği bu özellikle birleştiğindeyse, bu kez aynı siper de uzun süre durmamız gerektiği sonucuna ulaşabiliyoruz. Özellikle de kendinizi bir araba 


nın arkasında uzun süre gizlemeye çalışmayın. 


Nitekim oyundaki araçların büyük çoğunluğu hasar alabilir yapıya sahip, yani her an patlayıp yanında sizi de götürmeleri olası. 

Gerçekçilik adına bir diğer unsursa keskin nişancı tüfeğinizi kullanırken karşınıza çık makta. Tüfeğinizle çok uzak mesafelerden ateş ederken, yine kullandığınız mühimmatın cin sine de bağlı olarak, merminin hedefi bulabil mesi için rüzgar hızı ve dünyanın dönmesin den kaynaklı Coriolis etkisi gibi unsurları de Şerlendirmeniz gerekiyor. Yani artık hedef çiz gisinde gördüğünüz düşman için çantada kek lik yakıştırmasını yapamıyorsunuz. Bu yeni özelliğin keskin nişancılığı bir hayli zorlaştırdı ğı şüphesiz, ancak aynı zamanda bir o kadar da 


eğlenceli kılıyor. 


Yapay zeka 

Modern Warfare'in dost ve düşman yapay ze kasıysa gerçekten çok başarılı. Hepsinden ön ce takım arkadaşlarınız, öylesine ölçülü hare ket ediyorlar ki ne işin tümünü sizin sırtınıza yıkıyor ne de aksiyonun tümünü elinizden alı yorlar. Oyunda bu takım arkadaşlarınıza emir ler vermeniz ve benzeri gibi durumlar söz ko nusu değil. Çünkü ne yapmaları, nerede dur maları gerektiğini gerçekten çok iyi biliyorlar. 
Hatta çoğu durumda savaş alanında en büyük yol göstericiniz konumundalar. Benzer bir şe kilde düşman birimleri de, sadece gelip sizin kendilerini öldürmenizi bekleyen şuursuz var 


lıklar değiller. Hatta şok baskınlarınız karşısın 


da paniğe kapılıyor, öncelikle kendi güvenlik lerini sağladıktan sonra, tehlikeyi savuşturabil mek için takım halinde çalışmaya başlıyorlar. 
Sizi saklandığınız yerden dışarı çıkartabilmek için ellerinden geleni ardına koymayacakların 


dan da emin olabilirsiniz. 


Sonuç 

Gall of Duty: Modern Warfare'in grafik özel likleriyse gerçekten göz doldurur nitelikte. 
Oyun içerisinde karakter modellemelerinden, çevresel birimlere, araç tasarımlarından ani masyon mekanizmasına değin her unsur titiz likle ele alınmış. Üstelik nispeten düşük konfi gürasyona sahip sistemlerde bile kabul edilebi lir bir kalite performans oranı sunuyor olması büyük bir artı. Tekli oyun süresi maalesef yine oldukça kısa, normal zorluk seviyesinde yakla şık 5 saate oyunu bitirmeniz olası, Ancak oyun bittikten sonra bu kez arcade modunda tekrar 


oynayabilmeniz mümkün. 
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Tür SİİES 


Yapımcı : Infinity Ward 

Yayıncı : Activision 

Artılar : Kontrol mekanizması, gerçekçi oynanış özellikleri, çoklu oyun modları, rank sistemi, grafikler Eksiler : Tekli oyun senaryosu çok kısa 


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 


2 GHZ işlemci, 1 GB RAM, 128 MB DirectX 9.0c uyumlu 
görüntü kartı, 8 GB sabit disk alanı 


Çoklu arenada başarılı olabilmek için, bireysel becerilerin yanı sıra takım halinde hareket etmek önemli bir unsur. 
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za oyün 


mErEsin plemekize im 


i 
Ksiyon RPG denildiğinde hiç şüphesiz ilk akla gelen isim pi imzasını şıyan Diablo'dur. Onlarca kez bitir- 


a rağmen, halen'ara sıra sıkılma” 


aşi gerektiği açıkça 


iğimiz nadir oyunlardanbiri. © 


- 


İrani 


man geçmiş. Bu / süre içerisindeyse maalesef (O Diablo klonu olarak anılmasına yol açtı. Yapılan incelemeler ve yorumlarda hepsi Diab- 


çok az aksiyon RPG oyunu hafızalarda yer et- 


lo'yla karşılaştırıldı ve maalesef pek azı gerçek- 


meyi başardı; ki bunlardan biri de yine bizzat Diablo 2'ydi. Oyunla birlikte aksiyon RPG türünün tüm hatları çok net bir şekilde çizilmiş, 


© Envanter sistemi 


Oyunun dinamik ganimet toplama sistemi gerçekten çok eğlenceli, özellikle de oyun dünyasında her karakter sınıfı için yüzlerce farklı ekipman ve silah çeşidi yer aldığını düşünecek olursak. Ancak burada yine problemli bir nokta yer alamkta, ki bu envanter mekanizmasından kaynaklı. 
Tıpkı Diablo'dakine benzer, hücre tabanlı bir envanter çantasına sahip durumdayız. 
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Yani büyük ekipmanlar çantada daha fazla yer kaplamakta, ki son derece mantıklı bir yaklaşım. Ancak oyunda çantamız biraz fazlaca hızlı bir şekilde dolmakta. Bunun sebebi de otomatik yerleştirme sisteminin başarısız olması. 
İkide bir durup da çantayı düzenlemeye çalışmak da, hızlı oyun akışından soğutan bir unsur. 


oyun FM 


Hellgate: London |EN 


m il m 


ten takdir edildi. Aslında bu oyunları böylesine katı bir şekilde yermemiz de ne kadar doğru biraz tartışılır, ancak beklentilerimiz hep daha fazla olduğundan bu biraz da kendiliğinden gelişen bir durum. Tıpkı biraz sonra ayrıntılarına değineceğimiz Hellgate: London oyunun- 


da olduğu gibi. 


2007 yılının en çok merak edilen oyunlarından biri olan Hellgate: London çeşitli ertelemelerin ardından geçtiğimiz ay marketlerdeki yerini aldı. Oyun duyurulduğu ilk günden bu yana özellikle de yapımcısı Flagship Studios tarafından Diablo'nun manevi bir takipçisi olarak lanse edilmekteydi. Temel oyun mekanikleri aynı tutulmuş, bununla birlikte karakter sınıfı çeşitliliği, grafik detaylar, özel efektler veya ekipman bolluğu gibi unsurlarla farklılığın yaratılması amaç edinilmişti. Ayrıca oyun DirectX 10 arabirimini destekleyen ilk oyunlardan biri unvanına da sahip oldu. İncelememiz sırasında gördük ki, gerek oyun atmosferi açısından ve gerekse grafik detayları yönünden Hellgate gerçekten göz alıcı bir güzellikte. 
Oyun dünyasında karşılaşmak zorunda oldu-Şumuz yüzlerce farklı yaratık yer alıyor ve bunların tümü titizlikle ele alınmış. Klasik aksiyon RPG unsurları da oyuna başarıyla empoze edilmiş. Ancak tüm bunların yanında bir noktadan sonra özellikle de tekrar eden dövüş sahnelerinden dolayı, oyun tek düze bir hal almaya başlıyor. Öyle ki bu tekdüzeliği jenerik bölüm tasarımları veya çoklu oyun modları bile 


gidermekte yetersiz kalıyor. 


Hellgate: London'da yıllar öncesinde Tapınak Şövalyeleri tarafından ortaya atılan bir kehanet işlenmekte. 2038 yılında cehennemin güçleri bir yolunu bularak dünyamıza geçmeyi başarır ve dört bir yanı yakıp yıkmaya başlarlar. 
Londra dışında dünyanın tüm şehirleri yok olmanın eşiğine gelmiştir. Bu istilayı zaten bekledikleri için şövalyeler tüm güçleriyle bu şehir- de bir direniş hattı oluştururlar. Şeytani varlıkları geldikleri cehenneme göndermek ve dünyayı kurtarmak da işte bu şövalyelerin görevidir. 

Sizlerinde tahmin edeceği gibi oyunda bizler de bu şövalyelerden birini canlandırma imkanına sahip oluyoruz. Oyunun hikayesi bir hayli klişe, öte yandan yine de çok daha derin bir şekilde işlenebilir veya oyuna yansıtılabilirmiş diye düşünüyoruz. Nitekim oyun içerisinde bu hikayeyle bağdaştırabileceğiniz çok az olay veya göreve tanık oluyorsunuz. Ana senaryoyla oyunun akışı arasında tümüyle bir kopukluk söz konusu. Zaman zaman sadece karakterinizi ge- 


liştirmek veya yeni silah ve ekipman çeşitleri 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oyun 


Hellgate: London 


Oyunun envanter sistemi ne yazık ki yeterince başarılı değil, çoğu durumda aksiyonu bölen bir angarya niteliğine bürünüyor. 


| Tür : Aksiyon RPG 


Yapımcı : Flagship Studios 
Yayıncı : EA Games 


Artılar : Karakter sınıfları ve farklı oynanış özellikleri, oyun atmosferi, grafik detaylar, ekipman ve silah çeşitliliği Eksiler : Yetersiz hikaye, tekdüze oynanış. 


için bu dünyada bulunduğunuz hissine kapıla- 


biliyorsunuz. 

Flagship, güçlü bir senaryo işleyişi yerine çok daha farklı noktaları öne çıkarmaya çalışmış. 
Bunun başında yüksek aksiyon seviyesi yer alı yor. Oyun dünyasına adım attığınız ilk andan itibaren, kendinizi büyük bir mücadelenin tam ortasında buluyorsunuz. Neredeyse nefes bile almaya vakit bulamadan hemen her köşe başında yeni bir yaratıkla dövüşmeniz gerekmekte. Salına salına Londra sokaklarında dolanabileceğinizi sakın düşünmeyin, her an bir eli- 


niz tetikte beklemeniz gerekli. 


Karakter sınıfları 

Oyunda 6 farklı karakter sınıfı yer almakta ve tüm bunlar klasik RPG rollerini karşılar nitelikte. Yüksek hasar toleransına sahip yakın mesafe dövüşçüleri, uzak mesafe savaşçıları, büyücüler ve destek sınıfları biraz farklı isimler altında da olsa yerli yerinde durmakta. Ayrıca her karakter sınıfı tümüyle kendine has oynanış unsurlarına sahip. Örneğin The Guardian 


sınıfı, adeta üçüncü şahıs kamera açısından oy- 


1.8 GHZ işlemci, 1 GB RAM, 256 MB DirectX 9.0c/10 uyumlu görüntü kartı, 6 GB sabit disk alanı 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nanabilen bir aksiyon oyunu havasına sahip. 
Evoker adı verilen büyücü sınıfı biraz fazlaca narin yapıya sahip olduklarından, gizlilik aksiyon oyunlarında olduğu gibi saldırılarını gizlenerek gerçekleştirmek zorundalar. Uzak mesafe savaşçıları olan Marksman'lerse FPS'lere 


benzer bir oynanış sunmakta. 


Rastgele haritalar 

Hellgate: London'un gerçekten başarılı olduğu bir diğer noktaysa, oyundaki haritaların tümüyle rasgele bir şekilde yapılandırılıyor olması. Bu özellik, oyunun tekrar oynanabilirliğini nerdeyse sonsuza çekmekte. Öte yandan yazumızın başında da belirttiğimiz gibi tekdüzelik, rasgele yapılandırılsa bile tüm haritaların ve görevlerin yavanlaşmasına neden oluyor. Ayrıca bu rasgele dağılım bazı görevlerde, örneğin tüm görev amaçlarının yan yana çıkması gibi sonuçlar doğurabiliyor veya çok önemli bir noktanın zayıf düşman birimleri tarafından 


kontrol edilmesine yol açabiliyor. 


Sonuç 

Hellgate: London'da karakter geçmişi veya senaryo unsurları gibi etkenler üzerinde biraz daha durulabilmiş olsaydı hiç şüphemiz kendimizi oyuna daha çok kaptıracaktık. Yine görev amaçlarına biraz daha anlam kazandırılmış olsa, aynı yaratıklarla savaşmak zorunda bile kalsak tekdüzelik biraz olsun giderilebilirdi. Sonuç olarak çok büyük bir potansiyel yanlış birkaç uygulama yüzünden heba edilmiş. Yine de hepten karalanacak bir oyun olmadığı da şüp- 


hesiz. 


Timur ERBİL timur©PCnet.com.tr 


Sol oksiyon, yüksek heyecan 


PS veya First Person Shooter olarak bilk diğimiz oyun türünün temellerinin 

Wolfenstein ve Doom oyunlarıyla birlikte atıldığını söyleyebiliriz. Daha sonra Ouake serisiyle birlikte şekillenmeye başlayan türün boyut değiştirmesiyse Half Life'ın ardından gerçekleşti. Aslında bu noktaya değin, ki diğer oyun türleri için de aynı şeyleri söylememiz mümkün, tür özellikleri çok keskin hatlara 


sahip durumdaydı. FPS dendiğinde hemen ak- 


lımıza onlarca farklı silah seçeneği, yüzlerce 


düşman ve durmaksızın bir koşuşturma gelirdi. 


Diğer oyun türlerinden alıntılar söz konusu degildi. Gizli kalmak gibi bir derdimiz yoktu; her ne kadar dikkatli kullanmaya çalışsak da, mühimmatımızı fütursuzca harcamaktan çekinmezdik; takım oyunu diye bir durum söz konusu değildi ve başarı için sadece kendi yeteneklerimiz, oynayış tarzımız etken durumdaydı. 
Ancak zamanla oyun türleri arasındaki sınırlar yumuşamaya başladı ve birbiri içine girmiş hibrit oyunlar marketlerde boy gösterir oldu. Belki başlarda sadece değişik olabilmek adına yapılan denemeler, zaman içerisinde iyice kemikleşti. Şimdilerde, FPS dediğimiz zaman insanların aklına öncelikle gerçekçilik, yapay zeka özellikleri, hikaye işleyişi, açık oynanış unsurları ve benzeri gibi birçok spesifik unsur gelmekte. Doğal olarak oyun yapım firmaları da önceliği bu yeni profile yönelik oyunlara 


vermekte. 
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MEM Painkiller: Overdose 


Öte yandan eskinin kaotik haritalarını, heyecanlı koşuşturmaları arayan kesim de tümüyle göz ardı edilmiş değil. Bazı firmalar nadiren de olsa keskin çizgilere sahip oyunlarla bu kesime hitap etmeye devam ediyor. Son örnekse geçtiğimiz ay marketlerdeki yerini alan Painkiller: Overdose. Hatırlarsanız People Can Fiy imzasını taşıyan orijinal oyun 2004 yılının nisan ayında piyasaya sürülmüş ve gerçekten bir hayli ses getirmeyi başarmıştı. Aradan 3 yıl geçtikten sonra ortaya atılan Overdose genişleme paketi orijinal oyunun yeniden bir yapımı niteliğinde. Mindware Studios aslında Overdose'a bir mod denemesi olarak start vermişlerdi, ancak Dreamcather'ın dikkatini çekmeleri uzun sürmedi ve bugünlere değin gelindi. 

Overdose'da yine ilk oyunda olduğu gibi tra-Jik bir trafik kazası sonucu hayatini kaybetmiş ve ruhu cennetle cehennem arasında sıkışan, yarı melek yarı şeytan Belial isimli bir kahramanı canlandırıyoruz. Esas amacımız karımıza ulaşabilmek, ancak oyun süresince bu hikaye işleyişini destekleyecek çok fazla unsurla karşılaştığımızı söylememiz güç. Zaten Overdose'da 


değişken veya doğrusal olmayan bir senaryo 


mekanizması bilerek yaratılmamış. Sonuçta bu 


oyun, yüksek aksiyon dozu gibi farklı unsurlarıyla ön plana çıkmayı hedefliyor. 


Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi Overdose'un ilk anlarından itibaren yüksek aksiyon seviyesi kendini hissettirmekte. Düşük zorluk seviyelerinde dahi çok kalabalık düşman birimleriyle karşı karşıya kalmanız gerekiyor. Ancak çok endişe etmeniz yersiz, yaratıklar normal seviyenin altında çok kolay bir şekilde saf dışı bırakılabiliyorlar. Ancak zorluk seviyesini artırdığınızda kendinizi gerçekten de cehennemin tam ortasında hissetmeniz olası. Neredeyse nefes almaya bile fırsat bulamazken, bir oraya bir buraya koşuşturarak onlarca düşman birimine karşı mücadele vermeye çalışmak gerçekten güç. Üstelik her çatışmaya sadece belirli bir miktarda sağlık puanıyla başladığınızı düşünecek olursanız. Her ne kadar öldürdüğünüz her 


yaratığın ruhu size damla damla sağlık kazan-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Painkiller: Overdose 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dırsa da, maalesef bu kez damlalar göle dönüşemiyor. Kısaca oyunun temel işleyiş mekanizmasına değinecek olursak, oyun bir anlamda arena veya savaş alanları mantığıyla işlemekte. 
Dövüş sahnelerinden önce bir oda veya bir bölgeye giriş yapmamız gerekiyor. Etrafta tek bir düşman bile gözükmezken, birkaç adım attktan sonra birden etrafımızın sarılıveriyor, yani her an tetikte olmak gerekli. Oyun kontrol noktaları mantığıyla ilerlediğinden, herhangi bir kontrol noktasını geçtiğinizde yeni bir düşman dalgasıyla karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Benzer bir şekilde çatışmanın bittiğini de kontrol noktasının ekranda belirmesiyle anlıyorsunuz. Geçtiğiniz her kontrol noktasında oyun otomatik olarak kayıt edilmekte, öte yandan sağlığınızda tümüyle yenileniyor. Böylece her savaşa tam hazırlı bir şekil- 


de girebilmeniz mümkün oluyor. 


Silahlar ve yaratıklar 

Tıpkı orijinal oyunda olduğu gibi her biri ikincil kullanım özelliğine sahip 5 farklı silah seçeneğine sahibiz. İşlevleri ilk oyunla aynı tutulmuş olmalarının yanı sıra, bu silahların tümü yeniden ele alınmış. Örneğin ilk oyundaki döner bıçağın yerine mistik bir küp kullanıyoruz, çifteli tüfeğimiz tümüyle kemikten yapılmış ve yine kemik mermiler kullanmakta. Elimizde tuttuğumuz bir cin kafasını, tıpkı lazer silahıymış gibi kullanabilmemiz mümkün. 

Üç ana bölümden oluşan Overdose'da karşılaştığımız düşman birimleri de bu bölümlerin geçtiği yerler baz alınarak farklı özelliklere sa- 


hip. Oyun süresince çeşitli varyasyonlardaki 


Oyunda beş farklı silah seçeneğinin her biri ikincil ateş özelliğine sahip ve bu adeta 

on farklı silah gibi işlev görmelerini sağlıyor. 


hayaletler, iskeletler, robotlar, uçan şeytanlar, gladyatörler, tepegözler, mumyalar, Anubisler ve benzeri yaratıklara karşı mücadele vermemiz gerekiyor. Overdose normal zorluk seviyesinde ortalama bir performanla yaklaşık 12 saatlik bir oyun süresine sahip. Pek tabii ki zorluk düzeyini artırdığınızda bu sürenin uzaması 


olası. 


Sonuç 

Painkiller: Overdose yüksek aksiyon seviyesi, içerdiği korku unsurları, hareketli ve heyecanlı oynanış özellikleri, kıyasıya geçen uzun savaş sahneleriyle klasik FPS fanatiklerinin yüzünü güldürecek bir oyun. Strateji, planlama veya takım oyunu arayanlarınsa başka kapıyı çalmaları 


gerekiyor. 


Painkiller: Overdose id 


HES 


Tür 


Yapımcı : Mindware Studios 
Yayıncı : DreamCatcher 
Artılar : Klasik FPS oyun unsurları, etkileyici atmosfer, 


ses efektleri, nispeten düşük sistem gereksinimleri Eksiler : Yükleme süreleri biraz uzun 


SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 


1.5 GHZ işlemci, 512 GB RAM, 256 MB DirectX 9.0c uyumlu görüntü kartı, 2.5 GB sabit disk alanı 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>) Yeni nesil 
DivX'imiz görücüye çıktı. Artık DivX daha güçlü. 


© Microsoft 


DivX codec'inin HD desteği sunmasından önce yine popüler ve bilindik bir başka format daha 


HD desteği sunuyordu, WMV. 


Microsoft'un hayatımıza soktuğu ve yüksek 


ASILYAPILIR? 


HD kalitesinde 
IV'ler yapın 


Boyut olarak DivX, kalite olarak HD filmler izlemeye ne dersiniz? Ustelik salonunuzun rahatlığında! 


P3 kadar büyük bir başka buluş da 

M kuşkusuz DivX'tür. Ne de olsa DivX 

olmasaydı P2P krallığında video paylaşmak oldukça zor bir hale gelecekti, çünkü 

ham video görüntülerini paylaşabilmek için bir 

hayli yüksek hızda bağlantı değerlerine sahip olmak gerekiyor. 

Gerçi son yıllarda Türk Telekom bağlantı alt yapısında oldukça büyük yenilikler ve iyileştirmeler gerçekleştirdi. Bu sayede yeni yeni kavuştuğumuz yüksek hızdaki bağlantılarla haber gruplarından ve P2P paylaşım ağlarından 4.5 
GB boyutundaki DVD filmleri indirebiliyoruz ama kullanıcılar bu duruma pek de sıcak bakmıyorlar, çünkü artık HD denen bir görüntü kalitesine sahibiz ve bu nedenle DVD kalitesine burun kıvırmak oldukça kolay oluyor. 

Peki, HD kalitesine sahip filmler nasıl indirilebilir ki? Sonuçta 20 ile 30 GB arası devasa boyutlardan bahsediyoruz ve böylesi bir filmi indi- 


yılmıyor 


indirilebilenler) Microsoft'un video uzantısı olan WMV ile dağıtılıyordu. Bu şekilde Windows Media Player sahibi hemen her kullanıcı (yani Windows kullanan herkes) bu dosyaları izleyebiliyordu. 


rebilmek için (ya da paylaşabilmek için) 4 Mb gibi bir bağlantı hızına ve en az 160 GB'lık sabit disklere sahip olmalıyız. Ancak artık bunlar da geride kaldı. Eski kurtarıcımız DivX sıkıştırma formatı yeniden imdadımıza yetişti. Artık rahatlıkla bir HD filmi 10 GB sınırlarına çekebilecek ve kalitesinden ödün vermeyeceğiz. Bu durum gerçekten hayal gibi değil mi? Değil, çünkü DivX'in yaratıcıları çalışmaya devam ediyor. Çalışmaların sonucu olan DivX 6.7 sürümü, mevcut HD codec'lerinin (H.264) pabucunu dama 


atmaya hazırlanıyor. 


HD'ye hazır mıyız? 

Codec savaşları bir tarafa dursun, günümüzün popüler trendlerinden biri halini alan HD, hala birçokları için büyük bir muamma. Yani HD ready ya da HD logolu TW'lerin bile henüz birbirinden doğru bir şekilde ayırt edilemediği gü- 


nümüzde, HD de kendi içerisinde çeşitli çözü- 


bu duruma farklı bir taraftan yaklaşarak HD teknolojisindeki yerini farklı bir kulvarda perçinlemeye çalışıyor. Bu kulvarın adı dergimizin okul sayfalarında da yerini almış olan 


kopya koruma desteği sunabilen bu format, kısa bir süreliğine de olsa HD videonun adı olmayı başarmıştı. Çünkü, HD videolar ilk kez görücüye çıkmaya başladığında Microsoft bu teknolojiye oldukça sıcak yaklaştı ve bir dönem hemen tüm HD videolar (en azından internetten 


Tabii Microsoft'un hiçbir adımını yalnız bırakmayan Apple, bu konuda da atağını gerçekleştirdi ve MOV uzantısına da HD desteğini kattı. Bu duruma ek olarak DivX'in de adını zikretmeye başlamamız, WMV'nin olası krallık hayallerini de suya düşürmeye yetiyor. Microsoft 


Silverlight. Bu teknolojiyi en basit tanımıyla Adobe bünyesindeki Flash'ın yeni rakibi şeklinde açıklayabiliriz. Ancak konumuz olan HD'de Silverlight'ın yerinin ne olduğunu sorarsanız, web sitelerinde bundan böyle HD kalitesinde videolara rastlayacağnızı söyleyebiliriz. 
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nürlüklerle ayrışıyor. Yani biz teorik olarak 720p'ye de 1080p'ye de HD kalitesinde görüntü diyoruz. Ancak HD ready cihazlar 720p görüntüleri işlemekte sorun yaşamazken, 1080p çözünürlükleri yeniden ölçekleyerek gösterebiliyorlar. Bu durumu bir kenara bırakalum, PC'lerimizde HD kalitesine ne kadar yakınız buna bakalım. 

HD kalitesinde filmler izleyebilmek için en az 1024x768 çözünürlüğünde bir monitöre ihtiyacımız var diyebiliriz. Tabii 720p kalitesini HD”den sayanlardansanız... Monitörünüz bir tarafa, HD filmleri oynatabilmek için sağlam işlemcilere de ihtiyacınız olacak. Ne de olsa oldukça yüksek çözünürlük değerlerinde ve boyutta film dosyalarından bahsediyoruz. İşte bu noktada sistemlerimizi zorlanmaktan kurtaracak, bize yerden kazanç sağlayacak ve daha da önemlisi kaliteden ödün vermeyecek türden filmler yaratacağımız yazılımlara (ki biz bunlara codec diyoruz) ihtiyacımız hızla artıyor. 

Bu noktada devreye giren H.264 düne kadar bizim için PC'de HD'nin adıydı. Ancak bu codec'le sıkıştırılan HD kalitesindeki filmler hem çok sistem kaynağı istiyordu, hem de bu video dosyalarını internet ortamına açmak ve diğer insanlarla paylaşmak oldukça zor oluyordu. Tabii az önce dediğimiz gibi bu durum düne kadar geçerliydi... Çünkü babadan kalma codec'imiz DivX de artık HD kalitesinin getirdiği 


çözünürlük değerlerine destek sunuyor. 


Yeni DivX 6.7 neler sunuyor? 

Aslında ballandıra ballandıra anlatmaya çalıştğımız yeni nesil DivX codec'inin sunduğu en büyük iki yenilik var; ilki kuşkusuz desteklediği çözünürlük değerlerinin 1920x1080 sınırına dayanması diyebiliriz. Bu sayede en yüksek ve do- 


nasıl yapılır 


FileFormatConverters pi 


yurucu HD kalitesine sahip video dosyaları oluşturabiliyorsunuz. İkinci yenilik ise yeni nesil işlemci teknolojilerini çok daha fazla ve başarılı bir şekilde destekleyebiliyor olması. Bu sayede çift çekirdekli ya da 64bit mi- 


marilerine sahip işlemcileriniz 


İLLE 
Ürer Tacir Seiliriğe... 
varsa (yani yeni nesil işlemciler- 


den herhangi birisine sahipse- 


niz) yeni DivX'le sıkıştırılmış 
Gİ artık DivX'leriniz yönetmek çok daha basit. 


HD filmleri rahatlıkla (takılma ya da sahne at- 


laması olmadan) izleyebiliyorsunuz. Bu ger- 


çekten ihtiyaç duyulan ve artık sunulması gereken bir özellik... 

Tüm bunlar bir yana, yetersiz olarak nitelendirilen DivX Player da elden geçirilen taraflardan biri. Ancak günümüzde hemen herkes farklı bir oynatıcı kullandığından bu çok da üstünde durduğumuz bir nokta değil. 


Mek #iaybaca Larlipuratları 


Şo papi. # supporleri vider İzmi. 


Fisduca DPÜ spear unirığ ora İma dalaşı Suppor decödirğ di Görele MPEG-İ les Duipul YUN 20 han apple 
Yade Sazlığı 
İLİ ie eze Katelerina oorlağ 

gesi Fl 


Dilerseniz videonuzu dönüştürürken tekrar boyutlandırabilir ya da özellikleriyle oynayabilirsiniz. 
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se nasıl yapılır 
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Notlarınız 


karışmasın 


Tüm notlarınızı Keynote ile güvende tutun. 


I 


alacağınız notlar için kağıt kalemi unutabilirsi- 


Ercüment YILMAZ ercument©PCnet.com.tr 


üm gün bilgisayar başında çalışan, pro-Je veya ödev hazırlayanlardansanız bil 


gisayarınızın nimetlerinden faydalanıp 


niz. Günlük yaşamın karmaşıklığı içerisinde küçük küçük kağıtlara yazdığınız minik notlar arttıkça biraz da yoğun ve aceleciyseniz notlar birbirine karışmaya başlar ve iş içerisinden çıkılmaz bir hal alabilir. Bu karmaşaya son vermek ve aradığınız her bir notu kolaylıkla bulabilmek için www.tranglos.com /free /files/kntsetup.exe adresinden edinebileceğiniz Keynote programını kullanabilirsiniz. Keynote sayesinde tek bir belge içerisinde birden çok ve birbiriyle ilişkili notu hiyerarşik bir ağaç halinde organize edebilir veya yine aynı belgede yeni notlarınızı sekmeler halinde açabilirsiniz. Üstelik notlarınızı biçimlendirmek, arama yapmak veya programı makrolar kullanarak zenginleştirmek de mümkün. 
Programın .RTF belgelerini veya resimleri kul lanabilmesi veya başka belge veya notlara bağlantılar kurabilmesi diğer artıları arasında. 


Program sayesinde tek bir belge içerisine sayı- 


il enlemi inni 

e. ö- HE Ak Su giği 

ME e MM NN Mü EM & Mi M.Y 

EŞ irin? AN Çi? İİ Mamasi nini İzin e amam ii 


Welcome ta Keyhiştel 


Tv A ii MAM a ağa 

mehapm Be Dağ iTı PE, run İz 
Fa Ürd bra pu tin taksir söz Eri İş, Gi Eğim por irani (rm icetteliri öisdLi 


ui” NV Tİ area ve ima 


Biri emye er ği 


Müügekil ip 
Kami Gensükeüik beles 
LT MN TER, E.-Rri aöl Lakin yö mii fringe ia ğer gl 
Tevru bü eee sünni Epin ml li Mİİ azil Bİ ueukkbak çu si - 
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Rİ 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sız not alabilmek, bilgisayarınızı her yerde küçük bir notun yer aldığı bir çöplük olmaktan kurtarabilir. Programla tek bir Keynote belgesi hazırladıktan sonra tüm notlarınızı bu belge içerisinde ister sekmeler halinde ister bir dizin oluşturup birbiriyle ilişkili notları bu dizin içerisinde hiyerarşik şekilde ilişkilendirerek tutabilirsiniz. Programın güçlü arama fonksiyonu ise istediğiniz bir notu anında karşınıza çıkarabilecek kadar iyi çalışıyor. 

Programın İngilizce olması ve ilk bakışta bir nebze karışık görünmesine karşın biraz inceleyince MS Word ve benzeri programlarda bulunan simge ve düğmelerin birçoğunun ya aynı ya da benzer olduğunu, program içerisinde oluşturulan notlarınsa Windows Gezgini'nden alış- 


tuğımız yöntemle kullanılabildiğini göreceksiniz. 


rogramın kullanımı 

Programı ilk kez çalıştırdığınızda kullanımını ve özelliklerini anlatan sample.knt adlı bir not açılıyor. Bunu Ctrl#-O tuşlarıyla kapattıktan sonra kendi notlarınızı oluşturmak için hazırsınız. 
Yeni bir not belgesi açmak için Ctrl#ShiftkN tuşlarına basabilir veya File menüsünden “New” seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda program yeni oluşturduğunuz notu kaydetmek isteyip istemediğinizi soruyor. Kaydetmenizi öneririz çünkü otomatik kayıt işlemi sadece belgeyi 


kaydettikten sonra çalışmaya başlıyor. 


Bir not almak istediğinizde aldığınız notu pen- 


cerenin ortasında yer alan sütuna yazabilirsiniz 


veya kopyaladığınız bir notu Ctrl#V tuşlarıyla aynı bölüme yapıştırabilirsiniz. Aldığınız not daha önceden isim vermediğiniz ve hiyerarşik ağaç içerisinde bir başka not bulunmadığı için pencerenin Sol sütununda “New node” girişi altında yer alacaktır, bu girişin ismini değiştirmek isterseniz “New node” başlığının üzerine tıklayıp boşluk tuşuna basmanız yeterli. 

Notlarınızı hiyerarşik olarak düzenlemek isterseniz bunu sol pencerede bulunan ve Windows gezgini gibi çalışan alan içerisinden yapabilirsiniz. Bu bölümdeki New node'un üzerine tıkladıktan sonra bir alt dizin eklemek için Shift-Enter tuşlarına ve bu dizinin altına başka alt dizinler eklemek içinse yine aynı tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Ağaç içerisine yeni bir dizin eklemek içinse Shift-Enter basmadan önce en üst dizinde yer alan bir nota tıklamanız gerekiyor. Notlarınızı ağaç içerisinde farklı kollara taşımak isterseniz herhangi bir notu sürükleyip bırakabilirsiniz. 

Keynote'un güzel özelliklerinden bir başkası da, birbirinden bağımsız notları yeni sekmelerde açmanıza da izin vermesi. Bu işlemi Ctrl#N tuşlarıyla yapabiliyorsunuz. Ayrıca her bir sekmenin ismini ve simgesini değiştirerek notlarınızın görsel olarak birbirinden kolayca ayrılmasını sağlayabilirsiniz. Bunu yapmak için herhangi bir sekmenin üzerine farenizin sol düğmesiyle iki kez tıklayın ve “Name” kısmına istediğiniz ismi girdikten sonra “Icon” açılır menüsünden 


herhangi bir simgeyi seçin. 


Notlarınızı sifreleyin 

Üzerinde çalıştığınız belgeyi şifrelemek için Alts-Enter'e tıkladıktan sonra açılacak olan “File Properties” penceresinde “Format” açılır menüsüne tıklayın ve yeni format olarak “Keynote encrypted file” seçeneğini seçin. Bunu yaptıktan sonra aynı pencerede “Security” sekmesi açılacaktır. Pencere içerisindeki “Security” sekmesini tıklayın ve “Passphrase” kutusu içerisine seçtiğiniz bir şifreyi yazın. Aynı şifreyi “Confirm pass” kutusu içerisine de yazdıktan sonra belgenizi şif- 


relemiş olacaksı- 


nız. 


Notları e-postayla gönderin 

Keynote'un bir başka kolaylaştırıcı özelliği notlarınızı direkt program içerisinden e-posta olarak göndermenize imkan sağlaması. Bunu yapmak için göndermek istediğiniz notu seçip ve Shift-Citrl #Alt-E tuşlarına basmanız yeterli. 

Bir notu ilk kez e-posta olarak gönderiyorsanız e-posta ayarlarını yapmanız gerekiyor. Bunun için Shift-Ctrl sAlt-E tuşlarına bastıktan sonra açılacak olan “Send note via e-mail” penceresinde "SMTP server settings" sekmesine tıklayın ve SMTP server kısmına SMTP sunucunuzun ismini girin ve From kısmına e-posta adresinizi girin. 

Göndereceğiniz notla ilgili ayarları yapabileceğiniz Message Settings sekmesinde Current Note o anda açık olan notu, All Notes tüm notlarınızı ve Whole File tüm belgeleri gönderir. Whole file seçiminde alıcının belgeyi açabilmesi için Keynote programına ihtiyacı ola- 


caktır. 


Keynote ile bağlantılar oluşturun 

Keynote'un yararlı özelliklerinden birisi de bağlantıların kullanımına olanak vermesi. 
Programla http: / /www.örnek.com gibi bir bağlantıyı açabilmesinin yanı sıra mailto:örnek&örnek.com gibi bağlantılara e-posta atabiliyorsunuz. Fakat asıl güzel olan bilgisayarnızda yer alan belgelerle bağlantılar kurabilmeniz. Bunun için file: / / / komutu kullanılıyor. 

Örnek olarak C dizini altında ABC klasörü içerisinde yer alan bir örnek.doc belgesine ulaşmak için keynote içerisine file:///c:/abc/örnek.doc yazmanız gerekiyor, bunu yaptıktan sonra bağlantı bir kısayol gibi çalışıyor ve tıklamanızla birlikte belgeniz açılı- 


yor. 


nasıl yapılır iz 
KeyNote 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nasıl yapılır 
Cascading Styl 


Web siteniz için 
CSS makyaj 


e Sheet 


Sitenizin stil dosyasına hakim olarak 


tasarımınızı kol 


A. Kıvanç Tanrıkulu kivanc©PCnet.com.ir 


ayca şekillendirebilirsiniz. 


C 


webmaster HTML tasarımlarını, sıradan tablo- 


SS (Cascading Style Sheet) dosyaları son zamanlarda web tasarımı konusunda be- 


lirgin biçimde öne çıkıyor. Artık çoğu 


lar kullanmak yerine CSS dosyaları ile şekillendirilen “div'lerle oluşturuyor. CSS konusuna yumuşak bir giriş yapmak adına işe yeni başlayacaklara yönelik birkaç ön bilgiyle başlayalım. 
“div” etiketi, İngilizce “division” (bölüm) kelimesinden geliyor. HTML sayfanızda <div> ve </div> etiketleri arasında oluşturduğunuz bölümlerin görsel özelliklerini CSS dosyanızın içinde tanımlayabiliyorsunuz. Bunun için şekillendirmek istediğiniz div'e aşağıda görebileceğiniz 


gibi bir “class” atamanız yeterli. 


guluyor. Bu sayede bir sayfada birden çok kez kutu biçimlendirmesi kullanacaksanız her seferinde renk, çerçeve gibi nitelikleri tekrar koda eklemenize gerek kalmıyor. 

CSS dosyası kullanmanın bir webmaster'a sağladığı en önemli avantaj, belirli görsel kalıpları tek seferde hazırlamak ve istenilen sayfanın istenilen bölümüne uygulayabilmek. Örneğin aşağıdaki gibi bir “kutu” tanımladıysanız, sayfalarınızdaki içeriğin istediğiniz bölümünü kısa bir müdahale ile kutu içine alma şansına sahip 


olabilirsiniz: 


<div class-“kutu”>içerik</div> ya da 
<div ids“sol"diçerik</div> 


Kİ Dreamweawer ile 
CSS dosyanızı tek satır kod yazmadan kolayca biçimlendirebilirsiniz. 


Üzerinde çalıştığınız div'e bir class ya da ID atayarak onu tarayıcıya tanıtmış oluyorsunuz. Yukarıdaki gibi bir div'i “kutu” class'ıyla tanımladıysanız, tarayıcı bu div'e rastladığında CSS dos- 


yasına başvuruyor ve “kutu” için orada belirlen- 


miş olan görsel özellikleri okuyarak sayfada uy- 


.kutu ( 

width: 138px; 

border: İpx solid #dadada; 
color: #666; 

background: #efefef; 
line-height: 12pX; 
margin-top: O; 
margin-right: O; 
margin-bottom: 10px; 
margin-left: O; 


) 


Yukarıdaki CSS kodlarında “kutu” olarak tanımlanmış olan diwlerin tarayıcı tarafından nasıl biçimlendirileceği belirlenmiş. Burada sırasıyla kutunun eni, çerçevesinin kalınlığı ve tipi, metin rengi, arkaplan rengi, satır yüksekliği ve konumlandırma bilgileri girilmiş. Kutu tanımlamanız CSS dosyanızda hazır olduktan sonra istediğiniz içeriği kutu içine almanız çok kolay ola- 


caktır. Bunun için HTML sayfanıza; 


<div class-“kutu»İçerik</div> 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şeklinde bir div eklemeniz yeterli. Bu uygulama sayesinde sayfalarınızda kullanacağınız her bir kutuyu baştan biçimlendirmek yerine “kutu” class'ını kullanarak kolayca hazırlayabilirsiniz. 


Tertemiz bir CSS dosyanız olsun 

Tamamı birkaç durağan web sayfasından oluşacak basit bir web sitesi hazırlıyorsanız, CSS tabanlı bir tasarım kullanmak sizin için bir zorunluluk değil. Tüm biçimlendirmeleri HTML dosyasının içindeki gerekli yerlerde belirtebilirsiniz. Çok sayfadan oluşacak dinamik bir web sitesi hazırlıyorsanız bir CSS dosyası oluşturmak işinizi ciddi şekilde kolaylaştıracaktır. Hatta uzun soluklu, ciddi bir web projesini hayata geçirmek niyetindeyseniz işi en başından sıkı tutarak “tertemiz” bir CSS dosyasıyla başlamalısınız. CSS dosyanızın içerisinde hangi tasarım öğesinin nerede olduğunu gözünüz kapalı bilmeniz, tasarım sürecini hızlandıracaktır. Bu yüzden işe başlarken iyi tanıdığınız, içinde aradığınızı kolayca bulabildiğiniz bir stil dosyanız olmalı. 

Bir çalışmaya başlarken CSS dosyanızı kendiniz oluşturmak yerine daha önce başka bir webmaster tarafından oluşturulmuş ve kafanızdaki tasarıma benzer çizgilere sahip bir stil dosyasını kullanabilirsiniz. Beğendiğiniz, hazır bir stil dosyası üzerinden hareket etmek sizi birçok rutin işten kurtarabilir. Yeni sitenizi tasarlama- ya başlarken aşağıdaki adreslere göz atarak kafanızdaki fikre en yakın şablonu indirebilir ve üzerinde düzenlemeler yaparak kullanabilirsiniz. Ücretsiz dağıtılan CSS tabanlı tasarım şablonlarının içini doldurarak bir siteye sahip ola- 


bileceğiniz gibi, şablonlar üzerinde oynamalarla 


eri m 4 İİ Been mmm dn gm area mm İç ma ga ni şema, germ A iy ÜR ğe ey öp e a YÜ ei e m ei BŞ ağ aş 


İİ Oynamicdrive.com'dan birçok CSS tabanlı menüyü ücretsiz olarak edinebilirsiniz. 


nasıl yapılır zl 
Cascading Style Sheet 


özgün bir çalışma yaratmanız da mümkün. 
Web sitelerinin CSS dosyalarındaki kodlar, sistemin doğası gereği dışarıdan ulaşılabilir durumda olmak zorunda. Daha açık bir dille anlatmak gerekirse, tasarımını beğendiğiniz bir sitenin CSS dosyasını ele geçirmeniz çok kolay! Bunu yapmak için öncelikle ele geçirmek istediğiniz CSS dosyasının adını ve konumunu öğrenmeniz gerekiyor. İlginizi çeken bir tasarıma rastladığınızda stil dosyasının nasıl olduğunu merak ederseniz, tarayıcınızda sayfanın kaynak kodlarını açın ve “css” ifadesini aratarak stil dosyasının konumunu bulun. Örneğin Wordpress tabanlı bir blogda CSS dosyası WWw.csspage.com/wp-content/themes/pro- sense / style.css benzeri bir konumda bulunacaktır. Bu adresi doğrudan tarayıcınızın adres 


çubuğuna yazarak dosyayı indirebilirsiniz. 


Blog üzerinde tam hakimiyet 
Blogunuzun görünümünü istediğiniz şekilde değiştirmek için beğendiğiniz hazır temaları kullanmak yerine bir adım öteye giderek CSS dosyasına müdahale edebilirsiniz. Stil dosyalarıyla daha önce hiç çalışmamış olsanız bile birkaç küçük deneme, işin mantığını çözmenizi sağlayacaktır. CSS dosyasını açarak başlık biçimi, arka plan rengi gibi küçük değişikliklerle başlamak faydalı olacaktır. Bir süre sonra blogunuzun görünümüne tamamen hakim olduğunuzu fark edeceksiniz. Yeterince tecrübe kazandığınızda webden bulduğunuz hazır CSS menüleri ve hoşunuza giden farklı tasa- 


rım öğelerini blogunuza ekleyebilirsiniz. 
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nasıl yapılır 


GIMPile tebrik kartı 


Kendi kartlarınızı kendiniz yapın 


Bi EE EE EE EE ÇE ZE EEE 


GIİMP ile örnek bir uygulama amacıyla kendi yeni yıl tebrik kartımızı hazırlıyoruz. 


Ercüment YILMAZ ercument©PCnet.com.tr 


Kİ kartımızın son hali yukarıdaki gibi olacaktır. 
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rafik araçları denilince tabii ki akla ilk gelenler Photoshop gibi çok ünlenmiş 


G 


olabilecek araçlar da yok değil. Bunlardan biri- 


markalar ama bu markalara alternatif 


si GIMP ve ücretsiz bir program olmasına rağmen profesyonel çalışmalarda gerekebilecek her türlü özelliğe sahip. Ayrıca Linux ve Mac dışında Windows'ta da çalışabilmesi de bir başka artısı. Programı Linux için www.gimp. org /unix/, Windows için www.gimp.org/windows/ ve Mac OS için de www.gimp.org /macintosh / adresinden indirebilirsiniz. 
Bu yazımızda yaklaşan yılbaşını da göz önüne alıp bir yeni yıl tebrik kartı hazırlayacağız. 
Gimp ana penceresinden “Dosya” menüsüne girerek 640 x 480 piksel boyutlarında bir 


resim oluşturun. 


2 


Ctrl * L tuşlarını kullanarak açın. 


Gimp programı Photoshop gibi katmanlar 


kullanır. Katmanlar penceresi açık değilse 


Çizim pencerenize dönün ve Katman menüsünden “Yeni Katman...” seçeneğine tıklayın ve “Mavi Çam Ağacı” ismini verin. “Tamam” düğmesine tıklamadan önce Katman Doldurma Ti- 


pini “Şeffaflık” olarak seçin. 


Yeni yılımız 


beli 


ÜLALİML,.. 


Bu yeni katmanda yollar kullanarak bir çam 


d 


ceresini açmak için çizim pencerenizde “Pence- 


ağacı çizeceğiz. Başlamadan önce Yollar pen- 


reler” menüsünden “Yollar” seçeneğine tıklayın. 

Çam ağacını çizmek için Gimp ana menüsünden yollar (Paths Tool) simgesi üzerine tıklayın ve taslak bir çam ağacı çizin. Yolları kullanarak çizim yaptığınızda tek yapmanız gereken bir çizgiyi oluşturacak iki noktayı belirlemektir. Çam ağacını çizdikten sonra sonlandırmak için son noktayı Ctrl basılı tutarak fareni- 


zin sol düğmesiyle koyun. 


6 


talarla oynamaya devam edin. 


Çiziminizdeki noktaları farenizle çekip çam 


ağacınız simetrik bir hale gelene kadar nok- 


İstediğiniz gibi bir çizim oluşturduktan sonra daha yumuşak hatlar oluşturmak için bu kez noktalar yerine çizgilerin herhangi bir yerinden tutup sürükleyerek çizgileri eğin. 

Çizimimizi boyayabilmek için önce çizdiğimiz yolu bir seçim alanına dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için Yollar penceresine dönün ve pencerenin altında yer alan simgelerden Path to selection'a tıklayın. 

Katmanlar penceresine dönün ve “Arkaplan” katmanını silmek için katmanın üzerine farenizin sağ düğmesiyle tıklayın ve açılacak menüde “Katmanı sil” seçeneğine basın. Katmanlar penceresinde görebileceğiniz tek katman Mavi Çam Ağacı katmanı olacak. 

Seçim alanını boyamak için önce GIMP ana 

menüsünden bir renk seçin. 

Şimdi de yine GIMP ana penceresinde yer 

I alan kova şeklindeki “Bucket Fill Tool” simgesini tıklayın ve seçim alanını boyayın. 
11 Daha kolay çalışabilmek için katman içe- 


risindeki boş alanları silmemiz gerekiyor. 


Bunun için “Katman” menüsünden “Auto Crop Layer” seçeneğine tıklayın. Çam ağacı dışında- ki alan silinecektir. 

Çam ağacını çoğaltmak için resmi çizdiği- 
12 niz pencerede “Katman” menüsüne ve arkasından “Katmanı Çoğalt” seçeneğine tıklayın. 

Şu anda aynı çam ağacından iki adet elde 
13 ettiniz fakat üst üste durdukları için ikincisini göremiyorsunuz. Katmanlar penceresinde “Mavi Çam Ağacı kopyası” katmanına bir kez tıklayın. Arkasından GIMP penceresinden dört yönlü bir ok olarak görünen simgeye tıklayın ve Çam ağacını herhangi bir yere sürükleyin. Yukarıdaki adımları yeniden uygulayarak küçük bir orman oluşturabilecek kadar çam ağacı yaratın. Son olarak çam ağaçlarını resminizde dilediğiniz şekilde yerleştirin. 

Çam ağaçlarından bazılarını yeniden bo-I yutlandırarak irili ufaklı çam ağaçları oluşturun. Bu iş için katmanlar penceresinden bir katmanı seçin ve önce Shift * T tuşlarına basıp sonra çam ağacının herhangi bir yöne çekip yeniden boyutlandırın. Arkasından ağaçlarınızı farklı renklerle boyayın. Katmanların bazılarını öne bazılarını arkaya atmak için katmanların sırasını değiştirebilirsiniz. Katmanlar penceresinde bir katmanı üste taşıdığınızda resimde de kendisinin altında bulunan katmanın üzerine çıkar. 

Çam ağaçlarının düzeninden memnun 
15 kaldıktan sonra katmanları bir araya getirip tek bir katman elde etmek için Katmanlar penceresinde herhangi bir katmanın üzerine sağ tıklayın ve “Görünen katmanları birleştir...” 
seçeneğine basın. 


16 Kartınıza bir arka plan eklemek için Kat- 


man menüsünden “Yeni katman” seçene- 


nasıl yapılır iz 
GIMP'ile tebrik kartı 


ğine tıklayın ve katman adını “Arkaplan” olarak belirleyin, “Katman Doldurma Tipi” başlığı alından “Beyaz” seçeneğine tıklayın. 

17 Arkaplan katmanı Mavi Çam Ağacı kat- 


manının önüne geleceğinden katman- 


lar penceresinden Arkaplan katmanını Mavi 

Çam Ağacı katmanının altına sürükleyin. 
5.ve 11. adımlar arasında anlatılan yön- 

18 temleri kullanarak basit bir dağ resmi çizin ve bu yeni katmana Dağ adını verin. 

Bu aşamada arka planı bir gradyan kullanarak 

19 boyayacağız. Bunun için ilk önce GIMP 


penceresinden önplan için koyu mavi ve 


arka plan için açık mavi renklerini seçin. 


GIMP penceresinden Gradyan (Blend 


Tool) aracını seçin ve Arkaplan katma- ii ——— 

pe 

nı seçiliyken çizim alanınızda yukarıdan aşağı- e E 

ya doğru bir çizgi çizin. Bunu da yaptıktan son- mineli Olma 

ra Çam Ağaçları, Dağ ve Arkaplan adlı üç kat- eri 

manınız olacak. Resmin doğru bir şekilde gö- ea 

rüntülenebilmesi için Arkaplan katmanı en al o İl 121.8. 


ta ve Çam Ağaçları katmanının en üstte olması gerekiyor. 

Yapığımız resme üç filtre uygulayacağız. 
21 Filtreleri uygulamadan önce Katmanlar 
penceresinden Mavi Çam Ağacı katmanını seçin ve çizim penceresinden “Filtreler” menüsüne gelip sırayla Sanatsal içerisinde yer alan “Softglow” ve “Işık ve Gölge” menüsü içerisinde yer alan “Supernova” filtrelerini 


uygulayın. 
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4 Eski dost Nero: 
Menülü VCD filmler hazırlamak için halihazırda birçok kişinin CD/DVD yazma konusunda tek tercihi olan Ahead firmasının 
Nero yazılımını kullanıyoruz. 


se nasıl yapılır menülü VCD 


Menülü 
VCD'ler 


Tatil veya özel günlerinize ait anılarınızı kaydettiğiniz CD'lerinizi menülerle şenlendirmek sanıldığından kolay. 


ir ev kullanıcısının belki de en büyük zevki, gerek internetten indirdiği film- 


B 


videoları arşivlemektir. Ancak bu noktada dev- 


leri ve dizileri gerekse de kendi çektiği 


reye giren etiketleme sorunu yüzünden hangi CD'de hangi videoların olduğunu anlamak bazen bir işkenceye dönebiliyor. Özellikle video klip gibi bir CD'ye en az 10-15 adet sığabilecek türden videoların etikete bakılarak seçilmesi de oldukça zor bir durum. Ne de olsa CD üzerine o kadar fazla isim yazmak gerçekten büyük problem. Bu noktada devreye giren menü mantığı sayesinde optik sürücünüze ya da CD oynatıcınıza taktığınız medya içerisinde nelerin olduğunu rahatça görebilirsiniz. Üstelik piyasada satılan orijinal filmlerde olduğu gibi, kendi yaptığınız VCD'leri de salonunuzun rahatlığında izle- 


yebilirsiniz. 
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Eski dost Nero 

Ev yapımı VCD filmlerinize menü eklemek sandığınızdan da kolay. Bu uygulama için CD/DVD yazmakta kullandığınız Nero yazılımı yeter de artar bile. Öncelikle yazılımı açın ve Nero Burning ROM içerisinden yeni bir Video CD projesi seçin. Bu projeyi seçtiğinizde karşınıza bol sekmeli bir pencere gelecek. Sekmeler arasında yer alan ikinci sıradaki “Menü” başlığı hemen gözünüze çarpacaktır. Bu sekme bizim ev yapımı video CD'mizde görmek istediğimiz menünün ta kendisi. Sadece aktif etmemizi bekliyor. 

Menü seçeneğini aktif ettiğinizde bir dolu seçeneğin de belirginleştiğini farkedeceksiniz. Bu seçenekler arasında menünüzde kaç adet thumbnail olacağından tutunda başlık, spot ve hatta çözünürlüğe kadar bir çok farklı ayar kutucuğu mevcut. 

İlk kısım olan “Menü”, Dizayn, Arka fon modu ve Arka fon resmi adında üç başlıktan oluşuyor. Bu başlıklar arasında ilk sırayı alan Dizayn, menünüzün kaç önizleme resmi barındıracağını ayarlamanıza yarıyor. Bu aslen biraz da kaç bölüm ya da kaç video kullanacağınızla ilişkili. 
Yani CD'nizde 6 video kullanacaksanız Dizayn kısmından “6 ufak resim” seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu sayı biraz size biraz da CD'nizin boyutuna bağlı olarak değişiyor.Arka fon modurna geldiğimizde ise menünüzün çözünürlüğüyle alakalı bir tercih yapmanız gerekiyor. Bu aşamada bizim tavsiyemiz “ölç ve sığdır” olacak. Bu 


sayede hiç problem yaşamazsınız. 
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Arka fon resmi sayesinde menünüze bir ar kaplan resmi atayabilirsiniz. Bu seçenek sayesin de doğum günü, tatil ya da düğün gibi özel gün lerinize ait videolarınızı VCD'ye çevirmek iste diğinizde, içeriğe uyum sağlayacak türden bir menü hazırlayabilirsiniz. Tabii standart arşiv CD'leri oluşturmak için bu kadar teferruatlı ayar lamalar yapmanıza gerek yok, Nero'nun ön ta nımlı arkaplanlarını kullanabileceğiniz gibi fon için pastel bir renk de atayabilirsiniz. Bunun için Arka fon resmi seçeneğinin yan tarafında yer 


alan renk paletini kullanabilirsiniz. 


Detaylı yazı özellikleri 

Menü kısmı sadece arka plan resimleri ya da Dizayn kısmından oluşmuyor elbette... İkinci kı sım olan Yazı bölümü de menünüze başlık, spot ve kısa açıklamalar eklemeniz için oldukça önem taşıyor. Bu aşamada yer alan Başlık kısmına VCD'nizin konusunu (mesela Bodrum Tatili ya da Kızımın Doğum Günü gibi..) Dipnot kısmı na da videolar için küçük bir açıklama yazabi 
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| > sayıda klip: Menülü VCD hazırlarken 
kullanacağınız video dosyalarının boyutlarını iyi kontrol edin. Nero onları çevirmeye başladığında CD 

içerisine sığmayabilir. 
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nasıl yapılır menülü VCD 


lirsiniz. Böylelikle oldukça hoş ve videolarla bütünlük sağlayan bir menü hazırlamış oluyor 


sunuz. 


Önizleme desteği 

Bu ayar kutucuklarını videolarınızın içeriği ne göre doldurduktan sonra, aynı sekmenin alt tarafında yer alan “ilk sayfayı önizle” seçe neğini işaretleyerek, menünüzün neye benze diğini rahatlıkla görebilirsiniz. Çok faydalı bul duğumuz bu özellik sayesinde, kolayca hoşu nuza gitmeyen yerleri tekrardan ve görerek dü zenleyebilirsiniz. Eğer projenizde kullanacağı nız video sayısı 8'den fazlaysa menünüz 2 say fa halinde gösteriliyor. Bu geçişleri ve video se çimlerini tahmin edebileceğiniz gibi uzaktan 


kumanda yardımıyla yapıyorsunuz. 


Editör diyor ki 

Yazımızda anlattığımız yöntem tamamen Nero yazılımıyla ilişkili olduğundan sisteminde Nero bulunmayan okurlarımız menülü VCD yapmak konusunda sıkıntıya düşebilirler. 
Ancak Nero'nun web sitesinden ücretsiz olarak 


indirebileceğiniz deneme sürümü sayesinde, 


anlattığımız uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. 


Esan dokunuşlar: 
Nero'nun Video CD bölümünde yer alan 
Menü sekmesi üzerinden istediğiniz düzenlemeyi kolayca yapabiliyorsunuz. Bu sayede sadece birkaç tıklama sonrasında hayalinizdeki menüye kavuşuyorsunuz. 
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İPUÇLARI 


PRATİK VE ETKİN BİLGİ 


AR KULLANIMI İÇİN ÇÖZÜMLER 


Bilgisayar dünyasıyla ilgili kafanıza takılan, merak ettiğiniz tüm 


soruları yardim©PCnet.com.tr adresine gönderebilirsiniz. 


GOOGLE 
SERVİSLERİNDE 
ÖNEMLİ AÇIKLAR 


Google'ın arama motoru ile Gmail ve Blogger servislerinde birden fazla açık olduğu tespit edildi. Hint asıllı bilgisayar acil durum uyarı ekibi 
CERTIN'den gelen bu ihbara göre Gmail servisindeki e-postalar kolayca ele geçirilebiliyor ya da başka adreslere gönderilebiliyor. 
Sorunun kaynağının XSS ile ilgili bir sorun olduğu ve yüksek hassasiyet içerdiği söyleniyor. Kullanıcıların 
Gmail ayarlarında yer alan filtrelere dikkatli bakması isteniyor. Google çözüm bulana kadar internet tarayıcı içindeki Google arama özelliğini kapatmayı da tercih edebilirsiniz. 
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Modemimle ilgili bir sorunum var. Ben kablosuz modem kullanıyorum ve başkaları kullanmasın diye şifre koymuştum ve şifeyi çözemiyorum. Bu şifreyi çözecek program var mı? 

ADSL modemde verdiğiniz şifreler cihaz içindeki bellekte saklanıyor. Bu bir bilgisayar olmadığı için program kurup şifresini bulmanız söz konusu değil. 
Anakartta olduğu gibi pili çıkarıp şifrenin kalkmasını da bekleyemezsiniz. Tek yapmanız gereken, modeminizin markasına göre uygun olan resetleme prosedürünü uygulamak. Kimi modemlerde reset tuşu bulunur ama bu tuşa kısa süre basarsanız 


cihaz ayarları değişmez, sadece elektrik 


Modem şifresini tespit etmek 


kesilip de gelmiş gibi olur. Modeme göre değişmekle birlikte bazı modellerde bu tuşa bazılarındaysa tuş kombinasyonuna 5 saniye basarsanız ayarlarlar ilk aldığınız hale gelir. 
Bu durumda sadece WPA, WEP şifresini değil ADSL kullanıcı ayarlarını da baştan 


sonra yapmanız gerekecektir. 


© Takılma yapan MP3 çalar 


Dayımın Singapur'dan alıp bana hediye ettiği Future Muzro x5 marka MP3 çalarım kilitleniyor. Bilgisayara bağladığımda hold etkinken açtığımda normal şekilde açılıp kapanıyor fakat normal olarak açılmıyor. 
Firmware güncellemesinin nasıl yapılacağını da bilmiyorum. 

Google ile ürün adını arattığınızda üretici firmanın internet sitesinin Wwww.futureconnections.com.sg olduğunu göreceksiniz. Bu adreste yer alan destek bölümünde (Wwww.futureconnections. 
com.sg /support.php) Muzro x5 modeli için kullanılabilecek en güncel firmware dosyası yer alıyor. 3.18 MB'lık dosyayı 


açınca içinde .BIN uzantılı ana dosyayı 


bulacaksınız. Bunu kurmak için MP3 çalarla birlikte gelen CD'de yer alan güncelleme programına ihtiyacınız olacak. 
Güncelleme sırasında elektrik kesilmesi cihazı kullanılmaz hale getirebileceği için güncellemeyi varsa bir dizüstü bilgisayar ile yapmanızı tavsiye ederiz. 


Ekrandaki anlamsız görüntü 


Yaklaşık bir haftadır eski ekranımda sorun var. Önce “Control menu is locked” tarzında bi uyarı kendi kendine çıkıp kayboluyordu. Bu esnada ekran ayarlarını açamıyordum. 
Sonraları üç tane geometrik şekil sol üst köşeden dönmeye başlayarak sağ alt köşeye doğru indi, sürekli tekrarladı bunu. PC'yi dinlendirmeyi, reset atmayı, söküp temizlemeyi denedim ama sonuç alamadım. 


İlk durum kontrol tuşlarının yer aldığı 


devrenin sorunlu olabileceği fikrini oluşturuyor. İkinci durumsa ilginç geometrik şekillerin virüs kaynaklı olabileceğini düşündürüyor. Ancak söylediğiniz kadarıyla bu esnada ekran ayarları işlemiyor ve bunun bilgisayarla bir ilgisi yok. 
Sadece ekrandan kaynaklanan bir sorun var. PC'yi açıp kapamanız, dinlendirmeniz ya da temizlemeniz ekrana fayda getirmez. Siz en iyisi ekrano servise götürün. Gerçi onların çıkaracağı masrafa göre yeni bir ekran almanız çok daha anlamlı olabilir. 
Garantisi dolmuş eski ve muhtemelen CRT tabanlı bir elran için masraf yapmak pek 


uygun olmayacaktır. 


Bİ DeepFreeze'den kurtulamadım 


DeepFreeze proğramını devre dışı bırakmak için açılan menü aktifleşmiyor. Bu programı nasıl kaldırabilirim? 
DeepFreeze programı sistemi sürekli takibe alıp bilgileri saklıyor ve böylece siz onay vermediğiniz sürece hiçbir değişiklik gerçekleşmiyor. Gerçekleşse bile sistemi kapatıp açtığınızda tekrar eski konuma dönüyorsunuz. İşte bu nedenden ötürü programı kaldırmak için öncelikle “Thawed state” geçişi yapmış olmanız gerekiyor. 
“GCTRL#AALT4#SHIFT»#F6” tuş kombinasyonu sonrasında şifrenizi girip programı deaktif edin. Bundan sonra asıl dikkat edilmesi gereken kurulum programını çalıştırmak ve seçeneklerden kaldır şıkkını seçmek. Zaten bu uyarı programı ilk kez kurarken karşınıza çıkıyor. Kısacası kurulum paketini attıysanız bir kez daha 


indirmeniz gerekecek. 


ipuçları 


uzman a 


Sabit diskim 


tespit edilemedi 


Yeni bir Casper Nirvana dizüstü bilgisayar aldım. 
İşletim sistemim Windows 
Vista. Windows XP yüklemek istiyorum. Format atarken takılı bir sabit disk bulunamadığı yazıyor. Ne 


yapmam gerekir? 


Windows Vista daha yeni bir işletim sistemi olduğu için kurulumda terfi yapılamıyor ve mecburen format atmanız gerekiyor. Bunun için 
Windows XP CD'si ile sistem açılışı yaptığınızda standart sürücüler yüklenir. Standart sürücüler donanımı tanımazsa en başta F6 tuşuna basarak ek sürücü yüklemek gerekebilir. Windows Vista daha yeni olduğundan bu sorunu yaşatmaz belki ama 
Windows XP kurmak için sabit disk kontrolcüsünün sürücüsünü göstermeniz gerekiyor. Bu sürücüyü disketle göstermeniz de mümkün olmayacak. Parmak bellekle sürücü eklemeyi sadece Windows Vista destekliyor. En iyisi Windows 
XP CD'sine kontrolcü dosyalarını eklemek. 
Kontrolcünün adını ve gerekli dosyaları bulmanız şart. Daha sonra Windows XP CD'si içindeki TXTSETUP.SIF, 
TXTSETUP.INF ve 
WINNT.SIF dosyalarını düzenleyip elinizdeki sürücüleri 1386 klasörüne 


atmanız gerekiyor. 
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gJ ipuçları uzman 


MOV formatına 


çözüm 


Dijital fotoğraf makinemin markası Nikon Coolpix SI ve çektigim video kayıtları hep Ouick Time tarafindan izlenebiliyor. Ben bu videoları BSPlayer veya 
Winamp'ta izlenebilir hale nasıl getirebilirim? 
Dönüştürücü bir programa mı ihtiyacim var? 

Dijital fotoğraf makinenizin kayıt formatını değiştirme şansınız yok. Kaydettiğiniz dosyaları illa Winamp ya da 
BSPlayer ile izlemek istiyorsanız format dönüşümü yapmanız gerekecek. Bu da tahmin edilebileceği gibi zahmetli bir işlem. Örneğin 
MOV>AVI ya da 
MOV>MPG dönüşümü olabilir. Ouicktime'ın alternatifi olan Ouicktime 
Alternative daha az yer kaplıyor ve kaynak tüketiyor. Bu programı deneyebilirsiniz. Bir diğer ihtimalse VLC Player kullanmak. Bu iki program hem MOV, hem de diğer popüler video formatlarını destekliyor. Üstelik de ücretsiz olarak 


sunuluyorlar. 


5m şe şe 
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Menüsüz DVD'ye çare 


Lost isimli dizinin 
DVD'lerini aldım. 
Ancak bazı DVD'lerde menü var, bazılarında yok. Ben menüsüz 
.VOB uzantılı olan dosyaları sabit diskime kopyaladım 


ve menüsü olan bir 


diskten de menü dosyasını kopyaladım. Ancak menülerdeki bölüm numaralarını değiştiremedim. 
Roxio kullanarak menülü DVD yap dedim, bu da olmadı. 

Menüsü olmayan DVD'ler orijinal olmayabilir. Menüsü olan DVD'lerin tümü içerik olarak diğerlerinden farklıdır. Bölümler farklı sayıda ve süreli olacağı için sizin diğer DVD'deki menüyü alıp .VOB uzantılı dosyalar arasına katmanız fayda sağlamaz. 
Bunların uyum sağlamasını beklememelisiniz. Elinizdeki menüsüz DVD'yi menülü hale getirmek için önce içeriğini ripleyip diske aktarmalı daha sonraysa MPEG?2 gibi işlenebilir bir formata dönüştürmelisiniz. Çeşitli DVD düzenleme yazılımları var. 
Örneğin DVD Menu Studio (www.mediachance.com) ile bu tür menüler yapıp 


sonrasında yeni bir DVD oluşturabilirsiniz. 


Movie Maker'a uygun ayar 


Windows XP kullanıcısıyım. 
Movie Maker'da hayli karmaşık bi video yaptım. Videoyu AVI'ye i çeviremiyorum. Yeterli bellek a se yok diyor. Bu RAM eksikliğinden mi kaynaklanıyor? 
Sabit diskte 6 -'7 GB boş yer var. 
Bu uyarı sabit diskle ilgili değil 


ie — 


e ga şe e ün agri e e en 
EN kam 


e ar 


sistem belleğiyle ilgili, RAM olarak ne kadar kullanıyorsunuz belirtmemişsiniz. Bellek terfisi 


yapmaya niyetiniz yoksa en iyi 


yol sanal belleğin boyutunu artırmak olacaktır. Denetim 
Masası içinden Sistem özelliklerine girin. Daha sonra Gelişmiş sekmesine geçip Performans başlığını bulun ve Ayarlar yazan yere tıklayın. Açılan yeni pencerede Gelişmiş sekmesine geçip en altta yer alan Sanal Bellek kısmını bulun. Buradaki Değiştir butonuna basıp ayarlama yapacaksınız. C sürücüsünün yanındaki değere bakıp alttaki ayarlarla en düşük ve en yüksek değeri biraz daha yükseltin. Movie Maker ile işlemi bir kez daha tekrarlayın. Sistem belleği yetmediği anda sanal bellek 


imdada yetişecektir. 


Birden çok açılış sayfası 


Bilgisayarıma Mozilla Firefox yükledim ve beğenerek kullanıyorum. Her gün bilgisayarı 


açar açmaz ziyaret ettiğim 4 - 5 farklı haber 


alemi sitesi var. Bunları tek tek açmak yerine in rn prn şaş - Gr a e rr gm a m mn a LG hepsini birden açılış sayfam yapamaz mıyım? en | İlmin mına mi 


Ne sevindirici ki birden çok sekme mi mmm imlenimma İİ. İ 


destekleyen yeni nesil internet tarayıcıları 


amimi ii Ls. 
İİ mlm linkle minismi 


bize bu avantajı sunuyor. Mozilla Firefox 


kullandığınıza göre iki farklı yol 


Taş Da 


i 


EE il a mineli 


izleyebilirsiniz. Öncelikle isterseniz Araçlar > 


Seçenekler > Genel yolunuz izleyip başlangıç 


Ge | Lee İl mİ 


sayfası alanına gelin. Satıra ilk sitenin adresini yazın. Ardından boşluk bırakmadan | işaretini girin ve hemen ardından boşluk bırakmadan ikinci site adresini yazın ve böyle devam edin. İkinci yol daha kolay. İstediğiniz siteleri farklı sekmelerde açın. Ardından ana sayfayı belirlediğiniz 


ayar penceresini açın ve “Use Current Pages” yazan kutuya tıklayın. 


Boreas Linux paketinin kaynağı 


Uzun bir süredir Boreas Linux'un CD'sini arıyorum. İnternetten iki farklı linkten ISO formatında indirdim fakat ikisi de çalışmadı. Ayrıca www.boreas.gen.tr sitesi yapım aşamasında. Ben bu Boreas Linux CD'sini nereden nasıl bulabilirim? 

Knoppix 3.6 taban alınarak 2004 yılında oluşturulan Boreas Linux, CD'den çalışacak şekilde hazırlanmış bir işletim sistemi ve elektrik / elektronik geliştiricilerine hitap ediyor. Üreticinin depolama alanı sorunları nedeniyle resmi sitede indirilmeye sunulmuyor, CD'yi ücret karşılığı postalama hizmeti veriliyordu. Bu durumun devam edip etmediğini öğrenmek için admin€©&boreas.gen.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. Boreas Linux işletim sistemi şu anda 


www.inndir.com /program.php?id-4927 adresinden de indirilebiliyor. 
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ipuçları 


uzman e 


Alan adı tescillemenin sonrası... 


Ben alan adı tescil ettirmek 


istiyorum ama merak ettiğim bir konu var. Acaba bir sene için tecil ettirdiğim alan adını kullanma zorunluluğum var mı? 
Tescili yaptırdıktan sonra boşta tutabilir miyim? 

Alan adını aldıktan sonra kullanmanız zorunlu değil. 
Zaten kullanmak demek illa bir site içeriği koymak demek değil. Alan adı belirli IP adresine yönlendirme amacıyla alındığından başka bir siteye yönlendirme yapabilir ya da alan adı satan firmanın park alanına yönlendirebilirsiniz. Bu sayede web sitenizin hazırlanmakta olduğu mesajını verebilir ve alan adının başkaları 

tarafından alınmasını engelleyebilirsiniz. Adı başkasına kaptırırsanız ele geçirmeniz çok güç olabilir. Bu alan adıyla uzun vadeli planlarınız varsa bir yıl yerine daha fazla kiralama yaparsanız düşük fiyat avantajına 


sahip olabilirsiniz. 
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ağ ipuçları 
Photoshop 


Photoshop'un 
27 gizli 


Artık Photoshop'ta çok daha hızlı olacaksınız... 


Tolga ŞİŞMANOĞLU tolga©tolgasismanoylu.com 


Adübe 


Fl 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ijital resim işlemede ilk akla gelen 


program olan Photoshop'un işlerinizi 


D 


sizler için araştırdık. 


hızlandıracak olan 30 gizli kısayolunu 


Seçim alanını sürükleme 

Herhangi bir çalışma üzerinde kare seçim aracı ile (Marguce) seçim yaparken boşluk (Space) tuşuna basarsanız, seçim alanı istediğiniz ye- 


re sürükleyebilirsiniz. 


Çalışmayı ekranda kaydırma 

CTRL tuşuna basılı tutarken, fare ile scroll tuşunu hareket ettirdiğinizde çalışmanızı sola ve sağa kaydırabilir, SHIFT tuşuna basılı tutarken, fare ile scroll tuşunu hareket ettirdiğinizde ça- 


lışmanızı yukarı ve aşağı kaydırabilirsiniz. 


Klavye ile font seçimi 
3 Yazdığınız yazı karakterini değiştirmek ve 
hızlı bir şekilde fontlarınız arasında gezinmek istiyorsanız, fare ile yazı seçim alanına bir kere tıklayın ve klavyenizin yukarıaşağı yön tuşlarını kullanarak hızlı bir biçimde istenilen yazı karakterine ulaşın. Hatta klavyeden fontunuzun baş harfini tıkladığınızda direkt o harfin ilk fontu- 


na gidebilirsiniz. 


Scroll ile görüntüyü 

büyütme küçültme 
ALT ve CTRL tuşuna basılı tutarken fare scrollu ile yukarıaşağı yaparsanız ekrandaki görüntü- 


yü büyütmeküçültme imkânınız olur. 


5 


nü, klavyenin yön tuşları ya da farenin scroll tu- 


Font büyüklüğü 
Kullandığınız yazı karakterinin büyüklüğü: 


şu ile değiştirebilirsiniz. Font büyüklüğü seçtik- 


kısayolu 


ten sonra eğer SHIFT tuşu ile ön tuşu /scroll yapar iseniz 10'ar 10'ar fontlar büyüyüp küçülecektir. Bunu ALT ile yaptığınızda ise fontlar er 


Ver artıp azalır. 


Yüzde 100 büyütme 
Ekranınızdaki görüntüyü yüzde 100'e en kısa yoldan getirmek için büyütme aracına 


(Zoom Tool) 2 kere tıklamanız yeterli. 


Layer gruplarını topluca kapatıp/açma 
Birden fazla 'layer'ı bir grup altında topluyorsanız ve çalışmanızda da birçok grup var ise tüm bunları CTRL#ALT tuşuna basılı tutarak (üçgen 


ikonuna tıklarsanız) bir anda daraltıp /açabilir- 


siniz. 

Katmanların tek hamle 
8 ile açılıp/kapanması 
Kapalı olan katmanların bir anda görünmesini istiyorsanız, farenizin sol düğmesinden elinizi çekmeden göz simgeleri üzerinde hızlıca ilerleyebilirsiniz. Bu işlemin tam tersi de katmanlar 


tekrar kapatılması için yapılabilir. 


Tek tıklama ile tüm layerların gizlemesi/açılması 
Bu işlemi yapabilmek için istediğiniz katmanın göz ikonu üzerine geldikten sonra ALT tuşuna basılı tutarak layerı seçin. Böylelikle sadece tık- 


ladığınız katmanı görebilirsiniz. 


| Layer modları 

arasında hızlı geçiş 
Seçili olan layerın renk modları arasındaki geçişini SHIFT-ALT tuşlarına basılı tutarak yön tuşları ile kolayca değiştirebilirsiniz. Ayrıca aynı 


tuş kombinasyonu basılı iken klavyeden baş har- 


fine tıkladığınız moda gittiğinizi göreceksiniz. 


11. 


bir yere hareket etmesini engellemek için layer 


Bir imei işalanınız içerisinde başka 


seçili iken sadece klavyeden Slash “/” tuşuna 


basmanız yeterli. 


Kenk | seçmek 

> Layerdaki renk kanallarını tek tek görmek ya da seçmek isterseniz, CTRL#I (Red), CTRL*2 (Green) ve CTRL*#3 (Blue) tuşlarına basın. Çalışma içinde eğer Alpha Kanalı var ise, CTRL-4 ile seçim yapabilirsiniz. (CMYK renk 


modu için de geçerlidir.) 


13 Tüm sekmeler arasında geçiş yapmak 
için tab tuşunu kullanın. Böylelikle çok daha hızlı bir şekilde ilerleyin. 


imle e 
4 Araç kutusundaki seçili herhangi bir uy- 


gulamanın imleç işaretini Caps Lock tuşuna ba- 


sarak değiştirebilirsiniz. 


Araç kutusundaki alt sekmelere ulaşırken SHIFT 


tuşunu kullanın. SHIFT tuşuna basılı tutarken 


© Gelişmiş ipuçları 


| 


- Merk 
Free Transform esnasında 


ez b yazlı b DÜ! yütme 23 # Renkl Klavyeden 'D' tuşuna bastığınızda photoshop 


aracın kısayol tuşuna her bastığınızda bir alt özelliğini kullanabileceksiniz. Örneğin *'B' kısayoluyla fırçamıza girerek SHIFT-B ile alt sek- 


melerine ulaşılabiliyor. 


16 Herhangi bir katmanın opaklık /şeffaf- 
lık oranını kısayollar ile ayarlamak isterseniz, klavyenizin nümerik alanları size yardımcı olacaktır. Örneğin seçili layerda klavyeden 4 tuşuna bastığınızda opaklık yüzde 40 olacaktır. 


17 Bir layerı kopyalamak istiyorsanız; 
CTRL#J ile tam üstünde çoğaltabilir, ALT#Yön tuşları ile birer adım kaydırarak kopyalayabilir, ya da klavyenizden ALT tuşuna basarak la- 


yerı sürükleyebilirsiniz. 


Çalışma içerisindeki açık olan (visible) tüm la- 


yerları tek bir layer olarak kopyalamak için CTRL# ALT4# SHIFT-E kombinasyonunu kul- 


lanabilirsiniz. 


19 Seçili bir alan ya da layerı boyamak isterseniz CTRL#Backspace (gerisilme) arka plan rengi ile, ALT-Backspace (gerisilme) ön 


plan rengi ile boyama işlemini yapabilirsiniz. 
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ipuçları F 
Photoshop | 


F 


er alabilirsiniz. (Ortalama Geri alma işlem 


- — CMYK renk görüntüsü 

RGB ETK oduna çalışıyor ve © CMYK da renklerin nasıl göründüğünü merak ediyorsanız CTRL*Y size yardımcı olacaktır. Tekrar aynı tuş kombinasyonu ile RGB renk sistemine geri dönebilirsiniz. 


(CTRL*T), büyütme ö işlemini ALT#SHIFT tuş o |“ kombinasyonuna basılı tutarak yaparsanız obje merkez bazlı olarak her iki taraftan da doğru orantılı olarak büyüyecektir. 

— Eyebrop 


standart renkler olan siyah/beyaz renklere dönecektir. Bunların yerlerini değiştirmek için “X'e Basak ye 

—.. Filtre ayarları 

Renk, filtre VS, gibi ayar  Dercerelerid eğer 


er ile renk alımı 


yaptığınız değişiklikleri başa almak istiyorsanız 

ALT tuşuna basılı tuttuğunuzda 'Cancel" (iptal) — Özellikler — tuşunun 'Reset' tuşu haline geldiğini paneli e a Tüm kısayollarınızı sel : i 
-.. Dah Ima CTRL*K kısayolu ile m 

CTRLAZ ile bir v7 geri İla şim sizin İçin özellikler paneline e a yetersiz geliyorsa CTRL*ALT*Z ile ayarlarınız girerek kendiniz için i dahilinde işlemlerinizi birçok kez geriye özelleştirebilirisiniz. 


Damlalık ile renk seçimi yaparken ALT tuşuna basarsanız seçtiğiniz rengi arka plan rengi olarak BEAM 

- — Yeni dosya yaratmak/açma 
Yeni bir e açmak için gri arka bla çift tıklamak, yeni bir dosya yaratmak için de arka plana CTRL ile tıklamak yeterli olacaktır. 


geri a 
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UpdatePanel uzman ıcı 


AJAX Extension'ın en önemli sunucu kontrolü olan UpdatePanel'de uzmanlaşıyoruz. 


dyondem©PCnet.com.tr 


Internet Explorer arayüzü ile bütünleşen 
Web Development 
Helper ile AJAX trafiğini kontrol etmek çok kolay. 


eçen ay UpdatePanel'in kullanımına deyinmiş, Triggers (Tetikleyici) yapısını incelemiştik. Şimdi konunun biraz daha derinlerine inerek UpdatePanel'in farklı özelliklerine de değineceğiz. Tüm bunları yapmadan önce sizleri yeni bir araçla tanıştırmak 


istyorum; Web Development Helper. 


AJAX trafiğini kontrol edin 

AJAX'ın mantığında sunucuya asenkron istek- ler yollayıp yine asenkron veriler almanın yer aldığını artık biliyoruz. Esas sorun, bu giden ve gelen verinin ne olduğunu şu anda göremiyor olmamız. Keşke birileri bize arka tarafta giden ve gelen veriyi gösterebilse diye düşünürken Web Development Helper ile karşımıza çıkıyor. 
Web projects.nikhilk.net/binaries/webdevhelper.zip 


Development Helper aracını adresinden indirebilirsiniz. 

Web Development Helper'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra Visual Studio veya Visual Web Developer Express Edition içerisinden AJAX projelerinizi Internet Explorer ile çalıştırdığınızda Internet Explorer'ın Tools /Araçlar menüsünden Web Development Helper'ı açabilirsiniz. Programın arayüzünden “Enable Logging” 


kutucuğunu işaretlediğinizde artık istemci tarafından sunucuya giden tüm AJAX istekleri sizin için listeleniyor olacak. Web Development Helper arayüzünde tüm AJAN isteklerinin yapıldıkları zamanı, giden ve gelen verinin büyüklüğünü hatta söz konusu listedeki maddelere çift tıklayarak ulaşabileceğiniz bir ekranda da giden ve gelen verinin ta kendisine ulaşabilirsiniz. Böylece arka planda neler oluyor, nasıl oluyor sorularına kolayca cevap bulabilir ve hazırladığımız AJAX uygulamalarını bu şekilde test 


ederek optimizasyon çalışmaları yapabiliriz. 


Birden çok UpdatePanel bir sayfada 
Web Development Helper'ı tanıdıktan sonra birazdan kullanmak üzere bir kenara bırakıp konumuza dönelim ve hemen bir ASP.NET web sayfası yaratarak içerisine aşağıdaki şekilde içerisinde birer Label ve Button bulunan iki adet 


UpdatePanel yerleştirelim. 


<form id-"formi" runat"server"> <asp:ScriptManager ID"ScriptManagerl" runat-"server" /> <div 

<asp:UpdatePanel ID-"UpdatePaneli" runatz"server"> <ContentTemplate> 

&nbsp;<asp:Label IDx"Labeli" runatz"server" Text-"Label"></asp:Labeb 

<asp:Button 1D-"Buttoni" runatz"server" Text-"Button" OnClickz"Button! Click" > </ContentTemplate> 

</asp:UpdatePanel> 

<asp:UpdatePanel ID"UpdatePanel2" runatz"server"> <ContentTemplate> 

&nbsp;<asp:Label IDx"Label2" runatz"server" Text-"Label"></asp:Labeh 

<asp:Button ID-"Button2" runatz"server" Text-"Button" OnClickz"Button? Clicki" /> </ContentTemplate> 

</asp:UpdatePanel> 

</div> 

</form> 


Kod kısmımızda da basit bir şekilde her iki 


düğmenin de kendi UpdatePanel'i içerisinde- 


ki Label'a güncel saat bilgisini aktarmasını sağlayacağız. Böylece UpdatePanel'in değişti- 


ğini sürekli gözlemleyebiliriz. 


VB 

Partial Class Default 

Inherits System.Web.Ul.Page 

Protected Sub Buttoni Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 

Labeli.Text - Date.Now.ToLongTimeString 

End Sub 

Protected Sub Button2 Clicki(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) 

label2.text - Date.Now.ToLongTimeString 

End Sub 

End Class 


G 

public partial class Default2 : System Web.Ul.Page 

( 

protected void Page Load(object sender, EventArgs e) 

( 

) 

protected void Buttonl Click(object sender, EventArgs e) ( 

Labeli.Text - DateTime.Now.ToLongTimestring(); 

) 

protected void Button? Clicki(object sender, EventArgs e) ( 

Label2.Text - DateTime.Now.ToLongTimeString(); 

) 

) 


Sayfamızı çalıştırdığımızda her iki UpdatePanel içerisindeki düğmeler yine kendileri ile aynı UpdatePanellerin içerisindeki Label'lara güncel saat bilgisini başarılı bir şekilde aktaracaklar. 

Şimdi gelin Web Development Helper ile ar- 


kaplanda neler oluyor ona bakalım. 


Dedektif iş başında 
Web Development Helper'ı açtıktan sonra yu- 


karıda hazırlamış olduğumuz AJAX sayfasında- ki farklı düğmelere tıklayarak Label'lara tarih bilgilerinin aktarılmasını sağlarken her seferinde yapılan AJAX isteklerin Web Development Helper içerisinde listelendiğini görüyoruz. 
Sıra geldi bir düğmeye tıkladığımızda sunucuya giden ve gelen veriyi incelemeye. Bunun için listedeki herhangi bir trafik bilgisini seçerek çift tıkladıktan sonra sunucudan gelen veriyi görmek için “Response Content” sayfasını açtıktan sonra “Viewer” olara “Text” seçeneği- 


ni seçmemiz gerekiyor. 
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Benim örneğimde sunucudan gelen veri aşa-Şıdaki şekildeydi. 


151lupdatePanel|UpdatePaneli| 

&nbsp;<span idx"Label1"»11:07:20</span> 

<input typez"submit" name-"Buttoni" value" Button" id-"Buttoni" /> 
|151lupdatePanel|UpdatePanel2| 

&nbsp;<span ids"Label2"»11:07:26</span> <input typez"submit" name-"Button2" value- 
"Button" idz"Button2" p 


Burada bir sorun var gibi. Yukarıdaki trafik ben UpdatePanel'lerden birinin içerisindeki düğmeye tıkladığımda oluştu. Oysa sunucudan gelen yukarıdaki veriye baktığımda aslında her iki UpdatePanel'in de içeriğinin gönderildiğini görüyorum. 

Saçma değil mi? Oysa biz sadece birinin içeriğinin değiştiğini sanıyorduk! Aslında her ikisi de değişiyor fakat diğer UpdatePanel'in Label'ını değiştirecek kod sunucu tarafında çalışmadığı için UpdatePanel'in içeriği tekrar sunu- 


cudan veri alınarak yenilense de aynı veri geldi- 


ği için biz bunu fark edemiyoruz. 


okul 
AJAX 


Web Development 
Helper arayüzünde sunucuya giden ve gelen AJAX veri trafiğini tüm detayları ile inceleyebiliyoruz. 
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okul 
ASP.NET 3.5 


ASP.NET 3.5 geliyor 


Heyecan dorukta, Visual Studio 2008 yenilikleriyle keşif yolculuğu başlıyor. 


dyondem©PCnet.com.tr 


ASP.NET 3.5 ile beraber gelen yeni seçeneklerin neredeyse hepsiyle projemize yeni bir dosya eklerken karşılaşıyoruz. 


anlış duymadınız, yolculuk başlıyor. 


Visual Studio'nun ücretsiz sürümleri 


Y 


Web Developer Express 2008'i bilgisayarınıza 


olan Express Edition serisinden Visual 


indirerek hemen yola çıkabilirsiniz. Artık önümüzde Visual Studio 2008'in resmi lansmanına aylar kalmışken .NET Framework 3.5 ile beraber gelen ASP.NET 3.5'i incelemeye başlamar- 


nın tam zamanı. 


AJAX Entegre 

Artık AJAX Extension diye bir şey yok. 
ASP.NET AJAX Extension henüz 1.0 
sürümündeyken tarihe karıştı. AJAX işlevsellikleri artık ASP.NET 3.5 ile beraber ASP.NET”'in bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Visual Studio 2008 ile beraber ne sunucu ne istemci tarafına herhangi bir yükleme yapmadan AJAX uygulamaları geliştirmek mümkün. Bildiğimiz AJAX Extension kontrolleri üzerinde herhangi bir değişiklik veya ekleme çıkarma yok. Eğer eski AJAX Extension ile yazılmış uygulamalarınızı devam ettirmek isterseniz biraz uğraşmanız gerekeceği kesin ama onları hemen ASP.NET 


3.5'e yükseltmek çok daha akıllıca biz çözüm 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niliklerden biri de LINO desteği. Halihazırda zaten .NET Framework 3.5 ile beraber gelen ve hem Windows hem de Web'de kullanılabilecek en büyük yeniliklerden biri olan LINO ile birkaç ufak örnek ile neler olduğuna bakalım. 

Her programcı bir şekilde herhangi bir veritabanı sistemi için sorgular yazmıştır. Bu sorgular SOL tarafında “Select x from” şeklinde başlar ve devam eder. Sorguların yerini veritabanı tarafında hiçbir şey alamaz. Peki ya aynı şeyi .NET nesneleri üzerinde de yapabiliyoruz deseydim? Yani elinizdeki bir nesne dizisine SOL sorgusu yazar gibi sorgular göndererek verinizi .NET tarafında işleyebileceğinizden bahsetsem inanır mısınız? İnansanız da inanmasanız aşağıdaki kod ASP.NET 3.5 ile gerçek oluyor. 


Dim tablom As New Data.DataTable tablom.Columns.Add(New Data.DataColumn("Kolon1")) Dim satir As Data.DataRow > tablom.NewRow satir.Item(0) - "Deneme" tablom.Rows.Add(satir) 

satir < tablom.NewRow 

satir.Item(0) - "Denek" tablom.Rows.Add(satir) 

satir < tablom.NewRow 

satir.Item(0) < "Daron" tablom.Rows.Add(satir) 

Dim Bulunanlar < From'n In 

tablom.Rows Where n.item(0) Like "*D*" Order By n.item(0) 

For Each n As Data.DataRow In Bulunanlar ResponseMWrite(n.Item(0)) 

Next 


Yukarıdaki kodu bir ASP.NET 3.5 sayfasında çalıştırdığımızda yaratmış olduğumuz .NET tablosu içerisinde uygun sorgu çalıştırılarak geriye sadece içerisinde D harfi geçen satırlar alfabetik sıra ile geliyor. Tüm bunlar Visual Studio 2008'in LINO Intellisense desteği ile birleşince biz programcılar için hayat çok daha kolaylaşıyor. 

LINO bu kadar ile kalmıyor. LINOZXML gibi teknikler ile VB veya C# kodu içerisinde direk XML yazımları kullanılabiliyor. Bu konuda 


da aşağıdaki mini örneği inceleyebilirsiniz. 


okul 
ASP.NET 3.5 


Dim Adam As XElement - 
<Adam> 

<Adi>Daron</Adi> <Soyadi>Yöndem</Soyadi> 
</Adam> 
ResponseWrite(Adam.<Adi> Value) 


Heyecanlandığınızdan eminim ama gelişme- 


ler bu kadarla kalmıyor. 


WCF servisleri ve AJAX 

WCEF teknolojisi NET Framework 3.0 ile beraber geleni üzerinden bir yılı aşkın zaman geçmiş olsa da maalesef geliştirme araçlarındaki zayıflıklar nedeniyle popülerlik kazanamadı. Hala çoğumuz klasik web servislerini kullanarak gündelik hayatımıza devam ediyoruz. Bu noktada ASP.NET 3.5 ve Visual Studio 2008 ile beraber müjdeli haberler geliyor. Artık herhangi bir ASP.NET 3.5 projesine doğrudan “AJAX Enabled WCF Service” dosyası eklenebiliyor. Tabi eski web servislerine verilen destek de bir yan- 


dan devam ediyor. 


ListView kontrolü 

ListView kontrolü aslında alıştığımız Repeater kontrolüne çok benziyor. ListView ana olarak iki farklı Template / Şablon alıyor. Bunlardan ilki “LayoutTemplate” şablonu. “Layout-Template” içerisinde listedeki tüm öğelerin içerisine yerleştirileceği ana yapı tanımlanıyor. Sonrasında “ItemTemplate” şablonunda ise her bir öğrenin ne şekilde oluşturulacağı belirleniyor. 
Son olarak ListView kendisine bağlanan veriye uygun şekilde her bir öğeyi “ItemTemplate” içerisinde tanımlanan yapıya göre yaratarak “Layoutlemplate” içerisinde belirlenmiş özel bir başka kontrolün içine yerleştiriyor. Gelin hemen bir ListView kontrolü düzenleyerek konuyu net- 


leşürelim. 


<asp:ListView ID-"ListViewi? runatz"server" DataSourcelD-"SglDataSourcel? ItemContainerlD-" VeriBurada"» <layouttemplate> 

Ana Şablon başlıyor:<br /<br p 

<div id-“VeriBurada” runats”server»</div> EndLayouti<br /xbr p 

</layouttemplate> 

<ItemTemplate> 

<div class-"Field"> 

<Yo# DataBinder.Eval(Container.Dataltem, “OrnekField”)Yo></div> 

</div> 

</ltemTemplate> 


<fasp:ListView> 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rada adındaki 
DIV nesnesini 


belirtiyor olması. 


immilmimmi 


Böylece ListView 
ItemTemplate'leri üzerinden yaratılan kayıtlar söz konusu VeriBurada elementinin içerisine 


yerleştirilecek. 


DataPager kontrolü 

ASP.NET”teki en büyük eksiklerden biri de sayfalama işlemlerini yapabilecek bağımsız bir kontrolün bulunmuyor olmasıydı. Dahili olarak sayfalama özelliğine sahip olan tek kontrol Grid-View bu konuda her zaman kullanışlı bir çözüm olmayabiliyordu. Geliştiricilerin sesini duyan Microsoft ASP.NET 3.5 ile beraber bu sorunu çözmeye yönelik olarak DataPager adında bir kontrolü Framework'e dahil etti. DataPager şu an için sadece ListView kontrolü ile beraber çalışıyor. Sayfanın herhangi bir yerine yerleştirilen bir DataPager kontrolünün PagedContro-UD özelliğini uygun bir ListView'e ait ID ile tamamladığınızda söz konusu ListView'ın sayfalanmasını sağlayacaktır. DataPager'lara Visual Studio 2008 içerisinde tıkladığınızda “Edit Pager Styles” şeklinde bir komut geliyor. Söz konusu komutla ulaştığınız özel pencere üzerinden sayfalama işlemlerini yapacak sayaçlarla il- 


gili çok sayıda ayar yapılabiliyor. 


© ObjectDataSource geldi 


Her ASP.NET programcısının hayali ObjectDataSource sonunda geldi. 

App Code klasörü içerisinde yarattığınız Typed Data Set nesnelerini direk bağlayarak sayfanızda kullanabileceğiniz ObjectDataSource sanırım DataSource 


DataPager kontrolüne ait zengin ayarlar ile istediğimiz gibi bir sayfalama sistemi oluşturmak mümkün. 


nesnelerinin popülerliliğini ve kullanımını daha da arttıracak. 
ObjectDataSource'ları aynı diğer DataSource nesnelerini olduğu gibi farklı kontrollere Visual Studio 2008 arayüzü aracılığı ile bağlayabiliyorsunuz. 
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okul 
Silverlight 


Kolay 5 vergi animasyonları 


Expression Blend 2 ile Silverlight animasyonları hazırlamanın yollarında ilerliyoruz. 


dyondem©PCnet.com.tr 


Expression Blend 
2 ile JavaScript 
altyapılı yeni bir 
Silverlight 1.0 projesi yaratabiliyoruz. 
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AML'in Extensible Application Mar- 

X kup Language olduğundan daha önceki sayılarda bahsetmiştim. Hatta 

XAML kodlarına ufak bir giriş yaparak birkaç elips bile çizmiştik. Tabi tüm bu kodları elle tek tek yazıyor olmak epey zor. Microsoft da böyle düşünmüş olsa gerek ki Expression serisinin Blend ürününün bir sonraki sürümünde Silverlight desteği ile karşımıza çıkıyor. Bugün yayınlanmış olan Expression Blend sürümü aslında XAML desteğine sahip, fakat sadece WPF tarafından kullanılan XAML kodlarını destekliyor. 
Oysa bizim ihtiyacımız olan Silverlight tarafında kullanılan ve bir anlamda WPF'in sadece belirli bir kısmını kapsayan XAML kodlarının desteklenmesi ve uygun projelerin üretilebilmesi. 
Bu noktada Expression Blend 2 yardımımıza koşuyor, fakat ufak bir sorun var. Expression Blend 
2 hala deneme aşamasında ve son sürümü Expression Blend 2 September Preview (Eylül Önizlemesi) olarak yayında. Şimdilik başka bir şansımız yok ve Expression Blend 2 September 


Preview sürümünü kullanacağız. 


Blend 2'de yeni bir 
Silverlight projesi 

Expression Blend 2 içerisinde ile File > New Project menüsüne girdiğimizde Expression Blend 2 aynı anda WPF uygulamalarının geliştrilmesinde de kullanıldığı için karşımıza toplam üç seçenek geliyor. 
Bu seçeneklerden Silverlight Application (JavaScript)'i seçenerek yeni bir Silverlight uygulaması yaratacağız. Yeni bir proje yaratırken karşını- 


za çıkan ekrandaki Visu- 


al Basic ve C# seçeneğinin Silverlight 1.0 JavaScript uygulamaları için herhangi bir anlamı yok, o nedenle ne seçtiğinizin bir önemi de yok. Malum Silverlight 1.0'ın programlama tarafında JavaScript yer alıyor. 

Karşımıza çıkan Silverlight uygulamasında çizim yapmaya başlamak için doğrudan araç çubuğundaki araçları kullanabiliriz. 

Şimdi ekrana hemen bir dikdörtgen yerleşti- 


ık Frig ml İsrree d 


L a — 
El Sa Expression Blend mi) — 2 içerisinde çizim 

İ 3 araçlarını kullanarak 
XAML kodları 


yaratabiliyoruz. 


rerek çalışmaya başlayalım. Dikdörtgenimizi animasyon alanına ilk yerleştirdiğimizde içi boş olacaktır. Programın sağ panellerinden “Properties” paneline geçerek ekrandaki dikdörtgeni seçersek, nesnemize ait tüm özellikleri düzenleyebileceğimiz araçlarla karşılaşmış olacağız. 

İlk aşamada “Brushes” kısmında “Fill” özelliğini seçerek aşağıdan istediğimiz rengi seçerek dikdörtgenin içini doldurabiliriz. R (RED/KIRMIZI), G (GREEN /YEŞİL), B (BLUE/MAVİ) değerlerini ayrı ayrı vererek renk tanımlayabileceğimiz gibi A (ALPHA) şeffaflık değerini de düzenleyebiliyoruz. Böylece dikdörtgenin içi belirli oranlarda şeffaf bir renk ile doldurulabiliyor. Renk seçim araçlarının hemen üzerinde “No Brush”, “Solid Color Brush” ve “Gradient Brush” seçeneklerini göreceksiniz. İlk aşamada otomatik olarak “Solid Color Brush” seçili olacaktır. Eğer “No 


Brush” seçeneğini tercih ederseniz dikdörtgenin içi yine boş bırakılır. “Gradient Brush” seçeneği ise farklı renkler arası geçişlerle bir dolgu yaratmak istiyorsanız kullanabileceğiniz uygun bir seçim olacaktır. 

Dikdörtgenin içini doldurduktan sonra yine “Properties” sayfasında “Appearance” tabında RadiusX ve RadiusY değerlerini 21 olarak düzenleyeceğiz. Böylece düğmemizin köşeleri yuvarlak hatlara bürünecek. Aynı işlemi fareniz ile dikdörtgenin sol üst köşesin giderek fare ile sürükleme tekniği ile de yapabilirsiniz. 
Gelin buraya kadar yapmış olduğumuz işlemlerin XAML koduna nasıl yansıdığına bir ba- 


kalım. 


<Canvas xmlns"http://schemas.microsoft.com/client/2007" xmlns:xs“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml” Widthz"640" Heightz"480" 

Background-"White" 

xNamez"Page" 

> 

<Rectangle Width-"200" Height-"55" Strokez"#FFOO00000" Canvas.Left-"100" Canvas.Top-"225" RadiusX-"17.5" 
RadiusY-"17.5" Fills"#FFFFOO00"p 

</Canvas> 


Silverlight animasyonumuzun kök elementi doğal olarak bir Canvas'tan oluşuyor. Canvas'ın içerisinde ise bir adet Rectangle var. Bizim Blend 2 arayüzünde düzenlediğimiz tüm detaylar tek tek XAML koduna yansıtılmış. 
Maalesef Blend 2 içerisinde XAML kısmında Intellisense desteği bulunmuyor. Eğer XAML kodunu elle düzenlemek isterseniz Visual Studio veya Visual Web Developer ile çalışıyor ol- 


mak çok daha doğru bir seçim olacaktır. 


Animasyonlar için: 
Timeline—StoryBoard 

Silverlight animasyonumuz içerisinde artık bir nesne bulunduğuna göre gelin ona animasyon verelim. Bunun için Blend 2 içerisinde sol panelde bulunan “Objects and Timeline” tabının hemen altındaki “Open, Create or Manage Storyboards” düğmesine tıklamamız gerekiyor. 

Karşımıza çıkan yeni pencere şu an için boş, çünkü daha önce yaratmış olduğumuz bir StoryBoard yok. O nedenle artı (4) işaretine uklayarak yeni bir Storyboard yaratacağız. Adı- 


nı “YeniAnim” olarak vereceğimiz StoryBo-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Silverlight 


ard'u yaratırken 
“Create asa Resource” 
işaretini kaldıracağız. 
Böylece StoryBoard'umuz animasyon açıldığında hemen başlayacak. Aksi halde 


bizim JavaScript kodu yazarak animasyonu 


Tüm StoryBoard animasyonlarımızı ekleyip çıkarma işlemlerini bu pencere içerisinde yapıyoruz . 


kod ile çalıştırmamız gerekecekti. Şimdilik kolay yolu seçelim. 


Animasyon yaratıldığı gibi karşınıza bir za- 


man çizelgesi (Timeline) gelecek. Timeline ile çalışırken rahat edebilmek için benim tavsiyem programın “Window” menüsünden “Animastion Workspace” seçeneğini seçmeniz. Zaman çizelgesi üzerinde anahtar kareler belirlememiz gerekiyor. Her bir anahtar kare farklı nesneler için ayrı ayrı tanımlanıyor ve nesnelerin anahtar karelerdeki durumları kaydedilerek ileride bu durumlar arasında otomatik olarak animasyon yaratılıyor. Bu nedenle biz örneğimizde dikdörtgenimizi seçerek sıfırıncı ve birinci saniyeye hemen birer anahtar kare ekleyelim. 

Eklediğimiz her iki anahtar kare için de dikdörtgenin şu anki konumu ve durumu kaydedildi. Şimdi ikinci anahtar kareyi seçerek dikdörtgenin ekrandaki yerini ve iç dolgu rengini değiştirelim. Artık birinci anahtar karedeki dikdörtgenin konumu ve rengi ile ikinci anahtar karedeki aynı değil. Timeline üzerindeki “Play” düğmesine bastığınızda iki anahtar kare arasındaki değişikliklerin bir animasyon şeklinde oynatıldığını göreceksiniz. “Objects and Timeline” bölümünde “Close StoryBoard” (X) düğmesine basarak StoryBoard'u kapatabilirsiniz. Artık animasyonumuz hazır. 
Klavyenizden F5 tuşuna basarak animasyonurnuzu tarayıcınızda izleyebilirsiniz. Son olarak Blend 2'nin bizim için yarattığı XAML kodla- 


rını da incelemenizi tavsiye ederim. 
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Expression Blend 


Miedclialelementi video sıihirleri 


WPF ile Windows uygulamalarında videolarla zengin 


görsel içerikler hazırlamak bir adım ötenizde. 


dyondem©PCnet.com.tr 


“Asset Library” 
içerisinde “Show All” 
seçeneği tıklandığında tüm 
WPF kontrolleri listeleniyor. 
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PF öncesinde Windows programlama ile az çok ilgilenenler videolar- 
| ' la uğraşmanın ne kadar zor olduğunu hatırlayacaktır. Media Player nesneleri kullanarak ekrana yerleştirilen bir videoyu kontrol etmeyi bir kenara bırakın, söz konusu videoyla ilgili bir animasyonu hayal etmek bile mümkün değildi. Benzer şekilde, yerleştirdiğiniz bir videonun üzerine altyazı koymak isteseniz sizi uzun geceler bekliyor demekti. Tabii ki tüm bunlar artık geride kaldı. WPF ve Expression Blend ile her şey çok daha kolay. 


MediaElement 

WPF uygulamalarında video oynatmak için MediaFElement adında bir nesne kullanıyoruz. 
Bu nesne Expression Blend içerisinde araç çubuğunda doğrudan yer almıyor. Zaten hali hazırda araç çubuğundaki kontrollerin sayısı toplam sayıya kıyasla çok az. O nedenle “Asset Library” denen yapıyı kullanarak tüm kontrollerin listelendiği pencereden MediaElement'i bula- 


rak programımıza eklememiz gerekecek. 


halime ire 
RP Nr AN 


Sahneye bir MediaElement ekledikten sonra sıra geldi uygun bir WMV video dosyasını elemente bağlamaya. MediaElement'i seçip programın sağ sütunundan “Properties” sayfasına geçtiğimizde MediaElement'in tüm özelliklerini görebiliyoruz. Bu bölümde “Media” tabı altnda yer alan “Source” kısmından bilgisayarımızdaki bir WMV dosyasını seçtiğimizde Expression Blend bizim için dosyayı projemiz kopyalayarak ekliyor ve MediaElementi de söz konusu dosyaya bağlıyor. Tüm bunları yaptıktan sonra programınızı K5 tuşu ile çalıştırdığınızda video dosyasının oynatıldığını görebilirsiniz. Penceremizin XAML koduna baktığımızda aşağıdaki 


manzara ile karşılaşıyoruz. 


<Window 

xmlnsz"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/ xaml/presentation" xmlns:xs"http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xClass-"Windowl" 

xName"Window" 

Titlex"Windowl" 

Widthz"640" Height-"480"> 

<Grid x.Namez"LayoutRoot"> 

<MediaElement HorizontalAlignment-"Left" Margin-"30,24,0,0" VerticalAlignmentz"Top" Widthz"252" Heightz"195" Sourcez" Bear.Wmv"/> 

</Grid> 

</Window> 


Penceremizdeki ana Grid'in içerisinde MediaFlement taglarını görebiliyoruz. Özellikle MediaFlement'e ait Source değerine dikkat etmekte fayda var. Doğrudan dosyamızın adı verilmiş 


durumda. 


MediaElement ile animasyonlar 
Buraya kadar her şey güzel. Tabi bazı eksikler 


var. İlk olarak MediaElement'in kendiliğinden 


“Oynat”, “Durdur” gibi düğmeleri yok. Eğer bu tarz işlevsellikler düşünüyorsa bunları özel olarak hazırlamak gerekiyor. Ama onlara geçmeden önce MediaElement'in görselliğinden ve animasyonlardaki kullanımından bahsetmek isüyorum. Gelin şimdi yeni bir StoryBoard yaratmaya başlayalım. 

Animasyonumuzun sıfırıncı saniyesine bir Key-Frame ekleyerek bu noktada MediaElementi ekranın sol üst köşesinde ufacık bir boyuta getireceğim. Ek olarak MediaFElement'in Opacity özelliği de sıfır olarak ayarlayacağım. Böylece başlangıçta MediaElement hem gözle görülemeyecek kadar küçük hem de tamamen şeffaf olacak. Bunu takiben ikinci saniyeye de bir KeyFrame ekliyorum ve bu noktada da MediaElementü penceremin neredeyse tamamını kaplayacak şekilde büyüterek Opacity değerini 100 verecegim. Animasyonu oynattığımda MediaElement ekranın sol üst köşesinden şeffaf olarak gelerek görünür hale dönüşerek tüm ekranı kaplıyor. 
StoryBoard'umuzun son XAML kodu aşağıda- 


ki şekilde sonlanıyor. 


<Storyboard x:Key-"VideoAnim"> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetName-"mediaklement" Storyboard.Target Property-"(UlElement.RenderTransform).(TransformGroup. 
Children)(01.(ScaleTransform.ScaleX)"> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"0,048"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Valuez"2.147"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetName-"mediaklement" Storyboard.Target Property-"(UlElement.RenderTransform).(TransformGroup. 
Children)(01.(ScaleTransform.ScaleY)"> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"0,051"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Valuez"1.759"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetName-"mediaslement" Storyboard.Target Property-"(UlElement.RenderTransform).(TransformGroup. 
Children)(31.(TranslateTransform.X)"> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"-120"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Value-"144.5"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetNamez"mediaklement" Storyboard.Target Property-"(UlElement.RenderTransform).(TransformGroup. 
Children)(31.(TranslateTransformY)'» <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"-92.5"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimes"00:00:02" Valuez"74"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> <DoubleAnimationUsingKeyFrames BeginTimez"00:00:00" Storyboard.TargetNamez"mediaklement" Storyboard.Target Propertyz"(UlElement.Opacity)"»> 
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© Geometrik işlemler 


Tüm WPF nesnelerinde olduğu gibi MediaElement üzerinde de her tür geometrik işlem yapabilirsiniz. İsterseniz perspektifi ile oynayın isterseniz yansımasını alın. Her tür işlemi Expression Blend'in sağ sütununda “Properties” kısmında “Transform” tabı altında yapabilirsiniz. Değişiklikleri tamamladıktan sonra sizin için yaratılan XAML kodlarını 

— incelemeyi unutmayın. 


T rar 
apar reyi 1 


Expression Blend içerisinde “Transform” seçenekleri. 


<SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:00" Valuez"0"/> <SplineDoubleKeyFrame KeyTimez"00:00:02" Valuez"1"/> </DoubleAnimationUsingKeyFrames> 

</Storyboard>Yukarıdaki kodun uzunluğu nedeniyle StoryBoard'un 


Programımızı çalıştırdığımızda animasyonumuz otomatik olarak oynatılacak. Yukarıdaki mantığı takip ederek herhangi bir MediaElement üzerinde istediğiniz gibi animasyonlar düzenleyebilirsiniz. Özünde animasyonunuza konu olan nesnenin bir MediaElement veya bir dikdörtgen nesnesi olması arasında hiçbir fark yok. MediaElement'in isterseniz SpeedRatio özelliğini değiştirerek videonun daha hızlı veya daha yavaş oynatılmasını sağlayabilir veya IsMuted özelliğini açarak videoya ait sesin oynatılma- 


masını sağlayabilirsiniz. 


Ufukta görünenler 

MediaFlement'in VB veya C# ile programatik kontrolü önemli noktalardan biri. Önümüzdeki sayımızda bu işlemlere bakarken WPF ile gelen Triggers (Tetikleyiciler) yapısını da mercek altına yatıracağız. Böylece hiçbir harici referans 


kullanmadan özgürce video dosyaları ile işlem- 


ler yapabileceğiz. 


Mediakslementimizi hedef alan animasyonumuzun programımızın açılışı ile oynatılıyor. 
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Expression Web 


Yolculuğa cevam 


Expression Web dünyasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. 


dyondem©PCnet.com.tr 


Yeni bir web sitesi yaratırken hazır şablonlarla hız kazanabilirsiniz. 


xpression Web içerisinde yeni bir web kH sayfası yaratmak için File > New > Web 

site menüsüne ulaşmamız gerekiyor. Buradan “Empty Web Site” diyerek boş bir web sitesi ile yola çıkabileceğimiz gibi istersek hazır şablonlardan da ilerleme şansımız var. Söz konusu pencerede “Templates” bölümü altında birçok örnek bulunuyor. 

Biz şimdilik “Empty Web Site” seçeneği seçerek sıfırdan başlayalım. Web sitenizi ilk yarattığınızda içerisinde herhangi bir dosya bulunmadığı için ekranınız çoğunlukla boş olacaktır. Yarattığımız yeni web sitesine tabi ki yeni dosyalar eklememiz gerekiyor. Bunun için yine File > New menüsünden bu sefer Page seçeneğini kullanacağız. Karşımıza çıkan ekranda farklı sayfa formatları yer alacak. Standart HTML sayfası yaratabileceğiniz gibi ASP.NET sayfaları, JavaScript, CSS dosyaları veya ileriki sayılarımızda inceleyeceğimiz Dynamic Web Template'ler de ekleyebilirsiniz. Artık çoğu web sitesinin az çok programlama altyapısı içerdiğini ve işlevselliğin öneminin arttığını göz önünde bulundurarak hiç HTML sayfaları ile uğraşmadan direk ASP.NET sayfalarına geçiş yapalım ve yeni bir ASP.NET web sayfasını sitemize ekleyelim. Ekleme işlemini onaylamadan önce sayfanın programlanacağı dili seçmeyi de unutmayın. Bu detay ileride programcı tarafından tabi ki değiştirilebilir fakat baştan eğer bu bilgiye sahipseniz 


şimdiden doğru seçiyalım. Peki nasıl hazırlamayız ki bir ASP.NET programcısı bunu doğru şekilde kullanabilsin? 
İlk olarak bir ürünün ve detaylarının gösterileceği ekranı hazırlayalım. Bunun için iki kolonu ve bir satırı olan standart bir HTML tablo kullanacağız. Table > Insert Table menüsünden gerekli ayarları yaparak sayfamıza uygun bir HTML tablosu ekleyebiliriz. 


Li " 
LT öp m pe J yeri se menymisn— sr gım 
Me... 
Bİ b banamı ina “ea diği b 
Saman ğe dimi vara aş 


Sitemize yeni bir sayfa eklerken geniş seçenekler arasında ASP.NET sayfalarını seçiyoruz. 


Rows özelliğine 1, Columns özelliğine de 2 
verdiğimizde Expression Web bize iki kolonlu ve tek satırlı bir tabloyu otomatik olarak yaratıyor. Bu kolonlardan soldakinin ürünün resmi- nin gösterilmesi için kullanılacağı varsayalım. 
Maalesef eski stil IMG tagları kullanamayız. 
ASP.NET programcımızın resmi koyduğumuz yerdeki dosyayı yönetebilmesi için bir ASP.NET IMAGE kontrolü kullanmamız gerekiyor. Expression Web bu konuda bize çok yardımcı olacak. Program içerisinde tüm HTML ve ASP.NET kontrollerinin bulunduğu araç çubuğundan sürükle ve bırak tekniği ile Image nesnesini sayfaya yerleştirebiliyoruz. 

ASP.NET Image kontrolünü sayfaya yerleştirdikten sonra boyutu da ayarlayarak işlemimizi sonlandırıyoruz. Eğer görsel olarak resmin nasıl görüneceğini tasarımda görmek istiyorsanız ASP.NET Image kontrolüne ait ImageURL adındaki ASP.NET özelliğini de Expression Web içe- 


risinden düzenleyebilirsiniz. Bu özelliği programcı sonradan programatik olarak zaten deiştrecektir. Sıra geldi tablomuzun sağ kolonurna ürünün özelliklerinin yazılacağı alanı hazırlamaya. Buraya isterseniz ikinci bir tablo ekleyerek birden çok özelliğin yazılacağı bir alan düzenleyebilirsiniz. Bunun için ben aşağıdaki gibi toplamda iki satırlık ve iki sütunluk bir tablo kullanacağım. Tablonun sol kolonunda özeliklerin 


isimleri sağ kolonlarda da özelliklere ait bilgile- 


rin yazılacağı alanlar yer alacak. 


<table style-"width: 10090"> 
<i> 

<t>Ürün Adı:/td> 

<td 

<asp:Label runats"server" Texts"Label" id-"Labeli"></asp:Label &nbsp;</td> 

tr 

<p> 

<td>Ürün Fiyatıs/td> 

<td 

<asp:Label runat"server" Text-"Label" id-"Label2"></asp:Label> &nbsp;</td> 

tr 

</table> 


— 


Tablonun sağ kolonuna, yani özelliklerle ilgili bilgilerin yer alacağı kolona birer Label nesnesi yerleştirdim. Label nesneleri ASP.NET programcıları tarafından rahatlıkla kullanılabilen etiketlerdir. Bu etiketlerin içerisine veritabanından bilgi çekerek kolaylıkla yerleştirebilirler. Label nesneleri ASP.NET tarafından HTML'e SPAN nesneleri olarak render edilir. 
Tüm ASP.NET kontrollerini olduğu gibi Label nesnesini de yine araç çubuğunda bulabiliyoruz. 
Birden çok ürünün gösterimi 

Ürünün nasıl gösterileceğini belirlediğimize göre sıra geldi birden çok ürünün gösterilebilmesi için gerekli altyapıyı hazırlamaya. Sayfanın geri kalan tasarımını da buna göre düzenlemek gerekecektir. Bu noktada aynı tabloyu alarak kopyala-yapıştır tekniği ile ilerlemek doğru degil. Çünkü bir ASP.NET programcısı bu şekilde ilerlemeyecektir ve bahsettiğimiz şekilde hazırlanmış bir sayfa programlama noktasında kolay kullanımlı olmayacaktır. 

Elimizde var olan bir HTML kodunun verita- 


banından gelen veriye uygun şekilde çoğaltıl-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Expression Web 


ması için ASP.NET tarafında Repeater nesneleri kullanılır. Biz de sayfamıza bir ASP.NET Repeater ekleyeceğiz. Repeater nesnesini ilk eklediğimizde karşımıza görsel olarak pek anlamlı bir içerik gelmiyor. O nedenle HTML Kodu görüntüsüne geçerek Expression Web'in Intellisense özelliğini de kullanarak hazırladığımız HTML kodlarını Repeater içerisine yerleştire- 


ceğiz. 


<asp:Repeater runat-"server" id-"Repeateri"> <ItemTemplate> 

<table> 

dp 

<td 

<asp:lmage runats"server" ids"lmagel" ImageÜrIx"CAUsersi PubliclPictures|Sample PictureskAutumn Leaves.jpg" Widthz"87px" Height-"89px" /> 

<td 

<tdb 

<table stylez"width: 10090"> 

<p 

<t>Ürün Adı:</t> 

<tdb 

<asp:Label runat-"server" Text-"Label" id-"Labeli"»</asp:Label> &nbsp;</td> 

gtr 

<tr> 

<ta>Ürün Fiyatıs/td> 

<td 

<asp:Label runat"server" Text-"Label" id"Label2"></asp:Label> &nbsp;</td> 

gtr 

</table> 

<td 

gtr 

</table> 

</itemTemplate> 

<lasp:Repeater> 


pi 


Yukarıdaki kod içerisinde özellikle dikkatimizi çeken nokta Repeater içerisindeki ItemTemplate yapısı. Repeater'lar ürünleri tekrar ederken ItemTemplate ve AlternatingitemTemplate adında iki farklı şablon kullanabilirler. Örneğin böylece tekrar eden ürünlerin satırlarının renkleri her seferinde tekrar ederek değiştirilebilir. 
Tüm bu kodlar Expression Web içerisinde hali hazırda Intellisense desteği ile otomatik olarak geliyor. 

Artk Expression Web içerisinde tekrar Design moduna geçtiğimizde ürünümüzün tekrar ederek sayfada devam ettiğini görüyoruz. Sayfanın geri kalanının tasarımını da bitirerek pro-Jeyi programcınıza teslim etmenin zamanı 


geldi. 


ASP.NET Image kontrolüne ait ASP.NET özelliklerini de 
Expression Web içerisinden düzenleyebiliyoruz. 


ASP.NET Repeater nesnesinin Expression 
Web içerisinde ilk görüntüsü bu şekilde. 
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Expression Design 


lk Windows programımızı tasarlayalım 


Expression Design ile beraber gelen vektörel çizim araçlarını kullanarak bir Windows programı arayüzü tasarlıyoruz. 


dyondem©pcnet.com.tr 


eçen ay Expression Design ile yaptığı- 
( mız tasarımların hem WPF Windows 

uygulamalarında hem de Silverlight web uygulamalarında doğrudan kullanılabileceğinden bahsetmiştik. O zaman gelin beraberce bir Windows uygulamasına ait arayüzü tasarlamaya başlayalım. Tasarımımızı programcımız tamamen vektörel olarak alıp Expression Blend'e aktararak WPF uygulamalarda kullanabileceği için büyük kolaylık sağlamış olacağız. 


Başlıyoruz 

İlk olarak 400x200 piksel büyüklüğünde ve 72 
dpi bir doküman yaratarak ekrana dosya büyüklüğünde bir dikdörtgen çizeceğiz. Bu dikdört- 


genin Windows uygulamamızın ana penceresi 


olduğunu varsayacağız. Dikdörtgeni çizdikten sonra daha hoş gözükmesi adına dikdörtgen seçiliyken Expression Design içerisinde sağ sütundan “Create Rectangle” tabında “Corner Radius” değerini 25 piksel vererek dikdörtgenin köşelerinin yuvarlanmasını sağlayacağız. Son olarak tabi ki dikdörtgenin içini de renklendirmemiz gerekiyor. Ben “Appearance” tabından siyah rengini seçtikten sonra görüntüyü biraz şeffaflaştırmak için de Opacity değeri olarak yüzde 80 verdim. Böylece yapılan Windows programı biraz şeffaf olacak. 

Sıra düğmelere geldi. Toplamda iki adet düğme koymamız gerekiyor. Bunlardan ilki “Tamam” diğeri de “İptal” düğmesi olacak. Düğme- 


leri oluşturmak için de yine dikdörtgen çizim 


© Gradient Transform 


“Tamam” ve “İptal” düğmeleri için hazırladığımız “Gradient” renk değişimlerinin yönlerini değiştirerek biraz daha farklı bir görüntü yaratmak istiyorum. Bunun için araç çubuğundan “Gradient Transform” aracını kullanacağım. 
“Gradient Transform”"u seçtikten sonra seçili düğmenin üzerinde fare ile bir yön çiziyorum ve çizdiğim yönün başlangıç noktası ve son noktasını da değerlendirerek Expression Design renkleri tekrar düzenliyor. Birkaç deneme ile güzel bir görüntü yakalamak mümkün. 

Son olarak sıra geldi pencerenin tam ortasında bırakılacak olan boşluğa. Programcının yeri 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geldiğinde farklı işlemler yapacağı, veri göstereceği, filtrelemeler yapacağı kısım için bir boşluk bırakmak istiyoruz. Bunun için yine Rectanlge aracını kullanacağız fakat bu sefer içini beyaz ile doldurarak köşelerine de sadece 5 piksel Corner Radius vereceğiz. Tüm bu işlemleri tamamladıktan sonra artık File / Export menüsünden XAML kodunu alarak programcımıza aktarabiliriz. Genel olarak baktığımızda farklı düğmeleri olan genel penceresi yarı şeffaf olup verilerin gösterildiği beyaz bölgenin şeffaf olmadığı bir Windows programı tasarımı yaptık ve tüm bunları tamamen vektörel araçlarla yapıp 


XAML olarak WPF veya Silverlight uygulamalarına aktardığımız için kullanıcılarda da bu çizimler aynı kalitede gözükecektir. 


Hazırlamış olduğumuz Windows penceresi tasarımın son hali bu şekilde. 


aracını kullanacağız. Ama bunun öncesinde yeni bir katman yaratalım ki tüm bu öğeleri doğ- 


ru bir şekilde yönetebilelim. 


Katmanlar (Layers) 

Katman yapısı günümüzde neredeyse tüm fotoğraf işleme ve çizim yazılımlarında kullanılıyor. Farklı çizim nesnelerinin birbirleri üzerinde durduğunu öngören bu yapı sayesinde altta yer alan çizimler kaybolmuyor ve yapılan başka bir çizim sahnede taşındığında arkası boş kalmıyor. Katmanların XAML kodlarında apayrı bir işlevselliği daha var; her katman XAML koduna çevrildiğinde bir Canvas olarak üretilir. 
Ganvasların WPF ve Silverlight programcıları için anlamları çok büyüktür o nedenle olabildi-Şince birbirinden ayırt edilmesi gereken nesneleri farklı katmanlar şeklinde tasarlamakta fayda var. 

Expression Design içerisinde sağ sütunun alt kısmı tamamen katman yapısına ayrılarak “Layers” şeklinde isimlendirilmiştir. Bu pencerenin alt sağ bölmesinde yeni bir katman eklemek ve seçili katmanı silmekle ilgili gerekli düğmeler bulunur. İsmi özel olarak değiştirilen katmanlara verilen isimler programcılar tarafından da o nesnelere programatik olarak ulaşmak için kullanılacaktır. Bu nedenle olabildiğince boşluksuz ve Türkçe karaktersiz isimler kullanmakta fayda var. Son olarak her katmanın isminin yanındaki göz işareti söz konusu katmanın oan için tasarım sahnesinde gözüküp gözükmeyeceğini, anahtar işareti ise sahnede söz konusu kat- 


manla ilgili işlem yapılıp yapılamayacağını be- 


Nesnelerin dolgu ve etraflarındaki çizgi renklerini 
“Appergeance” 
tabından düzenleyebiliyoruz. 


okul 
Expression Design 


lirler. Böylece belirli katmanları tasarım süresince belirli aralıklarla gizleyebilir veya üzerlerinde değişiklik yapılamayacak şekilde kilitleyebilirsiniz. 


Örneğimizde devam edelim ve ikinci bir kat- 


man yaratarak katmanımızı “Layers” pencere- 


Farklı katmanlar yaratarak çizilen nesneleri dikdörtgenimizden farklı olarak düğmelerimi- gruplandırmak hem 

ze ait dikdörtgenlere Corner Radius olarak 5 bizim hem de tasarımımızı kullanacak 


sinde seçtikten sonra programımızda düğme 


olarak kullanılacak dikdörtgenleri çizelim. İlk 


piksel vereceğim ve dikdörtgenlerin içini tek bir olan programcının da 


renk ile doldurmaktansa bir Gradient ile, yani işini kolaylaştıracaktır. 


iki farklı rengi geçişi ile dolduracağım. Bunu yapabilmek için “Appereance” tabında “Gradient Color” seçeneğini seçmek yeterli olacaktır.Sonrasında yine “Appereance” tabında kullanacağımız “Gradient Stop”ları ve renklerini, hatta şeffaflıklarını bile “Stop Alpha” değeri vererek ayarlayabiliyoruz. Tüm nesnelerin olduğu gibi dikdörtgenlerin de bir içlerini doldurma “Fill” renkleri bir de “Stroke” etraflarındaki çizgi renkleri var. Düğmelerimizin özellikle etraflarında kalın bir çizgi olması içlerinde “Gradient” bulunduğu için hoş bir görüntü yaratıyor. 

Sıra geldi Windows uygulamamızın üst sağ köşesinde yer alacak olan kapatma (X) tuşuna. Uygulamamızın penceresinin boyutlandırılmaya kapalı olacağını düşünerek diğer düğmeleri hazırlamayacağız. “KAPAT” adında bir katman yarattıktan sonra “Ellipse” aracını kullanarak dairesel bir düğme yaratacağız. Düğmenin içini tamamen beyaz ile doldurduktan sonra ortasında bir X yerleştirmek için araç çubuğundan Text (Metin) aracını kullanacağız. Metin aracı ile yazdığımız X harfi ile çizmiş olduğumuz daire aynı katman içerisinde yer almalı, çünkü her iki 


nesne de aslında bir tek düğmenin parçaları. 


© Hizalama 


Tasarımımızda yer alan iki düğmenin aynı hizalanabilecekleri ile ilgili seçenekler yer hizada yer alması için söz konusu iki alacaktır. Aynı şekilde hemen “Align” düğmeyi seçtikten sonra Expression menüsünün yanındaki “Stack” menüsü ile Design'ın alt barında yer alan “Align” seçili nesneleri ekranda eşit aralıklarla komutunu kullanabiliriz. farklı hizalarda dağıtabilir veya “Path” 

Bu komutu kullandığınızda karşınıza menüsü ile birden çok nesneyi farklı gelecek olan menüde seçili şekillerde vektörel olarak 

nesnelerin birbirlerine göre nasıl birleştirebilirsiniz. 
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expression Medi ile dosya yönetimi 


Multimedya dosyalarınızı yönetmekte zorlanıyorsanız çözüm burada. 


dyondem©PCnet.com.tr 


G7 Expression 
Media içerisinde tüm katalog karşımızda. 


pire 


ri 


lek mile ile 


xpression Studio ailesinin bir parçası HK olan Expression Media özellikle grafik 

ajanslarını hedef alır gibi gözükse de aslında artık çoğumuzun evinde bulunan DVD'ler, CD'ler yığınıyla başa çıkmamızı sağlayabilecek hoş özelliklere sahip. Her tür çoklu ortam dosyası desteğine sahip olan Expression Media kendisine hedef gösterilen dosyaların bir listesini zengin kategorileme seçenekleri ile birer Katalog dosyası olarak saklayabiliyor. Daha da güzeli; katalog dosyaları üzerinde çalışmak için kaynak dosyaların yerlerinde olmasına gerek yok. 
Örneğin bir CD, DVD, USB Disk veya Network Disk'ten Media Kataloğu'nuza eklediğiniz dosyaları inceleyebilmeniz ve işlemler yapabilmeniz için söz konusu disklerin bilgisayarınıza bağlı olması gerekmiyor. Gelin tüm bunların nasıl 


olduğuna tek tek bakalım. 


Kataloglar ve dosyalar 
Expression Media ilk açıldığında boş bir Katalog dosyası ile açılıyor. Kataloglar yapı itibari ile içlerinde birden çok 


kaynak dosyanın ayak izini taşı- 


yan ayrı dosyalar olarak düşünebilir. Bir katalog içerisine farklı dosyalar eklemek için Expression Media içerisinde File/Import Items/From Files/Folders menüsünü kullanabiliyoruz. Bu menüden dosyaları tek başlarına kataloga ekleyebileceğiniz gibi bir klasör seçerek içerisinde tüm dosyaların eklenmesini de sağlayabilirsiniz. 
Toplu olarak birden çok dosya eklediğinizde bir süre için Expression Media'nın söz konusu dosyaları inceleyerek kataloğa önizleme parçalarını eklemesi için beklemeniz gerekecektir. 
Expression Media içerisinde çok farklı dosya formatlarına destek var. Bunlar arasından MOV ve PSD dosyaları dikkati çekiyor. Ayrıca MP3, MPG, AVI dosyaları da kataloglanabiliyor. 
Programın üst menüsünde yer alan ana iki farklı görünüm modu var. Bunlardan ilki “Organize” olarak geçiyor. “Organize” modunda dosyalarınızın içerisinde bulundukları klasörlerin listesini ve yapılarını “Catalog Folders” adı altında programın sol altında görebiliyorsunuz. 
Klasörlerin içerisinde gezerek söz konusu klasörlerdeki resimleri görmek için her bir klasörün yanındaki beyaz daireleri tıklamanız yereli olacaktır. “Catalog Folders” görümünün hemen 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üstünde “Catalog Fields” bölümü yer alıyor. Bu bölümde dosyalarının otomatik olarak incelenerek belirli kategoriler yaratılıyor ve bu kategorilere göre dosyalarınızı filtreleyebiliyorsunuz. Dosyaları türlerine göre veya fotoğraf makinesi ile çekilmiş fotoğraflarınızı çekildiği tarihe göre otomatik olarak filtreletebiliyorsunuz. 
Birazdan inceleyeceğimiz özel Meta Taglarına göre de bu bölümde farklı filtrelemeler yapmak mümkün. 

Programın üst araç çubuğunda “Organize” düğmesinin hemen yanında bir de “Info” düğmesi yer alıyor. “Info” moduna geçtiğinizde sadece seçtiğiniz resimle ilgili detaylı bilgileri görebiliyorsunuz. Bu bölümdeki en güzel özelliklerden biri Meta Data Template (Şablon) 'ları oluşturularak farklı dosyalara uygulanabiliyor olması. “Media Info” penceresinin hemen üzerinde “Autofill” düğmesine bastığınızda daha önce hazırlamış olduğunuz şablonlar varsa onlardan birini seçili resimlere uygulayabileceğiniz gibi “Create Metadata Template” seçeneği ile yeni bir şablon da yaratabilirsiniz. 

Yarattığın şablonlarla ilgili özel Meta Data bilgilerin işlemler tamamlandıktan sonra “Organize” modunda “Catalog Fields” altında da gö- 


zükecektir. 


Offline çalısma modu 

Dosyalarınızı bir kere katalogunuz ekledikten sonra yukarıda anlatmış olduğum tüm işlemleri tamamen offline mod içerisinde de yapabilirsiniz. Yani hedef CD, DVD veya USB disk bilgisayarınızdan çıkartılmış olabilir. Tekrar bilgisayarınıza taktığınızda tüm işlemler dosyalara yansıtılacaktır. Kaynak dosyalar yokken maalesef dosyaların ufak görüntüleri güzel olsa da büyük halleri pek başarılı gözükmeyecektir. Eğer dosyaları en azından ekranınızda tam ekran olarak görebilecek kadar bir boyutta saklamak isterseniz bunu da yapma şansınız var. 

Edit/Thumbnails and Previews menüsünden “Create fuli-screen previews” seçeneğini işaretleyerek istediğiniz görüntü büyüklüğünü de ayarladıktan sonra tek yapmanız gereken Action / Rebuilt Item menüsünden gerekli komutu vermek. Bu işlem yapılırken tabi ki kaynak dos- 


yaların yerlerinde olması gerekiyor. Expression 


okul 


Expression Media 


Media sizin için dosyaları tekrar tarayacak ve bu sefer kataloga birer yüksek çözünürlüklü kopyalarını da ekleyecektir. Tabi bu noktada yüksek çözünürlükten kastımız orijinal dosyalar kadar yüksek olmadığı için katalog dosyasının boyutu hiçbir zaman kaynak dosyalar kadar olmar- 


yacaktır. 


Toplu isimlendirme 

Expression Media içerisinde benim en çok sevdiğim özelliklerden biri de birden çok dosyayı aynı anda isimlendirebiliyor, hatta numaralandırabiliyor olmak. Bunun için bir dosya serisini seçtikten sonra Action / Batch Rename menüsüne ufak bir yolculuk yapmamız gerekiyor. 
Burada isimlendirme işlemi ile ilgili çok sayıda kural tanımlayabilirsiniz. Dosyaların başına sabit bir metin, tarih koyabileceğiniz gibi istediğiniz sayıdan başlayan bir numaralama da yaptırabilirsiniz. Hatta var olan dosya isimlerine ekleme yapabilir ve tüm bunların yeni dosya isimlerine hangi sıra ile aktarılacağına da karar verebilirsiniz. Dosyaların hedef isimlerinin pencerenin en altında önizleme amacıyla gösteriliyor olması gerçekten hoş. 

Toplu dosya isimlendirme işlemlerinde zen- 


gin seçenekler kullanım kolaylığı sağlıyor. 


Image Editor araçları 

Expression Media sadece dosyalarınızı yönetmekle kalmıyor gerektiğinde dosyalarınızla ilgili ufak efektleri de hızlıca uygulayabilmeniz için araçlar içeriyor. Tüm bu seçenekleri araç çuburğunda “Image Editor” düğmesinde bulabilirsiniz. Fotoğraflarınızı yönünü çevirmekten, kesmeye, kırmızı göz kaldırma araçlarından renk ve parlaklık ayarlarına kadar bir çok seçenek pratik bir kullanım sunuyor. 

Fotoğraflarınızla ilgili renk düzeltmelerinden tutun farklı efektlere kadar hepsini Expression 


Media içerisinde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. 
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“Catalog Folder” 
yapısında klasörleri resimlerimizi eklediğimiz diskteki klasörler ile yanı yapıya sahip. 


l 


1141 
ii i 


TENİ ş (ELE 
Prp 


TMK 


Seçili bir dosyayla ilgili tüm EXIF ve Meta bilgileri Expression 
Media içerisinde incelenebiliyor. 


| © Fotoğraflarınızdan PDF dosyaları yaratın 


Expression Media içerisinde Window/PDF Maker komutu ile PDF penceresini açarak katalog içerisindeki herhangi bir görseli söz konusu pencereye sürükleyerek PDF 


dokümanları yaratabilirsiniz. Söz konusu pencerede yer alan araçlarla PDF doküman içerisinde resimleriniz nasıl gözükeceğini de ayarlayabilirsiniz. 
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